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ALDANMAYIN! 


“Ey İnsanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Sakın dünya hayatı sizi alıkoymasın ve sakın Şeytan sizi Allah ile aldatmasın.” (Lokman, 33) 


Жжжж 


“Sizden kim bir münker görürse опи eliyle düzeltsin. Buna gücü yetmezse diliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. Bu kadarı imanın en zayıf mertebesidir.” 

Hazreti Muhammed (sav) 


ЖЖЖ 


İnsanlar öylesine saf ve zayıftırlar Кі, aldatmak isteyen dilediği kadar ahmak adamı kolayca bulur. 


Machiavelli 
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“Türkiye'de Ilımlı İslâmcı olarak bilinen cemaatleri maddi ve siyasi yardımlar yaparak güçlendireceğiz.” 
(CIA'nın İslâmiyet Raporundan) 
kkk 
“Bizim dünyada 500 okulumuz var. 
İngiliz kültürüne yaptığınız hizmetler ve İngiliz kültürünü yaymakta gösterdiğiniz katkılar için minnettarız.” 
(Kazakistan İngiliz Büyükelçisi Gülen 
Okulundaki açılış konuşmasından) 

ЖЖЖ 
“Gülen, gizlenme (Takiyye) sanatının gelmiş geçmiş en önemli virtüözlerinden biri. Devleti ele geçirmek için her yol mubahtır stratejisini izlemektedir.” 
(Ankara Eski Emniyet Müd. Cevdet Saral) 


Жжжж 


“Gülen İslâm'ın Martin Luther'idir.” 
(Bill Clinton'ın danışmanı Eckelman) 
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FETÖ/PDY LİDERİ GÜLEN KİM? 


Seçilmiş bir hükümete yönelik 17/25 Aralık darbe girişimi soğumadan 15 Temmuz 2016 yılında tarihin en alçak darbelerinden birini kotararak yeniden gündeme oturan ve T.C Savcı ve mahkemeleri tarafından FETÖ/PDY (Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması) lideri olarak aranmaya başlanan Fetullah Gülen son otuz yıldır “Hocaefendi” kimliği ile Türkiye gündeminden düşmediği gibi, bazen dünya gündeminde de kendine has özel yeri olan biri. 7 Şubat 2013 tarihinde şimdiye kadar görülmemiş bir biçimde MİT Müsteşarını gözaltına alma girişimi ve 17-25 Aralık 2013 ve 15 Temmuz 2016 tarihlerinde devlete karşı giriştiği darbe teşebbüsünden beri de artık bir “Hocaefendi” olarak değil, Türkiye'de seçilmiş hükümete karşı darbe girişiminde bulunan bir “Örgüt Lideri” ve “Locaefendi” olarak gündemi işgal ediyor. Aslında Gülen'i bu derece popüler yapan şey, onun Türkiye'den çıkan bir “Hoca/Din âlimi”(()© görüntüsü vermesine rağmen uluslararası arenalarda “Diyalog ve Hoşgörü” adı ile çalışmalar yürütmesi olmuştur. 


FETÖ/PDY lideri Gülen sadece “Diyalog ve Hoşgörü” çalışmalarıyla gündeme gelen biri değil elbette. Bazen en 


(1) Gülen'in “Alim” olması İslâmi çevrelerde hep tartışmalıdır. 


11 


Darbelerin Efendisi НОСТА 


karmaşık hadiselerin içinde yine Gülen'i görüyoruz. Mesela CIA, FBI, МІ6, BND, Alman, Japon vb. uluslar arası istihbarat örgütlerinin üst yöneticileri, değişik inançların dini liderleri, Papa, devlet başkanları ve hükümet yetkilileri ile görüşmelerini de hesaba kattığımızda içinden çıkılamayacak bir ilişkiler ağında Gülen çok farklı bir portre olarak karşımıza çıkıyor. 


Bu bir iddia değil elbette. Bizzat 17/25 Aralık darbe girişimi sebebiyle aranan Gülenci yazar Önder Aytaç bir yazısında bu ilişkileri şöyle dile getirmiştir: 


“FBI kendi sitesinden ortak hareket ettikleri sivil toplum kuruluşlarını anlatırken, “etnik-kültürel” guruplarla açık kapı politikası gereği; The Anti-Defamation League, The NA-АСР, The League of United Latin American Citizens (LULAC), The Gulen Institute, The Raindrop Turkish House, The South Asian Chamber of Commerce ve The Islamic Society of Greater Houston gibi sivil toplum kuruluşları ile de işbirliği yaptıklarını ifade ediyordu. Geleceğin huzur adacıklarının kurulması ve dünyanın huzur içinde yaşanabilen bir yer olması bağlamında, Fetullah Gülen hareketinin mensupları ve organizasyonları, yalnızca ABD örneklemesindeki FBI ile değil, MI5, KGB, MOSSAD, CIA, Yahudi Cemaatleri, Zenci hareketleri, Afrika Merkezli Yapılar, Çin Birlikleri ile de görüşmeler yapmaktalar... Bunları bundan sonra da yapmaya daha da fazlası ile devam edecekler.” 


Yurtiçi ve yurt dışı birçok olayın merkezinde ya da içinde yer alan FETÖ/PDY Lideri Gülen'in bu noktalara geliş serüveni de önümüze çok ilginç manzaralar seriyor. Mesela 1960 darbesi sonrasında askerlik yaparken Sefarat Ya- 


(2) http://www.haberx.com /fbicia ile Fetullah gulen iliskisi. 
(19,v,,11615,121).aspx 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hudilerinden olduğu iddia edilen Orgeneral Cemal Tural ve uzun yıllar MİT Müsteşarlığı yapan Orgeneral Fuat Doğu ile ilginç ilişkiler ağı yaşıyor. Gülen, 1962-1963 yıllarında usta olarak askerliğini İskenderun'da 2. Ordu Komutanı Orgeneral Cemal Tural'ın yanında Özel Harp Dairesi (ÖHD) adına büyük telsizci olarak yapmış. Cemal Tural ise bilindiği kadarıyla hem Safarad Yahudilerinden hem de Kürt isyanlarından Şeyh Said, Sason, Agiri ve Dersim'de katliam yapan bir general. Gülen yaptığı bir vaazdan dolayı gözaltına alındığında adı zikredilen iki general bizzat tavassutta bulunarak serbest kalmasını sağlıyorlar. 


Gülen'in ilişkide olduğu kişilerden biri de gençliğinden itibaren ABD'de yetiştirilmiş Özel Kuvvetler Komutanlığın- da görevli Sefarat Yahudilerinden biri olan Üsteğmen Esat Keşafoğlu'dur. Gülen, Keşafoğlu ile Erzurum'da Komünizmle Mücadele Derneği'ni kurarken tanışmış. Birçok çevrelerde Keşafoğlu'nun Gülen'i ÖHD ajanı olarak Nur cemaati içerisine soktuğu iddia ediliyor. Bundan olsa gerek daha sonraki yıllarda birçok Nur cemaati Gülen'in içlerine sokulmuş bir istihbaratçı olduğunu söyleme gereğini duymuşlardır. 


Hiçbir şey tesadüf olmadığı gibi, Gülen'in Edirne'ye gidişi ve orada imam olarak görev yapması da planlı ve uzun süreli bir görevlendirme sonucu olduğu izlemini veriyor. 
Edirne'de iken hem İttihat Terakki kökeninden gelen hem de ÖHD elemanı olan ve İspanya'dan gelen Sefarad Yahudilerinden asker kökenli vali Sabri Sarp tarafından da korunup kollandığı bizzat Gülen kendi hatıralarında anlatıyor. Yine Sefarad Yahudilerinden olduğu iddia edilen Edirne emniyet müdürü Resul Bey tarafından aynı biçimde himaye edildiği biliniyor. Bu bilgileri bizzat Gülen'in hayatını anlatan Latif Erdoğan'ın “Küçük Dünyam” isimli kitabında 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kendisi anlatıyor. Gülen, 1961 yılında askerliğini de istihbarat elemanı olarak Ankara Mamak'taki acemi birliğinde istihbarat muhaberecisi olarak yapmış. Burada da Gülen'i Yahudi asıllı olduğu iddia edilen Albay Reşat Taylan yanına alarak koruyup kolluyor. Gülen askerliği boyunca özellikle istihbaratla ilgili bilgileri Taylan'dan öğrendiğini askerlik hatıralarını anlatırken belirtiyor. 


Yine darbe heveslisi bir kısım generallerin ABD işbirliбі ile kotardığı 12 Eylül ihtilalı sonrasında her yerde агаnırken Gülen'in, ihtilalcı generallerle samimi olduğunu gören, onlarla değişik pazarlıklar yaptığını söyleyen şahitler var. O dönemlerde darbeci General Kenan Evren'in MİT'ten sorumlu yaptığı damadı Erkan Gürvit ile ilişkileri ciddi anlamda sürüyor. Yine Gülen bu dönemde resimleri duvarlara asılarak her yerde aranırken, Türkiye'nin birçok yerinde cemaatini oluşturmak için rahatça gezdiği gözleniyor. 
1974 yılında Adalet Bakanlığı yapan İsmail Müftüoğlu'nun 
anlattığına göre MİT'te görevli bir Kurmay Albay kendisine Gülen'in aranmasıyla ilgili, “bu numaradan ve bir maslahata binaen alınmış karar” olduğunu söylüyor. Aranan Gülen'in aslında herkesin gözü önünde İzmir'de kendi yapılanmasını oluşturduğu bir gerçek. 


Özallı, Demirelli ve Çillerli yıllarda bizzat hükümetler desteğiyle Gülen çok rahat biçimde liderliğini yaptığı yapının TSK, Emniyet, Yargı, Üniversiteler ve devletin hemen bütün birimlerinde hücre tipi örgütlenmesini yürütmüş. 


1990'lı yıllarda örgütlenmesini tamamladığı yapıyı kulisten sahneye çıkaracak “Hoşgörü ve diyalog” faaliyetlerine başlıyor. Bu faaliyetlerde de bizzat zamanın hükümetle- 


(3) Bu konu ileride detaylarıyla işlenecektir. 
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ri ve devlet başkanları tarafından destekleniyor. 28 Şubat sürecinde de bütün Müslümanlar ezilirken Gülen sistemle vesistemin başı Demirel ile işbirliği yaparak yapılanmasını tamamlamaya çalıştığı görülüyor. 


1997 yılında adeta bütün Müslümanların dini lideriymiş gibi; devlet başkanlarının bile yıllarca randevu almakta zorluk çektiği Katoliklerin dünyadaki ruhani lideri Papa ile Vatikan'da görüşmeler yapıyor. Bu görüşmenin kimler tarafından ve nasıl gerçekleştirildiği ise bugüne kadar hep bir sır olarak kalmış. Yine mevcut görüşmede Gülen, “Papalığın açtığı misyonun bir parçası olmak için hazır” olduğunu ve böyle bir görevi yapmaktan son derece memnun olacağını açıkça deklare ediyor ve Papa'ya bir mektup sunuyor. Hâlbuki aynı Papalık bu dönemlerde yaptığı açıklamalarla dinler arası diyalog amacının esas gayesinin “dünyayı Hıristiyanlaştırmak” olduğunu dile getiriyordu. 


Gülen, hayatının aranmakla geçtiği dönemlerde bile “Diyanet Görevlisi” olarak görüldüğü için 25 yıllık görevini tamamlayarak Diyanet teşkilatından emekli olabiliyor ve yeşil pasaport alıyor. 


1999 yılında ABD'ye gitmeden önce yaptığı bazı açıklamalarla (Gazi olayları gibi) aylar öncesinden derin bir istihbaratçı gibi bu olayların çıkacağını haber veriyor ve bunu kendi ağzından kamuoyuna deklare ediyor. Ülkede meydana gelen bazı hadiseler sebebiyle yaptığı farklı açıklamalarda da yeni siyasi cinayetlerin işlenebileceğini söylüyor. Yine kendi açıklamalarından çok önemli mevkide birinin bir kadınla buluşacağını önceden haber alıp, o kişinin kadınla buluşmaya gitmemesi için müdahale ettiğini öğreniyoruz. 


(4) Papa'ya hitaben yazılan bu mektup için bizzat Gülen'in www. 
fgulenorg isimli kendi sitesine bakılabilir. 
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Gülen, yaptığı faaliyetlerde bazen devletin savcılarına tosluyor ve hakkında iddianame hazırlayarak “CIA ajanı” olduğu için yargılanmasını isteniyor. Ancak Gülen gücünü göstererek kendi hakkında soruşturma açan savcıyı kendi usülünce seks kasetleri yayınlattırarak cezalandırabiliyor. 


Bu süreçte ülke içinde ve dışında birçok gazeteci ve araştırmacı Gülen hakkında “Double Ajan” (Çift taraflı ajan) olduğunu da iddia etti. Böyle bir iddiayı gündeme taşıyan Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu da faili bir meçhul bir cinayete kurban gitti. Bu tür bilgileri çoğaltmak mümkün. 


Bugün uluslar arası arenalarda Gülen adına konferanslar düzenleniyor, Katoliklerin açtığı üniversitelerde adına kürsüler açılıyor, İngilizier üstün hizmet madalyası veriyor, ADL gibi dünyaca ünlü karanlık bir Yahudi teşkilatı Gülen'in kitaplarını bedava basıp, dağıtıyor... 


ABD'nin Soğuk Savaş döneminde, Sovyetler Birliği'ni çökertmek için örgütlediği ve büyük imkânlarla yürüttüğü “CIA Muhalefeti”nin, Gülen Örgütü'nün önünü açtığı net olarak saptanabiliyor. Sovyet bloğuna karşı yürütülen psikolojik savaşın en önemli aygıtı “Hür Avrupa Radyosu” ve CIA'nın diğer direkt veya endirekt olarak Gülen'i bültenlerinin baş konusu yapıyor. 


Gülen'in Türk Dünyası'na yaklaşımı, Amerika'nın Orta Asya'ya olan yaklaşımı ile tam bir uygunluk gösteriyor. 
Türkiye'nin, diğer Türk cumhuriyetleriyle ilişkilerini geliştirmesi, son derece önemlidir. Bu ilişkilerin, koşulların elverdiği ölçüde sıkı olması, Türkiye'nin çıkarınadır. Ama Amerika'nın güdümünde kurulacak ilişkiler, Türkiye'nin 


(5) Bu konu ile ilgili haber Zaman gazetesinde çıkmıştır. Kitabın ilerleyen sayfalarında konu ayrıca işlenecektir. 
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komşularıyla olan ilişkilerinin bozulmasına, bölgesel karışıklıklara ve savaşlara yol açmaktadır. Amerika'nın istediбі de budur. Gülen'in, ABD'nin bu planlarında önemli roller üstlendiği görülüyor. 


Peki, ilkokulu bile dışarıdan bitiren birisi olan Gülen nasıl biri ki, bu tür karmaşık ve izahı kolay yapılamayan ilişkiler içerisinde yer alabiliyor? Böyle bir gücü ve yetkiyi kim- den alıyor? Dünya çapında faaliyetlerin mali kaynakları nereden geliyor? 


Gülen'e sorarsanız kendisini “sıradan bir Türkiye vatandaşı” olarak lanse ediyor; ancak yaptıklarına ve açıklamalarına baktığımızda hiçte öyle sıradan vatandaşın yapamayacağı işlerle içli dışlı görünüyor. 


Gülen'le ilgili 1999 yılında bir rapor hazırlayan Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral'ın, “Gülen, gizlenme (Takiyye) sanatının gelmiş geçmiş en önemli virtüözlerinden biri. 
‘Devleti ele geçirmek için her yol mubahtır’ stratejisini izlemektedir. Emniyette istihbarat örgütü kurdu. Karşı çıkanları tasfiye etti.” şeklindeki tespitleri ise gerçekten meselenin ne olduğunu ortaya koyma bakımından çok ilginç öğeler içeriyor. 


Gülen'i ABD'li istihbaratçılara sorarsanız o zaman başka bir yerde görünüyor. Mesela CIA ajanlarından olan ve ülkemizi de çok yakından tanıyan Graham Fuller Gülen ve örgütü hakkında çok farklı bir değerlendirme yapıyor: 


“Bu hareket, halen Gülen'in liderlik ettiği en geniş ve en etkili kanadın adına izafeten çoğunlukla Gülen hareketi veya Fetullahçılar (Fetullah takipçileri) olarak bilinmektedir. Klasik Şeriat ( İslâm'ın muamelat ve adalet esasları), hareketin 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düşüncesinde merkezi bir rol oynamaz. Hareket İslâmi metinlerde, onların literal emirleri içinde değil de orijinal uygulamaları çerçevesinde, bugünün yeni çerçeveleri ışığında yorumlanarak anlaşılmasını sağlamak üzere, ciddi oranda yorum yoluna başvurur. Bu anlamda da hareketin görünümü son derece modernisttir. Fetullah hareketi görüşlerinde rasyonalisttir ve çoğulcu bir toplum içinde hoşgörülü olmaya büyük önem verir. Fetullahçıların Türkiye ve yurt dışında açtıkları okullarda İngilizce ve Türkçe kaliteli seküler (din dışı) eğitim verildiği bildirilmektedir. 

Her ne kadar Fetullahçıların bir siyasal parti kurma niyetleri yoksa da, hareketin liderleri anahtar meselelerde nasıl oy kullanmak gerektiği konusunda milyonları bulan takipçilerine bağlayıcı olmayan tavsiyeler iletmektedir. Üyeleri birçok farklı geleneksel Türk siyasi partilerinde, İslâmcı partilerde ancak çok hafif olmak üzere temsil edilmişlerdir. Nur hareketinin bütün apolitik niteliğine rağmen, Türkiye'nin radikal laikçileri, özellikle askeri liderler, bu hareketi, sahip olduğunu iddia ettikleri “uzun vadede dini aktivistleri devlete yerleştirmek ve sonunda devleti ele geçirmek” niyeti açısından yıkıcı ve hatta tehlikeli olarak görmektedir.” 


2007'li yıllarda Londra'da “Lordlar Kamarası”nın ev sahipliğinde adına düzenlenen bir konferansta Gülen için yapılan tarifler de konumuza ışık tutması bakımından gerçekten ilginç. Konferans broşüründe, Gülen İslâm'ı yeniden yorumlayan kişi olarak tanıtılıyor. Londra konferansı için hazırlanan dokümanlarda Gülen kendisine Müslüman'ım diyen herkesi düşündürtecek şekilde şöyle tanıtılıyor: “Çağdaş Türkiye'nin lider konumundaki dinci (religious) hareketi olan Fetullah Gülen hareketi, dinler arası gündemi, Batı dün- 


(6) Graham Fuller, Siyasal İslâm'ın Geleceği, sayfa 220-223 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yası ile Müslüman dünyası arasındaki yaratıcı ve olumlu ilişkileri ile seküler modernite kapsamında demokrasi, çok kültürlülük ve globalizasyon konularında çok önemli bir rol oynamaktadır. Avrupa'da Müslümanların gerçek anlamda bir insan toplumu (human society) olması için Gülen İslâm'daki dinsel dokümanları yeniden okumakta ve yeniden yorumlamaktadır.” 


Kazakistan'daki İngiliz Büyükelçisinin bir okul açılışı konuşmasında verdiği şu mesaj ise aslında Gülen'in kimlere çalışmış olacağı hususunda ciddi ipuçları vermektedir: “Bizim dünyada 500 okulumuz var. Buralarda İngilizce eğitim ve öğretim yapılmaktadır. İngiliz kültürüne yaptığınız hizmetler ve İngiliz kültürünü yaymakta gösterdiğiniz katkılar için minnettarız.” 


Gülen yaptığı uluslar arası faaliyetlerde Türkiye kamuoyuna göstermek istediği şekilde bir İslâmi gayeyi gütmek- te midir? Buna “evet” diyebilmek gerçekten güçtür. Çünkü Gülen örgütünün kendine belli bir yer ettikten sonra artık hedefe gitmede her yolu meşru görmeye başladığını ve bu noktadan sonra da İslâmi sapmaların birbirini takip ettiğini görüyoruz. Gülen hareketinin yurt dışındaki faaliyetlerini inceleyen ve bu hususta uzman olan Prof. Dr. Hakan Yavuz, Gülen örgütünün dünyayı kazanırken İslâm'dan nasıl tavizler verebileceğini şu cümleleriyle dile getiriyor: 


“Gülen hareketi Risale-i Nur'dan esinlenen bir hareket olmakla beraber bugün başladığı yerde bir hareket değildir. 
Yani Gülen hareketinin çeşitli dönemleri vardır. Bir dadaş dönemi vardır. Bu soğuk savaşın etkisiyle komünizmle mücadele derneklerinde yer alan komünizme karşı İslâm'ı araç gören “bu solcuları susturun” diyen bir milliyetçilikle karışık 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bir İslâm vardır. Bu 1980'lerden son Neo-liberal ekonomik politikalarda beraber onlara ayak uydurmak isteyen, eğitimle açılmak isteyen bir Gülen hareketi var. 28 Şubat sürecinden sonra küreselleşmeyle beraber küreselleşmenin tonlarına göre İslâm'ı yorumlayan bir Gülen hareketi var. Fakat Gülen hareketine 'Nurcu bir hareket” demek doğru değildir. 
Geldiğimiz noktada Gülen hareketinde iktidar ve güç önemlidir. Son derece başlı başına bir değerdir güçlü olmak, iktidar sahibi olmak. Gülen hareketi bence tarikatlaşmıştır. Tarikattan kastettiğim şudur: Lider etrafında şekillenen bir hareket haline geldi. Gülen belki şahsında bu ayrışmayı görüp daha Kalvenist bir yaklaşımla, İslâmiyet'i başka bir şekilde yorumlamaya kalkarak, başka bir üsluba yaklaştı ve bugün belki tesadüfen belki de gerçekten tesadüf olmayacak şekilde bu küresel sürece eklenmiş oldu ve tırnak içinde başarılı oldu. Ama bu geçici bir başarı. Gülen harekâtı kapitalist sisteme girdikçe, kapitalist sistemde bu hareketin içine girdi. Yani burada Каіуепігт0 çok iyi niyetle başlamasına rağmen daha sonra bir diktatörlüğe dönüştü ve daha sonra da çöktü. Ciddi bir çöküş yaşadı. Gülen hareketi dünyayı kazanırken İslâm'ı kaybediyor. Yani İslâm'ın ahlaki boyutu biraz geri plana atıldı. Ciddi anlamda güce endekslendi. Amaç için her türlü araç meşrudur noktasına gelindi. Moderniteye teslim oldu. Bence din modernitenin eleştirisini yapması gere- 


(7) Kalvenizm, Jean Calvin'in 16. yüzyıl başlarında ortaya attığı görüşlere dayanarak kurulan bir Hıristiyanlık mezhebi. Bu dinsel inanç sistemi, ilk kez Cenevre'de, daha sonra Hollanda, İskoçya, Almanya ve Fransa'da kurulan yeni kiliselerde örgütlendi. Bu mezhep Fransa'da Nantes Fermanı ile kabul edildi. Kalvincilik, toplumsal kurumları; gelenekçi din anlayışına göre değil de, Hıristiyanlığın başlangıcındaki özüne göre düzenlemeyi savundu. Bu amaçla bilimsel gelişmelere koşut bir eğitim-öğretim uygulamaya çalışarak yeni bir teknoloji oluşturdu. 
Protestanlıkta Kalvenizm mezhebine göre dürüstlük ve çalışkanlık birinci sırada yer alır. Bu yüzden fakir ve yardıma muhtaç insanların lanetlenmiş olduğu düşünülür ve o kişilere yardım edilmezdi. Kalvenizm inancı Protestanlığın olduğu gibi Kapitalizmin de başlangıcını oluşturmuş. 
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kiyordu. İş sermayeye dönüştü. Kapitalizmin ruhu dinsel rasyonaliteyi hâkim aldı. Kapitalizm dinsel değerleri yeniden tanımlıyor. Gülen hareketinde onun için bir Kalvenizm ciddi anlamda söz konusu. Gülen Hareketi Türkiye'ye her taraftan sızdı, teslim oluyor. Gülen hareketinin günümüzde sınırlı bir başarısı söz konusu, ortada Gülen hareketinde çok büyük bir entelektüel yani bir düşünce değişimine yol açacak bir tavır, bir duruş, davranış yok. Yani büyütülmedi bu. Çünkü Gülen pratiğe yönelik gündeliği ve iktidarı hedefleyen bir harekettir. ‘İktidar araçlarını nasıl ele geçiririm? bunu hedef alıyor. 
Cemaat kendisine Amerika'nın yanında olduğunu gösterme çabası içinde. Böyle bir şey yok. Amerika'nın cemaate ihtiyacı yok. Cemaatin Amerika'ya ihtiyacı var. Bakın Gülen'in Green Card sürecini biliyorsunuz. Orada ki yaşanan olaylar... 
Yani Amerika Gülen'i böyle kullanıyor. Gülen üzerinden Türk Ordusu'nu vurmaya çalışıyor.” 


Hakan Yavuz'un dediği gibi Gülen, güç ve iktidar hülyalarıyla yatıp kalkan biri midir? Bu hususta gücünü korumak için herkesle işbirliğine gidebileceği iddiaları doğru mudur? Bu tür iddiaların doğruluğunu Gülen'in faaliyetlerine baktığımızda çok açık biçimde görüyoruz. Çünkü Gülen'in, ister ülkemizde isterse de dünyada yaşanan birçok olayda kendi gücünü ve cemaatini korumak için diğer Müslümanların zarar görmesine hiç aldırmadığı görülüyor. 


Gülen'i devletin istihbarat birimlerinin hazırladığı raporlarda da görüyoruz. Değişik dönemlerde hazırlanan MİT raporlarına göre Gülen çok farklı biri olarak karşımıza çıkmaktadır: “Alışılmış din adamı görüntüden uzak, din adına farklı söylemleri bulunan kimi zaman Sfenks” kadar ses- 


(8) Serdar Akinan, Skay Türk, Doç. Dr. Hakan Yavuz ile bir sohbet, 
Temmuz 2008 
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siz, kimi zaman Atatürk'ü övmeye gerek duyan; kimi zaman 
8 yıllık eğitime destek verecek kadar reformcu, rejim yandaşı ve aydın bir düşünür, kimi zamanda farklı dinlerin temsilcilerine dünya barışı adına çağrılar yapacak, hatta Papa ile fikir teatisinde bulunabilecek kadar da enternasyonal yanı güçlü ve kendi düşüncelerinin zıttı olanlara karşı “hile mubahtır” yöntemi ile tedbirler geliştiren biridir. 


Gülen'in yeterli bir din eğitimine ve bilgisine sahip olduğu kuşkuludur. Ama dini bütünüyle bilmeyen fakat itikatlı olduklarına inanan insanları etkileyebilecek noktayı iyi keşfetmiş, üstün bir zekâ sahibi olduğu söylemleri de gündemdedir. Din bilgesi olmayı gerektirmeyen dini hikâyeleri, ıstırap yüklü ses tonu eşliğinde, sohbetlerinde gözyaşı su yu ile kişilerin manevi alanlarına nüfuz edecek şekilde anlatan ve kişileri istediği yöne sevk etmeyi başarması birçok entelektüel kesimin kendisinden etkilenmesini sağlamıştır. Gençlerimizin ülke menfaatleri ve değerleri açısından hangi noktalarda bulundukları, nihai hedeflerinin ne olduğu tam olarak belirlenmiş olanlarla gizlenme yeteneğine sahip bulunan çeşitli maskeler ve kamuoyu desteğiyle yollarına devam etmekte olan ve üzerindeki “giz” perdesi tam olarak kaldırılmamış masumane görünümlü kimi organizasyonların çekim alanlarına girmelerine mani olabilecek ölçülerde uyarmadığımız ve yeterli bilgilerle teçhiz edemediğimiz de bir başka gerçektir. Böyle olduğu içindir ki gençlerimiz halen birtakım kişi ya da legal ve masumane görünümlü gruplaşmaların etkinliğini artırmada bu kişi veya örgütlerin hedefledikleri noktalara ulaşma ve bu yöndeki planlarını hayata geçirmeleri konusunda cazibe merkezi olmaya devam etmektedirler. 


Gençlerimiz üzerinde oynanan bu oyunlardan da anlaşılacağı gibi devletin bazı önemli mevkileri ile birlikte teşkilatımız bünyesinde bulunan başta Polis Koleji ve Akademisi olmak üzere, birçok eğitim kurumumuz adı geçen tarikatın ilgi alanına girmiş teşkilatlanmaları adeta bir sistematiğe bağlanmış gibi devam etmektedir. 


Gülen cemaatinin devlet içindeki yapılanması alışılmış örgütlenme modelinin dışındadır. Tarikata göre; makamlar öncelikli, kişiler ikinci plandadır. Bu nedenle kişiler makamlara tercih edilmekte ve gerekirseya da herhangi bir nedenle güç durumda kalındığında kişiler feda edilerek yerlerine hazır tutulan kendilerinden olan kişilerin getirilmesi için yoğun çaba sarf edilmektedir. Mümkün olmaması halinde mevcut bürokrat ya da siyasetçilere hoş görünmek suretiyle kendi tabirleriyle 'Kullanabildiğin sürece ya da sana zarar vermeyecekse istifade et” taktiği ile yönetim kademelerini kontrol altında tutmaya çalışmaktadırlar. "Işık tarikatı" olarak adlandırdığımız Gülen örgütlenmesinin yol göstericilik ve irşat edicilik şeklinde tanımlanan yapısının dışında; Gülen'in kendi deyimi ile “Dava adamı ne muzafferiyetin- de ne de mağlubiyetinde tavrını değiştirmez... Her yüce davada, yerinde sebat edip cepheyi koruma bir yiğitlik nişanesidir” tarzındaki karakter telkini ile Işık evlerinde yetiştirme- den sabırla pişirip olgunlaştırmadan yapılacak her şey ham hayaldir’ şeklinde mensuplarına ihtiyat telkin eden, söylemleri gibi birçok beyanı ışığında 'Işık tarikatına' geçirilmiş örgütsel yapı ortaya çıkacaktır. 


Marksist literatürde, genelde ‘Militan’ olarak adlandırılan tiplerin yetiştirilmesindeki telkin ve inandırma yöntemleri ile Gülen'in "Işık Evleri’ ya da 'Işık kışlaları” diye tanımladığı ve ‘Bayrak yere düşmüştür oradan kaldırılmalıdır" şeklinde örtülü olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan önceki döneme gönderme yaptığı ve büyük bir titizlikle gizlemeye çalıştığı hedefi için “Hizmet insanı gönül verdiği dava uğrunda; kandan, irinden dar yolları geçip gitmeye azim- li ve kararlı; varıp hedefine ulaştığında da sahibine verecek kadar olgun ve Yüce Yaratıcıya edepli ve saygılı, muvaffakiyetinden ötürü alkışlayacağı kimseleri de putlaştırmayacak” şeklindeki izahı hem mücadelenin tarzını anlatmaya, hem de lidere tabi olmak suretiyle ondan irşat ve emir beklemeyi telkin ettiği açıkça ortadadır.”©) 


Bu noktada ister istemez durup şu soruları sormak ve cevabını aramak geliyor içimizden: 


“Bill Clinton'ın danışmanı Eckelman'nın yıllar önce söylediği, “Gülen İslâm'ın Martin Luther'idir' sözleri ne kadar doğrudur? 


Gülen gerçekten içimize sokulmuş bir Truva atı mıdır? 
Gülen uluslar arası bir istihbaratçı mı? 
Gülen uluslar arası bir istihbaratçı ise kimin adına çalışıyor? 


Eğer bir istihbarat örgütü veya daha büyük bir organizasyonun adamı değilse, dünya çapındaki bunca faaliyet nasıl icra ediliyor? 


MİT'e veya 'Derin Devlet'e çalışıyor ise, bugün niçin Türkiye'ye gelemiyor? 


Gülen, Türkiye'ye yönelik operasyonları hangi gaye ile ve kimin adına yapabiliyor? 


Herhangi bir istihbarat örgütüne çalışmıyor ise, bu girift ilişkiler ağı nasıl izah edilebilir? 


(9) http://yenisafak.com.tr/gundem-haber/gulen-orgutu-boyle- kuruldu-18.03.2014-626790 
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MİT Müşteşarına operasyon yapacak kadar gücü nereden buluyor? 


17-25 Aralık darbesini hangi saiklerle kotarmaya çalıştı? 


Halkına uçaklarla, helikopterlerle ve tanklarla ateş açabilecek kadar gözü dönmüş katil müritleriyle 15 Temmuz darbesini yapabilecek bir şeytani ruha nasıl sahip oldu? 


En imani meselelerde bile sırtında yumurta küfesi taşıdığını söyleyerek taviz veren ve hep 'devlete itaat etmekten” söz eden Gülen, neden Türk devletine savaş açıyor? 


Yahudi ve Hıristiyanlarla bunca dostluk yapmaya çalışmasının altında yatan gerçek nedir?” Vs. vs. vs... 


Bu tür soruları alabildiğine uzatmak mümkündür. 


Kimse yanlış anlamasın, elbette bu ülkenin istihbaratı olacak. Herkesin bilmediği alanlarda çalışmalar yapacak. 
Devletin tehlikede olduğu alanlarda değişik operasyonlar düzenleyecek ve psikolofik harp sanatı uygulamalarına girişecek. Bir devletin bu tür çalışmalarına insanların hukuklarını çiğnemediği, zulüm yapmadığı müddetçe kimse bir şey diyemez. Ancak Gülen gibi dini alanda yetişmiş görünen, kendisine inanan kitlelerin olduğu birinin istihbaratçı olması, derin devlete veya herhangi bir uluslararası istihbarat örgütü ile ilişkisi olması elbette hem kendisine bağlı olanlar, hem de herkes için büyük önem arz eder. Böyle bir durumun ortaya çıkması herkeste büyük sarsıntılar meydana getirebilir. 


Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğundan beri değişik kurumlar vasıtasıyla din üzerinde kurmak istediğini / kurduğunu ve böylelikle kontrol altında tuttuğunu /tutmak istediğini herkes biliyor. Laik bir devletin “Diyanet İşleri Başkanlığı” gibi bir kurumu olması, devletin din üzerindeki en önemli kontrol mekanizmasını oluşturduğu meselesi yıllardır gündemden düşmüyor. Askeri ihtilallar döneminde bile “Diyanet İşleri Başkanlığı” gibi bir kuruma dokunulmaması ve trilyonların Diyanet bütçesine ayrılması, devletin dinin üzerindeki kontrolünün müşahhas bir örneğini oluşturuyor.(0) 


Peki devlet din üzerindeki kontrol mekanizmasını sadece Diyanet kanalıyla mı yapıyor? Diyanet belki de “Derin Devlet”in en derin yapılanmasının gerçekleştirildiği bir kurum olabilir. Ancak bu yapılanmanın sadece Diyanet teşkilatında yapılandığına söylemek safdillik olur. Ülkemizde özellikle dini alanda faaliyet gösteren sivil sosyal grupların (Bazıları buna yanılarak Cemaat diyor) bu kontrol mekanizmasında mühim bir rol oynadığını görmemek ise adeta körlükle eş anlamlıdır. 


Bilindiği üzere Gülen emekli bir imam. Bunca aranmasına, kaçak gezmesine rağmen en az yirmi beş yıl devlete hizmet verdiği için süresini doldurarak emekli olabilmiş. Devlet memuru olarak yeşil pasaport almaya hak kazanmış. Gerçi 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra meydana gelen karşılıklı çatışmalarda Gülen”in “Yeşil Pasaportu” hile ile aldığı gerekçesiyle devlet eliyle iptal edildi. Yapılan araştırmalar arandığı dönemde de çalışıyor göründüğünü ortaya koyuyor. Aranan bir insanın devlete prim ödemesi ve bu süre- nin çalışma olarak kabul edilmesi gerçekten insanın aklına değişik fikirler getiriyor. Bu fikirlerden biri de şudur: 

(10) Laik bir devletin Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir teşkilatı beslemesi, katrilyonları bu alanda harcaması devletin dini kontrol 


altında tutmak aracı olmasından başka bir gerekçe ile asla izah edilemez. 
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“Gülen bütün faaliyetlerini yaparken ve kaçak gezerken MİT veya değişik bir birimin kadrosunda olduğu için mi böyle kabul edildi? Devletin istihbarat kadrosu gizli olduğu ve tarafımızdan bilinmediği için bilmiyoruz, ama yaptığı işlere ve din adına oynadığı rollere baktığımızda pekâlâ “Gülen direkt çalışan bir istihbaratçı olabilir. Ya da direkt çalışan bir istihbaratçı olmasa bile endirekt yollarla istihbaratçıların kullandığı ara eleman olarak devlete hizmet etmiştir" diyebiliyoruz.” 


Gülen için ortaya atılan iddialardan biri de 1960'lı yılların sonunda ABD tarafından halkı Müslüman ülkeler için “Yeşil Kuşak” çerçevesinde geliştirilen “Ilımlı İslâm” projesinde görev almış olmasıdır. Bilindiği üzere 'Yeşil Kuşak Projesi’ soğuk savaş döneminde ABD'nin sosyalist bloğu bir şekilde güneyden çevrelemeye çalışma girişimiydi. Batı'dan kapitalist tüketim kuşağıyla çevrelenen Sosyalist blok, güneyden de İslâmi (Cihad ruhundan soyutlanmış Ilımlı İslâm) bir kuşak ile çevrelenmeye çalışıldı. 1970'li yıllar bu projenin özellikle ülkemiz ayağının faaliyet alanına konulduğu yıllardı. Bu dönemde dinin kitleleri kontrol altında tutabilmek için alabildiğine kullanılmaya çalışıldığı görülmektedir. 1960 yılında darbe yapan generallerin Mısırlı Âlim ve şehit Seyyit Kutub'un “ İslâm'da Sosyal Adalet” kitabını MİT mensubu olduğu daha sonraları ortaya çıkan Yaşar Tunagür gibi bir medrese âlimine çevirttirip bastırmalarındaki sır da tam bu noktada kendini ele vermektedir. Gülen'in Yaşar Tunagür'ün tavassutuyla Diyanet kadrosuna alındığı hesaba katılırsa meselenin boyutları kendiliğinden ortaya çıkıyor. 


Şimdi herkes ister istemez soracak: “Bütün bunlar bir iddia mı? Yoksa delilleri var mı?” 
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Elbette sadece iddia olmaktan öte değer kazanıyor bu görüşler. Çok değişik çevrelerden gelen iddialara, ortada yaşanan gerçeklere, geçmişte yaşanan bazı olayların tanıklarına, sosyal grubun gelişme seyrine ve gelinen noktaya baktığımızda kabul etseniz de, etmeseniz de Gülen'in bir istihbaratçı olabileceğine ya da en azından istihbarat örgütleriyle çok sıkı ilişkileri olduğuna ve “Yeşil Kuşak Projesi” çerçevesinde yetiştirilmiş biri olduğuna ait birçok kanaat ve delil çıkıyor karşımıza. 


Kitapta yukarıda özet olarak işaret edilen olayların delillerini bazı olay ve belgelerle ilişkilendirerek vermeye çalışacağız. Yine Gülen'in istihbaratçı olabileceğini ileri süren iç ve dış basındaki bazı olayları ve haberleri buraya alıntılayarak meselenin açığa kavuşmasına çalışacağız. Gayemiz bir insanı veya ona bağlı olan kişileri suçlamak değil; aksine ülke gündemini değişik vesilelerle 30-40 senedir meşguleden, 17/25 Aralık 2013 tarihinde ülkenin seçilmiş hükümetine karşı darbe girişiminde bulunan ve bu darbe girişimi daha soğumadan 15 Temmuz 2016 tarihinde tarihimizin en alçak darbe girişimini kotaran FETÖ/PDY isimli karanlık bir yapının kimlerle iş tuttuğunu, kimlere hizmet ettiğini ve bu yapının bundan sonra ne olacağı meselesini belgeler ışığında gözler önüne sermektir. 
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ŞİFRELERİ SÖYLEMLERDE GİZLİ 


Kırk yıllık bir gizli teşkilatlanma sonunda geldiği noktada uluslar arası karanlık bir örgüt haline gelen FETÖ/ PDY'yi anlamak için Gülen'in bizzat kendi eserlerinde örgütüne verdiği bazı söylemleri iyi bilmek gerekir. Çünkü bütün gizli mesajlar, örgüt ilişkileri bu söylemlerde gizlidir. 


FETÖ/PDY mensupları kendilerini gizlemede ve olumlu imaj çabalarında ön planda yer alan “teröre bulaşmamakaba güç kullanmama” ya da “önce ve öncelikle tedbir ve temkin” ilkesinin, yapı içindeki “şahin” kanadının marifetiyle terk edilmiş ve her türlü kirli ilişki artık yapıda geçerli olmaya başlamıştır. 


FETÖ/PDY militanlarının özellikle TSK, Adliye, Mülkiye gibi kurumlarda örgütlenmelerinde hücre tipi bir yapılanmaya gitmiş ve mensuplarını her kılığa sokarak buralarda hakimiyet sağlamıştır. 


FETÖ/PDY isimli örgütün hedefine gitmesi için “tedbir ve istihbarat” gibi iki önemli ilkeyi çok önemsediği ortaya çıkmıştır. 


FETÖ/PDY yasadışı yapılanmanın silahlı gücünü ise yıllardır söylediğimiz gibi TSK ve Emniyet içindeki militanlarıyla oluşturmuştur. 15 Temmuz darbesi yıllardır söylediğimiz gerçeğin bir uygulaması olarak tarihimize kara bir leke olarak girmiştir. 


FETÖ/PDY söylemlerinde “tedbir ve temkin”, “taktik ve strateji” gibi kavramları sık sık kullanarak hücre tipi yapılanmayı gerçekleştirmiştir. Bu strateji ve taktikleri militanlarına aktarırken kurnazlık, fırsatçılık, ikiyüzlülük, takiyye gibi yolları denemiştir. 


FETÖ/PDY isimli örgütün lideri Gülen'in kendi eserlerinden militanlarına verdiği taktiklerin bir kısmını paylaşarak bu karanlık yapının bugünlere nasıl geldiğini daha iyi anlayabiliriz: 


“Adliye'de, Mülkiye'de veya başka bir HAYATİ MÜESSE-SEDE bizim arkadaşlarımızın mevcudiyeti, öyle ferdi mevcudiyetler şeklinde ele alınıp öyle değerlendirilmemelidir. 
Yani bunlar gelecek adına bizim O ÜNİTELERDE GARAN-TİMİZDİR. Bir ölçüde onlar bizim varlığımızın teminatıdır” 


“Evet, tırmanma şeridindeyiz; yükümüz çok ağır ve zirvelerde bizi görmeye tahammülü olmayan bir sürü hasmımız var” (Fethullah Gülen, İnancın Gölgesinde, С. 2, <. 234) 


“Dava insanlarının münferit hareket etmeleri son derece sakıncalı, davaya zımni ve kapalı bir ihanettir” ( Fasıldan Fasıla, C. 3, s. 69) 


“Herhangi bir hizmette bulunan ve bir hizmeti temsil eden kimseler için, tehlikeli bir takım düşünce ve davranışlar vardır. Bunlar bazen çok masum görünseler de, hizmet erleri için tehlike arz ederler... En gizli ve en masum düşünce ve mülahazalarımızın dahi ciddi bir kontrole tâbi tutulması gerekmektedir.” (Fasıldan Fasıla, C. 1, s. 145-46) 


31 


Darbelerin Efendisi НОСІА 


“Taktik ve stratejiler söylenmez. Söylendiği an, onun bir taktik olma hüviyeti ortadan kalkar. Stratejiler sadece tatbik edilir. Bazan da bu stratejinin işin başında bulunan insandan başka kimse tarafından bilinmemesi gerekir.” (Fasıldan Fasıla, С. 1, s. 119) 


“Nihai hedefe ulaşana kadar, yani sonuca ulaşıncaya kadar, her yöntem, her yol mubahtır. Bunun içerisine yalan söylemek de, insanları aldatmak da girer” (Fasıldan Fasıla, С. 1 s. 125) 


“Siz bir sivilsiniz, silahlarınız yok, kuvvet ve kudretiniz de sermayeniz kadar.. Oysa askerde tek başına bile olsanız, iktidarınız, silahınız, ferdi kabiliyet ve cesaretinizin yanı sıra, içinde bulunduğunuz birliğin kuvvet ve iktidarını da yanınızda bulur ve yerinde bir paşayı, hatta bir orduyu bile esir edebilirsiniz.” (Fethullah Gülen, Küçük Dünyam,s. 121) 


“Öyleyse, geleceği kucaklayıp planlayanlar, oturup onu bekleyeceğine, kendilerini ona asker olarak yetiştirme gayreti içine girmelidirler. Tâ ki geldiğinde hazır olan askeri- nin başına geçebilsin” (Fethullah Gülen, Fasıldan Fasıla, С. 
1,5. 28) 


Evet, denge gözetilmediğinde, hezimet ve mağlubiyetin kaçınılmaz olduğu şartlarda kahramanlık gösterisi sadece ihanettir.” ( Fethullah Gülen, Fasıldan Fasıla, C. 2, s. 142) 


“İhtiyat, bir iş ve bir hamlede zarar ihtimallerine karşı ve maruz kalınan musibetler neticesinde ah u vaha düşmemek için ehemmiyetli bir davranıştır. Sebeplere tevessülde gerekli hazırlığı yapmamış nice müteşebbis vardır ki, neticede ya dizini döver ya da kadere taş atar. Bir hamle ve 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teşebbüste hedef alınan netice ne kadar büyükse, o uğur- da gerekli görülen tedbirlere riayet de o nispette ehemmiyetlidir. İhtiyatlı olma, korkup geriye durmaktan tamamen farklı olduğu gibi, tedbirsizce davranışların da cesaret ve yiğitlikle hiçbir alakası yoktur. Her kötü haslet gibi, sırf bir aldatmaca olan kitle ruh haletiyle yine kitle avına çıkmak, Batının bize armağan ettiği şeylerdendir. Bu sakat ve nesebi gayrisahih düşünceyi benimseyenlere göre, bir yumurtanın başında bir sürü 'gak gak gıdak' normal görülse de, bize göre her milli mesele, bir mercan sabrı ve sessizliği içinde, en kuytu yerlerde ve mercan kuluçkalarının ızdıraplı, fakat gürültüsüz hallerine uygun bir çizgide cereyan etmelidir.” ( Fethullah Gülen, Prizma, C. 1, s. 25) 


“Sizin gibi düşünmeyip farklı dünya görüşüne sahip karşısına acele çıkılmamalı... Yoksa “bizim gibi düşünmüyorlar diye bir bir uzaklaştırılan veya uzaklaşan bu gayr-ı memnunlar, dev dev kitleler meydana getirerek karşınıza çıkıp sizi yerle bir edebilirler.” (Fethullah Gülen, Fasıldan Fasıla, С. 2, s. 141-42) 


Bütün darbeler, belirli bir klik ve çıkar grubu tarafından yapılmaktadır. Hiçbir darbe salt askeri cenahın kendi başına gerçekleştirdikleri bir hukuk katliamı ve anayasal düzeni yıkma eylemi değildir. Her darbenin iktisadi ve siyasal destekçileri vardır. 


Darbeler, özgürlüğün, özgürlük de darbelerin baş düşmanıdır. Nerede istibdat var ise orada mutlaka istikrarsızlık ve darbe vardır. Darbe, toplumun doğal akışının, zor kullanılarak, dış müdahale ile kesilmesi veya yön değiştirilmesidir. Yapılan müdahale ne kadar iyi niyetli olursa olsun, fıtrata yapılan müdahale her zaman daha büyük rahatsızlıklara neden olmuştur. Dünya tarihi bunun sayısız örnekleriyle doludur. 


“Bir yandan hasım cepheyi, mükemmel işleyen HABE-RALMA TEŞKİLATIYLA içinden tanırken, öte yandan da hasım cephenin aynı faaliyetlerine kendi içimizde sürdürmesine müsaade edilmemeli ve imkân tanınmamalıdır. 
Evet, devlet ve milletin bekası ve hayatiyeti adına önem arz eden her dinamiğin üzerinde etraflıca durmalı, bu dinamikleri sistematik hale getirmeli, günümüzün teknolojik imkânlarından da faydalanarak bu faaliyetleri gerçekleştirmeli ve bilhassa HABER-ALMA hususunda her zaman hasım cephenin çok önünde olunmalıdır.” (Fethullah Gülen, Fasıldan Fasıla, С. 1, s. 113-14.) 


“Türkiye'de önümüzü kestiler. Yürüyemiyoruz, orada durgun sular gibi bir de gölleşme imajı uyandıracaksınız. 
Zorlayacaksınız, yerinde yürüyor gibi yapacaksın. Çünkü durmak, hem de durgunluk paslanma meydana getirir. Bu Mülkiye'de de, Adliye'de de her zaman söz konusu olur. Yürümeli, eğer biz tüm nabzı, kalbi dinledik. Baktık ki, geriye adım attıracaklar, bence adım atmam beklerim, fırsat kollarım. Bazen hasmından kaçmak bile çok önemli bir manevradır. Kuvvet dengesi yoksa kuvvete başvurmayın. Çok iyi planlayacak, ona göre yürüyeceksiniz. Dışarıdan bizi korkaklıkla itham edeceklerdir.” 


“Devletle çatışarak bir yere gidemezdiniz. Demek devletin de, bu çok yüksek gayeleri gerçekleştirmek için belli bir kıvama gelmesi lazım. Devletin belli ölçüde, o kıvama geldiğini söyleyebiliriz... Bütün bu farklı kanaatleriniz hâlihazırdaki zemini değerlendirme açısından, körü körüne devlet düşmanlığı yapmanızı, devletle çatışmacı bir 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tavra girmenizi gerektirmez... Bizler evrensel bir mesajın hizmetkârlarıyız.” 


“Bu adliye için de aynen söz konusudur. Yani siz hâkim degilseniz, başka kuvvetler var bu ülkede. Değişik kuvvetleri hesap ederek öyle dengeli, dikkatli, tedbirli, temkinli yürümek- te yarar var ki, geriye adım atmayalım. Zıplayacaksın, yerinde yürüyor gibi yapacaksın. Çünkü durmak sende durgunluk, paslanma meydana getirir. Bu açıdan hiç durmamalı. İşler en kötü duruma göre hesap edilmeli. İyi çıkarsa hızlı yürürüz. İyi bir maratoncu gibi koşarız. Bakarız ki tıkanmalar var bu defa da zıplarız, yerimizde zıplarız öyle durma yok bizde.” 


“Arkadaşlarımızın mevcudiyeti geleceğimiz adına bu işin garantisidir. Bu açıdan Adliye, Mülkiye veya başka hayati bir müessesede bizim arkadaşlarımızın mevcudiyeti öyle ferdi mevcudiyetler şeklinde ele alınıp öyle değerlendirilmemelidir. Yani bunlar gelecek adına bizim o ülkelerde garantimizdir. Bizim varlığımızın bunlar nabzıdır. Zayiata meydan vermeyin. Daha bunun neye ihtiyacı var, nasıl takviye edilmeli, bu demeli, sürekli o araştırılmalı, daha bir takviye edilmeli, fakat mevcuttan da bir ölçüde taviz verilmemeli derken yani fevkalâde korumaya alınmalı, katiyen zayiata meydan verilmemelidir. Sivrilmeden mevcudiyetinizi hissettirmeden çok ilerilere gitmek, iş de bu iki müessesede olduğu gibi hayati, dinamik bir kısım müesseseler- de söz konusudur. Ta ilerilere gitme, böyle can damarları içinde dolaşma ve eğer dönülüp gelinecekse yara alınmadan, hissettirilmeden dönüp geriye gelme meselesi gelecegimizin adına çok esaslı hususlardır.” 


“Hâlâ bu sistem devam ediyor ve bu sistem içinde arkadaşlarımız istikbale yürüyeceklerdir. Öyleyse o sistemin 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püf noktalarını bilmeleri lâzım, keşfetmeleri lâzım, aşmaları lâzım, hava boşluğu gibi bu da meselenin diğer yanıdır. Bir diğer yanı da, ister adliyede, ister mülkiyede arkadaşlarımız gittikleri yerlerde daha rahat iş yapmaları, tutunmaları, büyümeleri, kaymakam iseler vali olmaları, sıradan bir hakim iseler, şayet taktir toplayan bir hakim olmaları, biraz orada da böyle taşra teşkilâtında, siyasi güçlerle, siyasi kuvvetlerle de belli ölçüde bize yüzde yüz ters olan insanlarla açık bir diyalog olmasa bile onlarla da böyle çatışmamalı, fakat az buçuk böyle aynı cephe sayabilecekleri yani duygumuza, düşüncemize, siyasi mülahaza ile bile sıcak bakan ve sizi bütün, bütün ret etmeyen bir çevre içinde mütalaa edebileceğimiz siyasiler vardır.” 


“İster maddi güçleri bakımından, isterse kendi ülkelerindeki güç kaynakları ve gücü temsil eden kaynaklar bakımından, isterse maddi güçleri bakımından, isterse ilim mahfilleri açısından, isterse toplumun büyük kesimlerine, büyük kısımlarına, bu duygu ve düşünceyle ulaşma açısından, belli bir noktaya, belli bir kıvama gelecekleri ana kadar, bu şekilde hizmete devam etmeleri şart, zaruri, lüzumlu. Yanlış bir şey yapar, kıvama ulaşılmadan, özleriyle tam bütünleşmeden, gereken mesafe alınmadan, bir kısım erken huruç diyebileceğimiz çıkışlar yapılırsa, dünya başlarını ezer ve Müslümanlara Cezayir'deki hadise gibi yeni bir hadise yaşatırlar. Suriye'deki gibi 82 vak'ası gibi bir fecaat ve fezaat yaşatırlar. Bir yanlışlık bize falso yaşatır ve bu falso ile yediğimiz mağlubiyeti telafi edemeyiz, yanlışı telafi edemeyiz. Bu sefer onlar sizi kıskıvrak derdest eder, bir daha belinizi doğrultmanıza fırsat vermezler hafizanallah.” 


“Her doğruyu her zaman söylemek doğru değildir. Dünya sizi yakın takibe almışsa, böyle sadece söz yanı ağır, ağır 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olan, söz yanı ağır diyorum, iddia yanı ağır olan o tür şeylerle, koskocaman bir dünyayı tahrit etmiş, üzerinize saldırtmış, yaşama hatta dini neşretme şartlarını ağırlaştırmış, hizmet atmosferi içinde yaşanmaz hale getirmiş oluruzki, o davaya samimiyet ve sadakatinizden daha çok, ihanetiniz manasına gelir.” 


“Gündem belirlemek ve hadiselerin nabzını elde tutabilmek için devamlı fikir ve düşünce üreten bir 'Kadro'ya ve bu düşünceleri pratiğe dökebilecek “dinamik insanlara' ihtiyaç vardır. Tabii bütün bunlar, birer plan ve program gerektiren işlerdir. Sonra bu düşüncelerin hayata geçirilmesi için vasat ve ortamın müsait hale gelmesi de şarttır. Demek oluyor ki meselenin bir düşünce ve fikir olarak hazırlanması, bir de bu düşünce ve fikirlerin hayata geçirilmesi yönleri var. Biz bunların bütününe plan ve program diyoruz.” 


“Dengeli bir hizmet eri, söyleyeceği şeyleri hemen söylemez. O bilir ki, söylenmesi gereken her şeyi şimdi söylerse, kendisine hayat hakkı tanımayanlar çıkabilir. Şartlar aleyhinde ağırlaştırılabilir, dolayısıyla da sıkıntılı bir atmosfere düşebilir.” 


“Din-i mübin-i İslâm'a hizmet eden herkes neferdir. Dolayısıyla, bu hizmette askeri disiplin çok önemlidir. Şeklen asker değiliz; ama ruhen askeriz ve öyle de olmalıyız, hatta öyle olmak mecburiyetindeyiz. Bu sebeple, İslâmi hizmetlerde nefer olduğunu idrak edemeyen ve neferliğe ters tutumlar içine giren herkes, mutlaka; ama mutlaka bunun cezasını çeker.”() 


(11) Necip Hablemitoğlu, Köstebek. 
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GÜLEN'İN AİLESİ NERELİ? 


Yaşadığı girift ilişkiler gibi Gülen'in ailesinin kökenleri de oldukça karışık. Gülen'in ailesinin kökenleri nereye dayandığı hususunda medyada çok spekülatif yayınlar yapıldı. Soyunun Ermenilere kadar dayandığr bile iddia edildi. 
Meşhur tarihçi Kadir Mısıroğlu Gülen”in baba tarafından Ermeni, anne tarafindan ise Yahudi olduğunu yıllardır iddia ediyor. 


Aslında Gülen'in bizzat kendi anlatımıyla tarif ettiği ailesine baktığımızda karşımıza yapılan iddiaların hiçte yanlış olmadığı ve özellikle anne tarafının Sefarat Yahudilerine dayandığı ortaya çıkıyor. 


Mesela, Gülen ne anne tarafından ne de baba tarafından Türk olmadığını kendi ifade ediyor. Latif Erdoğan tarafından hazırlanan ve Gülen'in kendi ağzından anlattığı hatıralardan oluşan “Küçük Dünyam” isimli kitabının ilk baskısında baba tarafından Kürt olduğunu söylemiş, fakat ne hikmetse daha sonraki baskılarında bunu değiştirmiştir. 


Gülen aynı kitabında ailesinin Erzurum'a Ahlat'tan geldiğini açıklamaktadır. Ahlat, Van Gölü'nün kuzeyinde bulunan ve Ermenilerle Kürtlerin birlikte yaşadığı bir bölgenin ismi olarak bilinir. Ailesinin karışmış olduğu bir namus meselesi nedeniyle sürgüne tabi tutulduğu ve gelip Erzurum ili, Pasinler ilçesi, Korucuk köyüne yerleştiği iddia edilmiştir. Kendisi de Korucuk köyünde doğduğu için Erzurumlu olarak tanınır. 


Gülen, kendi hatıralarında dedelerinin Ahlat'tan namus meselesi yüzünden sürüldüğünü belirterek şunları anlatır: 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“Bizim sülale bir namus meselesi yüzünden karşı tarafla silahlı çatışmaya girer. Halil dedemin kız kardeşi kaçırılmıştır. Vuruşma esnasında karşı taraftan biri ölür ve devlet meseleye el kor. Halil Dedem çok suçlu görülmez ki, sadece sürgün edilir. Önce Hasankale'ye sonra da Korucuk Köyü'ne yerleşir. Halil Dedem hep Ahlat'a geri dönme düşüncesiyle yaşamıştır. Onun içindir ki, Ahlat'taki mal varlığına dokunmamış, sadece taşınabilir mallarıyla bu sürgün edildiği Hasankale'ye oradan da Korucuk'a gelmiştir. Ancak hiçbiri- ne bir daha Ahlat'a dönmek nasip olmayacaktır.” 


Gülen hatıralarında anne tarafı ile de ilginç açıklamalar yapar. Gülen'in annesinin ismi Refia olmasına rağmen nüfus cüzdanında Rabia olarak yazılır. Anneannesinin ise Hatice Hanım olduğunu, “Hatice ninem, annemin annesidir. Herhalde verem olduğundan erken ölmüş. Edirne Şükrü Paşa sülalesinden gelme.” şeklindeki sözleriyle bizzat Gülen açıklıyor. 


İşin ilginçliği tam da bu noktada ortaya çıkıyor. Gülen'in 
anne tarafından akrabası olan Şükrüpaşazadelerin 1492 
yılında İspanya'da kovulan Sefarad Yahudi göçmeni oldukları ve Edirne'yi kendilerine yurt tuttukları biliniyor. Ancak Gülen, anneannesinin İspanya göçmeni Yahudilerden olduğunu gizlemek için olsa gerek, dedesi yani annesinin babası Ahmet'in ve ninesi Hatice'nin Müslümanlığına özel bir vurgu yapar. 


İşin farklı bir ilginç yanı ise Gülen'in hatıralarında baba tarafını çok az anlatmasıdır. Buna karşılık anne tarafına dair anlattığı rivayetlerin her satırında onlara hayranlığını vurgular. Dedesini, dayılarını, teyzelerini öyle olağanüstü anlatır ki, hikâyeyi okuyan herkesi hayran bırakır. Acaba, anne tarafını bu düzeyde ön planda tutmasının sebebi, onların gerçek kimliğini gizlemeye yönelik bir faaliyet mi? 


Gülen, “Küçük Dünyam” adlı kitapta ailesinin iki taraftan da “Seyyid” olup olmadığı yani peygamber soyundan gelip gelmediği şeklindeki çanak soruyu şöyle cevaplıyordu: 


“Olabilir, öyle diyorlar. Ancak bu mevzu bizim aile içinde ne annem ne babam tarafından konuşulmazdı. Ben annem- den iki defa böyle bir mecburiyetten bahis duydum. Her ikisi de şecerenin kaybolduğundan bahsederken oldu...” 


Gülen, 1995 yılında yayınlanan “Küçük Dünyam” adlı kitaptaki açıklamalarını unutmuş olacak ki, Nevval Sevindi'nin 1997 basımı “Fetullah Gülen ile New York Sohbeti” adlı kitabının 23. Sayfasında karşımıza bu sefer “Seyyid” olarak değil, “Şerif” olarak çıkıyor. Bilindiği üzere soy olarak Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'e dolayısıyla Hz. Muhammedi(sav) ‘е dayanan kişilere Seyyid, Hz. 
Muhammed'in kızı Hz. Fatma'nın ölümünden sonra çok sayıda evlilik yapan Hz. Ali'nin bu eşlerinden doğan çocukların nesebinden gelenlere de “Şerif” denmektedir. 


Gülen bütün konuşmalarında ve günlük sohbetlerinde yaşamının ne kadar yoksulluk içinde geçtiğini iddia eder. 
Bununla adeta yoksulluk içinde büyüdüğünü vurgular ve özellikle bu noktada insanın duygularını sömürmeye özen gösterir." Ancak anılarını anlatırken, bunun tam tersini söyler: “ 


Halil Dede'min çocukları buradaki gayrimenkulleri 80 bin altına satarlar ve aralarında paylaşırlar. Zira babalarından kalan mirası iki kardeş pay ederken, altınları tas tas paylaş- 


(12) Ergün Poyraz, Amerika'daki İmam 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mışlar. Teker teker saymak vakitlerini alacağı için böyle yapmışlar. О devirlerde onların bu mirası bölüşme keyifleri de çok meşhur olmuş bir hadisedir.” 


Tam bu noktada Gazeteci Yazar Soner Yalçın'ın 16 Mart 
2014 tarihli Sözcü gazetesinde kaleme aldığı “Pazar Bulmacası Fetullah Gülen” isimli yazı hatırımıza geliyor. Soner Yalçın bu yazısında Gülen'in özellikle anne tarafından olan bağlantıları hususunda şu bilgileri veriyor: “Şamil Efendi- 
'nin yedi çocuğu var; Dürdane, Rasim, Nurettin, Enver, Sefer, Seyfullah ve Ramiz. Ramiz, Gülen'in babası. Ramiz Efendi'nin hocası Alvarlı Mehmet Lütfi Efendi'ydi. İmamlığını yaptığı Alvarlı Köyü'nde hastalanıp 1939'da ayrılmak zorunda kalınca yerini Ramiz Efendi'ye bıraktı. Gülen Ailesi Korucuk”- tan Alvar Köyü'ne taşındı. Ramiz Efendi'yi Alvarlı Köyü'nde imam olmasını sağlayan Mehmet Lütfi Efendi'yle tanıştıran kişi Gülen'in teyzesiydi! Gülen'in baba tarafı değil anne tarafı sofuydu. Gülen'in annesinin ismi Refia. Anneannesi Hatice Hanım'dı ve Gülen anne tarafının Şükrü Paşazadelerden geldiğini söylüyor. Gülen diyor ki: Hatice ninem, annemin annesidir. Herhalde verem olduğundan erken ölmüş. Edirne Şükrü Paşa sülalesinden gelme. Edirne'de Şükrü Paşazadeler için, 1492 yılında İspanya'da kovulup Trakya'ya gelip yerleşen Saferad Yahudi göçmenlerden olduğu iddia ediliyor. 
Dönmüşler Müslüman olmuşlardı. Doğru mu bilinmez! İki ailenin nasıl tanıştığını Gülen anlatıyor: O sülalede bir Ziya Efendi vardı. Babamın amcazadesi sayılır. Annemin teyze çocuklarından Ayşe teyzemiz -ki ilk defa Korucuk'a o gelin gelmiş, Şükrüpaşazadelerden almışlar. Ayşe teyzem annemi onlara tavsiye edince erkek tarafı anneme talip olmuşlar. 
Mehmet Lütfi Efendi 1956'da ölünce Ramiz Efendi'yi Alvarlı köyü sakinleri nedense istemiyor. O da çok bozuluyor ve Artuzu Köyü'ne gidiyor. Fakat orada da uzun süre kalamıyor Erzurum'a yerleşiyor. 1974'te vefat edene kadar bu şehirde yaşıyor. Gülen'in yaşamı hep göçebelikle geçiyor. Göçebelik babasının dini eğitimi için gönderdiği Hasankale'yle başlıyor ve bugün Pensilvanya'yla sürüyor.” 


GÜLEN NİÇİN 
İNSANLARI ALDATIYOR? 


Gülen, insanları manipule etmede ve yönlendirmede usta bir isim. Bunu kendi ismi üzerinden bile yaptı. Bilindiği üzere Gülen uzun yıllar kendisinin 10 Kasım 1938 
yılında Erzurum”un Pasinler İlçesi, Korucuk Köyü”nde doğduğunu söylemişti. Bu yapılırken tabilerin bir mesaj vermek istiyordu. 


10 Kasım 1938 Atatürk'ün ölüm günüydü. Gülen o 
gün doğduğunu söyleyerek ilginç bir gönderme yapıyor ve doğumunun gizemli olduğunu ima ediyordu. 35 yıllık sadık arkadaşı olan ve sonradan Gülen'in yanlışları sebebiyle ondan uzaklaşan Nurettin Veren, bu tarihin seçilmesinin hikmetini şöyle anlatıyor: “Gülen'in doğum tarihini 10 Kasım 1938 göstermesindeki gayesi Atatürk'e atıfta bulunmaktır. Bununla “Ben o ölünce doğmuşum. 
Belki aynı gün, belki aynı saat” diyerek imalı bir şekilde Atatürk'ü ülkenin dinini, imanını yok eden bir şahıs olarak vurgulayıp, kendisinin de aynı tarihte doğduğunu söyleyerek büyük kurtarıcı olduğuna atıfta bulunmak istemektedir. Ki bizim yaşımız o zamanlar 16-17 idi, kendisi de bizden 7-8 yaş büyük, 1941 doğumludur.” 


(13) Sözcü gazetesi, Soner Yalçın, 16 Mart 2014 
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Ancak zamanın geçmesiyle bunun bir aldatmaca olduğu ortaya çıktı ve Gülen'in doğumunun nüfusta 27.04.1941 olduğu açıklandı.Gülen'in ismi hususunda da ciddi süpekülasyon yapıldı. Önceleri M. Fethullah Gülen olarak lanse edilen Gülen'in nufüs cüzdanında Fetullah Gülen olduğu ve başında M harfinin olmadığı ortaya çıktı. 


Gülen isminin başına M harfi ve ismine de H harfi eklemekle neyi amaçlamıştı? Bundan maksat kendisinin gizemli biri olduğunu mu ortaya koymaktı. Bunu Gülen'e kim akıl olarak vermişti? İsminin başına M ve H harfi ekleyerek kendisinin Mesih ve Fetih'le ilişkilendirmek mi istemişti? 


Bilindiği üzere Gülen'in ismi 31.01.1986 yılında İzmir Nüfus Müdürlüğü'nden, değişme sebebi ile aldığı 3881 kayıt no'lu kimliğinde ismi “FETULLAH” olarak geçiyor. Yani resmi belgelerde ve nüfus cüzdanında yer alan isminde H harfi yok. 


İsminin başına M harfi ekleyerek Mesih veya Mehdi olduğunu ima eden Gülen FETULLAH olan ismine de H harfi ekleyerek FETHULLAH olarak yeni bir fethin kapısını açacak nasihatçi kişinin kendisi mi olduğunu ortaya koymak istemişti? 


Buna sadece bir iddia demek doğru mu? Yoksa Gülen kendi eserlerinde bunun ipuçlarını vermiş miydi? Beraber okuyalım isterseniz: 


“Mesihiyetin bir diğer yanı da nasihattir. Aslında, Hz. 
Mesih'in bir adı da “Nasih”dir. Bu itibarla denilebilir ki, bir zaman gelecek, bu hususta da Hz. Mesih'i temsil eden büyük Nasihler yetişecek. Ve bunlar camilerde yeni bir va”zu nasihat sistemiyle, çağın idrak ve şuuruna göre, Kur'ani ve kevni 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ilimleri, cami kürsülerine taşıyacak, Ma'bedleri kendi hususiyetlerinin yanında, birer mektep; birer medrese haline getirerek, Hz. Bediüzzaman'ın nüvelerini attığı o büyük terkibi, Kur'an-ı Kerim'in “Sehl-i mümteni' üslubuyla her seviyedeki insana anlatacaklardır.”19 


YEŞİL KUŞAK ILIMLI İSLAM PROJESİ!!! 


Gülen'in bugünlere gelen konumunu iyi anlayabilmek ve yaptığı eylemleri anlamlandırabilmek için ABD tarafından 1960'lı yıllarda piyasa sürdüğü “Yeşil Kuşak Projesi” çerçevesinde kotarılmak istenen “Ilımlı 


(14) Fetullah Gülen, Fasıldan Fasıla, 2. cilt 13. sayfa ABD'nin Yesil Kuşak Ргојеѕі 


SOVYET BLOKU 


AFGANİST AN 


m ABD'nin Yeşil Kuşak Projesinde kullanmak istediği Amerikancı ülkeler Е Yeşil Kuşak Projesinin hedefindeki Orta Asya ülkeleri ШШ Yeşil Kuşak Projesiyle güneyden kuşatılmak istenen Sovyek Bloku 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İslâm Projesi”nin tarihini ve dayandığı delilleri iyi bilmek gerekir. Çift kutuplu dünyanın bir kanadının temsilcisi olan ABD'nin dünyayı ve özellikle de halkı Müslüman olan ülkeleri daha iyi sömürebilmek ve istedigi doğrultuda yönetebilmek için değişik projeler geliştirdiği bilinmektedir. Ülkemizi de içine alan bu projelerden biri de 1960'lı yıllarda geliştirilen “Yeşil Kuşak Projesi”dir. Bu projenin en önemli kullanım ayağı da maalesef İslâm dini olmuştur. ABD, İslamiyet'in hayata hâkim olması halinde halkı Müslüman ülkeleri sömüremeyeceğini bildiği için “Yeşil Kuşak Projesi”nin en önemli ayaklarından biri olarak “Ilımlı İslâm Projesi”ni uygulama alanına sokmuştur. ABD'nin Ilımlı İslâm'dan anladığı, içi boşaltılmış, cihad ruhundan soyutlanmış, hak batıl kavramları olmayan bir uydurulmuş din anlayışı olmuştur. Böyle bir din anlayışını İslâm'ın kabul etmesi asla mümkün değildir. 


ABD'nin ortaya koymak istediği, “Ilımlı İslâm”, “Kültürel İslâm”, Süfi İslâm”, “Liberal İslâm” ve “Demokratik İslâm” gibi değişik tanımlamalarla anılsa da, bununla, politik talebi olmayan ABD Batı ile çatışmayan /çalışan içi boşaltılarak batıya hizmet edecek ilkelerle donatılmış bir din kaste- 


dilmektedir. 


ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı olan Zbigniev Brzezinsky tarafından geliştirilen ve dönemin Dışişleri Bakanı Henry Kissinger tarafından uygulamaya konulan bu tasarı, kaynağını Truman'ın devlet başkanlığı döneminde başlayan Sovyetleri kuşatma fikrinden almıştır. Brzezinsky ve Kissinger 1970'li yıllarda bu fikre yeni bir içerik kazandırıp projelendirmişlerdir. Buna göre Sovyetler Birliği, yakın ve uzak çevresindeki Müslüman ülkelerde ılımlı İslâmi 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eğilimler güçlendirilerek ve yine ılımlı İslâmcı yönetimler başa getirilerek kuşatılıp sıkıştırılacaktır. Bunun için, ABD, bu ülkeleri Batılı değerlerle, misyonerlik yöntemleriyle dışarıdan ve zorla kontrol altında tutmak yerine, onları kendi değer yargılarıyla, kendi inanç ve etnik kimlikleriyle tutsak etmeyi daha uygun bulmuştu. Bu projenin en önemli ayağı da projede görev alacak olanların o ülkenin halkın- dan seçilecek olmasıydı. Bugün bu politikanın güncelleştirilmiş biçimi olarak yeni döneme uygun olan ılımlı/ Amerikancı İslâm modeli geliştirilmiştir. Halkı Müslüman olan ülke toplumlarını bu yeni işbirlikçi modeliyle kontrol altında tutulmak istenmektedir. 


ABD'nin “Yeşil Kuşak Projesi”nin temelinde “Kuzey İslamı” olarak adlandırdığı “Hanefi/ Maturidi” İslam anlayışının yok edilmesinin yattığını Meşhur İngiliz tarih ve siyaset bilimci Arnold J. Toynbee'nin (1889-1970) 1917 de Amerikalılara yazdığı bir savaş propaganda metninde görüyoruz. Toynbee'nin, “Güney Müslümanlığı” olarak tanımladığı Suudi Arabistan-Kahire eksenindeki Müslümanlığın Batı Medeniyeti için bir tehlike olmaktan çıktığına dikkat çektikten sonra “Kuzey Müslümanlığı” olarak tanımladığı Buhara-Semerkand-İstanbul eksenindeki İslam anlayışının hala Batı için tehdit oluşturduğuna dikkat çekiyor. Toynbee, Kuzey Müslümanlığının mutlaka kontrol altına alınması gerektiğine vurgu yaparken şöyle diyor: “Biz Güney İslam'ını (Eşari inaç bölgesi, Ortadoğu) hallettik. Bir şeyhi satın alır, işinizi görebilirsiniz. Size kalan Kuzey İslamı'dır. 
Asıl olan Kuzey İslamı Horasan-İstanbul hattıdır. (Hanefi/ 


Matuidi inanç çizgisindeki bölge, Türkiye ve Orta Asya).(9) 


(15) Dr. Yalçın Koçak, 3 Haziran 2015, Gerçek Gündem, http://www. 
gercekgundem.com/yazarlar/yalcin-kocak/2946 /mersedes-az-bile 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“Yeşil Kuşak” denilince ilk önce akla Türkiye'nin gelmesi elbette bir tesadüf değildir. Türkiye Osmanlı Cihan Devleti mirasının üzerine kurulmuş bir ülkedir ve ulusalcı kurucuları tarafından istenmese ve kesilmeye çalışılsa da İslâm'la bağı oldukça yüksektir. Temeli tevhit inancına dayalı olan İslâm dini ise temel olarak da dinsizliğe, ateizme, komünizme ve her türlü İzm'e karşıdır. 


Bu gerçekten hareket eden ABD'li uzmanlar İslâm dininin Sovyetler önderliğinde gelişen komünist hareketlere karşı kullanılmasının kendi yararlarına olduğunu düşünmüş; ancak İslâm'ın öngördüğü cihad anlayışının kendilerine zarar verebileceğini de hesaba katarak cihad ruhundan soyutlanmış, hak batıl kavramlarını gündemine almayan bir “Ilımlı İslâm” projesi geliştirerek halkı Müslüman ülkelere dayatmıştır. Anadolu insanının Komünist Rusya kaynaklı komünizm zulmünü iyi bilmesinin de bunda etkin rolü olmuştur. Bu çerçevede ülkemizde özellikle dini ve milli çevreler komünizme karşı mücadelede teşkilatlandırılmıştır. 


1960 yıllarda kotarılan “Yeşil Kuşak Projesi” bugün ortaya çıkan halin tarihi alt zemininden başka bir şey değildir. Tam bu noktada CIA eski başkan yardımcısı olan ve Türkiye'nin yanında birçok Ortadoğu ülkesinde istasyon şefliği yapmış bulunan ve Ortadoğu'nun yanı sıra, Türkiye ile Gülen hareketi üzerine de kitapları bulunan Graham Fuller'in 2011 yılında bir gazeteye verdiği röportaj- dan hem Türkiye hem de Fetullah Gülen için yaptığı değerlendirmelerden özetleyeceğim düşünceleri çok anlamlıdır: 


“Türkiye Batı, ABD ve İsrail yanlısı, NATO üyesi, radikal devletlerin karşısında ve iç siyasal dengeler açısından istikгаг! bir ülke olarak ‘sadık’ bir müttefikti. Ama bu haliyle Ortadoğu halkları veya gelişmekte olan ülkelerin çoğu için bir model değildi. Çünkü bu şekilde 'Batı'ya sadık' bir müttefikleri olsun istemediler... Kendi Müslüman geleneğine karşı düşmanca görünen bir devletle uzlaşmadılar. Bugünse, ironik bir biçimde, Türkiye Ortadoğu ve gelişmekte olan pek çok ülke için bir model oldu. Övgüye değer ekonomik ve demokratik başarıları ve bölgeyi çevreleyen Müslüman kültürlerin kabul edilmesi bunda çok önemli. Türkiye artık kendi dindar geçmişine veya bir zamanlar lideri olduğu bölgenin İslâmcı kültürüne düşmanlık beslemiyor. Ayrıca, Türkiye ilk kez “Batı'nın müttefiki” değil egemen olarak algılanmaya başlandı. Bazı konularda Washington'la çalışabilir, ama çıkarlarına uymayan bazı konularda da Washington'a hayır deme gücü vardır. Ben Fetullah Gülen'in Amerika için bir güvenlik tehdidi veya radikal bir güç olduğuna inanmadığımı anlatan bir mektup yazdım. (...) İslâmi hareketlere baktığım zaman Gülen hareketini dünyadaki modernist olan hareketlerden biri olarak görüyorum. Cami yerine eğitime odaklanılması oldukça ilerici. Müslüman dünyasında eğitimin artırılması ve bu ülkelerin modernize edilmesi son derece önemli. Türkiye'nin iskânın rolü konusunda ikiye bölünmüş olduğunu görüyorum. Dünyadaki İslâmi hareketlere baktığım zaman, pek çoğu ilkel, yok sayıcı, rasyonel olmayan, toleranssız, şiddet içeren ve negatif hareketler. Gülen hareketini çağımızdaki İslâmi düşüncenin modern, akılcı, olumlu, yapıcı, sosyalleşmiş, barışçı ve toleranslı olarak evirilmekte olan göze çarpan bir örneği olarak görüyorum. Bu perspektiften Gülen hareketi çok iyi görünüyor. Ben bunun “Türkiye'nin geleceği olduğunu veya Türkiye'yi yönetmesi gerektiğini" söylemiyorum. Sadece onu diğerleriyle kıyaslıyorum. 
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Dünyanın pek çok açıdan dindarlaştığını düşünüyorum. 
Ama bildiğiniz gibi “ İslâmsız Dünya” kitabımdaki temel delilim İslâm'ın Batı ve Doğu arasındaki gerilimin temel nedeni olmadığı idi. Din, diğer konularda pankart olma özelliğine sahip. Tüm dünyada dini milliyetçilikle harmanlamak, dini emperyalist güçlere karşı ülkenin kimliğini güçlendirmek için etkin bir odak olarak görme eğilimi hakim. Aynı zamanda bu dönemde insanlar, pek çok maddi ihtiyaçlarının karşılandığını görüyor (...) ama maddi şeylerin yeterli gelmediğini ve ahlaki değerlerimiz olması gerektiğini fark ediyoruz... 
Ama hepsi bu değil. Din, siyaset ve devletler tarafından kendi amaçlarına ulaşmak için kullanılabilir.”19 


Bu değerlendirmelerden sonra ve Gülen'in 20-30 yılda yaptığı faaliyetlere baktığımızda Yeşil Kuşak çerçevesinde kotarılmak istenen “Ilımlı İslâm Projesi”nin bir ayağı olmadığını söylemek hakka karşı haksızlık olur kanaatindeyim. 
Zira Gülen bu dönemde tıpkı CIA uzmanlarının düşündügüne paralel olarak cihattan, hak, batıl, iman, küfür, kâfir gibi kavramlardan soyutlanmış bir İslâm anlayışını hâkim kılmak için çalıştığını yüzlerce delille ortaya koymak mümkündür. “Dünyada en nefret ettiğim kişi Usame Bin Ladindir” diyen, dışarıda Ruslara karşı şanlı bir mücadele veren Çeçenlere, katil devlet İsrail'e karşı ölüm kalım mücadelesi veren Filistinlilere ve ülkemizde bir dönem Komünizme karşı mücadele veren Ülkücülere katil, terörist ve benzeri suçlamaları yapması bile Gülen'in Ilımlı İslâm projesinin bir figüranı olduğunu ortaya koyma bakımından yeterlidir. 


“Yeşil Kuşak Projesi”nin” Ilımlı İslâm” ayağının faal olarak yürürlüğe konmaya başladığı 1960-1970'li yıllarda ülkemizde özellikle Komünizme karşı olan sivil toplum kuru- 
(16) Graham E. Fuller, 8 Şubat 2011, Akşam gazetesi, Şenay Yıldız 


49 


Darbelerin Efendisi НОСТА 


luşlarının (Komünizmle Mücadele Dernekleri, Yeniden Milli Mücadele, Türk Ocakları, İlim Yayma Cemiyeti, Ülkü Ocakla-ГІ vs.vs) yerden mantar biter gibi birbiri ardına açılmasının altında istihbarat örgütlerinin yattığı bizzat istihbaratçılar tarafından dile getirilmektedir. 


MİT MÜSTEŞARLARININ İDDİALARI 


Gülen'in “Yeşil Kuşak Projesi”nin bir ayağı olduğu fikrini bizzat MİT müsteşarları iddia etmiştir. Gülen'le ilgili bu türden açıklamalar MİT raporlarına ve MİT müsteşarları- nın bazı açıklamalarına da konu olmuştur. 1990'lı yıllarda MİT müsteşarlığı yapan Sönmez Köksal ve Şenkal Atasagun yaptıkları açıklamalarda Gülen ve cemaatinin CIA ile bağlantılarına dikkat çekmişlerdir. 1997 yılındaki Susurluk kazasından sonra MİT tarafından hazırlanan ve Müsteşar Sönmez Köksal tarafından Başbakanlığa sunulan 17 Aralık 1997 tarihli raporda, Gülen hakkında şunlar iddia edilmişti: “Gülen'in Çiller'in kara para aklama işinde gizli ortağı olduğu, Fethullahcıların Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA'nın bölgemizdeki en önemli sivil toplum kuruluşu olduğu iddiaları, Maliye Bakanlığı Müfettişleri'nin Gülen'in mali kayıtlarını incelemesi ile İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının ilgili kuruluşlarla yapacakları koordine sonucunda çözülebileceği değerlendirilmektedir.” 


2000'li yıllarda MİT Müsteşarı olan Şenkal Atasagun ise Gülen ve cemaati hakkında ABD'nin Yeşil Kuşak Projesi'nin bir ayağı olduğunu dile getirmişti. 


Ergenekon soruşturması sırasında Gülen ile ilgili olarak ortaya çıkan bu iddialar Ergenekon davası sanıklarından 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Cumhuriyet gazetesi Ankara temsilcisi Mustafa Balbay'a ait olduğu iddia edilen günlüklerde yer alıyordu. 


Atasagun 1 Ekim 1999 tarihinde Gülen Cemaati hakkında şunları anlatıyordu: 


“Bizim tespitimiz şu; Gülen grubu bürokrasiyi kullanarak iktidara gelmek istiyor. Gülenciler başta 2000 yılını, 2005 yılını hedef seçmişlerdi. Şimdi 2025 diyorlar. 
Fetullahçılar daha uzun vadeye yaymış durumdalar ve bu yüzden de daha tehlikeliler. Maddi güçleri fazla. Yılda 
60 trilyonluk bir parayı yönetiyorlar. Yurtdışındaki okul 
açma faaliyetleri çok iyi organize ediliyor. Bizim gözlemlerimize göre bu Gülen grubunun başarabileceği bir şey değil. Mutlaka başka bir destek söz konusu... Biz Gülen olayını aynen size aktardığımız gibi Başbakana da söylüyoruz. Bizi dikkatle dinliyor. Ötesi bizim işimiz değil. 
28 Şubat'tan sonra belli bir mücadele başlatıldı. Devletin içinde oldukça örgütlüler. 28 Şubat'tan sonra sanırım devlet içindeki yüzde 20-30'luk bölümü temizlenebilmiştir. Çünkü çok zor. MSP'den beri bunlar hükümet ortağı olduklarında üç bakanlık üzerinde çok ısrarlı oluyorlar. 
Milli Eğitim, İçişleri, Adalet... Bir de firsat bulabilirlerse Sanayi Bakanlığı... Milli Eğitimle gençliği, İçişleri'yle devlet içinde kadrolaşmayı, Adalet'le kendilerine yönelik bir durum olursa” bunu önlemeyi, sanayide de parayı kontrol etmeyi hedefliyorlar. Bütün bunların sonunda devletin pek çok kademesinde yer etmişler. Bu kişiler diyelim ki görevden alındı, yargıya gidiyorlar, kazanıyorlar. Şimdi belki size ters gelecek bu söylediğim ama şöyle yumruğu vurmadan bu temizlenmez. Gülen ABD'de emekli maaşıyla çiftlikte yaşıyor. ABD'nin Yeşil Kuşak Projesi'nin bir ayağıydı. Olay hâlâ odur.” 
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Yukarıda genel olarak “Ilımlı İslâm Projesi”nin çerçevesini çizdik. Ilımlı İslâm, “Artık İslâm olmaktan çıkmış İslâm” demektir. Yani İslâmi biraz değiştirip Müslüman olmayanlar hakkında ılımlı açıklamalar yapmak. Ilımlı İslâm sayesinde dinler arası diyalog yalanı!!! Amaç Müslümanlığı yok etmek!! 
Bu gizli de yapılmıyor. Vatikan gibi birçok güç odağı gayeleri- nin İslâmiyet'i yok etmek olduğunu resmen söylüyorlar. 


İşte bir kaç önemli misal: 
Papa 6. Paul: 6 Ağustos 1964 tarihinde şöyle diyor: 


“Kilisemiz bütün insanlığın mutluluğu içindir. Dinler arası diyalogun bizim için anlamı bütün insanları İncil'e ve Kilise'ye yani Hıristiyanlığa ulaştırma yoludur.” 


Papa II. John Paul: 1991 tarihinde Kurtarıcı Misyon isimli ilahi duyurusunda aynen şu çarpıcı açıklamayı yaptı: “Dinler arası diyalog, Kilisenin bütün insanları İncil'e döndürme amaçlı misyonunun parçasıdır. Bu görev Mesih'i ve İncil'i bilmeyenlere ve diğer dinlere mensup olanlara yöneliktir.” 


Papa II. John Paul: 26 Aralık 1999 tarihinde tarihi bir itirafta bulunuyor: “Birinci bin yılda Avrupa Hıristiyanlaştırıldı. İkinci bin yılda Amerika ve Afrika. Üçüncü bin yılda hedef Asya'dır.” 


Kardinal Newman: Liverpoll 1854 tarihinde şöyle diyor: “Vizigotlardan Sarafenler'e kadar Hıristiyanlık dini ile temasa geçen bütün ırklar, kavimler er ya da geç Hıristiyanlığı kabul etmişlerdir. Bu genel kuralın tek istisnası “Türklerdir.” Türkler Hıristiyanlığı kabul etmek bir yana ortadan kaldırmaya çalışmışlardır. Onun için Türklerle savaşmak onu yok etmek zorundayız.” 


Jomo Kenyatta: Afrikalı Aydın - 20. Yüzyılın Başlarında şu ibretli deyişi söylüyor: “Batılılar Afrika'ya geldiklerinde bizim topraklarımız, Hıristiyanların ise İncilleri vardı. Hıristiyanlar bizden gözlerimizi kapayarak dua ve ibadet etmemizi istediler. Gözlerimizi açtığımızda bizim elimizde İncil vardı, onların ayakları altında ise bize ait topraklar!!!” 


Bosna Müftüsü Hüseyin Simaviç: 20 Aralık 1998 diyalogla ilgili haklı olarak şu ifadeyi kullanıyor: “Şehitliklerimizin üstüne kilise yapanlar hangi yüzle ve neyin diyalogundan bahsediyorlar!” 


Fetullah Gülen: 9 Şubat 1998 tarihinde Papa'ya yazdığı mektupta Vatikan'a bağlılığını şöyle bildiriyor: “Papa 6. Paul cenapları tarafından başlatılan ve devam etmekte olan Dinlerarası Diyalog için papalık konseyi misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz. Bu misyonun tahakkuk edişini görmeyi arzu ediyoruz.” 


Hıristiyanların tarihini ve İslâm'la olan düşmanlıklarını anlatan birçok belgede de belirtildiği gibi Vatikan, İslâm dünyasının Hıristiyanlaştırılmasındaki en büyük üç engeli şöyle belirtiyor: 


1- Diyalogun önündeki birinci engel İslâm'ın hukuki karakteridir. 


2- Müslümanlar dini metinlerin insan ürünü olduğunu ve yazıldıkları dönemin koşullarını yansıttığını kabul etmezler. 
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3- İslâm kendini Yahudilik ve Hıristiyanlığı iptal eden en son din olarak görmektedir. 


Yukarıdan beri anlattıklarımda sonra “Ilımlı İslâm Projesi”nin gerçek gayesinin ne olduğunu izah etmeye gerekvar mı? 


MÜSLÜMANLARIN İÇİNDEKİ 
AJANLAR 


Hiçbir devlet yoktur ki istihbarat faaliyetleri yapmasın. 
Hatta birçok devlet bu istihbarat çalışmalarını hem içe hem de dışa doğru yapar. 


Dünyaya yön vermek isteyen güçlü devletlerin başka ülkeler içinde ajan çalıştırması da olağandır. Bu durumdan halkı Müslüman olan ülkeler de aynen zuhur etmektedir. 
Bu ajanlar gizli işler yaptıkları için kim olduklarını bilmek oldukça zordur. Gizli çalışırlar ve görev yaptıkları yerin rengine boyanırlar. Tarihte bunun örnekleri oldukça fazladır. 


Günümüzde de aynı taktikle başka ülkelerin, toplumların içine ajan yerleştirerek bilgi edinmek, istedikleri operasyonları yapmaya çalışmaktadırlar. 


Bu tür operasyonlar ülkemizde de yapılmaktadır. Siz Türkiye'de adı Robert olan, Simon olan, David olan CIA ve MOSSAD ajanı arıyorsanız çok yanılıyorsunuz demektir. 
Çünkü Türkiye'de MOSSAD ve CIA ajanı olanların adı İmam Hüseyin Efendi, Şeyh Ali Efendi, Hacı Murat, Sofi Kemal, Derviş Kemal'dir. Bunların hepsi de Türkiye'de doğmuş ama ABD, İngiltere gibi ülkelere hizmet eden ajanlardır. 
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Mehmet Şevket Eygi bir makalesinde bu meseleye değinerek ajanlık hakkında şöyle demektedir: 


“Bütün gazeteler ve ajanslar yazdı; Norveç devleti, istihbarat servislerinde çalıştırılmak üzere Müslüman elemanlar arıyormuş. Adı geçen ülkenin Ulusal Güvenlik Ajansı Başkani John Holme, 'İslâmi örgütlere sızmak ve onlarla savaşmak için değişik etnik kökenlere sahip Müslümanlara ihtiyacımız var’ diyor. Bunu yapan sadece Norveç değil elbette. Başta ABD, İngiltere, Almanya, Rusya, İsrail vb. olmak üzere nice ülkeler, son yıllarda Müslümanların içine sızdırılmak üzere ajan aradıklarını açıkça beyan etmişlerdir. Bu ajanlar, casuslar ne yapacaklar? Müslüman gibi görünerek haber, bilgi toplayacaklar, kışkırtacaklar, yönlendirecekler... 


Peki, Türkiye'de Müslümanların içine sızmış böyle ajanlar var mıdır? Diyelim bir cemaat veya tarikat var. Onların içine sokulacak ajanın sakalı daha uzun, cübbesi daha şatafatlı olur. 
Sızmadan önce de kurstan geçirilir. İçinde dolap çevireceği cemaat, tarikat, grup hangi renktense bizim ajan da o rengin en koyusu ile boyalıdır. Kesin bir şey söyleyemem, ama bazı büyük İslâmi cemaatlerin kontrolünün yerli veya yabancı istihbarat servislerinin, gizli servislerin ellerine geçmiş olduğuna dair yaygın rivayetler var. Filanca cemaat ABD ile Siyonistlerle, CIA ile pek sıkı fıkı imiş. Falanca cemaat M16'nın, BDN'nin kontrolündeymiş. Müslümanların içine yerleştirilecek ajanlar çok iyi yetiştirilir. Cemaatle akşam namazı mı kılındı, bizim ajan o namazdan sonra altı rekât evvâbin namazını kılmadan kalkmaz. 
Feşmekân cemaat bir konuda çok mu hassastır, bizimki gerçek müritlerden daha hassas ve titiz görünür. 


Ajanların bir vazifesi de şudur: Müslümanları birbirine düşman etmek. Bizim cemaatimiz en hak, ötekiler berbat... 
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Bizim şeyhimiz çok yükseklerde uçar, ötekilere aldırma onlar yerde sürünüyor... Bizimki Mehdi'dir, inkâr eden cehennemliktir.. Biz iyiyiz, ötekiler kötü.. İslâm ve Müslüman düşmanı Haçlılarla ve Siyonistlerle işbirliği yapan Müslümanlara da bir çift sözüm var: Hiçbir kâfir sizin kara gözleriniz için para yardımı yapmaz, destek vermez. İçinde bulunduğunuz yanlış yolu bırakın. Kur'an ve Sünnet tek ölçünüz olsun.(”) 


ÖZEL YETİŞTİRİLMİŞ İNSANLAR! 


Ülkelerde meydana gelen olaylara genel bir bakış açısıyla bakıldığında bile bu olayların kendiliğinden gelişmediği; aksine birileri tarafından maniple edildiği açık biçimde görülebilir. Bahusus bu durum bizim ülkemizde çok daha açıktır. 


Özellikle 1960 darbe yılları ile başlayan dönem sonrasında meydana gelen birçok faili meçhul ve ülkeyi kargaşa- ya sürükleyen olaylara baktığımızda bu türden manipülasyonları ve dezenformasyonları görüyoruz. 


Ülkemizdeki birçok faili meçhul olayın arkasında Özel harp Dairesi'nin olduğu ve bunu yaparken sivil güçleri de kullandığı iddiası yıllardır gazetelerde ve kitaplarda dile getirilmektedir. 


Özel Harp Dairesi'nin kurucularından emekli Albay İsmail Tansu'nun yıllar önce TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'nu raporuna yansıyan bir açıklamasında Özel Harp Dairesi'nin sivil elemanlarıyla ilgili şöyle bir açıklama yapmıştı: “Sivil uzantılar, ülke işgal edilin- 
(17) Milli Gazete, Mehmet Şevket Eygi, 27 Şubat 2008 
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ve kullanılmak üzere barış zamanından eğitilip bekletilenlerdir. Görev verilemez. Kopuk tespih taneleri gibi her yere dağılmışlardır. Türkiye'nin her yerindedirler. Savaşla beraber tespihin ipi bağlanır. Görev alırlar. Karı-koca aynı birimdedirler ama birbirlerinden haberleri yoktur. Herkes kendi görevini yapar.” 


İnsan bu açıklamayı okuyunca ister istemez soruyor: Kim bu siviller? 

Toplumumuzun hangi kesiminde yaşıyorlar? 

Nasıl bir meslekleri var? 

İmamlar ve öğretmenler bu yapıda yer alıyor mu? 
Bunları kim istihdam edip yönetiyor? 

Niçin Türkiye'nin her tarafına dağılmışlar? 


Askeri ve sivil kanatlardan oluşan bu yapıların NATO ile bir bağlantıları var mı? 


Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu'nun raporuna göre bu sivil güçlerin sayısı Türkiye'de yüz binlerle ifade ediliyor. Normal zamanlarda kendi işinde gücünde olan bu insanların zamanı geldiğinde uyandırılarak görev verildiğini bu yapıyı iyi bilenlerin açıklamalarından öğreniyoruz. 


Bu yapıyı oluşturanlar tarafından çeşitli kamplarda özel eğitimlerden geçirilen bu kişiler mahallede imam, bakkal, kasap, köyde çiftçi, dairede memur, okulda öğretmen, üniversitede öğretim üyesi, Meclis'te milletvekili, işadamı, gazeteci, hukukçu ya da üst düzey bir bakan veya bürokrat olarak görev yapabiliyor. 
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1974 yıllarında ÖHD'nin başkanlığını yapmış isimlerden 
biri olan emekli Orgeneral Kemal Yamak, dönemin başbakanı Ecevit'e ÖHD hakkında brifingi verirken yaptığı açıklamalar yapının muhtevası hakkında bizlere yeterli bilgiyi veriyor: “Meclis'te CHP dahil her partiden Özel Harpçi milletvekili var. Bu vekiller genç yaşta örgüte girerler. Bunların çoğu da birbirini tanımaz.” 


Bu yapıyı oluşturanlar zamanı gelince yetiştirdikleri elemanları ülkelerde darbelere zemin oluşturmak için kullanılırken bazılarında seçimlere etki eden, şiddet ve teröre bulaştırılanları da oldu. Bu gizli ordular bünyesinde sağ ve sol örgütler kurulup halk manipüle edildi. Dini yapılar kullanılarak toplumların yönlendirilmesi sağlandı. Gerilim stratejisi ile insanlar sürekli belli bir yöne doğru sürüklendi ve hâlâ da sürükleniyor. Bütün bu açıklamaların ardından, 1960'lı yıllardan beri Özel Harp Dairesi uzmanları, istihbaratçılar ve darbecilerle adeta kanka olan Gülen'in de bu insanlardan biri olup olmadığı meselesi ister istemez zihinlerimizi çok zorluyor. 


İMAM CIA AJANI ÇIKTI!!! 


Başlığa bakıp, “İmamdan CIA ajanı olur mu?” demeyin. 
İstihbarat örgütleri hangi alanda iş yapmak isterse o alanda adam yetiştirir ve görevlendirir. Ülkemizde de çok sayıda böyle ajanların olduğunu herkes kabul eder. 


Geçtiğimiz yıllarda Batman'da ki Nevroz etkinlikler sırasında PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle yakalanan ve örgütün yeni kanadı olan “İmamlar” içinde yer alan Hüseyin Bulut'un CIA ajanı olduğu ortaya çıkmıştı. Bu hususla alakalı bir gazetede çıkan haber aynen şöyle: 
“Nevruz kutlamalarında, İslüm inancını çarpıtarak, terör örgütünün propagandasında kullanan 
Hüseyin Bulut'un, 
CIA Ajanları ile görüştüğü Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesinde yer aldı. İddianamede, PKK'lı imam Hüseyin Bulut'un, Kürtçe bilen CIA Ajanı Barbara Anne Lakeberg ile Batman'da bir araya geldiği ve Irak'ın kuzeyinde insan haklarına yönelik açılan derneğinin benzerinin Diyarbakır'da açılması için ajan Lakeberg'in Hüseyin Bulut'tan yardım istediği belirtildi. Yıllar önce gelip yerleşiyorlar bu bölgeye. Biz burada PKK'ya yardım eden, boynunda haç taşıyan çok Dakotalı İmam bile gördük. 
Bunlar da ABD derin devletinin yetiştirdiği kozmik bilgilerle donatılmış askerlerden sadece biri. Bunların yüzü bizim Kürtlerin yüzüne çok benzer. Ana dili gibi Kürtçe konuşurlar. Lehçe farklılıklarını kullanacak kadar iyidirler.”49 


İNGİLTERE'NİN AJAN İMAMLARI 


Emperyalist ülkeler asimetrik savaş stratejileri geliştirerek halkı Müslüman ülkeleri maniple edebilmek ve istedikleri yöne sevk edebilmek için Müslümanların içlerin- 


(18) http://www.zaman.com.tr/gundem pkkli-imam-cia-adinacalisinca-deli-yurek-boomerangin-senaryosu-gercege-dondu 701754. 
html 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den ajan çıkarmışlardır. Bunu çok maharetli şekilde yapan ülkelerden biri de İngiltere'dir. İngiltere'nin sözde “İslâmi radikalizm”e karşı imam yetiştirmeye ve bu imamları okullarda ajan olarak çalıştırmak için projeler yaptığı geçtiğimiz yıllarda basına sızmıştı. Bu projeye göre İngiltere ajan imamlar yetiştirerek yeni bir imamlık kurumu geliştirmeye hazırlandığı bilinmektedir. 


İngiliz Guardian ve Telegraph gazetelerinde yayınlanan bu türden haberlere göre, yeni imamlar Müslümanlar içerisinden seçilecek ve bu yönde bir din eğitimi verilerek görevlendirileceği duyuruldu.(9 


Meşhur İngiliz casusu Lawrens'in Müslümanlar arasında yıllarca değişik kılıklarda yaşamış olma gerçeği meseleyi en güzel izah eden bir durumdur. 


MİTÇİ HİRAM ABAS”IN HATIRALARI 


MİT içerisinde önemli görevler yapan ve müsteşar yardımcılığına kadar yükselen ve bir suikast sonucu öldürülen meşhur istihbaratçı Hiram Abas hatıralarında 1966-1970 yılları arasında Türkiye”nin birçok yerinde komünizme karşı bazı teşkilatlar ve dernekler kurduklarını anlatıyor. 
Bu dernekler arasında zikrettiği bazı isimler arasında “Komünizmle Mücadele Derneği” gibi isimler de var. 


Tam Hiram Abas”ın zikrettiği tarihler arasında Erzurum'da da “Komünizmle Mücadele Derneği”nin şubesi açılıyor. Derneğin kurucu üyeleri arasında Fetullah Gülen de yer alıyor. İşin ilginç bir noktası ise bu derneğin fah- 


(19) http:/övenisafak.com.tr,//dunya-haber/ingilterede-qian-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Koruması olmayan Hiram Abas, arabasının içinde 4 kurşunla vuruldu 


Soner Yalçın ” 
Doğan Yupifakul Bi 


ri başkanlığını 1960 ihtilalının başı olan ve sonradan Cumhurbaşkanı seçilen Cemal Gürsel yapıyor ve bazı mülahazalarla 16 Temmuz 1965 tarihinde, Komünizmle Mücadele Derneği fahri başkanlığından ayrılıyor. 


Komünizmle Mücadele Derneği türü kuruluşların bütün dünyada örgütleyicisi olarak CIA'nin faal olduğu iddia ediliyor. CIA'nin, Moon tarikatını kullanarak “Dünya Anti Komünist Lig”ini örgütlediği, Türkiye”de de “Komünizmle Mücadele Dernekleri” “Dünya Anti Komünist Lig”inin uzantıları olarak kurulduğu söyleniyor.?9 


KOMÜNİZMLE MÜCADELE DERNEĞİ 


Türkiye'de ilk Komünizmle Mücadele Derneği'nin kuruluş başvurusu Zonguldak'ta 1948 yılında yapıldı ve dernek kuruluşuna kadar (gayri resmi olarak) 1950 yılında faaliyete geçti. 1953 yılına kadar çeşitli etkinlikler tertipledi. 
Kuruluş için ikinci girişim İstanbul'da gerçekleşti. Komü- 


(20) Bkz: Bay Pipo, Soner Yalçın, Doğan yayıncılık 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nizmle Mücadele Derneği'nin ilk şubesi 7 Aralık 1956 tarihinde İstanbul'da kuruldu ve çalışmalarını 27 Mayıs 1960 
sonrasında sona erdirdi. Türkiye çapında CIA destekli sol karşıtı kontrgerilla faaliyetleri etkili bir biçimde sürdüren Türkiye Komünizmle Mücadele Derneği ise 1963 yılında kuruldu. Derneğin çalışmaları, 1965 yılında genel başkanlığa Toprak Dergisi sahibi İlhan Egemen Darendelioğlu'nun geçmesi ile hızla yaygınlaştı. 1965'de 27 olan şube sayısı kısa sürede 110'a çıktı. 1965 yılından itibaren İzmir, Antalya, Adana, Erzurum, Kars ve Trabzon'da mitingler düzenledi. Gülen bu yıllarda Erzurum'da Komünizmle Mücadele Derneği'nin kurucuları arasındaydı. Gülen o günleri hatıralarında şöyle anlatır: 


“Yine bu devreye ait bir teşebbüs de Erzurum'da Komünizmle Mücadele Derneği'ni açma teşebbüsümüz oldu. O güne kadar sadece İzmir'de vardı. İkincisi de Erzurum'da bizim gayretlerimizle açılacaktı... Bir arkadaşı İzmir'e gönderip tüzük getirttik. Derneği kuracaktık. Ben bir vaazdan sonra anons ettim ve gençlerle Caferiye Camii önünde toplandık. Gayemiz komünizme karşı örgütlenmekti. Dernek ve camii işlerinden anlayan bir akrabam vardı. O gelip bize yardım etti, bize yol gösterdi...” 


Derneğin önde gelen üyeleri, daha sonra İlim Yayma Cemiyeti'nin kuruluşuna da önayak olmuşlardır. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, 16 Temmuz 1965 tarihinde, TİP'in Bursa mitingine yapılan saldırı sonrasında Komünizmle Mücadele Derneği fahri başkanlığından ayrılmıştı. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı dernekle ilgili soruşturma başlattı.2 


Tam nokta CIA'nın yıllar önce yayınladığı İslâmiyet 


(21) Hakkı Öznur, Ülkücü Hareket, Cilt 2, Teşkilatlar ve Mücadeleler, Alternatif Yay., 2. baskı, Ankara 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raporunda yer alan “Türkiye'de Ilımlı İslâmcıları maddi ve siyasi yardımlar yaparak güçlendireceğiz.” şeklindeki bir cümlenin çok önem arz ettiğini hatırlatmakta fayda mülahaza ediyoruz. Zaten Gülen, ABD'yle ilişkilerini hiçbir zaman gizlemeye gerek görmemiştir. Aksine bu ilişkiyi güçlülüğünün bir kanıtı olarak kullanmaktan çekinmemektedir. 
Zaman gazetesinin 4 Eylül 1997 tarihli sayısında Batı ve ABD ile ilişkiler hakkında şu değerlendirmeleri de yapıyor: “Bu manada inanmış bir insanın Batı karşısında, Batı'yla uyum karşısında, Amerika'yla entegrasyon karşısında olması katiyen düşünülemez.” 


MİT'Çİ YAŞAR TUNAGÜR VE İZMİR 


Gülen ülkede komünizmle mücadelenin alabildiğine hızlı sürdüğü dönemlerde Edirne'de bir camide imamlık 
yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 1965 yılından 12 
Mart dönemine kadar başkan yardımcılığı görevini yürüten ve birçok kişi tarafından MİT elemanı olarak çalıştığı iddia edilen Yaşar Tunagür, İzmir'den ayrılırken yerine Gülen'i getirtiyor ve ardından Gülen'in İzmir'deki teşkilatlanması başlıyor. 


Peki, Yaşar Tunagür kim? 


Yaşar Tunagür ilginç bir isim. 1960 ihtilalından sonra darbeci generaller Şehit Seyit Kutub'un “ İslâm'da Sosyal Adalet” kitabını çevirttirip bastırdıkları bir kişi. Daha sonraki yıllarda ilişkilerindeki derin bağlantılar sebebiyle MİT Müsteşarı Fuat Doğu'nun görevden alınmasına sebep olacak kadar istihbaratla güçlü ilişkisi var olduğu iddia edilmektedir. Hatta Yaşar Tunagür'ün bizzat MİT'in kadrolu elemanı olduğunu iddia edenler bile çıkmış. Bunlardan biri de Yeni Şafak Gazetesi yazarı Dücane Cündioğlu. Cündioğlu'nun Yaşar Tunagür hakkında yazdığı ve İsmail Kazdal'dan alıntıladığı bir hatıranın burada daha da önem kazandığına inanıyorum. “İhtilâlların Terbiye Ettiği İslâmcılık” başlığını taşıyan 12 Nisan 2009 tarihli makalede Yaşar Tunagür'ün MİT ile ilişkisi gözler önüne seriliyor. 


Cündioğlu'nun makalesini aynen alıntılıyorum: 


“Geçen hafta günümüzde adalet'ten anlaşılanın, en çok, belli belirsiz bir “sosyal adalet” kavramından ibaret olduğunu söylemiş ve Mısırlı düşünür Seyyid Kutub'un IL Dünya Savaşı'ndan sonra yazmış olduğu “el-Adalet'ul-İctimaiyye f-İslâm” adlı kitabına atıf yaparak bu kitabın Türkçesinin 1960'lardaki politik kullanımına işaret etmiştim. 


Bu kitap, “İslâm'da Sosyal Adalet” adıyla tam üç kez Türkçeye çevrildi. İlki 1962'de Yaşar Tunagür-M. Adnan Mansur tarafından çevrildi ve Cağaloğlu Yayınları arasında piyasaya çıktı. Daha sonraki iki çevirinin üzerinde Beşir Eryarsoy ve Harun Ünal imzaları var. (Arslan Yayınları ve Hikmet Neşriyat). İlki 60 ihtilâlının ardından, diğerleri 80 ihtilâlının. Belki de tesadüftür diyebilirsiniz. Belki de öyledir, bilemiyorum. 
Bildiğim, fark ettiğim sadece o yıllara ilişkin kısa bir anı notu. İsmail Kazdal'ın “Serencam-Anılar” adıyla beş yıl önce yayımlanan hatıratından. Ara başlık şöyle: “Kullanıldık mı?” 


İsmail Kazdal'ın açıklama ve yorumlarıysa adeta atom bombası şiddetinde: 


“Çalışmalarımızın derin ve de kutsal devlet tarafından kullanıldığını anladığımda komaya girmiştim altmışlı yılların ikinci yarısından sonra. Rahmetli Seyyit Kutub'un Türkçeye çevrilmiş olan ilk eseri İslâm'da Sosyal Adalet adlı kitabı çeviren Diyanet İşleri Başkan Vekili Yaşar Tunagür'ün MİT Müsteşarı Mehmet Fuat Doğu'nun ajanı olduğunu duyduğumuzda aklımız karışmıştı doğrusu. Devlet, yani asker ne maksatla Seyyit Kutup gibi radikal bir Arap yazarın (ki devlet koyu bir Arap düşmanlığını politikası haline getirmişti) çevirtsin ve neşir etsindi ki. (...) 61 Anayasası'yla gelen yeni Marksist akımlar doğrudan insanın günlük ihtiyaçlarına hitap ediyor ve fakir halkın büyük fedakârlıklarla üniversiteye gönderdiği çocuklarını kolaylıkla avlıyordu. Bu durumda mücadele için sosyal dengeleri sağlayan İslüm”dan başka alternatif kalmıyordu devletin elinde. Zaten, ekonomik eşitlik anlamındaki “Sosyal Adalet” sloganlarıyla ortalığa dökülen Marksistlerin bu sloganını boşa çıkarmak için, tercüme ettirilmiş ilk kitabın adına “İslâm'da Sosyal Adalet” adı konmuş ve bu slogan Marksistlerin elinden alınmaya çalışılmıştı.”29) 


(22) “İhtilâlların Terbiye Ettiği İslâmcılık” 12 Nisan 2009, Dücane Cündioğlu, Yeni Şafak, “İhtilâlların Terbiye Ettiği İslâmcılık” 12.04.2009 


(23) Serencam, 271-272, Pınar Yay, İstanbul, 2004 
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FUAT DOĞU YAŞAR TUNAGÜR'Ü 
NİÇİN KORUDU? 


Yaşar Tunagür'ün MİT ile ilişkisini sadece Dücane Cündioğlu ve İsmail Kazdal açıklamıyor. Araştırmacı yazar Soner Yalçın da “Bay Pipo” isimli eserinde Yaşar Tunagür ile ilgili bir tespit yapmakta ve dönemin MİT Başkanı Fuat Doğu tarafından nasıl korunduğunu şu sözlerle dile getirmektedir: 


“Yaşar Tunagür, İzmir gezici vaiziyken Nurcu ve Atatürk düşmanı olduğu İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenmiş, buna rağmen 1965'te AP hükümeti tarafından diyanet işleri başkan yardımcılığına getirilmiş bir kişiydi. Zaman içersinde Tunagür'ün rejim aleyhtarı faaliyetleri basında sık sık yer almış, ancak iktidara sırtını dayadığı için kimse onu yerinden oynatamamıştı. Ama Tunagür'ün marifetleri bu kadarla kalmıyordu. Cumhuriyet Gazetesi 1 Mayıs 1969'da Dışişleri Bakanlığı'na verilmiş bir raporu açıklayarak. Yaşar Tunagür”ün Aramco petrol şirketi ve Rabıtatül-Alemül-lslanı Derneğiyle ilişkilerini belgeledi. Sık sık Irak'a ve Londra'ya seyahat ediyor, her yıl hac bahanesiyle Suudi Arabistan'a giderek Arap dernekleriyle durum değerlendirmesi yapıyordu. Rezalet ayyuka çıkınca Tabii Senatör Mehmet Özgüneş, Ocak 1970'te Senato kürsüsünden Tunagür'le ilgili bir konuşma yaptı ve ardından da Senato'da “Yaşar Tunagür'ün 
zararlı faaliyetlerini araştırma komisyonu” kuruldu. 12 
Mart hükümetinde Devlet Bakanı olan Mehmet Özgüneş, Yaşar Tunagür'ü Diyanetten uzaklaştırdı. Ama 12 Eylül'de de devlet bakanı olan aynı Özgüneş bu kez Rabıta'yla kendisi ilişki кигаи!2% 


(24) Rabıta ile ilgili daha geniş bilgi için bkz. Uğur Mumcu, Rabıta ve Soner Yalçın, Hangi Erbakan, Öteki Yayınevi 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Komisyon MİT'ten bilgi istediğinde aldığı yanıt “MİT'te Tunagür”le ilgili belgeye dayalı bilgi olmadığıydı. MİT ve Demirel Hükümeti, Tunagür dosyasını hasıraltı etmişti. Tunagür'ün Başbakan Süleyman Demirel'in kardeşlerinden Hacı Ali Demirel'in en yakın dostu olduğu ve Nazmiye Demirel'in Çankaya'daki bir apartman dairesinde kira vermeden oturduğu da gene Özgüneş'in bilgisi dühilindeydiC5. 


28 Temmuz 1970 tarihli Devrim dergisinde de açıklanan 
bu MİT raporunda, Tunagür'ün Nurculuktan Kürtçülüğe, Komünizmle Mücadele demeklerinden milliyetçi öğretmenlere, Müslüman Kardeşler ve Irak'taki Nurculardan Rabıta örgütüne ve örgütün İsviçre Şube Başkanı Dr. Said Ramazan'a kadar ilişkiler zinciri anlatılıyordu. Sonuç olarak aşırı sağın lideri haline geldiği ve doldurduğu kadrolarla Diyanet işlerini de buna alet ettiği belirtiliyordu. 


İşte Başbakan Yardımcısı Koçaş'tan saklanan dosyalar- 
dan biri buydu. Olay hakkında daha önceden bilgisi olan 12 
Mart hükümetinde devlet bakanı olan Mehmet Özgüneş, Yaşar Tunagür'ü Diyanet'ten uzaklaştırdı. 


Koçaş, MİT'ten Senato Komisyonu'na gönderdiği “Belgeye dayalı bilgi yoktur” yazısıyla, Cumhurbaşkanı Sunay'a verdiği raporun bir kopyasını buldurttu. Bunları zamanı gelince kullanmak üzere çekmecesine koydu. 


Bir toplantıda Cumhurbaşkanı Sunay, Genelkurmay Başkam Memduh ve Sadi Koçaş vardı. Koçaş MİT Müşteşarı Fuat Doğu'yu istemiyordu. Yapılan tartışma sonunda Koçaş söz 
(25) İlhami Soysal, Cumhuriyet, 25.3.1987 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aldı ve MİT'in yalan rapor verdiğini beyan ederek sözü Tunagür dosyasına getirdi ve şöyle dedi: 


“MİT yanlış, hatta yalan rapor da veriyor. Tunagür hakkında soruşturma açan Senato Komisyonu'nun bilgi isteğine МІТ, “Ви zat hakkında bilgi yoktur” diye cevap verdi. Ben bakan olunca yazışmaları okudum, MİT ‘belgeye bağlı bilgi olmadığını” bildiriyordu.” 


Cumhurbaşkanı Sunay hemen müdahale etti: 
- Olmaz öyle şey, o dosya duruyor bende. Koçaş: 


- Oynaması lazımdı, ama oldu. Bunun üzerine MİT'ten Tunagür hakkında “belgeye dayalı bilgi” istedim, üç gün sonra dosya geldi. 


Cumhurbaşkanı Sunay sinirlendi: 


- Olamaz. Olursa ben o dosyayı Fuat Paşa'nın başına fırlatırım. 


“İşte biz de başına dosya atacağınız bu müsteşarla çalışamayacağımızı söylüyoruz” diyerek Koçaş son noktayı koydu. 


Böylelikle Tunagür'ü koruyan Fuat Doğu görevden alınmıştı.”29) 


Yukarıda alıntıladığımız olaylardan sonra şu değerlendirmeyi ister istemez yapmakta kendimde haklılık buluyorum: “12 Eylül döneminde siyasi bir hareketin mensubu olarak benim gibi sıradan birinin her hareketi takip edilip, yanlış yaptığımız noktalarda derdest edilip cezaevlerine atılırken; Gülen İzmir gibi bir büyük ilin göbeğinde aleni olarak cemaatini oluşturuyor; (cemaat faaliyetleri bugün geçerli hukuka göre organi- 


(26) Bay Pipo, Soner Yalçın, Doğan yayıncılık, ilgili bölüm 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VEHBİ КОС 


AYDIN BOLAK YAŞAR 


FETULI 
TUNAGÜR у 


BU BEŞ KİŞİYİ BİR ARAYA GETİREN SIR NE? 


ze suç örgütü sayılıyor) okullar açıyor; yurtlar kuruyor ve teşkilat faaliyetlerinde bulunuyor. Ama nedense aranmasına rağmen bu tür faaliyetlere bir türlü engel olun muyor! İstihbaratçılarımız bu büyük faaliyetleri görmüyor veya göremiyor mu!” 


Niçin? 


Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, askeri istihbaratın, siyasi polisin, emniyet istihbaratının veya devletin değişik kurumlarının bu çalışmalardan haberi yok mu? Açıklanan bazı MİT raporlarına baktığımızda hiçte haberleri yok gibi görünmüyor. Aksine MİT bu dönemde Gülen'i adım adım takip edilmiş. Yaptığı bütün faaliyetler günü gününe kayıt altına almış. Peki, poliste, askeriyede, üniversitede, devletin değişik kurumlarında bunca örgütlenmeye / teşkilatlanmaya ve haberli olunmasına rağmen niçin engel olunmamış? “Gülen acaba Yaşar Tunagür ve dostu olan MİT Müsteşarı Fuat Doğu tarafından mı korunmuştur?” Bu soruya aklı başında bir cevap verebilecek kimse çıkar mı bilmiyorum? 


Gülen'in Fuat Doğu ve Yaşar Tunagür bağlantısı sadece o dönemle ait bir bağ mı? Gazeteci Mahmut Övür bu bağın Fuat Doğu vefat edene kadar sürdüğünü iddia ediyor. Mahmut Övür Sabah gazetesinde kaleme aldığı “Gülen'in Koç 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Sevgisi” isimli bir makalede Fuat Doğu, Yaşar Tunagür ve Gülen ilişkisine şöyle değiniyor: 


“Fuat Doğu, 70'lerde MİT Müsteşarlığı yapan bir isim. 
Harp Okulu mezunu, 1954 yılında kurmay yarbay olarak o dönemin istihbarat teşkilatı MAH emrine girmiş... Nazi istihbarat şefi olan ve savaştan sonra müttefiklerin safına geçerek soğuk Savaş'ta komünizme karşı istihbarat faaliyetlerinin merkezinde Gehlen'in öğrencilerinden.. 1966 yılında MİT'in başına geçti. 


Wikipedia bu kadarıni söylüyor asıl ilginç olanı bundan sonra... Peki, Fuat Doğu'nun benim yazımda yer alan Fetullah Gülen'le ne ilgisi olabilir? 68 kuşağı iyi bilir, o yıllarda adı sık duyulan Türkiye Komünizmle Mücadele Derneği vardı. Fetullah Gülen'in de bu derneğin Erzurum'daki kurucularından olduğu biliniyor. Fuat Doğu'yla bu nedenle bir ilişki olabilir. 


Şimdi de bu isimlerin başta söylediğim Koç ailesiyle ilişkisine gelelim. Biraz araştırınca bugüne de ışık tutacak ilginç bir iddiayla karılaştım. O yıllarda milletvekilliği de yapmış işadamı Aydın Bolak bir toplantı organize eder. 
Mekân da Vehbi Koç'un evi... Eve gelenler arasında ise MİT Müsteşarı Fuat Doğu, Yaşar Tunagür ve Fetullah Gülen var. 
Ne konuşulduğunu elbette bilmiyoruz, ama şunu merak ediyorum; Fetullah Gülen, Vehbi Koç'un evinde düzenlenen o toplantıya katıldı mı? Koç ailesiyle tanışması o tarihe mi dayanıyor?”27) 


(27 ) http://www.sabah.com.tr/Yazarlar/ovur/2014/01/19/gulenin- koc-sevgisi 


70 


Darbelerin Efendisi HOCIA 
TUNAGÜR GÜLEN İLİŞKİSİ 


Yaşar Tunagür ile Gülen ilişkisi çok eskilere dayanıyor. Gülen'in Manisa akıl hastanesinde yattığı dönemlerde Tunagür'ün Gülen'e sahip çıktığı ve ilkokul diplomasını dışarıdan çıkarttırarak Diyanet teşkilatına aldığı iddia ediliyor. 


Gülen ile Tunagür'ün yolları ikinci kez Edirne'de keşisiyor. Tunagür'ün müftü olduğu Edirne'de Gülen, henüz genç bir hocadır. Camide yaptıkları, talebelerine verdiği dersler Müftü Yaşar Tunagür'ün de dikkatinden kaçmaz. 
Bu ilişkiyle ilgili hatıraları bizzat Yaşar Tunagür'ün ağzından şu şekilde dinliyoruz: “Fetullah Hoca, Üç Şerefeli Camii'de vaazı yapıyor, hutbeyi birinci imam yaptığı için koşa koşa Selimiye'ye, benim hutbemi dinlemeye geliyor. 
Ben bunun farkına sonra vardım. “Sen nasıl koşarsın, epey mesafe var arada. Böyle bir hocanın orada hutbe okuması lazım” diyerekten Üç şerefeli Camii'nin eşraftan bir kişi olan birinci imamını Diyanet'e yazı yazdım ve emekli yaptım. O emekliye ayrılınca Fetullah Efendi oraya baş imam oldu. Baş imam olunca vaaz da ediyor, hutbeyi de okuyor tabii. Ve tabii bundan sonra hoca ile baba oğul gibi idik. 
Edirne'de çok güzel üç sene geçirdik. Edirne'de müftülüğe devam ederken bir telefon aldım. Arayan İzmir Kestanepazarı Derneği Başkanı Ali Rıza Güven'di.9 “Hocam, 


(28) Ali Rıza Güven'in daha sonraları Mason olduğu hakkında çeşitli gazetelerde yazılar çıkmıştır. 20 Mayıs 2015 tarihinde Yenişafak gazetesinde Ali Rıza Güven ile ilgili haber aynen şöyle: “İşte Fetullah Gülen'in Mason üstadı: Bediüzzaman'ın talebesi ve Şule Yüksel Şenler'in ağabeyi Üzeyir Şenler'in vefatından kısa bir süre önce Fethullah Gülen'in Mason o üstadının İzmirli iş adamı Ali Rıza Güven olduğunu açıkladığı ortaya çıktı. 2014 yılının Nisan ayında vefat eden Üzeyir Şenler, Gülen'i İzmir”deki ilk yıllarında koruyup gözeten Ali Rıza Güven'in mason yaptığını söyledi. TRT'de yayınlanan görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Üzeyir Şenler cemaat gerçeğini deşifre etti. Ölüm döşeğinde verdiği röportajda Kestanepazarı Derneği kurucu 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Kestanepazarı'nın başına birini arıyoruz, seni münasip gördük, müftülüğü bırak senin tayinini çıkartalım, İzmir'e gel” dedi. Ben de “Yapın, gelirim’ dedim ve İzmir'e gittim, Kestanepazarı Derneği'nin müdürü oldum. 300-400 talebe var. Bu arada Fetullah Gülen'i İskenderun'a askere gönderdik. Aradan epey zaman geçti. Ben Kestanepazarı'nda göreve devam ederken Gülen Hoca da terhis olmuş, vaizliğe devam etmektedir. Ben de aniden bir telgraf aldım. 


başkanı Ali Rıza Güven'in kendisine mason teşkilatında görev alması teklifinde bulunduğunu belirten Şenler, teklif karşısında çok sert tepki verdiğini anlattı. Şenler, Güven'in daha sonra aynı teklifi Fetullah Gülen'e de yaptığını söyledi. Üzeyir Şenler, Fethullah Gülen'in masonik bağlantılarını şu ifadelerle deşifre ediyor: “Mesela şu anda bir numara olan birisi onunla beraber, çok sıkıydı. Sıkı münasebeti vardı. Her an beraberlerdi. Artık söylemek... Fethullah ya Fethullah!” Uzun yıllar Istanbul'da Risale-i Nur'un yayınlanması üzerine çalışmalar yapan Şenler, masonluk teşkilatında görev alması halinde kendisine önemli bir kurumun genel müdürlüğünün de yine Ali Rıza Güven tarafından verileceğini aktardı. Üzeyir Şenler, Ali Rıza Güven ile arasında geçen diyalogu şu cümlelerle anlatıyor: “Dilinin altında bir bakla var, baklayı çıkarmak istemiyordu. Fazla dayanamadı en sonunda çıkardı baklayı ağzından. Baklayı şöyle çıkardı ağzından bir iki özel mevzuyla ilgili sizinle çok mühim bir görüşmemiz olacak dedi. Sizi dedi biz inceledik. 
Yakınen sizi tanıyoruz. Sizde dedi öyle bir kabiliyet var ki, artık başladı şey etmeye. Ondan sonra siz dedi yalnız çok yükseklerde olmanız gereken bir şeydesiniz, gaste maste ... Ali Rıza Güven bana masonluk teşkilatına girme teklifinde bulundu” Ali Rıza Güven'e sert tepki verdiğini belirten Üzeyir Şenler ile Ali Rıza Güven arasındaki şu diyalog tarihe not düştü: “Dedim ki bakın dedim, bir kere dedim sizin bana teklif ettiğiniz şey bir kere abes oldu. Neden abes oldu? Bir kere ben üniversite mezunu değilim. 
Daha talebeyim. Diplomamı almış değilim. Ondan sonra bu bir. İkincisi nasıl planlanmışsa o plan ters tepti itirazımla tabi. Mason olmak şart oluyor diyor. Tepkim daha dehşetliydi, sertti. Benden sert cevap aldıktan sonra artık şeyi kesti” Ali Rıza Güven'le ilgili bir belgeselde Gülen ve Güven ilişkisi net olarak anlatılıyor. Güven'in Fetullah Gülen ile tanışması dönemin İzmir Merkez Vaizi Yaşar Tunagür'ün Diyanet işleri Başkan Yardımcılığı'na atanmasıyla başlıyor. Ankara'ya giden Tunagür, Gülen'in tayinini İzmir'in Kestanepazarı Camii'sine çıkarıyor. Burada ilk olarak Ali Rıza Güven'le tanışan Gülen, o günleri şu cümlelerle ifade edi yor: “Bir masanın etrafına toplandılar. Sağdan soldan aidat ölçüsünde dönen paralarla olmaz. Bir umumi himmet olması için konuşayım. Hacı Ahmet Bey o zaman 100 bin lira verdi. Ali Rıza Bey 50 bin lira verdi. Değişik yerlerde platformlarda hizmet derken bu yol değerlendirilebilecek bir yol denildi. Öyle bir çığır açıldı.” 
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Sene 1965. Adalet Partisi iktidar oldu, acele bir Diyanet Reisi arıyorlar. Gittim. Dosyama baktılar ki benim Diyanet İşleri Başkanı olacak ehliyetim yok. İlahiyat fakültesi mezunu değilim. Ben 41'de mezun oldum, İlahiyat fakültesi 1950'de açıldı. Tam yetkiyle Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı yaptılar. Ancak bir sorun vardı. Bu sefer de İzmirliler beni Ankara'ya göndermek istemiyorlardı. Bir şartla bırakırız Hocam. Senin gibi birisini bulacaksan git dediler. Ben de söz verdim, memnun kalacağınız birisini getireceğim dedim. Sonra Gülen'i aradım. Fakat Gülen Hoca Efendi'nin de tayini mümkün gözükmemekteydi. Bunu hallettim ve ilk iş olarak İzmir Merkez Vaizliğine ve Kestanepazarı Derneği'ne müdür tayin edildi.” 


GÜLEN”İ KİMLER KORUMADI Kİ? 


Gülen'in devletle olan ilişkilerine baktığımızda hep kuvvetli bir el tarafından kollandığını görüyoruz. Bu el bazen bir başbakan veya cumhurbaşkanı, bazen bir Diyanet İşleri başkan yardımcısı veya bir siyasetçi bazen de ülkenin en önemli istihbarat örgütleri olarak karşımıza çıkıyor. 


Gülen'in Demirel ile olan bağı da ilginç. Çünkü Demirel her zaman değişik vesilelerle Gülen'i kollamış. Yaşar Tunagür'ün de Demirel'in adamı olduğunu o dönemleri bilen bütün Diyanet camiası söylüyor. Demirel'in Diyanet'teki eli Yaşar Tunagür'ün Diyanet bünyesinde barındırdığı, koruyup kolladığı isimlerden biri de Fetullah Gülen'di. Gülen, askerliğini yapmadığı, devlet memurluğu için gerekli olan yaşta olmadığı halde sınava giriyor, Allah'ın sıfatlarını tam 


(29) Bkz: Aksiyon Dergisi 387-388. sayılar. 
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olarak bilemediği halde girdiği sınavı kazanıyor, daha sonra da yaşını üç yaş birden büyütüyordu. Bu tür hadiseleri Latif Erdoğan'ın Gülen ile yaptığı uzun röportajın kitaplaşmış şekli olan “Küçük Dünyam” isimli eserinden Gülen'in ağzından okuyalım: 


“Hakkımdaki şikâyetlerin ardı arkası kesilmiyordu. O sıralarda valiye karşı beni himaye edecek de yoktu. Yaşar Hoca geldikten sonradır ki, himaye gördüm. Yaşar Hoca valiyle ve diğer üst seviyedeki bürokratlarla iyi görüşürdü. Yaşar Hocanın gelmesiyle oradaki sertlik kırılmış, hizmete müsait bir zemin oluşmuştu. 


İzmir'de Kestanepazarı'ndaydım. Bir gün Yaşar Hoca İzmir'e teşrifinde evlenmem için birini teklif etti. Çok da ısrar etti. Ancak daha önceki kararımdan dönmeyeceğimi söyledim. Boynuma sarıldı. Sen de beni dinlemezsen kim dinleyecek?” dedi, ağladı. Yaşar Hoca bu teklifle geldiğinde ben tam otuz yaşındaydım. Yaşar Hoca, beni askere uğurlayanların başında yer almıştı. İzmir'e tayin işinin perde arkasında da yine Yaşar Hoca vardı. Bir gün izine ayrılıp küçük bir Türkiye seyahatine çıktım. Çeşitli yerlerdeki dostlarımı ziyaret ettim. Seyahatim kırk gün kadar sürdü. Hâlbuki izin sürem yirmi gündü. Ankara'ya uğradım. Yaşar Hoca Diyanet işleri Reis Muavini olarak Ankara'ya gelmişti. Ona durumumu anlattım. Geçmiş günler için rapor alınamayacağını söyledi. Meğer aklında başka bir düşünce varmış, İzmir'den ayrılırken onlara kendi yerine beni göndereceğini söylemiş ve benden överek bahsetmiş. Bana “Bir dilekçe yaz ve İzmir vaizliğini iste” dedi. Ben, aniden böyle bir teklifle karşılaşınca şaşırdım. “İzmir büyük bir yer beni yutar. Mümkünse beni Doğu'da küçük bir vilayete verin” dedim. O ısrar etti. 
Bir başkasına dilekçe yazdırdı, bana da zorla imzalattı. 
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Daha sonra da kararnameyi Diyanet İşleri Reisi Elmalı'ya imzalattı. Kendi imzalamadı. Bu Yaşar Tunagür'ün her zamanki temkinli davranışlarından biriydi.” 


Gülen'in devlet yöneticileri ile ilişkilerini anlamak için kimlerin kimlerle ilişkisinin olduğuna bakmak lazım. Bu ilişkilerde derin bağlar bulmak mümkün. Mesela, Yaşar Tunagür her daim dönemin devlet büyükleri tarafından kollanıyor. Bunların başında da Demirel geliyor. Yaşar Tunagür de Fetullah Gülen'i koruyup kimseye ezdirmediği gibi önünü açıyor. Demirel'in ve Yaşar Tunagür'ün kollayamadığı zamanlarda devreye Özal giriyor, hatta 28 Şubat sürecinde solcu Ecevit giderek Gülen'e kol kanat geriyor. 1974 yılında cezası dönemin MSP Genel Başkanı Erbakan ve CHP Genel Başkanı Ecevit'in affıyla sona eriyor. 1987 yılında Gülen aranırken bu kez onu kollayan Başbakan Özal oluyor. Gülen 12 Ocak 1986'da Burdur Emniyeti tarafından gözaltına alındığında hemen bütün devlet büyükleri araya girerek aranan Gülen'i hürriyetine kavuşturuyor. 


Faruk Mercan'ın kaleme aldığı Fetullah Gülen kitabında o günlere gelen süreç şöyle anlatılmaktadır: 


“12 Eylül dönemiydi ve Gülen, gözaltına alınması gerekenler listesindeydi... İzmir'deki Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Fahrettin İçmiz, Gülen'i tanıyor ve kolluyordu. Fakat 12 Eylül 1980 ihtilalından kısa süre önce bu komutan Ankara'ya tayin oldu. Bu komutanın İzmir'den ayrılması Gülen için sıkıntılı bir dönemin başlangıcı oldu. Çünkü İzmir'deki bir tugay komutanı olan Tuğgeneral Hayri Terzioğlu Gülen'e karşı önyargılıydı ve ihtilal gecesi kaldığı eve baskın düzenledi. Böylece ihtilalın ertesi günü Sıkıyönetim emri ile aranan bir kişi durumuna düşen Gülen, ihti- 


75 


Darbelerin Efendisi HOCIA 


lal şartlarında uzun süre cezaevinde kalırım endişesiyle teslim olmadı. Ankara'da Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Orgeneral Haydar Saltık'ın yardımcısı Tuğgeneral Hasan Sağlam devreye girdi ve Gülen için İzmir'deki komutan Terzioğlu'nu aradı. Ancak daha sonra tümgeneralliğe terfi eden Terzioğlu'nun Gülen'e karşı tutumunda bir yumuşama olmadı... Böylece altı yıl boyunca aranan Gülen bu süreçte hep Türkiye'deydi, hiç yurtdışına çıkmadı. Nihayet 12 Ocak 
1986 günü Burdur'da, gözaltına alındı. Bunun üzerine dönemin Başbakanı Turgut Özal devreye girdi. Özal'ın, 'Memlekette hâlâ sıkıyönetim mi var? Bir suçu varsa mahkemeye sevk edilsin, suçu yoksa serbest bırakılsın” demesi üzerine bir gece Burdur Emniyeti'nde gözaltına alınan Gülen ertesi gün İzmir'e götürülüp serbest bırakıldı.”89 


Gülen de bu devletlilerin yaptıklarına karşı bir zamanlar “İnandığına inanmıyorum” dediği Demirel ve Ecevit'e “Hoşgörü” ödülü dağıtmaktan geri durmuyordu. Yani anlayacağınız Gülen hep derin ilişkiler ağında korunarak faaliyetlerini ve cemaatini örgütlemeye devam ediyordu. 


GÜLEN ASKER İLİŞKİLERİ 


Gülen'in gençliğinden ve askerlik yaptığı dönemden başlayarak askerlerle ilginç bir ilişki içinde olduğunu görüyoruz. Bu ilişkiler bazen alt kesimlerle olurken bazen de general seviyesinde ciddi münasebetlerin varlığına şahit oluyoruz. Ülkede namaz kılanların irticacı diye yaftalandığı bir atmosferde hocalık yapan Gülen gibi ilkokulu dışarıdan bitiren birinin üst düzey askerlerle ne işi olabilir? İster is- 


(30) Faruk Mercan, Fetullah Gülen, Doğan Kitap 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temez insanın aklına değişik çağrışımlar geliyor. 


Mesela Gülen'i koruyan önemli kişilerden biri de dönemin 2. Ordu Komutanı Cemal Tural'dır.6 Belkide dikkat edilmesi gereken en önemli ilişkilerden biri budur. Gülen bu mesele hakkında şunları söyler: “Cemal Tural o sıralarda 2. Ordu Komutanıydı. 
Ve hakikaten milliyetçi görünüyordu. Bir vaazımda, yumuşakça bu husustan bahsettim. ‘Tural Paşamız, Gülen Cemal Tural milliyetçi diyorlar. Türk askeri milliyetçi olmayacak da ne olacak? Allah milliyetçilere uzun ömür versin’ Bu veya benzeri ifadeler kullandım. Cemal Tural Paşa Barzani hareketini adım adım takip ediyordu. O günlerde, Güneydoğu'daki bazı evlerde, Barzani'nin resimleri asılıydı. Barzani her an halkı ayaklandırabilir şeklinde şayia vardı. Cemal Tural'a karşı duyduğumuz alaka biraz da Barzani'yi yakın takibe almasından dolayıydı. Şimdi durum ve tutumumuza bakınca bir kere daha şu tuhaflıkların karşısında hayrete düşüyorum. Dünkü şaki bugün eller йѕійпае.”(32) 


(31) A. Cemal Tural, (1905 - 1981) TSK'nın 13. Genelkurmay Başkanı'dır. 
Orgeneral rütbesinde 2. Ordu Komutanı iken, 22 Ağustos 1964 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na, 16 Mart 1966 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı'na atandı. 16 Ağustos 1969 tarihinde emekli olduktan sonra 1973'te Millet Partisi genel başkanlığına seçildi. 1974'te istifa etti. 


(32) http://tr.fgulen.com/content/view/3163/5/ 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Gülen'in başta Cemal Tural olmak üzere birçok üst rütbe- li generalle ilişkisi açıktır. Çünkü Gülen, 1961 yılında askere gittiğinde acemi birliğini Özel Harp Dairesi Kurmay Başkanı Reşat Taylan'ın yanında yapar. Acemi birliğinde sadece istihbarat elemanlarının görevlendirildiği büyük telsiz eğitimini 
alır. Gülen'in bu iş için özel olarak seçilmesi aslında daha 16 
yaşındayken, Erzurum'da Özel Harp Dairesi elemanlarında Üsteğmen Esad Keşafoğlu tarafından keşfedilmesiyle başlamıştır. Bundan dolayıdır ki, gittiği her yerde istihbarat işini yapar. Acemi birliğinde büyük telsiz eğitimine alınması- nın nedeni çok yetkin bir istihbaratçı olarak yetiştirilmesinin amaçlanmasıdır. Aynı görevlendirme zinciri usta birliğinde de olur. Gülen, usta birliğini İskenderun'da 2. Ordu karargâhında, Orgeneral Cemal Tural'ın yanında büyük telsizci -istihbarat elemanı- olarak yapar. Askeri kanuna göre bir askerin vaaz vermesi yasakken Gülen istihbaratçı olduğu için özel harp temelinde vaazlar verir. Gülen, “Küçük Dünyam” adlı kitapta ‘Askeri elbisenin üzerine cübbe giyilmezken ben böyle bir kıyafetle vaaz ediyordum.” Diyerek kendi özel durumunu gözler önüne serer. 


Gülen'i en çok destekleyen ve koruyanlar ne hikmetse hep laik geçinen ulus mantıkla hareket eden generaller olmuştur. Adeta generallerle kanka olan Gülen'in 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980 ve 28 Şubat sürecini desteklemesi bu açıdan bakıldığında daha iyi anlaşılmaktadır. 12 Eylül 
1980 askeri darbesinden sonra afişlerle aranan Gülen, ilginçtir ki dönemin Milli Güvenlik Konseyi sekreteri Haydar Saltık'ın koruması altındadır. 


Gülen'in askerlikle ilgili belgelerini incelediğimizde de 
karşımıza çok ilginç bir manzara çıkmaktadır. Mesela 24 


(33) Bkz: Mehmet Ali Güller, Aydınlık Gazetesi, 28 Kasım 2011 
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aylık askerliğinin yaklaşık olarak 10 ayını farklı şehirlerde camilerde verdiği vaazlar geçirmiş veya komünizmle mücadele derneklerini örgütlemekle meşgul olmuştur. Bunun için de askerliği 34 gün erken bitirtilmiş. Kendisi bu erken terhis günlerini şu ifadelerle izah ediyor: “İkinci bölük komutanı Mahmut Mardin adında bir yüzbaşıydı. Çok sert bir insandı. Meğer o da her zaman gelip beni dinliyormuş. Benim haberim yoktu. Ben disiplinden çıkınca hemen yanıma geldi. “Ben seni çok dinledim. Şimdi ben seni evine göndereceğim. Artık askerlik bitti. Ben tezkereni arkandan gönderirim” dedi... Beni böylece 34 gün evvelinden saldılar, tezkeremi de arkamdan gönderdiler.” ©” 


GÜLEN: 12 EYLÜL BENİ KORUDU 


Seçilmiş hükümete darbe girişiminde bulunan Gülen'in, 
28 Şubat'ta olduğu gibi 12 Eylül darbesinde de darbeci askerler tarafından korunduğu kendi beyanlarıyla da ortaya çıktı. Gülen, 3 Temmuz 1995 tarihinde Show TV'de Reha Muhtar'a verdiği röportajda, 12 Eylül yönetiminin kendisini yakalama imkânına sahipken yakalamadığını bizzat şöyle anlatmıştır: 


Reha Muhtar: Siz askeri yönetim döneminde bile yıllarca Türkiye'deymişsiniz. Hiç dışarı çıkmamışsınız. Türkiye'de kalabiliyorsunuz. Yakalanmıyorsunuz. Aranıyorsunuz. O dönemde şartlar ne olursa olsun aranıyorsunuz. Epey güçlüsünüz galiba, istemezlerse yakalayamıyorlar sizi? 


Fetullah Gülen: Meselenin bir yanı şudur: Benim inançlarım açısından yakalanmama gayretimin yanında birisi tara- 


(34) http://tr.fgulen.com/content/view/3162/5/ 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fından sanki yakalatmama gibi bir şey de oldu. Yoksa isteselerdi yakalarlardı. Ya böyle arayanlar çok ciddi yürekten aramadılar. Eğer o işte de ihlâs söz konusu ise ihlâslı aramadılar. 
Hatta asker kışlalarına gidiyor, dostları, arkadaşları ziyaret ediyordum, askeriye beni ararken. Hatta bazı askeri kışlalarda bazı komutanlar resimlerimi bile yapıştırmışlardı.”69 


Gülen'in ilişkide olduğu kişilerden biri de gençliğinden itibaren ABD'de yetiştirilmiş Özel Kuvvetlerde görevli Üsteğmen Esat Keşafoğlu'dur. Keşafoğlu'nun ilginç bir kişiliği var. Yahudi asıllı olduğu söylenen Üsteğmen Esad Keşafoğlu, Alparslan Türkeş'le birlikte Amerika'ya gönderilen ve CIA tarafından kontrgerilla eğitimi verilen grubun içerisinde olan bir subaydır. ABD'nin çok özel olarak eğittiği ve Türkiye'de anti-komünizm stratejisini uygulamak için görevlendirdiği bir subayın Gülen ile yakın dostluğunun olması ve birlikte dini toplantılara katılması da çok dikkat çekicidir. Ancak ne hikmetse Gülen ile Keşafoğlu'nun bu ilişkisi iki binli yıllara kadar hep kamuoyundan gizlenmiştir. 
Esat Keşafoğlu ile nasıl tanıştığını Gülen şöyle anlatır: 


“Kırkıncı Hoca, bana, Selahattin ve Hatem'e Bediüzzaman Hazretlerinin yanından birisi gelmiş, akşam sohbet yapacak, oraya gidelim’ dedi. Teklifini hemen kabul ettik. Mehmet Şergil'in terzi dükkânına geldik. Burası, iki kilimden biraz daha genişçeydi. İlk gece veya ikinci gece orada bulunanlardan aklımda kalan isimlerden bazıları, Mehmet Şevket Eygi, Kırkıncı Hoca, Esat Keşafoğlu ve Osman Demirci'dir. Şevket Eygi, yedek subaylık yapıyordu. Esad Keşafoğlu ise o sırada üsteğmendi. Bediüzzaman Hazretleri, Muzaffer Arslan'a Doğu'yu bir dolaş gel” demiş o da Sivas, Erzincan ve Erzurum'u dolaşmaya gelmişti.” 


(35) 3 Temmuz 1995 tarihinde Show TV'de Reha Muhtar'a verdiği röportaj 
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1970'li yıllar Türkiye acısından çok önem arz eder. Solun alabildiğine yükseldiği ve terör eylemlerine başladığı böyle bir ortamda bu yükselişe “dur” demenin ulus devlet mantığıyla pek mümkün olmayacağını devlet erkini elinde tutanlar da bilmektedir. Bunun için solun “eşitlik, kardeşlik vs.” kavramlarla kitleleri etki altına aldığı bir dönemde ulusalcı anlayış için tek çıkar yol bulunmaktadır. O da sola karşı İslâmi değerlerle bezenmiş milli bir yapının ülkede hâkim olması gerçeğidir. İşte tam bu zamanlarda özellikle MİT kanalıyla ülkemizin birçok yerinde bu anlayışa hâkim birçok yapılanmanın olduğunu görüyoruz. Bu yapılanma- da CIA'nın rolünün çok büyük olduğunu değişik bilgi kaynaklarından öğreniyoruz. Zaten CIA'nın bölgemizdeki en önemli adamlarından biri olan Graham Fuller'in 1970'li yıllarda CIA'nın Türkiye yapılanmasının baş aktörü olduğu gözden kaçırılmayacak büyük bir bilgidir.69 


CIA'nın ülkemizde çok faal olduğu 1970'li yıllarda Gülen'in “Ilımlı İslâm”ın Türkiye ayağında rol aldığı değişik 
kaynaklar tarafından da doğrulanmaktadır. Gülen'in 1999 
yılında ABD'ye yerleşmesinden sonra çok sayıda CIA elamanı ve Neo - Conservative tarafından yönlendirilerek eylemler yaptırılması, son olarak 17 Aralık operasyonlarında Neo-conların gayelerine hizmet etmesi de gözden kaçırılmaması gereken önemli bulgulardandır.67) 


Bu noktadan baktığımızda Gülen'in, baştan sona bir Amerikan operasyonu olduğu açığa çıkmaktadır. Aslında Gülen'in önemi, ABD'nin Yeşil Kuşak projesinde üstlendiбі rolden kaynaklanmaktadır. Erzurum'dan yola çıkan ge- 


(36) Fetullah Gülen bir CIA projesi midir?, Sevilay Yükselir, Sabah 
gazetesi, 9 Mart 2014 


(37) Bülent Erandaç, “WikiLeaks'teki Gülen”, ә tr/Guncel/2014/03/06/wikileaksteki-gulen , (7 Mart 2014) 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zici bir vaiz olan Gülen'i, New York-Vatikan-Kudüs hattı- na taşıyan sihirli güç, şüphesiz büyük müttefikimizdir (!!!) 
ABD'den başkası değildir. İlişkileri incelediğimizde Gülen'i Ahlât'tan şimdi bulunduğu Pensilvanya'ya uçuran aracın üzerinde, CIA patentini görmemek için kör olmak gerekir. Öyle ya ilkokulu bile dışarıdan bitirmiş ve 1986 yılında, Özal tarafından gıyabi tutululuktan kurtarılan Gülen'in kısa zamanda bu kadar büyük bir güce ulaşmasının izahı da ancak uluslar arası bağlantıyla izah edilebilir. 


Gülen'in paralel yapılanmasını çözmek isteyenlerin, karşılarında Amerika'yı bulmaları da bunun bir ispatıdır. Gülen, ne zaman başı sıkışmışsa ABD'ye kaçmıştır. 28 Şubat'ta ABD'ye uçması bunun en tipik örneğidir. Zaten Gülen, ABD'yle ilişkilerini gizlemeye gerek bile görmüyor. Aksine bu ilişkiyi güçlülüğünün bir kanıtı olarak kullanıyor. Gülen, 
4 Eylül 1997 tarihli Zaman gazetesinde yayınlanan bir yazısında Batı ve ABD ile ilişkiler hakkında, “Bu manada inanmış bir insanın Batı veya ABD karşısında, onlarla entegrasyon karşısında, Amerika'yla entegrasyon karşısında olması katiyen düşünülemez.” diyerek bu husustaki zihniyetini çok açık biçimde sergilemiştir. 


ÖHD'DEN GÜLEN'E KORUMA 
KALKANI 


Gülen'in askerlik hatıralarına baktığımızda devamlı olarak askerler tarafından korunduğuna şahit oluyoruz. 
Gülen'i koruyan askerlerin ortak özelliklerinden biri de hemen hepsinin Özel Harp Dairesi (Özel Kuvvetler Komutanlığı) elemanları olması hemen gözümüze çarpıyor. Esat Keşafoğlu, Mehmet Özarmutlu, asker kökenli Vali Sabri Sarp, General Cemal Tural, General Fuat Doğu ve Albay Reşat Taylan bunların bilinenleri arasında yer alıyor. Bu bir iddia değil, bizzat Gülen hatıralarında kendisi ilişkilerini şöyle anlatmaktadır: 


“Emniyet Amiri Resul Bey'le ileri derecede dostluğum vardı. Bazı hâkim ve savcılarla içli dışlıydım. Asker kökenli Vali Sabri Sarp ile iletişimim gayet iyiydi. Askerlik şubesi başkanı Karadenizli Albay ile yakın bir ilişki içine gidiyor. Askere teslim olduğumda zannediyorum 10 Kasım'dı. Mehmet Özmutlu ozamanlar üsteğmendi. Zaten yarbaylıktan emekli oldu. 
Bizim bölük komutanı Yılmaz Bey, onun Harbiye'den arkadaşıymış ve gelip beni bölük komutanına lanse etti. Ayrıca Kurmay Başkanı Reşat Taylan'a ben de Edirne'deki bir yakınından selam getirmiştim. Hatta benimle ona badem ezmesi göndermişlerdi. Cenabı Hakk'ın inayetiyle böyle korunma- ya alındım. 


Dört ay sonra, Özmutlu'nun araçlığı ile beni de yüksek sürate ayırmışlar. Özmutlu, beni rahat ettirmek için böyle düşünmüş, telsizci olursam, eğitime, içtimaa çıkmam ve rahat ederim diye komutana söylemiş... Böylece yüksek sürate yazıldık. Hâlbuki benim kafamda Genelkurmay'da kalma planı vardı. Orada bir görev istiyordum; fakat olmadı. 


Mamak'ta acemi birliğindeyken, Tümen komutanlığın- da ilk namaz kıldıran bendim. Daha sonra telsiz istihbaratçısı olarak İskenderun'a gittim. Komutanlarla aram iyiydi. Bir de Arif Başçavuş vardı ki, onun himayesini çok gördüm. Beni haber merkezine almıştı. Müstakil kalabileceğim bir şekilde arabayı ayarlamıştı. Her hafta İskenderun Merkez Camiinde vaaz veriyordum. İskenderun'a geldiğim ikinci hafta vaazlara başladım. Asker iken izinli olarak geldiğim Erzurum'da ikinci Komünizmle Mücadele Derneğini kurduk. O güne kadar sadece İzmir'de vardı. İkincisi de Erzurum'da bizim gayretlerimizle açılacaktı... Bir arkadaşı İzmir'e gönderip tüzük getirttik. Derneği kuracaktık. 
Ben bir vaazdan sonra anons ettim ve gençlerle Caferiye Camii'nin önünde toplandık. Gayemiz komünizme karşı örgütlenmekti. Dernek ve cami işlerinden anlayan bir akrabam vardı. О gelip bize yardım etti, bize yol gösterdi... 


Bu görevini yerine getirirken Erzurum ve çevre illerinde propaganda faaliyetlerine devam ettik. Bir gün Erzurum'da vaaz verirken cemaati coşturmuştum. İkindi vaktiydi. Cemaate yazıklar olsun size! Sizin dininizle, peygamberinizle alay edecekler, siz de kuzu kuzu oturup burada beni dinleyeceksiniz. Onlar ecdadımızın aziz ruhlarıyla eğlenecekler, siz de Müslüman geçineceksiniz” gibi sözler söyledim. Cemaat birden ayağa kalktı, Ben 'yok, yok, bizim sokağa dökülmekle işimiz yok, Bu meseleyi başka yoldan haletmek lazım' falan dediysem de dinletemedim. Yolda iltihaklarda olmuş. Büyük bir kalabalık sinemayı basmış. Hadise tamamen bütün Erzurumlarca benimsenmişti. 


Erzurum'da üç aylık izin sürem dolmuştu. Hastalık gerekçesiyle bir aylık daha izin aldım. Böylece 4 aylık süre Erzurum ve çevresinde çok boyutlu çalışmalar yaptım. Bir başka gün camide 'Deccal'ı anlatmaya karar verdim. Vaaz sırasında Deccal hakkında ne biliyorsam anlattım. Cami miting meydanına dönmüştü. Cemaat bazen heyecandan ayağa kalkıp oturuyor. Meğer istihbarat erkenden gelip kürsünün etrafını almış ve belki de konuşmaları kaybetmişler. Meğer benim gelip teslim olmam hadiseyi yatıştırmış. Yoksa gaye ikinci Menemen hadisesi çıkartmakmış. Askerlerden bir ikisi Vurun şu herifi” deyince halk bağırıp çağırmaya başlamış, Hava iyice gerginleşmiş. Bunlar olurken ben caminin içindeydim. Çıkıp da teslim olunca yapacakları bir şey kalmadı. Camiye gelen askerler beni tutukladı. Nihat Karakum ve bazı arkadaşlar, Tümen Komutanına çıkmışlar. Tümen komutanı milliyetçi bir insandı. Ona 'Efendim, bu arkadaş onların dediği gibi değildir. Biz vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı ve tarihimizi sevmeyi ondan öğrendik' demişler. Ayrıca içlerinden biri derhal Ankara'ya Genelkurmaya gitmiş ve oradaki bazı paşalarla görüşmüş... Sonra serbest bırakıldım ve İskenderun'daki birliğime döndüm. 


İskenderun'a gelir gelmez, yine Merkez Camii'nde vaaz verdim. Bu nasıl Müslümanlık, bu otellerin çerçevelerini indirmek lazım gibi şeyler söyledim. Sert konuştum. Askeri elbisenin üzerine cübbe giyilmezken ben böyle bir kıyafetle vaaz veriyordum. Bir başka konuşmamda da ‘devletin nizamı var, polisi var. Polis yapmazsa bu vazifeyi kim yapacak?” diye yine otellerdeki ahlaksızlıkla ilgili bir şeyler söylemiştim. Burada da beni tutukladılar. Ancak Genelkurmay'ın müdahalesiyle beni hemen serbest bıraktılar. Lehimdeki umumi baskılar mahkeme heyeti üzerinde toplanınca hâkimlerin tavırları değişti. Tümen komutanı ağırlığını koymuştu. Tümende de beni arkadan koruyup kollayanlar da vardı. Ankara'dan “Mademki milliyetçi bir çocuk, bir meseleden dolayı onu niye bu kadar eziyorsunuz?” mealinde telefon ve telgraf gelmiş. 
Hiç beklemediğim bir anda, bana küfür yağdıran o binbaşı, elinde çanta, hapishaneye girdi. Daktilosunu da yanında getirmişti. Beni de müdürün odasına aldılar. Daha önce zorla aldıkları ifadeleri bir bir değiştirip, yerine mahzursuz ifadeler yazdılar. Sonunda da, 'Bundan böyle hapishaneye atılmasını gerektiren bir şey yok. Çıkarın. Dediler ve ben dışarı çıktım. İkinci bölüğün komutanı Mahmut Mardin adında bir yüzbaşıydı. Çok sert bir insandı. Meğer o da her zaman gelip vaazları dinliyormuş. Benim haberim yoktu. Ben disiplinden çıkınca hemen yanıma geldi: “Ben seni çok dinledim. 
Şimdi seni evine göndereceğim. Artık askerlik bitti. Ben tezkereni arkadan gönderirim” dedi. Tabii böyle bir hadiseyi hiç beklemiyordum. Çok sevindim. Daha askerliğimin bitmesine 
34 gün vardı. 24 ay askerlik yapılan bir dönemde, hava değişimi, hapishane ve bu son erken gönderme hesap edilecek olursa 17 ay kadar askerlik yaptım. Beni böylece 34 gün evvelinden saldılar, tezkeremi de arkadan gönderdiler... 69 


KAMPLAR CIA'NIN DENETİMİNDE 


CIA'nın ülkemizde Komünizmle mücadele çerçevesinde değişik faaliyetlerde bulunduğu 1970'li yıllarda Gülen'in önderliğinde, Edremit, Buca, Avcılar, Kızılkeçeli gibi bölgelerde kurulan eğitim kamplarının da ciddi şekilde incelenmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü ulusçu devlet anlayışısın hâkim olduğu ve namaz kılanın irticacı olarak yaftalandığı böyle bir dönemde binlerce gencin kamplarda hiçbir tatbikata maruz kalmadan kamp yapması oldukça enteresandır. Üstün bir elin korumasının olduğu çok açıktır. Zaten Gülen de bu dönemlerdeki kamplarda bir korunmanın olduğunu söyler, ama bunu inayete bağlar: “Bir inayet ve bir koruma altında olduğumuz apaçıktı. Umumi teveccüh ekseriyetteydi. Urfa'dan, Diyarbakır'dan bile talebe geliyordu. 
Komünizmin gemi azıya aldığı bir dönemde ona karşı, hem de böyle nizamı bir mücadele, geleceğin milliyetçi ve maneviyatçı tarihçilerini derin derin düşündürecektir.” 


(38) http://tr.fgulen.com/content/view/3162/5/ 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Bu kampların yapıldığı dönem ABD'nin özellikle Ortadoğu ve Asya bölgesinde uygulamaya koyduğu “Yeşil Kuşak Projesi”nin Ilımlı İslâm anlayışını ve komünizmle mücadele politikasının Türkiye'de güncelleştirilmesine denk gelmektedir. 


Yine o dönemde MHP'ye bağlı olarak kurulan ama esasen MİT ve CIA tarafından organize edildiği iddia edilen 'Komando Kamplar? da aynı minvalde değerlendirilebilir.69 


Gülen önderliğinde yapılan bu kamplar aralıksız devam eder. Hatta Gülen'in 12 Mart 1971 Askeri darbesi sırasında tutuklanmasına rağmen, kamplar faaliyetlerine ara vermez. Gülen bu günleri şu sözlerle dile getirir: 


“Benim tutuklu olduğum dönemde de, kamp hizmeti devam etmişti. O sene bazı arkadaşlar Edremit'te kamp yaptılar. Ancak burası, fiziki yapı itibariyle pek kamp yapmaya elverişli bir yer değildi. Kızılkeçili'de çayırın başında bir yerdi. Gölgelik edecek ağaçtan mahrum olduğu gibi, kampın bulunduğu yere kadar vasıta da gitmiyordu. En az iki-üç kilometre kadar yürümek icap ediyordu. Tabii ki kampa ait malzemeler de hep sırtta taşınması gerekiyordu. Diğer taraftan çukurca bir yerdi ve daima güneşe maruzdu. Fakat yine de üç-dört sene burada kamp yapıldı. İkinci (1973) ve üçüncü (1974) senelerde ise hem Avcılar ilçesinde hem de Kızılkeçili'nin alt tarafında kamp kuruldu. Ben Avcılarda kalıyordum. 1972 yazında ilk seneki kapasitemiz azdı. Avcılarda 50-60 kişi vardı. Diğer iki kampta ise 70-80 kişi bulunuyordu. İkinci ve üçüncü senelerde Avcıların kapasitesi arttırıldı. Ortalama seksen-yüz arasında insan kalabiliyordu. İlk 


(39) Gülen'in Bilinmeyenleri, Dr. Mustafa Paköz, http://www.sendika. 
0rg/2010/06/Fetullah-gulenin-bilinmeyen-ozellikleri-dr-mustafa- 


pekoz/ 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sene hiç bir arıza olmadan sezonu kapadık. Bunda Rahmetli Hâkim Bey'in büyük tesiri olmuştu. Bize, gelmesi muhtemel bütün menfi dalgaları Hâkim Bey, inisiyatifini kullanarak kırıyordu. Zaten adliyedekilerde çok inatçı değildi.” (0) 


PSİKOLOJİK SAVAŞ SANATI 


Gülen, “Derin Devlet”in millete karşı uyguladığı psikolojik savaşta kullandığı elemanlardan biri mi? 


Bu soruya “evet” diyebilmek için ciddi belgeler lazım. 
Ancak bazı olaylar insanın aklına ister istemez “Niye olmasın?” tarzında bir düşünce getirmekten de geri durmuyor. 


Ülkemizin tarihine baktığımızda çok değişik psikolojik savaşların yaşandığını görüyoruz. Bilindiği üzere “Psikolojik Savaş”, uzmanları tarafından şöyle tarif edilir: 


“Klasik Harp metotlarından çok farklı olup, kişi veya toplulukların davranış, düşünce ve duygularını kontrol etmek, değiştirmek veya yönlendirmek örtülü bir şekilde hedef kişi veya topluluğa, onların farkına varamayacağı bir şekilde yani üstü kapalı olarak tatbik edilen tüm yöntemlere verilen isimdir.” 


2003 yılında yayın yönetmenliğini yaptığım Türkiye'de 
Cuma Dergisi'nde kafa karıştıran bu mesele için bir makale kaleme almış ve şüphelerimi şöyle dile getirmiştim: 


“Ülkemizde psikolojik savaşın her türlüsüne rastlıyoruz. 
Güç odakları istedikleri alanda üstün gelebilmek için çoğu kez rutin dışına çıkarak kitleleri istedikleri biçimde manip- 


(40) http://tr.fgulen.com/content/view/21736/37/ 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le etmek için örtülü bir psikolojik savaş yöntemlerine başvuruyor. Bu anlamda sürdürülen psikolojik savaşın örtülü olmasının sebebi, insanların bilinçaltını (alt beyin) hedefliyor olmasındandır. Ülkemizde genellikle psikolojik savaşın genel olarak din, ideolojiler, yazılı ve görsel basın, sivil toplum kuruluşları, internet, sinema filmleri ve kitaplar gibi araçlarla uygulandığını söyleyebiliriz. 


Psikolojik harp sanatını iyi bilenler devletlerin bekalarını korumak adına uzun soluklu projeler üretmesinin normal olduğunu kabul ederler. Devletler kendileri için “Tehlike” arz edecek faaliyetleri yok etmek veya yok edemeyecegine inandığını kontrol altında tutmak için ciddi girişimlerde de bulunurlar. 


Bizim ülkemizde de devlete vaziyet edenler bunu sıkça yapmışlardır. Zira bazı operasyonlar belli bir müddet sonra ya kendiliğinden ya da beceriksizlikten ayyuka çıkmaktadır. Hatta böyle ayyuka çıkan bir operasyon için bir zamanlar Cumhurbaşkanı Demirel “Devlet rutin dışına çıkabilir” gibi bir cümleyi ağzından kaçırmış ve bu türden faaliyetlerin varlığı en yüksek seviyede teyit edilmiştir. 


Gülen'in 12 Eylül sonrasında teröristlerle beraber afişler yaptırılarak aranmasına rağmen bırakın yakalanmasını, adeta korunmasını ve cemaatini örgütlemeye çalışmasını bu türden bir proje olarak görmek hiçte komplo teorisi sayılacak bir girişim olamaz. Öyle ya; bu devletin en yüksek kurumlarından biri olan MGK'da yıllarca devlet için “İrticai faaliyet ve bölücülük' gibi iki büyük tehlikeden söz edilmiş ve bunun için tedbirler alınması istenmiştir. Hatta bu iki tehlike devletin Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde hep baş sırayı korumuştur. 
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Bölücülük için değişik tedbirler alan, hatta Mahir Kaynak gibi bir istihbaratçıyı sol örgütlerin içine sokarak lider kadrosuna kadar çıkaran devlet, aynı işi niçin devlet için ikinci tehlike olan “irticai faaliyetler” daha doğru ifade ile din alanında yapmasın? Bunu yapmaması için devletin dini çok sevmesi gerekir. Hâlbuki Laik Cumhuriyet kurulduğu günden beri yeni bir ulus devlet meydana getirmek için her türlü faaliyette bulunmuş; dinin sosyal hayattan çıkarılması için 'devrim üstüne devrim' yapmışlardır. Yeni bir ulus devlet ve yeni bir ulus meydana getirmek isteyenler gayelerinin başına bin yıl İslâmiyet'e bayraktarlık yapmış bu milleti dinden uzaklaştırmak için canla başla çalışmışlardır. Hatta bir ideoloji haline getirilen ve dinin karşısına çıkarılmak istenen “Kemalizm” bir dini azaltma projesinden başka bir şey değildir. Bu noktada Abdulmelik Fırat'ın bir değerlendirmesi hatırlatmak meseleyi izah sadedinde çok önem arz etmektedir. ‘Ulusçuluk Türkler arasında, PKK ise Kürtler arasında bir İslâmiyet'i azaltma projesidir. 


Ulusçuluk ve PKK gibi hareketler İslâmiyet'i sosyal hayattan azaltma projesi olarak kullanılırken, dinin kendisinin veya din üzerinden siyaset yapan, din üzerinden kendilerine faaliyet alanları açan sosyal grupları niçin kullanılmasın? 
Kullanmamak “Derin Devlet'in şanına(!) yakışır mı?” 


MISIROĞLU'NUN İLGİNÇ İDDİALARI 


Yukarıda anlattığımız psikolojik harp sanatı çerçevesindeki izahlar zihinlerde diri tutulmak şartıyla “Devlet Gülen'in her alanda teşkilatlanmasına niçin engel olmamış?” sorusuna cevap arayabiliriz. Fakat bunu yapma yerine meselemize ışık tutacak bir hadiseyi buraya almanın konuyu daha da aydınlatabileceğine inanıyorum. Bana göre Türkiye Cumhuriyeti içinde yetişmiş mühim tarihçilerden ve ilim adamlarından biri olan ve yaptığı araştırmalar sebebiyle devlet tarafından alabildiğine zulme maruz kalan Kadir Mısıroğlu”nun “Gurbet İçinde Gurbet” isimli kitabının 190. sayfasından bir alıntı yaparak meselemizi zihinlere yaklaştıralım: 


“Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Vaiz olarak görev yapan ve Adalet Partisi'nden 1969-1973 yıllarında, Demokratik Parti'den de 1973-1977 yıllarında 
Mersin Milletvekili olarak parla- qara an ИННИКИ ye mentoda bulunan Hilmi Türkmen anlatıyor: 


içinde 


‘Kadir Bey, sen Fetullah Gülen'i bir de benden dinlemelisin. Ben 
Gülen'i çok iyi tanırım. Kendisi vaktiyle İskenderun'da askerlik yaparken ben de orada vaizdim. Bir gün benim de bulunduğun camide vaaza çıktı ve oradaki millete Kur'an'ı 
Kerim'in kıymetini bilemedikleri yolundan nasihatte bulunurken o mukaddes kitabı, “Siz işte böyle yaptınızl.” diyerek kürsüden atmış ve cemaat arasında büyük bir galeyan husule gelmişti. 
Milleti güçlükle yatıştırdım Fetullah'ı alıp evime götürdüm teselli ettim. Aradan yıllar geçti ben Manisa da kurs müdürü idim. Zannediyorum 1965 veya 1966 yılları idi. Bu gayet perişan bir vaziyette bana geldi. İstanbul'daki arkadaşları- nın kendisini beş parasız sokağa attıklarını ve bundan dolayıda gayet sıkıntılı bir durum da olduğunu söyleyerek benden iş istedi. 
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İskenderun'da ki vaka dolayısı ile ihtiyatlı davrandım. 
Müftüye müracaatla o sırada izinli olan bir vaizin yerine onu vazifelendirmesini teminle bir deneme yapmak istedim. Bir gün vaaz ederken kürsüde düşüp bayıldı. Hastaneye kaldırdık. Doktorlar depresyon geçirdiğini söyleyerek; Onu Manisa'daki Akıl hastanesine sevk ettiler. Burada bir iki ay yattıktan sonra çıktı. Yine iş istedi. Kendisine Manisa'nın küçük bir yer olduğunu, Akıl hastanesinde yatmış olmasının şuyu bulduğunu orada vazife yaparsa adının “deli hoca'ya çıkacağını, kendisine civar illerden birinde iş bulmasının daha doğru olacağını söyledim. 


O zaman İzmir'in Kestanepazarı'ndaki Kur'an-ı Kerim Kursu'nun idarecilerini tanıyordum. Onu çocuk okutmak üzere oraya yerleştirdim. Beş on gün sonra halini hatırını sormak için oraya uğradığımda, baş başa bir kimseyle fiskos ettiğine rast geldim. Konuştuğu adam, beni görünce yaydan çıkmış bir ok gibi fırlayıp kaçtı. Kendisine; “Bu kimdir?” diye sorduğumda “Bir talebe velisil.” diye cevap verdi. Bu söz doğru değildi. Tahkikatım da onu göstermiştir. Bu adam, böyle bir karşılaşmadan beş-altı ay evvel bana müftülük makamına gelmiş ve MİT'çi hüviyetini gösterdikten sonra, benimle açıkça bir meseleyi konuşmak istediğini söylemişti. Söylediği söz şuydu: 


“Bizim teşkilat (MİT'i kastediyor) Müslümanların M. Kemal Paşa'ya menfi bir tavır almasından rahatsızdır. İstiyoruz ki, bu nefreti giderelim. Sen, en büyük dini cemaatlerden biri olan Süleymancı cemaati içinde söz sahibi bir kimsesin. 
Sizin cemaatte M. Kemal Paşa hakkında Deccal ithamında bulunmakta ve ağza alınmayacak sözler söylemektedir. Sen bunu düzeltebilirsin Bunu yaptığın takdirde, bizden ne istersen iste. Seni Diyanet İşleri Başkanı yapalım... 
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Kendisine yanlış kapı çaldığını, benim bahsettiği cemaat içinde böyle bir şey yapacak gücüm olmadığını, bunu ancak Kemal Kaçar Bey'in yapacağını söyledimse de ikna olmadı ve şöyle diyerek yanından ayrıldı: 


Sen bilirsin biz seni seçmiştik. Anlaşılan sen bunu yapmak istemiyorsun. Amma biz bu işin peşini bırakmayacağız. 
Bu işi, birisini bularak muhakkak yapacağız!.. 


Şimdi anlıyordum ki, buldukları adam Fetullah Gülen'di. 
Fakat o sıralarda Fetullah Gülen sapı silik bir adamdı. Bunu nasıl becerebilecekti? İşi takip ettim. MİT güdümlü olarak nasıl nafiz bir mevkie getirildiğine safha safha şahit oldum...” *) 


Kadir Mısıroğlu ve eski Milletvekili Hilmi Türkmen'in iddialarına şimdiye kadar herhangi bir tekzip yapılmış veya dava açılmış değildir. Hâlbuki Gülen, kendi hakkındaki en ufak bir iddiaya hemen cevap vermekte ve tekzip yayınlamaktadır. 


MİT'İN MÜDAHALESİ VE İKİ HATIRA 


Gülen'in istihbaratla ilişkisinin var olduğu kanaatini ortaya koyan o kadar çok delil ve şahitvar ki, buna hayır diyebilmek hakka karşı haksızlık olur diye düşünüyorum. 


Gülen'in istihbaratla ilişkilerinin hangi boyutta olduğunu anlatmak bakımından bizzat yaşadığım iki olayı anlatarak hükmü okuyucuya bırakmak istiyorum: 


Zaman gazetesinde çalışıyorum. Cemaatin yurt dışına açılma politikası çerçevesinde bağımsızlığına yeni kavuşan 


(41) Kadir Mısıroğlu, Gurbet İçinde Gurbet, S. 190 
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Makedonya'ya giderek iki dilde Zaman gazetesini çıkarmak için tayin edildim. Tarih 1993 başları. Makedonya'da gazete çıkardığım aynı dönemde Türkiye'deki Zaman gazetesinde de “Diyar-ı Üsküp'ten” isimli bir köşede özellikle Balkanlar ile ilgili yazıyor ve yine bazı konularda araştırma yazılar yayınlıyordum. Bu konulardan biri de “Balkan İslâm Birliği”nin tesisi konusuydu. “Balkan İslâm Birliği” ile ilgili yayınlarım ve köşe yazılarım o zamanki Tansu Çiller hükümetini rahatsız etmişti. O dönemde Başbakanlığa bağlı görev yapan “Balkan İşleri Koordinasyon Başkanı” olan ve sonradan irticai faaliyetler sebebiyle ordudan atılan istihbaratçı kurmay Albay Mustafa Kahramanyol Makedonya Zaman'a gelerek hükümetin bu girişimden rahatsız olduğunu bildirmiş ve bu tür yayınlardan vazgeçmemi istemişti. Bende kendisine Türkiye'nin stratejilerini çizenlerin yanlış düşündüğünü izah etmiş ve böyle bir birliğin tesisi halinde Türkiye'ye büyük katkılar sağlayacağını delilleriyle anlatarak yayınlara devam edeceğimi bildirmiştim. 


Albay Kahramanyol bu yolla netice alamayacağını anlayınca beni Gülen'e şikâyet etmişti. Meseleyi Gülen'e anlattığımda bana, “haklısın, devam et” demesine rağmen yapılan görüşmeden kısa bir zaman sonra Makedonya'daki görevimden hiçbir gerekçe gösterilmeden alınmıştım. Bu görevden alınmanın MİT aracılığı ile bizzat Gülen'den istendiğini ve bu istek üzerine bana meselenin aslı astarı sorulma- dan geri çağrıldığımı daha sonraları öğrenmiştim.(*2) 


Farklı bir hadiseyi ise 2003 yılında yaşadım. Türkiye”de Cuma isimli haftalık haber dergisinin yayın yönetmenliğini yapıyorum. Bediüzzaman Said Nursi özel sayısı yapma- 


(42) Bu konu ile ilgili detayları “Gülen Cemaatinden Niçin Ayrıldım” isimli eserimde genişçe işledim. 
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ya karar verdik. Bu sayıda Yeni Asya grubunun lideri olarak bilinen Mehmet Kutlular ile bir röportaj yapmayı planladık ve yaptık da... Mehmet Kutluların Gülen hakkında anlattıkları gerçekten ilginçti. Mehmet Kutlulara göre Fetullah Gülen 12 Eylül döneminde MİT ile işbirliği yapmıştı. Bunu açık biçimde deklare eden Mehmet Kutlular, kendisinin MİT ile işbirliği yapmadığı için önlerinin kesildiğini söylemiş ve aynı açıklamayı Artıhaber dergisine de yapmıştı. Kutlular aynı röportajda Nurcuları MİT'in böldüğünü, bunda da Gülen gibi bazı Nurcu görünen insanları kullandığını söylemiştir.) 


Mehmet Kutlular aynı dönemlerde Milliyet gazetesine verdiği bir röportajda da devletin istihbarat birimlerinin Müslümanları nasıl kullandığını şu ifadelerle ortaya koymuştur: 


“Derin Devlet denen şeye dayanıyor bunun ucu. 1980'den sonra devletin politikası değişti. Eskiden anarşist ve Marksistler tehlikeliydi, sonra dindarlar oldu. Öyleyse bu dindar gruplarla temas kurmak, onlarla beraber çalışmak gerekecekti. Amaç onları devletle barıştırmaktı. Bu amaçla görevlendirdikleri insanlar cemaatlerin ileri gelenleriyle temas kurdular. Cemaate (Fetullah Gülenciler) daha ziyade istihbarattan olanlar gitti. Bana da geldiler; “Yurtdışında Milli Görüş ve Süleymancılara karşı birlikte çalışalım” dediler, ama ben reddettim... Bu “derin devlet” dediğimiz büyük ölçüde bütün İslâmi gruplarla anlaşma içine girdi. Burada menfaatler karşılıklıdır. Her iki tarafın maksadı ayrıdır. Devlet bu gruplara, Atatürk'e saygılı olun biz de size yardımcı ola- 
(43) Bu röportaj Türkiye'de Cuma Dergisinde yayınlanmıştır. Gülen ve avukatlarından şimdiye kadar bu konuyu tekzip eden bir açıklama 


da gelmemiştir. Kutlular aynı bilgileri daha sonraları Artıhaber isimli dergiye de açıklamıştır. 
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Пт’ demiştir. Bakın bazı İslâmi gruplara, 12 Eylül'den sonra birden palazlandılar. Acaba kendi güçleriyle mi palazlandılar? Hayır.” 49 


GÜLEN'İN İSTİHBARAT BİLGİLERİ 


Gülen'in ülke genelindeki bazı olaylarla ilgili açıklamaları da istihbaratla ne kadar içli dışlı olduğunu ortaya koyacak niteliktedir. Bu örneklerden birini Gazi olayları sırasında yaşadık. Gülen, Gazi olayların patlak vereceğini gösteren istihbarat raporunun aylar önce kendisine verildiğini, kendinin de bunu devletin başındaki insanın en yakınına 1,5 ay önce verdiğini söylüyordu. Gülen'in bu konuşması insanın aklına ister istemez, “İstihbarat örgütleri kendine mi bağlı? İstihbarat örgütleri niye Başbakan, Cumhurbaşkanı dururken raporlarını Gülen'e verirler?..” sorusunu getiriyor. 


Gülen, Gazi Mahallesi olayları olarak bilinen hadiseler- den sonra yaptığı bir açıklama bu ilişkinin boyutlarını izah edecek kadar açık bulunmaktadır: 


“.Hatta burada yine bir kısım istihbarı raporlara dayanarak, demeye mezun muyum, değil miyim, bir hususun kapağını açacağım. Burada bir ukalâlığımı da arz etmemi müsaade eder misiniz? Bunca böyle bu işte saçlarını ağartmış adamların ukalâlığı olabilir. Ben iyi bir insan değilim. Gaziosmanpaşa olayları olmadan evvel, Türkiye'nin her yerinde böyle bir patlama olacağını 1,5 ay evvel ben devletin başındaki insanın en yakınına verdim. Dedim Türkiye'de bir şeyler planlanıyor, raporu okuyun, buna bir dostum verdi 


(44) Milliyet Gazetesi, 26 Haziran 1999 
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bunu. Aleviliği oyuna getirmek istiyorlar. Türkiye'de bir kısım Aleviler ocak ve bucakları kundaklayacaklar. Avrupa'da bu iş için çıkardıkları mecmualar var. 1.5 Ay önce evvel ben bunu, raporu verdim, 20-30 sayfalık bir rapor. Alevilerden bazı yerleri vuracaklar ve Sünniler bizi vurdu diye Alevileri ayaklandıracaklar. Verdim ve bekledim ki devletin başındaki insanlar bu mevzuda bir çare ararlar. Sonra hata ettiği- mi anladım. Mesela o, medyaya verilebilirdi. O mesele. O bir Samanyolu'nda bir Ayna programında benim de şahsen o arkadaşı bilmemden ötürü mütalâam alınarak değerlendirilebilirdi... “€” 


ADALET BAKANINDAN GÜLEN'LE 
ILGILI ILGINÇ HATIRA 

Fetullah Gülen 12 Eylül darbesinin ardından aranmaya başlamıştı. Devlet tarafından yapılan afişlerde komünistlerle birlikte arananlar listesinde Gülen de vardı ve suç olarak da irticai faaliyetler gösteriliyordu. Fakat bu aranmanın bizzat MÍT tarafından bir maslahata binaen alınmış bir karar olduğu iddia edilmektedir. İddianın sahibi ise bizzat ülkede 1970'li yıllarda Adalet Bakanlığı yapmış İsmail Müftüoğlu. Hadiseyi anlatan ise meşhur tarihçi Kadir Mısıroğlu. 
Mısıroğlu'nun Gülen hakkında bazı diğer anıları ve iddiaları da var ki, bunları duyup ta Gülen'in istihbaratçı olmadığına inanmayan kalmaz kanaatindeyim. Meseleyi kaynağından aynen alıntılıyorum: “Adalet eski Bakanı İsmail Müftüoğlu'na Fetullah Gülen'in duvar ilanlarıyla arandığı hengâm da onun adamlarından biri gelerek; “Siz eski bir bakansınız! İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi bizim hocamız için yakalama kara- 


(15) www.f-gulen.org 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rı çıkarmış. Fotoğrafı, aranan 
1 bir cani gibi duvarlara asılmış. 
| Lütfen İzmir'e kadar gidip de bu 
meseleyi halletseniz olmaz mı?” 
ricasında bulunmuşlar. O da bu maksatla İzmir'e gitmiş. Baş- 
| savcıyı ziyaret etmiş. Odasında 
albay rütbesinde bir misafir bulunduğundan meseleyi açmayıp havadan sudan konuşarak albayın çıkıp gitmesini beklemiş. Fakat vakit ilerlediği halde o, bir türlü kalkıp gitmiyormuş. Bundan dolayı istemeye istemeye meramını açıklayınca, O albay söze karışarak şöyle demiş: 


“İsmail Beyl, Siz eski bir bakansınız, bu işleri bilmeniz lazım! 
Beni galiba tanıyamadınız. Siz, Eskişehir'de Kadir Mısıroğlu'nun avukatlığını yaparken ben o mahkemede yüzbaşı rütbesiy- le hâkimdim. Adım Kerim Günday, buraya kadar boşuna zahmet etmişsiniz. Bu bir maslahata binaen yalandan alınmış bir karardır. Fetullah Efendi'yi kimsenin aradığı yoktur. Yakalama kararının da O'na bir zararı dokunacak değildir” 


Trabzon'da bir sohbette bu vakayı anlattığımda hazırda bulunanlar arasındaki Yaşar Hoca, “Kadir Bey, dedi. “Sen yurt dışındayken bizim arkadaşlardan bir polis evrak imzalatmak için gittiği Tümen kumandanının nezdinde Fetullah Efendi'yi görmüş. Gelip anlattı. O sırada hoca aranıyordu. Ben polise inanmadım. Yanlış görmüş olabileceğini söylemiştim. Demek ki doğruymuş” diye beni teyit etti...” 


Kadir Mısıroğlu, kitabında insanın tüylerini diken diken eden farklı olaylardan da bahsediyor: 


98 


Darbelerin Efendisi НОСІА 


Bu demektir ki, Fetullah Gülen etrafındaki gizli ve aşikâr gerçekler bu derece korkunçtur. Bunu şifahi olarak ilk ve müessir bir surette ifşa etmiş bulunan bir arkadaşımızın (Teşkilatın bütün kıdemli üst kademelerince çok iyi tanınan Kuyumcu Sadettin Çetin Bey'in) kendisi Fetullah Gülen'e en büyük hizmetleri ifa etmiş bir kimse olduğu halde cesedi parçalanmış olarak bir yol kenarında bulunmuştur. Sadece bunu hatırlamak, bu sahada gerçeği beyan etmenin ne ağır bir bedeli olabileceğini anlamaya kâfidir sanırız...” 


Mısıroğlu, Gülen okulları ile ilgili bir anısını aktararak aslında bu okulların neye hizmet ettiğine dair ipuçları yakalamış: 


“Gülen'in vazifesi, İslâm Dünyası'nın her tarafından süper zeki çocukları seçerek Amerika'da okutmak ve sonra onları kendi ülkelerine müstakbel siyasi ve idari kadrolar olarak göndermektir. Bu çocuklarda hemen hemen Müslümanlığın bütün şiarları mevcut olacak, sadece dinin “Muamelat” kısmının çeşitli bahanelerle tayyedilmesi istikametinde bir görüş bulunacaktır. Bu hareketin ga yesi “Muamelatsız sapık bir İslâm muhtevası' ortaya çıkarmaktır.” 


Bu sözleri benden birçok kez dinlemiş olan Hüseyin Cevahir, bundan beş on sene evvel Sudan'da iş yapıyordu. 
Orada Fetullahçıların bir mektep açtığını duyunca, gurbet- te milli tesanüt namına onları tebrike gitmiş. Kendisini, o anda makamında bulunmayan müdürün odasına oturtmuşlar ve biraz beklemesini, müdürün hemen geleceğini söylemişler. 


Müdür gelene kadar onun masası üzerindeki yığınla evrakın en üstünde duran bir kâğıt alakasını çekmiş 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ve gayrı ihtiyari onu okumuş. Bu UNESCO'dan geliyor ve Hartum'da açılmış bulunan mektebin masraflarının kendileri tarafından karşılandığını, paranın ne suretle ve hangi bankaya intikal ettiği hususundaki bilgiyi ihtiva ediyormuş. О, bu yazıyı gayri ihtiyari okuduktan sonra, müdür, odasına gelmiş. Selam kelamdan sonra aralarında şöyle bir konuşma geçmiş. 


- Siz burada ne yapıyorsunuz? Arapça öğretiyoruz dersen, bunların anadili Arapça!.. Şeriat öğretiyoruz desen, resmi nizamları şeriat! Allah için burada ne yapmak istiyorsunuz?!.. 


- Bunların hiçbiri değil! Biz burada Sudan'ın müstakbel idarecileri olacak süper zeki çocukları bulup Amerika'ya göndermek için bulunuyoruz. Orada bir Üniversitemiz var. 
Onları yetiştirip tekrar buraya göndereceğiz!.. 


O zaman Hüseyin Cevahir masa üzerindeki muhtevası- na muttali olduğu mektubun bir suretini istemiş, müdür; 


“Hayır aslal.” Diyerek, mektubu kaptığı gibi çekmecesine koymuş...”(49) 


Kadir Mısıroğlu tarafından ileri sürülen şahitlerden şimdiye kadar bir yalanlama gelmediği açıktır. Aynı açıklamalarla ilgili Gülen cephesinden de bir açıklama veya tekzip geldiğini bilmiyorum. Hâlbuki Gülen kendi hakkında yapılan birçok iddiaya ya avukatları ya da bizzat kendisi açıklama yaparak karşılık verdiği bilinmektedir. 


(46) İslâm'da Tahrif Hareketleri cilt 3, sayfa 325-326 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GÜLEN ELİYLE İSLÂM'IN 
PROTESTANLAŞTIRILMASI 


Gülen, kitleler tarafından benimsenene kadar gelenek İslâm anlayışını kabul ettiğini deklare edip bunu savunurken özellikle “Diyalog ve Hoşgörü” faaliyetlerini başlattıktan sonra bu anlayıştan hızla uzaklaşmıştır. Hatta bazı uluslar arası düşünürler ve ülkemizdeki bazı çevreler Gülen'in 'İslâmiyet'i Protestanlaştırdığını” iddia etti. “Ilımlı İslâm” projesinin mimarlarından ABD eski başkanlarından Bill Clinton'un danışmanı Eckelman Gülen'i “ İslâm'ın Martin Lutheri” olarak tanımlamakla kalmıyor, İslâmiyet'i tahrif ederek, modernleşme-globalleşme tuzağında bozmak istediğini ileri sürüyordu. Yine bir zamanlar Gülen'e çok yakın isimlerden olan ve sonra ondan uzaklaşan Utah üniversitesinde öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Hakan Yavuz da Gülen eliyle İslâm'ın Protestanlaştırılma girişimlerinin hızlandığını şu ifadelerle dile getiriyordu: 


“Turgut Özal ile başlayan İslâm'ın Protestanlaşma süreci AKP muhafazakârlığı ve Gülen hareketi ile tamamlanmıştır.” 


Gülen'in, gerek Eckelman gerekse Yavuz'un tarifi ile Türkiye'de öncülüğünü yaptığı Protestan İslâm anlayışı tarihselci bir bakış açısına dayanır. Bu Hermenotik (Tarihselci)“” anlayışa göre İslâm'da hiçbir kesin hüküm yoktur ve var olanlar da diğer insanları bağlayıcı değildir. Her okuyan bir ayetten ne hüküm çıkarıyorsa gerçek odur ve kimse kimseyi başka bir doğrunun olduğuna zorlayamaz. 


(47) 19. yüzyılın ortalarında, özellikle Almanya'da tarih bilimlerinin bağımsız gelişme sürecinde ortaya çıkan düşünce akımı. Olayların açıklanmasında tarihe öncelik veren eğilim; tarihsel düşünme eğilimi. 
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İslâm'ın dünyadaki önlenemez yükselişini önünü kesmek isteyen Amerikalılar temellerini attıkları bu garabete “Ilımlı İslâm” adını takmışlardır. Ilımlı İslâm'ın Müslümanlar arasında yayılmasında öncü rol oynayan Gülen, “Hoşgörü ve Diyalog İklimi” isimli kitabının 156. sayfasında aynen şunları söylüyor: “Kanaatime göre, tarihi hadiseleri kendi tarihsellikleri içinde ele almalı, yani her hadiseyi kendi şartları ve konumu içinde değerlendirmeli ve bugünkü davranışlarımızda da bugünkü tavırları esas almalıyız.” 


Gülen'in bu cümlelerle önünü açmaya çalıştığı adres Yahudi ve Hıristiyanlardır. Gülen, bir taraftan Kur'an'ın Yahudi ve Hıristiyanlarla ilgili ayetlerini sabote etmeye çalışıyor, diğer taraftan da İslâmi liberal bir mantıkla anlamaya ve pazarlamaya gayret ediyor. Yani İslâm'ı Protestanlaştırarak, Kur'an'ın hükümlerini Washington'un-Vatikan'ın taleplerine uygun hale getirme çabası içine girdiği görülüyor. 
Hz. Peygamber'i (sav) Kelime-i Tevhid'den silen anlayış, Kur'an'ı da tarihin derinliklerinde bırakarak “Ilımlı Liberal İslâm” anlayışının, bir başka yaklaşımla Hıristiyanlığın önünü açıyor. Impact International dergisinde, Afrika üzerine yaptığı araştırmalarıyla tanınan Amerikalı kadın gazeteciyazar Elizabeth Liagin bakınız Fetullah Gülen'in yarenlik ve itikat birliği ettiği Neo-con'ların “Ilımlı İslam”ını nasıl anlatıyor: “ABD liderleri ve Amerikan dış politikasına yön veren toplum mühendislerinin 'ılımlı İslâm'dan söz ederken kastettikleri şey atıl, pasif ve uysal bir İslâm portresidir. Yani Amerikan hegomanyasına karşı çıkmayacak, sınırları Batı tarafından çizilmiş, alanı daraltılmış bir İslâm...” 


Liagin, Batının Hıristiyan işgaline vetalanına karşı çıkmayacak İslâm'ın 'en iyi İslâm, 'en liberal İslâm' olarak görüldüğünü anlatıyor. Daha doğrusu Neo-Con-Evangelistlerin 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nasıl bir “ İslam” kurguladığını deşifre ediyor. İçi boşaltılmış böyle bir anlayışın İslâm'la uzaktan yakından hiç bir ilgisinin olmadığını bir kez daha söylemeye bilmiyoruz hacet var mı? Protestan, light ya da liberal ne derseniz deyin bunların hiçbirisinin İslâm dini ile bağlantısı yoktur ve de olamaz. Bahsedilen şey bal gibi bir Hıristiyanlık en azından Hıristiyanlığın önünü açmaktır. Ve Fetullah Gülen 'tarihselci” bakış açısıyla, bu büyük “ İslâm Bozgunun” kaldıracı ve Martin Luther”i olarak vazife görüyor. 


NECİP HABLEMİTOĞLU: GÜLEN 
DOUBLE AGENT 


Yukarıdan beri süregelen iddialara bir yenisini daha ekleyelim. Her ne kadar bazı kesimler ve özellikle de Gülen cemaati tarafından sevilmese de ciddi bir araştırmacı olan ve yaptığı araştırmalar sebebiyle öldürülen Doç. Necip Hablemitoğlu da Gülen ile ilgili ilginç açıklamalar yapmıştır. Gülen'in “Çift taraflı bir ajan (Double-agent)” oldugu iddia edilen bu açıklamanın bizi ilgilendiren bölümü aynen şöyledir: 


“Bizzat kendi yandaşlarının açıklamalarına göre; Hoca efendileri yakın zamana kadar Türk devletinin istihbarat örgütlerine ajanlık yapmaktaydı. Bir başka ifade ile gerekli ve önemli bulduğu sakıncasız bilgileri -sırf gizli ilişkilerin ve amaçlarının örtülmesine yönelik olarak (Second Cover-İkinci Derece Önemli)-Türk ilgili makamlarına iletmekteydi. CIA ile bağlantının gelişmesinden sonra bu tür enformasyon hizmeti, (Double-Agent- Çift Taraflı ajan) statüsü içinde bir süre devam etti. CIA bağlantısı, Fetullahçıların yerinde 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yani kendi vatanlarında taraf değiştirmesi (defection in place- Yerinde İltica) sonucuna yol açtı. Ta ki bu çarpık ilişkiyi Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT fark edinceye kadar! CIA nezdinde tüm Fetullahçılar (walk-in- İçine Girilebilen) diye tabir edilen bir kategoride tutulmaktadır. Yani kendi ayaklarıyla ve gönüllü olarak ajanlık hizmetine talip olmuşlardır. Fetullahçılar, Türkiye”nin hasmı olan ülkeler için en uygun ve en zengin ajan borsasını oluşturmuşlardır.”49 


Gülen ile ilgili geniş kapsamlı bir araştırma yaparak rapor hazırlayan Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Öğretim Görevlisi Dr. Necip Hablemitoğlu, Gülen-ClA ilişkisini doğrulayan somut belge ve bilgilerin devletin istihbarat birimlerinde bulunduğunu savunarak, şunları söyledi: “Gülen Cemaati'ne ilişkin araştırmalarım 10 yıldır devam ediyor. 
Gülen'in okullarını araştırdım ve o okullarda öğretmen kadrosu ile görev yapan ABD vatandaşlarını tanıdım. Gülen ile ABD ve CIA arasındaki yakın ilişkiyi ise ABD'de yaptığım araştırmalarla saptadım. Benim tespitlerimin birçoğu, devletin istihbarat birimleri tarafindan da biliniyor. İlgili birimlerde ses ve görüntü kayıtlarını da içeren somut deliller var.” 69) 


BAŞSAVCI: GÜLEN, CIA AJANI 


Gülen'in istihbarat örgütleriyle ilgisini anlatan değişik haberler Türk ve dünya medyasında yerini almıştır. Yapılan yayınlarda Gülen'in CIA'ye çalıştığı iddia edilmiş ve bunun delilleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Hatta aynı iddi- 


(48) Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, Etki Ajanları, Nüfus Casusları ve Fetullahçılar Raporu 


(49) Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, Etki Ajanları, Nüfus Casusları ve Fetullahçılar Raporu 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ayı Gülen'in yargılanmasını sağlayan DGM Başsavcısı Nuh Mete Yüksel de iddia etmişti. Nuh Mete Yüksel'in iddiaları 
4 Ocak 2001 tarihli Sabah Gazetesinin 17. sayfasında Ersin 
BAL imzasıyla “Gülen CIA ajanı mı? başlıklı bir haber ile kamuoyuna duyurulmuştu. 


Spotu, “Yüksel, Dr. Necip Hablemitoğlu'nun raporundan yararlanarak hazırladığı ek delil dosyasında Gülen'in ABD'de FBI çiftliğinde yaşadığını iddia etti.” olan haberin detayı ise şöyleydi: 


“Ankara DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel, Gülen'in yargılandığı Ankara 2 Nolu DGM'ye sunduğu ek delillerde, Gülen'in CIA ile bağlantısı olduğunu ileri sürdü. Yüksel bu iddiasını, 
10 yıldır Gülen Cemaati üzerine araştırmalar yapan Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Öğretim Görevlisi Dr. Necip Hablemitoğlu tarafından hazırlanan “Etki Ajanları Nüfuz Casusları ve Fetullahçılar” konulu rapora dayandırdı. Raporda, halen ABD'de bulunan Gülen'den “Hoca Efendi” diye söz edildi ve Gülen'in, ClAya gönüllü ajanlık yaptığı ve FBI tarafından Pennsylvania eyaletinde kendisine tahsis edilen özel bir çiftlikte koruma altında bulunduğu iddia edildi. Yüksel, ek delillerle ilgili 8 sayfalık sunuş yazısında, Dr. 
Hablemitoğlu”nun raporundan yaptığı alıntılarla Gülen”e aşağıda sıralanan ağır suçlamalarda bulundu: 


* ABD'nin tüm dünyadaki tarikatlara ön gördüğü modeli ülkemizde Fetullahçılara uyguluyor. Laik Cumhuriyetimiz için en büyük tehdit olan tarikatın arkasındaki dış desteğin ABD olduğunu, Türkiye'de ve dünyada bilmeyen yok. 


* Gülen, kalabalık mahiyeti ve 24 saat yanından eksik olmayan doktorlarıyla birlikte Pennsylvania eyaletinde özel bir çiftlikte yaşıyor. Çiftliğin bulunduğu bölge FBI koruma- 


105 


Darbelerin Efendisi НОСІА 


sı altında. FBI tarafından Fetullahçılara 1991 yılında tahsis edilen bu çiftlikte, YÖK ya da MEB tarafindan bu ülkeye gönderilen Fetullahçı yüksek lisans öğrencilerinin örgütlenme toplantıları gerçekleştirdikleri biliniyor. CIA yetkilileri ile Eyalet valisinin temasları sonucunda, cemaatin eyalet sınırları içinde bir de okul açtığı gelen duyumlar arasındadır. 


* ABD Büyükelçiliği ve konsoloslukları, Hoca Efendilerini ziyaret edecek tüm ziyaretçilerin vize problemini -10 yıllık vize vererek-çözümlemektedir. 


* Fetullahçı yapılanma CIA'nin öngördüğü tarikat (sözde sivil toplum cemaati) modeline (Mormon, Moon, Scientology) gibi tıpa tıp uymaktadır. ABD için hiyerarşinin sadece tepesini kontrol altında tutmak yeterlidir. Çünkü cemaat disiplini nedeniyle toplumda sıkıntı yaşanmayacaktır. 


* Bizzat kendi yandaşlarının açıklamalarına göre Hoca Efendi yakın zaman öncesine kadar, Türk devletinin istihbarat örgütlerine ajanlık yapmaktaydı. CIA ile bağlantısı- nın gelişmesinden sonra bu tür enformasyon hizmeti statüsü içinde bir süre daha devam etti. Ta ki bu çarpık ilişkiyi Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT fark edinceye kadar kamuoyu onları barışın simgesi olarak tanımaya devam etti. 


* Fetullahçılara göre, Humeyni bir gün nasıl İran'a dönmüşse, Gülen de öyle anlı-şanlı dönecektir. 


* 2001 yılında Başkurdistan ve Tataristan'da faaliyet gösteren Gülen okulları aleyhinde Rusya İç İstihbarat örgütü operasyonlar başlattı. Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB, 2002 
yılında Gülen okullarının ABD gizli servisi ile bağlantılı Türk casusları olduğunu belirterek Gülen örgütüne bağlı 10 Okul kapatıldı. Bu okullarda görevli 50 öğretmen sınır dışı edildi. 
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c. Dr. Necip Hablemit oğlu öldürüldü 


$UiKASTTA 
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Mei) | ÇANKAYA 2İRVESİNDE, ABOVE DİRENME KARARI 


* Gülen okullarında görevli 1000 ABD vatandaşı öğretme- nin ABD diplomatik pasaportuna sahip olduğunu, bu kişilerin bazılarının CIA ile de bağlantılı olduğu belirtildi. 


* Rusya, 2006 ve 2007 yıllarında devlet kademelerinde görev almış Gülen okulları mezunu kişileri resmi görevlerinden uzaklaştırdı. 1999 yılında Özbekistan'da devlet başkanı İslâm Kerimov'a düzenlenen suikast girişiminden sonra suikast ile Gülen Örgütüne bağlı kişilerin bağlantıları olduğu iddiaları ortaya atıldı. Suikast girişiminden sonra Özbekistan'da Gülen Örgütü uzantılı şirket ve okullar kapatıldı. Bu olaylar Özbekistan ve Türkiye dış ilişkilerinde olumsuz yansımaları oldu. 


Özbekistan Cumhurbaşkanı İslâm Kerimov Türkiye'de tahsil gören vatandaşlarını geri çağırdı. Benzer Şekilde 
2007 yılı Ekim ayında Azerbaycan'da Gülen Grubuna bağlı 
Samanyolu televizyonu yayınlarına son verildi. Yapılanmaya 
karşı Azerbaycan devletinin başlattığı operasyonlarda 2007 
yılı Nisan ayında 16 kişi tutuklandı. 


* Bir taraftan ABD ile ilişkilerini sürdüren Fetullahçılara, diğer taraftan Vatikan, Fener Rum Patriği, Musevi Haham 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Başı derken, çeşitli ülkeler arası kuruluşlarla da paslaşma- 
ya başlamışlardır. 69 


SAVCI NUH METE YÜKSEL DAVA 
AÇINCA HEDEF OLDU 


Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı Nuh Mete Yüksel Gülen hakkında hazırladığı ek iddianamede, “Gülen, önce Türk istihbarat örgütlerine, sonra ClA'ya, sonra da herkese çalıştı.” şeklinde bir suçlamada bulunmuştu. Gülen hakkında CIA ajanı olma iddiasıyla açılan iddianame- nin mahkemeye düşmesinin ardından soruşturmayı yürüten Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı Nuh Mete Yüksel hakkında da kaset iddiaları ortaya çıkmıştır. 


Nuh Mete Yüksel aleyhine yürütülen kampanyalar, O'nun mesleki gurur ve onuruna, kişilik haklarına, hatta ailesine yönelmiştir. Ankara 2 Nolu DGM'de görülen Fetullah Gülen davasının da savcılığını yürüten Nuh Mete Yüksel'i korkutma ve yıldırma girişimlerinin sonuç vermemesi üzerine, Fetullahçı istihbaratçılar, Cumhuriyet tarihimizde ilk defa bir hukuk adamına yönelik planlı operasyon gerçekleştirmişlerdir. Bu operasyonun ilk adımında, Yeni Şafak gazetesinde, Nuh Mete Yüksel'e ait olduğu iddia edilen meçhul bir kasetten söz edilmiştir. Malüm kasetin, kimi polis memurları tarafından Çağdaş Eğitim Vakfı'nın kasasından elleriyle koymuş gibi bulunuvermesiyle, şantaj aşamasından, tasfiye aşamasına geçilmiştir. Cemaate yönelik yazdığı “Haliçteki Simonlar” kitabı dolayısıyla tutuklanan Hanefi Avcı, kitabında Nuh Mete Yüksel hadisesini şu sözlerle dile getirmektedir: 


(50) Gülen CIA ajanı mı?, 4 Ocak 2001, Sabah Gazetesi, 17. sayfa, Ersin BAL imzasıyla “Gülen CIA ajanı mı?” 
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ЕК гга “Gülen, önce Türk һы йел, sonra ClA'ya, sonra da herkese çalıştı. Tantan, Gülen'e ABD'de koruma tahsis etti. kiderlerine dog (köpek) sadakatiyle bağlılar GÖKÇER TAMİNCİOĞLU Ankara verdi ei kids on а olim матава mə "ük ül eti Koruma veren 


Dikte Noop Нс məse фаре мг ommal Neleri Fethullatı Aşanları, Nüfaz Csa, Орап hakiondə dəva açan bər” bomb bér araya бст m Türkiye Фф эзле ioorizodiğinde, тыг deki e ke mame ма bi yayım» çıkmakla. (Pr: 
de be эмсес JW mhon maaşla redak- 
Önə öt olarak görülmək evin ə Gülen, yalın aimans kadar Türk 


diri Н apak” sadələşir kab 

b olmaktı suçladı. Yüksel, kiskori 

Падола Sadenin Tenine ёс Ankara Viki м det BD de kon 


“Baykal рох bir benzeri Ankara DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel'e yönelik hazırlanmıştı, bugün bu olayı cemaatin yaptığından en ufak şüphem yok. 1999 yılında bazı kişilerin Savcı Yüksel hakkında ellerinde önemli bilgiler olduğunu, belli bir miktar ücret karşılığında vereceklerini söylemeleri üzerine buluşma yerine bugün cemaat, mensubu olduğu bilinen polislerle birlikte giden kişiye bir zarf verilir, bu zarf o sırada Ankara'daki Ayrancı semtinde bulunan Savcı'ya iletilir. Zarfta daha sonra CD'si de bulunan Savcı Yüksel'in bir kadınla ilişkisini gösteren fotoğraflar vardır. Bugün için bu buluşmanın uydurma, maksadın savcıya gözdağı vermek olduğundan hiç şüphe ый Bir 


AKP'nin Hizmeti 
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Rusya, Fethullahçıları 


casusluktan tutukladı 


Operasyon, Fethullahçıların CIA йе 200022.....2..1......  Talaristam'a çk оь" bağlantılı olduğu bul gı yarını > 
Cemaatin bir pamarası All Sar 


süre sonra İstanbul'da postaya verilmiş bir kargo paketi Savcı Yüksel'e gönderilir. İçerisinde uygunsuz görüntülerin okluди CD çıkar. Zaten daha sonra CD görüntüleri bulunduğunda Nuh Mete Yüksel de cemaate mensup polislerin bunu yaptığını söylemiştir. Daha sonra bu CD'nin bir örneği, Çağdaş Eğitim Vakfında biraz zorlama ile yapılan aramada bulunur, soruşturma sırasında Emniyet Güvenlik Şubesinde çalışan Bayram isimli bir komiserin dernek yöneticileri tarafından Emniyetten bilgi almak için ajan gibi kullanıldığı veya cemaatin Bayram'ı derneğe ajan olarak soktuğu iddiaları tartışılır. O dönem derneğin polisin içine ajan olarak sokup bilgi almak için kullandığı yönündeki iddialarda adı geçen ve alevi, sol görüşlü olduğu söylenen Bayram'ın cemaat mensubu olduğunu öğrendim. Ne alevi ne de solcu olduğu, İmam Hatip Lisesinde okuduğu, son bulduğum cemaatin kendisinin hazırladığı belgede bu olaydan kapalı olarak bahsedilmesi Nuh Mete Yüksel olayının cemaatin Emniyet içerisindeki polisleri tarafından yapıldığı kanaatini güçlendirmektedir.”5) 


Gülen konuşmalarında müritlerine, “Mülkiyede ve Adliyede kadrolaşın! Hâkim satın alın, savcı satın alın” şeklinde hedef göstermesinin ardından kendisine yönelik bütün girişimler saldırılarla akim bırakılmıştır. 


(51) Bkz: Haliçteki Simonlar, Hanefi Avcı 
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CIA VE MOSSAD GÜLEN”İ 
KULLANIYOR MU? 


Gülen'in, ABD'de oturma izin alabilmesi için CIA'nın referans olması, 17 Aralık operasyonunun uluslararası ayağına işaret ederken, Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) Ankara Şube Başkanı E. TSK mensubu Şahin Akdoğan Vakit gazetesine çok çarpıcı açıklamalarda bulunarak CIA ve MOSSAD'ın Gülen ve cemaatini kullandığını iddia etti. 


22 Ocak 2014 tarihli Vakit gazetesindeki haber aynen 
şöyle: 


“Akdoğan, AK Parti'nin yükselişinden rahatsız olan CIA ve Mossad, AK Parti'nin bu yükselişinde, Gülen cemaatinin payı olduğunu düşünüyor. AK Parti'nin bu çıkışının önüne geçme- ye çalışan CIA ve MOSSAD, cemaatle işbirliği yapıp, cemaati AK Parti'ye karşı kullanıyor’ dedi. 


AK Parti'nin üç dönem üst üste oylarını artırarak iktidar olmasının CIA ve MOSSAD'ı rahatsız ettiğini söyleyen Akdoдап, şöyle konuştu: 


AK Parti'nin ve Başbakan Erdoğan'ın önünü kesmek için Gülen ve onun ekibiyle yakınlaşmaya çalışıp, AK Parti Hükümetine karşı cephe almaya başladılar. CIA ve MOSSAD, cemaatin üst düzey yöneticilerine AK Parti sizin sayenizde bugünlere geldi. Dolayısıyla AK Parti'den pay almalısınız” diyerek, AK Parti'ye karşı cemaat üzerinden paralel bir yapı kurarak, AK Parti'nin önünü kesmeye çalışıyor. 


“Gülen'in etrafında CIA'ya ve MOSSAD'da çalışan bir ekip mutlaka vardır” diyen Akdoğan, “Bunu cemaatin tavan kesimi biliyor, ama tabanı bilmiyor. Cemaat bu işbirlikçi emellerinden vazgeçmelidir. Kendi yol edindiği dini hizmetlere dönmelidir. Bir din adamının görevi karanlık yapılarla işbirliği yapmak değildir” dedi. 

Akdoğan, “Başbakan Erdoğan'ın “One minute” ve Mavi Marmara çıkışlarından rahatsızlık duyan CIA, MOSSAD ve Batı, Başbakan Erdoğan'dan bu çıkışların intikamını almak için ve diğer kirli emellerini gerçekleştirmek için cemaati kendi çıkarları doğrultusunda kullanıyorlar. Bunu 
17 Aralık operasyonunda gördük” ifadelerini kullandı.”5) 


GÜLEN İSTİHBARAT İLİŞKİSİNİ 
İTİRAF EDİYOR 


Gülen'in öncülük yaptığı okullardan ve faaliyetlerden devletin haberi var mıydı? Elbette herkes böyle çaplı faaliyetlerden devletin haberinin olmamasını düşünemez. Ancak bu haberi olma meselesi bizim bildiğimiz düzeyin oldukça ötesinde seyrettiğini bizzat Gülen Milliyet gazetesindeki bir röportajında kendisi açıklıyor. 


Muhabir soruyor: 


“Dışarıda okullar açılırken devletin haberi var mıydı?” 


(52)22 Ocak 2014, Vakit gazetesi, Sinan Kaya, Ankara, http://www. 
yeniakit.com.tr /haber/cia-ve-mossad-cemaati-kullaniyor-mu-9941. 
мт! 
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Gülen cevap veriyor: 


“Vardı tabii. Arkadaşlarımızdan Merhum Hacı Kemal'in Süleyman Demirel'le ciddi yakınlığı vardı. Bazı devlet adamlarına verilmek üzere mektup istediği zaman, Demirel çok civanmertçe davrandı; kâğıtları imzaladı ve 'Alın üzerine siz ne yazarsanız yazın' dedi. Bu mektuplardan bazılarının müsveddeleri hâlâ bende duruyor. Merhum Turgut Özal, Asya gezisi sırasında hangi ülkeye uğradıysa, 'Ben cumhurbaşkanı olarak bu meseleye kefilim' dedi. Bülent Bey okulları gezdikten sonra, 'Osmanlı döneminde bile yapılamayan şeyleri yapıyor bu ülke insanı' dedi. Kuzey Irak ve Afganistan'da açılan okullardan askerler ve MİT katiyen haberdardılar ve takdir ediyorlardı.” 


CIA VE GÜLEN BAĞLANTISI 


Geçtiğimiz yıllarda Amerika'nın dünyaca ünlü istihbarat örgütü olan CIA'nin İslâmiyet hakkında bir rapor hazırladığı medyaya yansımıştı. jonturk.net isimli bir site bu raporunun özetini yayınlarken, raporda Gülen'in isminin de geçtiğini duyurmuştu. 


Haberin detaylarında şu bilgiler veriliyordu: 


“Bilmeden bilmece çözülmüyor. Bilince bulmaca kolay çözülüyor. Bilmek ise sabır ve araştırma istiyor. Türkiye'de AKP'nin nasıl iktidara geldiğini ya da Fetullah Gülen cemaatinin ABD'de nasıl kolayca örgütlendiğini anlamak için de bilgi gerekiyor. Bilgiye ulaşıldığında da düğüm kolayca çözülüyor. Jöntürk'ün ulaştığı СІАтіп İslâmiyet Raporu da Gülen'in kodlarını çözmeye yarayan bilgileri içeriyor. 
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CIA'nin 88 sayfalık raporunun girişinde şu cümleler dikkat çekiyor: 


“İslâm Dünyası kendi değerlerini ve doğasını tanımlama- nın kavgasını yaşıyor. Peki, ABD'nin bu kavgadaki öncelikleri neler? Önce İslâmiyet'ten kaynaklanan şiddetin önlenmesi, sonra ABD'nin İslâmiyet'e karşı olduğu imajından kaçınılması ve daha sonra da İslâm dünyasının demokratikleştirilmesine yönelik atılacak radikal adımların planlanması... İslâm dünyası şu an gelişememe ve globalleşme ile uyumsuzluk sorunlarıyla boğuşuyor ve bugüne kadar İslâm dünyasında çare için bulunan milliyetçilik, Pan-Arabizm, İslâm devrimi vb. kavramların da bu çözümde yetersiz kaldıkları görülüyor.” 


Bu tanımlamadan sonra raporda İslâm dünyası 4 başlık- ta şöyle kategorize ediliyor: 


“1) Köktendinciler: Demokratik değerleri reddederler ve İslâmi değerlerle yönetilen otoriter bir devlet biçimin- den yanadır. 


2) Tutucular: Muhafazakâr bir toplum isterler ve modernleşme ve değişim konularına kuşkulu yaklaşırlar. 


3) Ilımlılar: İslâm dünyasının, globalleşmenin bir parçası olmasından yanadır ve İslâm'da reform ve modernleşme isterler. 


4) Laikler: Din ve devlet işlerinin ayrılmasından, Batı türü demokrasiden yanadır ve dini kişisel düzeye indirgemeye çalışırlar.” 


Bu kategorilendirmenin ardından ABD yönetiminin yapması gerekenler raporda şöyle sıralanıyor: “Önce Ilımlı 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İslâmcılar desteklenecek: Çalışmalarının ve görüşlerinin yaygınlaştırılması için maddi katkı yapılacak, daha geniş kitlelere ve özellikle gençlere ulaşmaları teşvik edilecek, sivil toplum kuruluşları kurmalarına, eğitim için yer bulmalarına ve politik süreç içinde gelişmelerine destek olunacak, görüşlerini yaymak için web sitesi, okul, enstitüler kurmalarının önü açılacak ve Ilımlı İslâm'ın kitlelerin alternatifi olması sağlanacak. Köktendincilere karşı tutucular desteklenecek: Bu amaçla, her iki grubun ittifak kurmalarının önüne geçilecek, tutucularla Ilımlı İslâmcıların ittifak kurmaları sağlanacak ve tutucu eğitim kurumlarında Ilımlı İslâmcıların görüşlerinin yayılmasına çalışılacak, tutucu İslâmcılar arasında özellikle Sufizm'in taban bulması için uğraşılacak. Laikler, duruma göre desteklenecek: Laiklerin köktendinci tehlike karşısında ABD ile aynı görüşte olmaları için uğraşılacak ve bu durum laiklerin milliyetçilik ve sol akımlara yanaşmaları önlenerek gerçekleştirilecek. Köktendincilerle etkili mücadele edilecek: Köktendincilerin terör eylemleri sürekli gündemde tutulacak, gazetecilerin köktendinci akımlar içindeki yolsuzlukları, baskıları, moralsizliği sürekli gündemde tutmaları sağlanacak, aralarındaki bölünmeler hızlandırılacak.”59 


Raporun daha sonraki bölümlerinde kategoriler daha detaylı olarak anlatılıyor ve Türkiye'yi ilgilendiren bölümler başlıyor. Örneğin Köktendinci gruplar arasında El Kaide ile birlikte Kaplancılar da sayılıyor. Laik kategoriye en iyi örnek olarak Türkiye'deki Kemalistler gösteriliyor ve aslında milliyetçilik vb. akımlar nedeniyle laiklerin ABD'ye cok yakın bakmadıkları da raporda yer alıyor. 


Peki, bu durumda en iyi ittifak yapılacak grup olarak hangisi kalıyor? 
(53) http://www.milliyet.com.tr/2007/09/25/yazar/dundar.html 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Rapora göre bu durumda en iyi ittifak Ilımlı İslâmcılarla gerçekleştirilebilir... Ve sıkı durun raporun 38. sayfasında Ilımlı İslâmcı olarak Türkiye'den Fetullah Gülen'in adı örnek olarak veriliyor: “Fetullah Gülen büyük oranda tasavvuf tan etkilenmiştir. Buna rağmen Gülen İslâm'ın modern bir sürümünü ortaya koymuştur. Bu İslâm sürümünde çeşitlilik, hoşgörü ve şiddetsizlik vurguluyor.” 


Ayrıca 39. sayfada da Ilımlı İslâmcıların en büyük eksikliklerinden birinin “ekonomik güç” olduğu vurgulanıyor ve maddi açıdan desteklenmeleri isteniyor. Raporda Türkiye'nin “Ilımlı İslâm” için iyi bir model oluşturduğu tespitinde bulunularak, bu konuda Türkiye'deki iktidarın desteklenmesi gerektiğinin de altı çiziliyor. 


Raporun daha sonraki bölümlerinde kategorilere ayrılırken İslâmi grupların, kadın, evlilik, cihad, demokrasi, eğitim vb. konulara nasıl baktıkları da ayrıntılarıyla inceleniyor. Raporun son bölümünde “Derin Strateji” başlığı altında da, ilk başta verilen “Yapılacaklar” daha da detaylandırılıyor. Burada en ilgi çekici olanı da, “Ilımlı İslâmi bir lider oluşturulması” başlığı altında ortaya çıkıyor: “Ilımlı İslâmcıların cesur sivil liderler olmasına çalışılmalı ve demokrasi, insan hakları, kadın hakları konusunda etkili politikalar geliştirmeleri sağlanmalı. 
İslâm'ın bir üst kimlik olduğundan çok, insanların kimliklerinin bir parçası olduğu işlenmeli, sivil toplum örgütleri oluşturarak Ilımlı İslâmcı liderlere yardım edilmesine çalışılmalı...” 


Bu raporun, özellikle misyonerlik faaliyetleri ile birlikte gündeme gelen ve dindar kesim tarafından ılımlı Protestanlıkla eş tutulan ılımlı İslâm projesi ile olan paralelliği 

çekicidir. 


(54) Kaynak: Rand.org “Civil Democratic Islam: Partners, Resources and Strategies 
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MOON TARİKATI VE GÜLEN 


Gülen'in istihbaratlarla bağı olduğu iddiasını sadece bir kesim değil, birçok siyasi gruplar da iddia etmektedir. Bunlardan biri de “Milli görüş” çizgisine uygun yayınlar yapan “Milli çözüm” isimli bir sitedir. Sitenin adresinde yayınlanan Gülen ile ilgili dosyada, Gülen'in istihbarat örgütleriyle ve özellikle de CIA ile olan ilişkileri inceleniyor ve bunların ne şekilde yapıldığına dair birçok ipuçları veriyor. 


Yazıda Gülen'in teşkilatlanması ile Moonların organize şekli arasındaki benzerliğe dikkat çekiliyor ve Gülen'in CIA'ya çalıştığını açık biçimde ortaya koyduğu iddia ediliyor. 


“Moon Tarikatı ve Fetullah Gülen” başlıklı inceleme dosyasını meselemize ışık tutması bakımından aynen alıntılıyoruz: 


“Dinler arası Diyalog, Fetullah Gülen'in СТА ile ilişkilerini sürdürmede kullandığı kılıf gibidir. Ama bu örtüyü bile kendisi icat etmiş değildir.1950”lerden itibaren dünyanın efendiliğine soyunan ABD, kıtalararası imparatorluğunu sürdürmek için, her kıtasal din içinde kendisine bağlı bir tarikat örgütledi. Bu tarikatların hepsinin söylemi de aynı: Dinler arası diyalog. CIA denetiminde yürütülen bu faaliyetin ilk başarılı örneği Moon tarikatıdır. 1951'de Kore'yi işgal eden ABD, Güney Kore'yi sömürgeleştirirken, sömürgeleştirmenin aracı olarak bir de Hıristiyan tarikatı kurdu. CIA'nin misyonerleri, bu tarikatı kullanarak Güney Kore nüfusunun yüzde 40'ini, Budistlikten vazgeçirip Hıristiyan yaptılar. Moon, işte bu tarikatın adıdır. Resmi adıyla söylersek; Birleştirme Kilisesi. 


CIA, Moon tarikatını kullanarak Dünya Anti Komünist Lig'ini örgütledi. Türkiye'de Komünizmle Mücadele Dernekleri, Dünya Anti Komünist Lig'inin uzantıları olarak kuruldu. 
Moon tarikatının, Latin Amerika'daki askeri diktatörlüklerle, İsrail üzerinden kurduğu uyuşturucu ve terör bağı dikkat çekicidir. Bir başka dikkat çekici nokta Fetullah Gülen'in İsrail ile yakın ilişkisidir. Körfez Savaşı'nda, Irak yönetiminin İsrail'e attığı Scud füzesi üzerine İstanbul'da verdiği vaaz ve döktüğü gözyaşları ve ettiği bedduaların kaseti, hâlâ pek çoklarının elindedir. 


İsrail ile ilişki, ABD açısından kilit öneme sahiptir. Graham Fuller'in İslâmcı hareketi konu alan “Kuşatılanlar” kitabında, İslâmcı hareketlerin Batı ile entegrasyon için yapması gerekenlerin, en başta İsrail ile iyi ilişkiler geliştirmesi istenmektedir. 


Gülen'in İslâmcı kitleleri kendisinden soğutma tehlikesine karşın, Kudüs Baş hahamı ile kurduğu yakın ilişki ve Fetullahçı İşadamları derneği olan İSHAD'in İsrail'le bağları işte bu politikanın bir gereğidir. 


Moon tarikatı ile Fetullah Örgütü arasındaki bağ, hedef benzerliğinden ibaret değildir. Aralarında organik ilişkiler ağı geliştirilmiştir. Moon tarikatının Türkiye halifesi eski CHP Genel Sekreterlerinden Kasım Gülek ile Fetullah Gülen'in dostluğu artık sır değildir. 


Gülen, 1992 yılında ABD'ye gittiğinde, Kasım Gülek'in Amerikan Ordusu'nda albay olarak görev yapan, daha sonra şüpheli bir şekilde ölen baldızı Aylin Rodomisli (Adı Aylin romanında anlatılan kişi) aracılığıyla Pentagon ve CIA ile ilişkiye geçtiğini de bizzat kendisi söylemiştir. Kasım Gülek'in kızı Tayyibe Gülek, daha sonra DSP'den Adana milletvekili seçilmiştir. Tayyibe Hanımı Fetullah Gülen'in Pentagon'la ilişkisini kuran teyzesi yetiştirmiştir. 
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Diğer cemaatler Kur'an kursu ve İmam Hatip Liseleri gibi doğrudan devlet kontrolündeki dini eğitim kurumlarına önem verirken, Fetullah Gülen cemaati, Turgut Özal döneminde, yurt içinde Anadolu liseleri ve kolejler açmaya yöneldi. Sovyetler Birliği'nin çözülmesi üzerine Gülen örgütü uluslararası okullar atağına geçti. Gülen'in öncelik verdiği ülkeler son derece dikkat çekici: Orta Asya, Kafkaslar, Balkanlar. Yani Amerika'nın ilgi alanındaki bölge ve ülkeler. Nitekim 1992'den itibaren, öncelikle Orta Asya Türk cumhuriyetleri olmak üzere Kafkas ve Balkan cumhuriyetlerinde, Fetullahçı diye bilinen vakıf ve şirketler, art arda kolejler açtılar. Ardından Asya ve Afrika ülkeleri geldi. 


ABD'nin Soğuk Savaş döneminde, Sovyetler Birliği'ni çökertmek için örgütlediği ve büyük imkânlarla yürüttüğü CIA muhalefetinin, Gülen Örgütü'nün önünü açtığı net olarak saptanabiliyor. Sovyet bloğuna karşı yürütülen psikolojik savaşın en önemli aygıtı Hür Avrupa Radyosu, Fetullah Gülen'i bültenlerinin baş konusu yapıyor. Amerika'nın Sesi radyosu- nun değişik lehçelerdeki Türkçe yayınlarında, Gülen ve misyonu döne döne övülüyor.69) 


Fetullah okullarının ülkelere dağılımı şöyle: 


Kazakistan (28), Rusya Federasyonu'na ait çeşitli bölgeler (24), Özbekistan (18), Türkmenistan (15), Azerbaycan (14), Kırgızistan (10). 


Bunları Arnavutluk ve Moğolistan (4'er); Afganistan, Irak, Gürcistan, Ukrayna ve Romanya (5'er); Moldova (2); Pakistan, Bangladeş, Makedonya, Macaristan, Fas, Güney Afrika, Sudan, Endonezya, Tayland, Çin ve Tayvan 1'er okul. 


(55) http:///www.millicozum.com/content/view/387/34/ 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Dünyadaki uyuşturucu merkezlerinden Tayland'ın Çin sınırındaki Çenday kentine okul ve yurt açmanın Türkiye açısından bir anlamı bulunmuyor. Gülen'in bırakalım Çenday'ı, Tayland diye bir ülkenin varlığından haberdar olması bile mümkün değil. Ama CIA tarafından Gülen örgütlenmesine dâhil ediliyor... Ve Kırgızistan'da ABD'ye karşı tavır alan ve Rusya'ya yanaşan Askar Akayev'i deviren Soros Vakıflarıyla Gülen okulları işbirliği yapıyor! 


Gülen, Susurluk olayı üzerine ve 28 Şubat sürecinde önce telaşa kapıldı. Uzun süre ABD'de kaldı. Hükümet ve CIA yetkilileriyle görüşmeler yaptı. Milli Güçleri Arkam- da Amerika var' mesajı vererek tehdit etmeye çalıştı. İkinci Cumhuriyetçi köşe yazarlarını seferber ederek kendini Amerika'nın adamı olarak tanıttı. 


Gülen, 1997'de, ABD'de kaldığı süre içinde, Amerikan Merkezi İstihbarat Örgütü'nün (CIA) Ortadoğu Masası şefi ile gizlice görüştüğü, Aydınlık dergisinde yayımlandı ve şimdiye dek yalanlanmadı. Bu görüşme için, CIA Başkanı'na bağlı dört önemli birimden biri olan Ulusal İstihbarat Konseyi'nin eski Başkan Yardımcısı ve RAND Corporation analisti Graham Fuller'in, Gülen'e aracılık ettiği biliniyor. Söz konusu görüşme, Türkiye'nin Washington Askeri Ataşesi tarafından sağlanıyor. Gülen'in CIA yetkilileriyle gizlice görüştüğü bilgisi, Askeri Ataşe tarafından Türkiye'ye iletiliyor. 


Gülen, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın himayesini de ABD ile bağı sayesinde elde etti. Sayın Süleyman Demirel'i Fetullah'ın elinden ödül almaya ABD Ankara Büyükelçisi Mark Parris'in ikna etti. Mark Parris'in Fetullah Gülen'e ilgisi, Ankara'ya geldikten sonra başlamıyor. Gülen'in, ABD'de 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devlet ricali tarafından kabul görmesini sağlayan da, Mark Parris'in başında olduğu, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Yakın Doğu ve Güney Asya Bölümü. Fetullah Gülen'in, Beyaz Saray'ın yol vermesiyle, ABD'de 14 önemli temasta bulunduğu biliniyor. 


Demirel ile Gülen arasındaki ikinci köprü, yine bir Amerikan yetkilisiydi: ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Morton Abromovvitz. Abromovvitz, Fetullah Hoca'yla görüşmesinin yararlı geçtiğini açıklamıştı. 


ABD'nin önde gelen think-tank kuruluşu Carnegie Vakfı'nın eski Başkanı Abromowitz'in, Ilımlı İslâm'ın destekçilerinden olduğu biliniyor. Abromowitz, ABD'nin en faal gruplarından Yahudi Lobisi'nin de önde gelen isimlerinden. Özal'la mutfak arkadaşlığıyla ünlenen Abromovvitz, Washington'a döndükten sonra da elini Türkiye'den hiç çekmedi. Sık sık ülkemize gelen Abromovvitz, Türkiye'den gidenlerin de uğramayı ihmal etmediği isimlerden. 


Fetullah'ın okullarının propagandası, Adriyatik”ten Çin Seddi'ne kadar Türk dünyasının hizmetinde’ sözleriyle yapılıyor. Oysa bu okullar, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve İslâmiyet'in değil, ABD'nin hizmetindedir. 


Gülen örgütü tarafından yurt dışında, özellikle de Türk Cumhuriyetlerinde açılan okullarda, diplomatik pasaportlu Amerikalı CIA ajanları, “İngilizce öğretmeni’ diye barındırılıyor. Bu işbirliği, Türkiye'de yapılan üst düzey resmi bir toplantıda, bizzat Fetullahçı okul yöneticisi tarafından itiraf edilmiştir. Toplantıda, dönemin Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam ve MİT temsilcisi de bulunduğu halde, olay karşısında sessiz kalındı. Durum, devletin resmi olarak yayımladığı kitapla da belgelenmiştir. 
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Tarih, 3 Mart 1997. Yer, Ankara'daki Başkent Öğretmen evi. Önemli bir toplantı yapılmaktadır. Ev sahibi, Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü. 
Konu, yurt dışında açılan Türk okullarının sorunları. Toplantıya, başta Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam olmak üzere Bakanlığın bütün üst düzey bürokratları katılıyor. 
Dahası; Başbakanlıktan, MİT'ten, Dışişleri Bakanlığı'ndan temsilciler de katılımcılar arasında. Ve elbet, yurt dışında okul açmış vakıf ve özel şirket yetkilileri de hazır. 


Sıra, Özbekistan'daki 18 okulun sahibi gözüken Silm A.Ş.nin yetkilisi Mehmet Mesut Ata'ya gelir. Bu okullar da, 'Fetullahçılara ait” diye bilinmektedir. Ata, birçok talebini dile getirir. Sözlerini Amerika'nın Özbekistan'daki bir uygulamasını örnekleyerek bağlar. MEB'in yayımladığı 'Yurt Dışında Açılan Özel Öğretim Kurumları Temsilcileri- İkinci Toplantısı” adlı kitabın 63-64.sayfalarından okuyalım: 


Amerika Birleşik Devletleri, dostluk köprüsü adı altında getirdikleri 70 öğretmene diplomatik statü kazandırmışlardır. Biz de, eğer devletimiz, büyükelçiliğimiz, bu konuda diplomatik statü konusunda bize yardımcı olursa Türk öğretmenlerinin, Türk eğitim elemanlarının itibarlarının biraz daha artacağını zannediyoruz. 


Özbekistan'da diplomatik pasaportla bulunan ABD'li öğretmenlerin çoğu, Fetullah Gülen cemaatinin okullarında çalışmaktadır. İngilizce dil öğretmeni olarak gözükmekte ama misyonerlik yapmaktadır. 


Kırgızistan'da da 50-60 kadar Amerikalı öğretmen var. 
Bunlar da diplomatik pasaportlu. Ve Kırgızistan'da Fetullahçı diye bilinen okullarda öğretmenlik yapıyorlar. 
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Fetullah Gülen’in okulları, Adriyatik’ten sadece Çin’e kadar değil, Vietnam'a, Endonezya'ya kadar uzanmaktadır ve eğitim dili olarak da Türkçeyi değil, İngilizce” yi kullanmaktadır. Özellikle hazırlık sınıflarında haftalık ortalama 24 saati bulan İngilizce derslerine, çoğu okulda ABD'li ve İngiliz öğretmenler giriyor. 


Olayın ABD cephesini ise, 1 Mart 1998'de açıklamıştık; Fetullah Gülen'in yurtdışındaki okullarında çalışan bine yakın ABD'li öğretmende, yalnızca devlet görevlilerine verilen ABD resmi pasaportu var. Çoğunluğu Türk Cumhuriyetleri'nde faaliyet yürüten okullardaki ABD'li öğretmenler, “İngilizce” adıyla 'official passeport'a (Resmi pasaport) sahipler. Amerikan Eğitim Bakanlığı personeli olmayan ABD'li öğretmenlerin, normal olarak turist pasaportu sahibi olmaları gerekiyor. Ancak, Amerikan devleti, Gülen'in okullarında çalışanları resmi görevli sayıyor. 
Türkiye'deki karşılığı “Yeşil pasaport' olan resmi görevli pasaportu, ABD'li öğretmenlere diplomatik dokunulmazlık sağlıyor. 


Amerikalı kaynaklar, bu pasaportların CIA'nın talimatıyla düzenlendiğine işaret ediyorlar. Emperyalizmin İstediği “Ilımlı İslâm”, Müslümanlığı yozlaştırmayı amaçlıyor! Gülen'in Türk Dünyası'na yaklaşımı, Amerika'nın Orta Asya'ya olan yaklaşımı ile tam bir uygunluk göstermektedir. Türkiye'nin, diğer Türk cumhuriyetleriyle ilişkilerini geliştirmesi, son derece önemlidir. Bu ilişkilerin, koşulların elverdiği ölçüde sıkı olması, Elbette Türkiye'nin çıkarınadır. Ancak Amerika'nın güdümünde kurulacak ilişkiler, Türkiye'nin komşularıyla olan ilişkilerinin bozulmasına, bölgesel karışıklıklara ve savaşlara yol açmaktadır. 
Amerika'nın istediği de budur, yani Türkiye'nin Siyonist sömürüye taşeronluk yapmasıdır. Fetullah Gülen, ABD'nin bu planlarında rol almaktadır. 


Kırgızistan ve Özbekistan darbeleri, Fetullah Gülen'in, yani ABD'nin güdümündeki Nurculuğun, Türkiye'nin Türk Cumhuriyetleri'yle ilişkisinde oynadığı rolün son kanıtıdır. Hâlbuki Fetullahçıların bu Amerikan âşıklığı ve İsrail uşaklığı; ne İslâm'ın ruhuna ve ne de Bediüzzaman'ın yoluna asla uymamaktadır. Rejisör, Siyonist mihraklardır. Fetullahçılar sadece figürandır”6® 


GÜLEN'İN ABD HAYRANLIĞI! 


Eski Gülen ABD hakkında hiç de olumlu sözler söylemezdi. Hatta kürsülerden “ABD yıkılıp gidecek. ABD'nin atom silahları varsa bizim de La havle vela kuvvetimiz var” bağırıyordu. Fakat ne olduysa özellikle 1994 yılından sonra ABD'yi keşfetti ve bu tarihten sonra Gülen'de çok ciddi bir ABD hayranlığı belirdi. 


Gülen'in, Amerika hayranlığı her geçen gün yaşanan yeni bir gelişmeyle tekrar tekrar gün yüzüne çıkıyor. Attığı her adımda ABD'nin tepkisini çekmemek için son derece hassas davranan Gülen, söz konusu Sam Amca'nın çıkarları olunca Türkiye'nin gizli istihbarat bilgilerini bile CIA ile paylaşmakta bir sakınca görmüyor. 


Bulunduğu her ortamda ve mecrada ABD hayranlığını gizleyemeyen Gülen, Türkiye'de büyük yankı uyandıran ses kayıtlarında paralel yapı ile ABD arasındaki gizli işbirliğini saklama ihtiyacını hissetmemişti. 

(56) Bkz: http://wwwmillicozum.com/content/view/387/34/ 


125 


Darbelerin Efendisi НОСТА 


STV”nin ABD aleyhtarı haberleri yayınlamasına bile engel olan Gülen, bir nevi Çekiç Güç'ün tasvip etmeyeceği hiçbir hareketin içerisinde olmayacağını ilan etmişti. 


Gülen'in 1999 yılında gittiği Amerika hayranlığını gözler önüne seren bir yazısını sitesinden alıntılayalım: 


“Amerika'da demokrasi ve belli ülke ve millet gelenekleri yerleşmiş. O demokrasinin yumuşak havası herkesi barındırıyor. Amerika ile dostça geçinmeden destek almak değil, dostça geçinmeden, Amerikalılar istemezlerse, kimseye dünyanın değişik yerlerinde hiçbir iş yaptırmazlar. Şimdi bazı gönüllü kuruluşlar dünya ile bütünleşme adına gidip dünyanın değişik yerlerinde okullar açıyorlarsa, bu itibarla, mesela Amerika ile çatıştığınız sürece bu projelerin gerçekleştirilmesi mümkün olmaz. Amerika, hâlâ bu dünya gemisinin dümeninde oturan bir milletin adıdır. Amerika daha uzun zaman dünyanın kaderinde çok önemli bir rol oynayacaktır. Bu realite kabul edilmeli. Amerika göz ardı edilerek şurada burada bir iş yapılmaya kalkılmamalı. Rusya destekleyebilir bir işi, fakat Amerika ile iyi geçinmezseniz, işinizi bozarlar. Çinkü Amerika kendi işlerinin ahenk içinde gitmesini ister, Amerika düzeninin bozulmamasını ister. Amerika'daki ahengin devam ve temadisini ister. Ve ben bunu çok yadırgamam. Yadırgamamak lazım. Bu bir. Amerika'ya alaka duymamızın sebebi, çoğumuz Amerikan kültürüyle, Avrupa kültürüyle yetiştik.”” 


Gülen'in ABD hayranlığını başka yerlerde de görüyoruz. 
Mesela Nevval Sevindi'nin Sabah Kitaplarından çıkan, “Fetullah Gülen İle New York Sohbeti” isimli kitapta Gülen'in ABD hayranlığı adeta zirve yapıyor ve ABD'ye danışmadan bir hizmetin yapılamayacağı beyan ediliyor: 

(57) http://tr.fgulen.com/content/view/7877/15/ 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İşte adı geçen kitaptan bazı seçmeler: 


“Amerika şu andaki konum ve gücüyle bütün dünyaya kumanda edebilir. Bütün dünyada yapılacak işler buradan idare edilebilir. Amerika hâlâ bu dünya gemisinin dümeninde oturan bir milletin adıdır.” 


“Amerika daha uzun zaman dünyanın kaderinde çok önemli rol oynayacaktır. Bu realite kabul edilmeli. Amerika göz ardı edilerek şurada burada bir iş yapılmaya kalkışmamalıdır.”58) 


“Amerikalılar istemezlerse kimseye dünyanın değişik yerlerinden hiçbir is yaptırmazlar. Şimdi bazı gönüllü kuruluşlar dünya ile entegrasyon adına gidip dünyanın değişik yerlerinde okullar açıyorlarsa, bu itibarla, mesela Amerika ile çatıştığınız sürece bu projelerin gerçekleştirilmesi mümkün olmaz.” 


“Amerika ile iyi geçinmezseniz işinizi bozarlar. 
Amerika'nın bize yarım arpa kadar bile, sadece bizim menfaatimize olacak bir desteği yoktur. Buna rağmen şurada bulunmamıza izin veriyorsa, bu bizim için bir avantajsa, bu avantajı sağlıyor demektir”? 


Yukarıdaki açıklamalarından anlaşılacağı üzere eski Gülen ABD yıkılıp gidecek derken ABD'yi keşfettikten sonra yeni bir kılığa bürünen Gülen tam anlamıyla bir hayranlık sergiliyor.(69) 


(58) Bkz: Fetullah Gülen İle New York Sohbeti, Nevval Sevindi, Sabah Kitaplar, s. 6-7 

(59) Bkz: Fetullah Gülen İle New York Sohbeti, Nevval Sevindi, Sabah Kitaplar, s. 8-9 

(60) “Fetullah Gülen İle New York Sohbeti” Nevval Sevindi, Sabah Kitap 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FETÖ/PDY, MOON ve OPUS DEI 
BENZERLİĞİ! 


17 Aralık 2014 tarihinde ABD ve İsrail lobisiyle işbirliği yaparak Türkiye'ye yönelik bir operasyona katılan Gülen örgütünün yapılanmasına baktığımızda dünyadaki diger benzerleriyle ortak noktalarının çok olduğunu görüyoruz. Her ne kadar birçok uzman Gülen örgütünün Masonik bir yapısı olduğu söylense de en çok benzerliği MOON VE OPUS DEI isimli tarikatlarladır. Bu benzerlikleri göz önüne serdiğimizde bu derece büyük bir yapılanmanın hangi odaklar tarafından desteklendiği daha iyi anlaşılacaktır. 


1 - Moon Örgütü: ABD'de resmi dini mezhep statüsünde olan Moon örgütü, 1954 yılında Kuzey Kore'den Güney Kore'ye kaçan rahip Sun Myung Moon tarafından kuruldu. Moon örgütünün resmi adı “Birleştirme Kilisesi”dir. 
Moon'nun kurucusu Moon'un aslı Budisttir. Çalışma alanı Budist inancın yaygın olduğu Asya ve Pasifiktir. Dünyada Moon liderliğinde bir teokrasi kurulmasını ve herkesin Korece konuşmasını amaçlayan bir tarikattır. Sun Myun Moon, gençliğinde Hz. İsa'nın kendisine gözükerek, kendisini Mesih seçtigini ve eşiyle birlikte günahsız ve insanoğlunun gerçek ebeveynleri olduklarını, İsa'nın yarım bıraktığı işleri tamamladığı iddiası içindedir. Tarikat üyeleri Moonie olarak adlandırılmakta ve her pazar sabahı liderleri ve Kore için ayin yapmaktadırlar. Moon tarikatı bugün Güney Kore nüfusunun yaklaşık 9640'ını Budistlikten Hıristiyanlığa devşirmiştir. 


2- Opus Dei Örgütü: “Tanrının işleri” anlamına gelen OPUS DEL Tarikatı 2 Ekim 1928'de Madrid'te sıradan bir papaz olan Jose Maria Escriva de Balaguery Albas tarafından kurulan, katolik bir örgüttür. Tam adı “Sociedad de la 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Santa Cruz de Opus Dei” dir. 1950 yılında papalık tarafından resmen onaylanmıştır. Papalık, güçlü anti-komünist misyonu nedeniyle açık destek verdiği “Opus Dei”nin statüsünü 1982'de yükselterek, örgüt önderine, tarikat başkanlarına mahsus “Piskopos” unvanını verdi.(€? 


Opus Dei'nin kurucusu Papaz Ecsriya'nın aslı Hıristiyan değildir. Yahudi engizisyonu yapıldığı dönemde Hıristiyanlığa geçmiş aslen gizli Yahudi olan bir aile kökeninden geliyor. Çalışma bölgesi olarak kendisine Hıristiyan âlemini seçmiştir. 


Opus Dei örgütü 3-5 milyar dolar serveti, 600 medya aracı, 15 üniversitesi, 97 teknik okulu, 36 ilköğretim okulu olan bir yapıdır. 


Tarikat dünya siyasetinde de varlık gösterir. Opus Dei tarikatı Dan Brown'ın Da Vinci Şifresi kitabının sayfalarında ölümsüzleştirilmiş ve sağ kanat politik gündemini belirlemekle suçlanmıştır. Opus Dei, hakkında çok fazla konuşulan fakat günümüz dinsel toplulukları içinde hakkında en az şey bilinen örgüttür. 


3 - Gülen Örgütü: 1960'lı yılların ardından ABD'nin 
“Yeşil Kuşak” çalışması içinde yer alan “Ilımlı İslam” prolesinin bir parçası olarak Gülen tarafından temeli atılan bu örgütün ilk mekânı İzmir Kestanepazarı'dır. Gülen'in Yaşar Tunagür tarafından İzmir'e getirilmesiyle başlayan bu süreç kısa zamanda genişleyerek uluslar arası bir örgüt haline gelmiştir. Gülen örgütünün İzmir'i seçmesi bir tesadüf değildir. Bu bölgenin seçilmesinin hikmetinin bölgenin Sebatayistlerin merkezi olması olduğu söylenir. Gülen'in ça- 


(01) Devlet, Ocak, Dergah, Tanıl Bora-Kemal Can, s.135-136/ alıntı: 
Suat Parlar, Silahlı Bürokrasinin Ekonomi Politiği, s. 230 
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öl ile aramızı bozmayalım 


FETHULLAH GÜLEN'İN YENİ KASETLERİ ORTAYA ÇIKTI da ik du da n Dor 


lışma alanı ise başta Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri olmak üzere nerede bir Müslüman var ise o coğrafyadır. 


Gülen 12 Mart, 12 Eylül ve 28 Şubat askeri darbelerinin baş destekçisi olmuştur. Komünizme Karşı Mücadele Dernekleri- nin Erzurum ile İzmir şubelerini ilk kuran kişinin de Gülen olduğu bilinmektedir. Gülen 12 Eylül darbesinin başı Kenan Evren için: “Kenan Evren Cennetliktir. Kucaklayan ve kutsal kurtarıcı bir melektir’ deme garabetini göstermiştir. Bu garabete Evren bile inanmamış ve “Bir insanın cennete veya cehenneme gitmesi kimsenin elinde değil” deme gereğini duymuştur. 
Gülen, 12 Eylül darbesini şu sözleriyle meşrulaştırmaya çalışır. “Asker tam zamanında yetişmese bütün millet olarak inkisar içinde ağlamaktan başka çaremiz kalmayacaktı. Ümidimizin tükendiği yerde, Hızır gibi imdadımıza yetişen Mehmetçige bir kere daha selam duruyoruz.”62) 


ÜÇ ÖRGÜTÜN KARDEŞLİĞİ! 
Gülen, Moon ve Opus Ое: örgütleri birbirine çok benzemektedir. Bu benzerlik örgütlenmelerinden, yapılanmala- 


rına, ekonomik güçlerinden siyasi sembollerine kadar birçok alanda kendini göstermektedir. 


(62) Sızıntı, Ekim 1980, sayı:21 
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KENDİ SİTESİNDE 
< g FETHULLAH GULEN'IN “мү 


AMERİKA HAYRANLIĞINI 


İSPATLAYAN BİR YAZISI DAHA 


AMERİKA DÜNYANIN DÜMENİNDE 


Gülen, Moon ve Opus De: örgütlerinin en ortak özellikleri ABD”den besleniyor olmalarıdır. Zaten bu üç örgütün koordine edildiği merkez de Amerika gözükmektedir. Dünya Siyonizm”inin en büyük hamisi olan ABD bu işi istihbarat örgütü CIA ile yapmaktadır. 


CIA nın bu üç örgüt vasıtasıyla hem Budist âlemi, hem Hıristiyan âlemi hem de İslâm âlemi üzerinde hegemonya kurmayı amaçladığı iddia edilmektedir. 


FETÖ, Moon ve Opus Der'nin başka bir benzer noktası İse her üç örgütün liderinin hayatlarını belli bir yerlerde geçirdikten sonra son durak olarak ABD'yi seçmeleridir. 


Moon, 1959 yılında ABD'ye yerleşmiş, Gülen, ise 1999 
yılında ABD'ye kaçmıştır. Opus Dei kurucusu Papaz Escriya ise sürekli ABD'de bulunmuştur. 


FETÖ, Moon ve Opus De: isimli bu üç örgütün ortak bir marifeti de “Yeşil Kuşak Projesi”ne hizmet etmeleridir. 


Üç yapılanmanın eğitim faaliyetleri alanındaki çalışmaları ve metotları yüzde 98 birbirine benzemektedir. Opus Dei örgütü beş kıtada 475 üniversite ve Yüksek Okulu ve 
200 kolej kurmuştur. Ayrıca 604 gazete ve dergi, 52 radyo ve televizyon kanalı bulunmaktadır. Siyasi, askeri, polis, mali ve ticari alanlarda çok etkindir. Milyarlarca dolara hükmetmektedir. Moon örgütü de Opus Dei tarikatına benzer alanlarda faaliyet yürütmektedir. 


Gülen örgütü ise sadece Orta Asya'da dil merkezi, ilkokul, lise düzeyinde 250, dünya genelinde 500-600 arasında okulu var. Onlarca da üniversitesi var. Onlarca gazete ve dergi, radyo ile televizyon yayınına sahip. Yürütme, yasama, yargı, ordu, polis, eğitim, sağlık, ticaret, maliye vb. devlet birimlerinin Gülen örgütü kontrolü altında olduğu 17 Aralık darbe мему | girişiminin ardından 
; р daha da açık biçimde ortaya çıktı. 


FETHULLAH GÜLEN İLE 


Gülen örgütünün de tıpkı Opus Dei örgütü gibi her ülkede bir sorumlusu vardır. Değişen sadece ülke kardinali yerini ülke imamının almasıdır. 


Opus Dei örgütü ve Gülen örgütünün üye tipi de aynıdır. 
Her iki örgütte de üç tip üye vardır. 


Opus Dei'de birinci grup olarak adlandırılan “Numerarid” denilen üyeler hiç evlenmiyorlar. Opus Dei evlerinde yaşıyorlar. İhtiyaçları dışındaki tüm kazançlarını örgüte bağış olarak veriyorlar. 


Gülen örgütünde de başta Gülen olmak üzere “İmam” ve “İmame” olarak adlandırılan abi ve abla denilen üyelerin bazıları da hiç evlenmiyorlar. Örgüt evlerinde yaşayıp, 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ÜÇ ÖRGÜT LİDERİNİN İNANILMAZ BENZERLİĞİ 
1- Opus Dəi lideri Papaz Jose Maria Escriva də Balaguery Albas 2- Gülen örgütü lideri Fetullah Gülen 
3- Moon tarikatı lideri rahip Sun Myung Moon, 


onun hizmetindedirler. Opus Dei de ikinci üyeler “Sopranumerari” olarak adlandırıyorlar. Tam üyedirler. Fakat evleniyorlar. Örgüt evleri dışında yaşıyorlar. Aylık ödüyorlar. 


Gülen örgütünde ise bu tip grup, Şakirt veya Şakirde diye adlandırılan cemaat içinde yetişip evlenenlerden oluşuyor. Cemaate tam üyedirler. Fakat maaşlarından belli yüzdeyi aylık olarak örgüte ödüyorlar. Opus Dei de üçüncü tip üyelere “Cooperatori” deniliyor. Tarikatın gönüllü yardım ve eğitim kuruluşlarında yer alıyorlar. Gülen örgütünde de bunlara ek olarak “himmet” adı altında yardımda bulunan ağırlıktaki üyeler ve destekçilerden oluşuyor. Prof. 
Ahmet Keleş Sabah gazetesinde manşet olan açıklamalarında bu himmetlerin % 15'inin direkt Gülen'e aktarıldığını açıklıyordu. 


Moon örgütünde ise tam tamamında Opus Dei gibi üyelikler vardır. 
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Bu üçlü örgütün propaganda ve örgütlenme çalışmalarını yürütürken kullandıkları “Diyalog, Hoşgörü, Dini Araştırmalar ve Sevgi” gibi kilit kavramlar da hep aynıdır. 


Üçünün birlikte yürüttükleri bir faaliyet daha var. Oda, “Dinler arası Diyalog ve Hoşgörü” adı altında Siyonizm'in hegemonyasını pekiştirmek ve yaymak için önce ABD, sonrasında 1991 ile 1994 yılında İstanbul, sonrasında Riha'da birlikte toplantı düzenlediler. 


Yine her üç örgütün ortak bir özelliği ise misyoner faaliyetleridir. Her üç örgütün ABD'deki NED, CSIS ve CIA gibi istihbarat örgütlerince desteklendiği belirtiliyor. 


“Papa'nın Kutsal Mafyası” Opus Dei'nin muazzam bir gücü var. Koyu Katolik olan Hıristiyanların bünyesinde yer aldığı bir yapılanma Opus Dei. Papa 2. John Paul, icracılığı- nın etkisini Opus Dei'ye borçlu olduğunu açıkça ifade etmekten çekinmemiştir. 


Dünya genelinde bilhassa üniversiteler, finans kuruluşları, finans birlikleri, devasa şirketler Opus Dei'nin müritleri ile doludur. Başarılı politikacılar, hâkim ve savcılar, partilerin ileri gelenleri, güçlü sanayici ve iş adamları, Avrupa Birliği'nin muktedir parlamenterleri Opus Dei'nin çok sevdiği şahsiyetler arasında yer alıyor. 


Opus Dei'de tüm üyelerin ortak amacı bu dünyada bir “Civitatea Dei” (Tanrı Sitesi) yani teokratik bir devlet kurmaktır. Opus Dei inananları, bir gün tüm dünyanın Hıristiyan olacağına inanırlar. Gülen de “Vatikan'da ölmek istiyorum” mealinde bir mektubu Papa'ya göndermemiş miydi? 


Opus Dei gizli bir Yahudi örgütüdür ve gizemli Kabala geleneğine bağlıdır. Hıristiyan görünmeleri sadece taktiktir. Kayıp kardinal Escriva'nın Yahudilik ve İslâm'la ilgili olumsuz bir yaklaşımının olmadığı bilinmektedir. 1974'te Buenos Aires'te Hıristiyanlığı tercih eden bir Müslüman ailenin vaftiz töreninde bu hususu açıkça belirtmiştir. CIA, Moon örgütünü kullanarak Dünya Anti Komünist Ligi'ni örgütledi. Moon örgütünün dünyanın birçok yerinde vakifları, işletmeleri, okulları, medya kuruluşları mevcut olup, fakir bir köylü çocuğu olan Sun Myung Moon'un bugün müthiş bir portföye sahip olduğu dikkat çekiyor. 


Türkiye'deki ilk girişimleri de bu amaca uygun olarak “Dini Araştırmalar” “Hoşgörü” “Diyalog” görüşmeleri adları altında, Türkiye'den özellikle dini çevreden çok aşina 


isimler örgütün toplantılarına katılmaya başlıyor. 


ABD'de yapılan “Dinler arası ilişkiler” toplantısına Türkiye'den 40 kadar ilahiyatçı katılıyor. 


Gülen örgütü, Türkiye'de 1991 yılında İstanbul'da President Otel'de düzenlenen bu toplantıya katılan Hıristiyan din adamları, Müslüman din adamları, basın ve medyaya 
kapalı üç günlük bir toplu çalışma gerçekleştiriyor, 1994 
yılında yine İstanbul'da The Marmara Oteli'nde yine medyaya kapalı olarak gerçekleştirilen bir başka toplantıda Türk kamuoyu için şok isimler katılımcı oluyor. 


Bu örgüt ülkemizde müthiş bir misyoner faaliyet başlatıyor. Gülen de ana kavram olarak “hoşgörü” ve “dinler arası diyalog” kavramlarını savunuyor. Dahası, Moon örgütünün başlattığı dinler arası diyalog girişimine Türkiye'den de Fetullah Gülen destek veriyor. 


Papa ile görüşüp, yetkisinde olmamasına rağmen, “Harran da üç semavi dine din adamı yetiştirecek bir ilahiyat 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üniversitesi kurmayı” teklif ediyor. Yani Gülen, İstanbul'da izin verilmeyen Ruhban Okulu'nun Güneydoğu da açılmasını istiyor. 


Gülen'in CIA ile ilişkilerini sürdürmede en önemli örtülerinden biri, “Dinlerarası Diyalog” çalışmaları oldu. Bu örtü de bir ABD imalatı olarak piyasaya sürülmüştür. 1950'lerden itibaren dünyanın efendiliğine soyunan ABD, kıtalararası imparatorluğunu sürdürmek için, her kıtasal din içinde kendisine bağlı bir yapıyı örgütledi. Bu örgütlerin hepsinin ortak söylemi Dinlerarası diyalog olmuştur. Arap baharı ile Ortadoğu'ya ihraç edilmeye çalışılan Türkiye modeli demokrasi anlayışının temelinde de bu var. 


Moon örgütünün, Reagan döneminde İrangate skandalında boy gösterdiğini de görüyoruz. George W. Bush iktidarında Moon örgütünün sahibi olduğu Washington Times gazetesi, neo-conservatism ve ABD saldırganlığının başlıca araçlarından biri oldu. 


Moon örgütünün, Latin Amerika'daki askeri diktatörlüklerle, İsrail üzerinden kurduğu uyuşturucu ve terör bağı dikkat çekici. Gülen'in İsrail ile yakın ilişkisi de onun en ayırt edici özelliğini oluşturmaktadır. 


Gülen'in İslâmcı kitleleri kendisinden soğutma tehlikesine karşın, Kudüs Baş hahamı ile yakın ilişkisi ve cemaatin işadamları derneği İSHAD'in İsrail'le bağları, bu politikanın gereği olarak kuruluyor. Kasım Gülek ismi, Gülen için çok önemlidir. Zira kendisine açılan bütün yollara ilk adımı Kasım Gülek'in aracılığıyla atmıştır. Kasım Gülek'in vasiyeti üzerine cenaze namazı bizzat Gülen tarafından 
kıldırılıyor. 9 
(63) Bkz. 01.09.1997, Zaman Gazetesi, 21.01.1998 tarihli Yeni yüzyıl 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Gülen, 1992 yılında ABD'ye gittiğinde, Kasım Gülek'in Amerikan Ordusu'nda albay olarak görev yapan, daha son-. 
raşüpheli bir şekilde ölen, baldızı Aylin Radomisli (Adı Aylin romanında anlatılan kişi) aracılığıyla Pentagon ve CIA ile ilişkiye geçtiğini de bizzat kendisi söylüyor. 


Kasım Gülek'in kızı Tayyibe Gülek, daha sonra DSP'den Adana milletvekili seçiliyor. Ecevit'in son yıllarda Fetullah Gülen'e sempati duyduğu bilinen bir gerçek. Tayyibe Gülek'i yetiştiren kişi, teyzesi Aylin Radomisli olup, bu kişi aynı zamanda Gülen'in Pentagon'la ilişkisini kuran kişidir. 


Moon, Mesihliğe soyunurken, Gülen İslâm temsilciliği- ne soyunmaktadır. Moon da, Gülen de Amerika'yı üst olarak seçmişlerdir. Gülen'in reklamını değişik yayın organlarında yapan yazar Hulusi Turgut, 21 Ocak 1998 tarihli Yeni Yüzyıl'da bu ilişkiyi şöyle anlatıyor: “Kasım Gülek, Fetullah Gülen'le çok iyi dostluk ilişkileri içinde bulundu. Gülen, Kasım Gülek'le sık sık görüşürdü. Vefatı üzerine bu eski dostunun cenaze namazını kıldırmıştı.” 


Gülen, 1 Eylül 1997 tarihli Zaman gazetesinde Kasım Gülek'le olan ilişkisini şöyle açıklıyor: 


“ABD”de görüştüğüm insanlardan biri Abromowitz'di. О, Türkiye'de bir zaman elçi olarak kalmıştı. Müşterek dostumuz Kasım Gülek Bey vardı. Onun vasıtasıyla gıyaben onu tanıyorduk... Türkiye, şimdiye kadar çok ölüm-kalım krizlerine maruz kalmıştır. Bunu isterseniz bir kriz sayın ama bu millet bunu aşar dedim. Hatta bu ses, imkânı varsa Beyaz Saray'a kadar, Kongre'ye kadar, Pentagon'a kadar götürülmeli dedim.”69 


(64) Bkz: SASGEM olan Stratejik Araştırma ve Strateji Geliştirme Merkezi, http://sasgemresearch.tr.gg/Ana-Sayfa- -Gundem.htm 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ÖZEL HABER 


“Himmetin yüzde 15'i 
GÜLEN'İN KASASINA 


GÜLEN HAREKETİNİN İÇİNDE 25 YIL HİZMET VEREN PROF. AHMET KELES STAR'A KONUŞTU . baska kimse bilemez. Yüzde 151 örtülü ödenek olarak nakde / \ teslim edilir. ABD secimleri кіп bağış da bu paradan yapılır. 


ge 


— 


GÜLEK, GÜLEN VE FULLER 
DOSTLUĞU! 


Gülen'i CIA ile buluşturan yolların açılmasında Kasım Gülek'in çok ciddi payı var. Hatta denebilir ki Gülen'i CIA ile irtibatını sağlayan direkt Kasım Gülek'tir. 


Gülen ve Gülek arasındaki dostluğun pekişmesinde CIA'nın ünlü ajanlarından Graham Fuller'in de büyük tesiri olduğu söylenir. Gülek Gülen'i Fuller ile tanıştırdıktan sonra bu üçlü adeta birer kanka olmuşlardır. 


Takvim gazetesi yazarı Bülent Erandaç, kaleme aldığı bir makalede Gülek, Gülen ve Fuller arasındaki ilişkiyi ve dostluğu gözler önüne serdi: “1999 yılının Türkiye ve ABD için bir sihri var. Bu sihrin kod adı. ABD YEŞİL 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KUŞAK” PROJESİ'dir. ABD, “Yeşil Kuşak” projesi bağlamında Ilımlı İslâm modelini revize etti. Fikir babaları tanınmış CIA direktörleri Henri Barkey ve Graham Fuller'di. ABD ve CIA, Abdullah Öcalan'ı 1999 yılında Türkiye'ye verdi. Bülent Ecevit, Öcalan'ın teslimi nedeniyle seçimleri kazanma şansı bularak, 1999 yılında Başbakan oldu. Ve Fetullah Gülen Amerika'ya götürüldü. Gülen'in ABD'ye gidişini ve yeşil pasaport verilmesini Başbakan Bülent Ecevit ve yardımcısı Hüsamettin Özkan gerçekleştirdi. Fetullah Gülen'e kefil olan da Graham Fuller ve Morton Abromovwitz'di. Bu gelişmelere tek bir fotoğraf olarak bakarsak, ABD'nin uygulamaya sokacağı YEŞİL KUŞAK planının içindeki aktörler ve aralarındaki ilişkiyi daha iyi anlayabiliriz. 


İsimler arasındaki ilişki ağı şöyle: 


Kasım Gülek ve Gülen: Kasım Gülek ismi, Gülen için çok önemlidir. Zira kendisine açılan bütün yollara ilk adımı Kasım Gülek'in aracılığıyla atmıştı. Kasım Gülek, Gülen'le çok iyi dostluk ilişkilerini hep sürdürdü. Gülek'in vefatı üzerine bu eski dostunun cenaze namazını Gülen kıldırdı. 


Sung Myung Moon tarikatının Türkiye ilişkilerini yürüten Kasım Gülek, Fetullah Gülen'le dostluğu ilerletiyor ve onu ABD Büyükelçisi Morton Abromowitz ile tanıştırıyor, ABD bağlantılarını kuruyordu. Bu bağlantılarda, Kasım Gülek'in baldızı Aylin Radomisli vardı. Uzun yıllar ABD'de yaşayan ve Amerikan ordusuna katılan Aylin Hanım çok etkiliydi. Kasım Gülek'in kızı Tayyibe Gülek, Teyzesi Aylin Rodomisli ile ABD'de yaşıyordu. Harvard'ta okuyordu. 


Kasım Gülek ve Bülent Ecevit: Bülent Ecevit, Rockefeller Bursu ile Harvard Üniversitesi'nin Sosyal Psikoloji ve Ortadoğu Tarihi kurslarına devam ederken, CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek tarafından, 1957 yılında milletvekili olması sağlandı. Sonra Çalışma Bakanlığı'na getirilmesinde de etkili oldu. Kasım Gülek, Bülent Ecevit ve Fetullah Gülen dostluğu 1995 sonrasıçok gelişti. Bu ilişkiler ağında karakutu Hüsamettin Özkan'dı. 
1999 yılında Bülent Ecevit Başbakan, yardımcısı Hüsamettin 
Özkan iken, Fetullah Gülen Amerika'ya götürüldü. 


Gülen ve Tayyibe Gülek: Gülen ABD'de oturma müsaadesini nasıl aldığını şöyle açıkladı: “Kasım Gülek Bey'in baldızı Amerika'daydı. Pentagon'la irtibatları vardı. Kendisine Beyaz Saray'dan sormuşlar "Bunlar nedir?” diye, o da “Endişe edilecek bir şey yoktur” demiş, referans vermiş. Kasım Gülek'in beni tanıştırdığı Morton Abromowitz'in ilgisini de hiç unutmam.” 


Graham Fuller ve Gülen: Yeşil Kuşak, ABD'nin Rusya'yı kuşatmak için büyük olanaklarla yürüttüğü bir “CIA” projesiydi. 
CIA stratejistleri Graham Fuller ve Henri Barkey “llımlı İslâm” parantezinde; “Çevresindeki Müslüman ülkelerde İslâmi eğilimler güçlendirilerek ve İslâmcı yönetimler başa getirilerek Rusya kuşatılıp sıkıştırılacaktır.” şeklinde revize ettiler. 


CIA eski başkan yardımcısı olan ve Türkiye'nin yanında birçok Ortadoğu ülkesinde istasyon şefliği yapmış bulunan ve Fetullah Gülen hareketi üzerine de kitapları bulunan Graham Fuller daha sonraki yıllarda, detayları şöyle verdi: “Türkiye Batı, ABD ve İsrail yanlısı, NATO üyesi, radikal devletlerin karşısında ve iç siyasal dengeler açısından istikrarlı bir ülke olarak “sadık” bir müttefikti. Ama bu haliyle Ortadoğu halkları veya gelişmekte olan ülkelerin çoğu için bir model değildi. Ben Gülen”in ABD”de oturması için mektup yazdım. Müslüman dünyasında eğitimin artırılması ve bu ülkelerin modernize edilmesi son derece önemli. Gülen hareketini de çağımızdaki İslâmi düşüncenin modern, akılcı, olumlu, yapıcı, sosyalleşmiş, barışçı ve toleranslı olarak evirilmekte olan göze çarpan bir örneği olarak görüyorum.”69) 


GÜLEN ÖRGÜTÜ'NÜN 
TAŞERONLUĞU! 


Gülen ve sosyal grubunun istihbarat örgütleriyle içli dışlı olması ve bazı yaptıkları hareketler mızrağın çuvala sığmayacak kadar uzun olduğu izlenimini vermektedir. Hele hele yaptıkları bazı çalışmalar resmen istihbaratçıların yaptıkları çalışmalarla örtüşüyor. 


Bunlardan biri de 2006 yılında Gülen'e bağlı öğrenci evlerinde kalanların, çevrelerinde El- Kaide” hakkında istihbarat toplamalarıdır. Hatta Emniyet tarafından 2006 yılında yayınlanan El- Kaide raporunun giden bu istihbarı bilgilerle hazırlandığı iddia edilmektedir. 


Gülen'e bağlı şakirtlerin El- Kaide'yi niçin soruşturdukları meselesi medyanın gündemine gelmiş ve tartışılmıştı. 
Yeni Hayat dergisi yazarlarından Hanifi Altaş, “Fetullahçılar El-Kaide'yi Niçin Soruşturuyor?” ismiyle yazdığı bir makalede Gülen ve sosyal grubunun istihbaratlarla olan bağlarına dikkat çekiliyor: 


“Ara sıra beni ziyarete gelen genç bir Yeni Hayat okuyucusu, bundan iki ay kadar önce, kaldığı yurtta başına gelen ilgi çekici bir soruşturmadan söz etmişti. Soruşturmayı yapanlar Fetullahçılar, soruşturulanlar ise çeşitli üniversitelere mensup öğrencilerin barınmakta olduğu bu yurtta, El-Kaide 


(65) http://www.takvim.com.tr/Siyaset/2014/03/20/gulekgulen-fuller 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ile bağlantılı olduğu düşünülen veya kendilerine öyle bir görüntü veren İslâmcı bir gruba mensup öğrencilerdi. 


Yurdun yönetimine Fetullahçılar hâkim olduğu ve bu genç arkadaş da, muhbirlik etmenin ahlaka aykırı olduğunu düşündüğü için, böyle bir soruşturmanın dışında kalmanın yolunu yurttan ayrılmakta bulduğunu söylemişti bana... Kendisini bir daha da görmedim. 


Başka öğrenci yurtlarında da benzer soruşturmalar olmuş mudur? Bunu bilmiyorum; ama “kuvvetle muhtemeldir” diye düşünüyorum. Sebebine gelince, Fetullahçılar bütün yumuşak ve ılımlı görünümlerine rağmen, en örgütlü ve hiyerarşik anlamda en disiplinli İslâmcı gruptur. Böyle bir örgütün mensuplarının, bu tür bir soruşturmayı kendiliklerinden görev edinerek yapmayacak, yapamayacak oldukları son derece açıktır. Şu halde, bu tür bir istihbarı faaliyette bulunmaları için emir almış olmaları, emrin de işin doğası gereği en yukarıdan gelmiş olması icap eder. 
Peki, böyle bir istihbarat çalışmasını Fetullahçılar ne için ve kimin için yapıyor olabilirler? 


Bu sorunun görünürde iki, aslında ise bir tek cevabı vardır. Görünürde bu olaya, öncelikle Emniyet Genel Müdürlügünün İstihbarat birimlerinde yoğunlaştığı ve özellikle AKP iktidarı döneminde en tepeden en tabana kadar bu bölüme hâkim konuma geldiği bilinen Gülenci emniyetçilerin, aynı örgütün sivil kanadından istihbarat desteği almaları diye bakılabilir. İstihbarat verenler açısından bu, “Polis ağabeylere” yapılmış bir kıyak olarak görülebilir. Tabii istihbaratı alanlar için de, bu durum, Fetullahçı organize suç örgütünü bütün (derin ve sığ) devlet katında sevimli ve şirin göstermek için bir firsat olarak kullanılabilir: Resmi görevli ağabeyleri, bir yerlerde, “Korkmanıza gerek yok. Bakın, işte bunlar ne kadar da temiz çocuklar; devletin güvenlik kuvvetleri- ne İslâmcı terör örgütleri ve bağlantıları konusunda istihbarat desteği bile veriyorlar” diye Fetullahçılar'ı allayıp pullamaya, aklayıp paklamaya çalışabilirler. 


Ama asıl istihbaratın CIA nam ü hesabına yapılmış ve yapılmakta olduğunda hiç kuşku yoktur. Zira El-Kaide”nin asıl muhatabı nasıl ki ABD ise, onunla ilgili istihbarat çalışmalarını yöneten ve yönlendiren asıl adresin de Amerikan Merkezi Haber Alma Örgütü yani CIA olduğu o kadar açık ve kesindir. 


Bu derece kesin yargılara nereden vardığımız sorusunun cevabını ise Fetullahçıların sahip ve hâkim oldukları medya organlarında çıkan haber ve yorumlara bakarak bulabilirsiniz. İşte Fetullahçıların birinci ağzından EL KAİDE yorumunu “İstihbarat Raporlarına” taşıyan Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat birimlerinin yazdıkları ve bu yazılanları bir aklanma beratı olarak kullanan Gülen budur.9 


İSTİHBARATIN RAPORU VE GÜLEN 


Tarih, 13.07.2005'i gösteriyor. Zaman gazetesinde istihbaratın El Kaide ile ilgili bir raporu yayınlandı. Raporda Türkiye'deki El Kaide'nin güya bağlantıları ele alınmaktadır. Ancak ne kadar hazindir ki bu rapor Türkiye'de ne kadar dindar insan varsa neredeyse hepsini El Kaideci olarak ilan edilmesine sebep olmuştur. 


Adı geçen rapor gazetede aynen şöyle yayınlanmıştır: 


(66)http://tr.fgulen.com//a page /basindan/haberler/2005/ temmuz.2005//a13725.html 


143 


Darbelerin Efendisi НОСІА 


“Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı, İstanbul'da 4 ayrı bombalı saldırı gerçekleştiren, Londra'daki patlamaların da sorumluluğunu üstlenen El Kaide'nin Türkiye ayağını raporlaştırdı. 400 
sayfalık raporda bugüne kadar gün yüzüne çıkmamış birçok konuya açıklık getiriliyor. Afganistan'daki El Kaide kamplarında eğitim alanların isimleriyle tek tek deşifre edildiği El Kaide raporu kara kaplı bir kitap şeklinde hazırlandı. Raporda, terör örgütünün eylemlerine yönelik en açık kınamanın Gülen'den geldiğine dikkat çekiliyor. Kitapta Gülen'in şu sözlerine yer veriliyor: “Dünyada en nefret ettiğim insanlardan bir tanesi Bin Laden'dir. 
Çünkü Müslümanlığın aydınlık çehresini kirletmiştir. Bir kirli imaj meydana getirmiştir. O korkunç tahribatı bundan sonra biz bütün gücümüzle tamire kalkışsak bile seneler ister. Bin Laden, hissini ve hevesini İslâmi mantık yerine koymuş, canavarlık yapıyor. Etrafındaki adamlar da öyle. Türkiye'de öyle düşünen insanlar varsa onlar da canavarlığa kilitlenmiş insanlardır.” 


Önce haberin başlığına dikkat ediniz. 


“İstihbarat'ın El Kaide Raporu” deniyor. Peki, bu neyin İstihbaratı, hangi istihbarat? Zira bu ülkede bir tek istihbarat kurumu ve birimi yok. İlk akla gelenin MİT olması gerekir, ama değil. Arcak yazının içeriğinden anlıyoruz, “İstihbarat” diye sözü edilenin Emniyet İstihbaratı olduğunu. 
Peki neden? Neden olacak, Fetullahçılar besbelli Emniyet İstihbaratı ile o kadar içli dışlı olmuşlar ki, akıllarına başkası, hatta o İstihbarat biriminin bağlı olduğu makam dahi gelmiyor. Sanırsınız ki kendi “İstihbarat”ları. 


Gerçekte de öyle değil mi zaten? Peki bu raporda Fetullah Gülen”e vurgu yapılması ve onun parlatılması tesadüf eseri olabilir mi? Ne mümkün?11(67) 


(67) Bkz: Dr. Necip Hablemitoğlu, Köstebek, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul-2003 
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BANKASYA PARA AKLAMA İSTASYONU 


Gülen ve cemaatinin değişik istihbarat örgütleri ve devletlerin değişik organlarıyla ilişkileri sık sık medyanın gündemine gelmekte ve çeşitli iddialara muhatap olmaktadır. Bunlardan biri de Gülen’in önceleri faizsiz finans kurumu olarak kurdurduğu, ancak daha sonra bizzat Genel Müdürü'nün açıklamaları ile banka olduğu tescillenen Bankasya'dır. 


acikistihbarat.com isimli bir sitede yer alan bir habere göre BankAsya'nın para aklamada yeni istasyon olarak kullanıldığı iddia edildi. Aynı haber birçok yayın kuruluşun- da da yer aldı. Sitenin haberine göre Fetullahçılar belli bir komisyon karşılığında Türk esnaflarının özellikle Rusya ve Türk cumhuriyetlerinde ticaretten kazandıkları paralar Türkiye'ye getiriliyormuş. 


Haberin detayları aynen şöyle: 


“Fetullahçılar, okullar aracılığıyla kara para aklıyor ve yasadışı para transferi yapıyorlar. Başlangıcı şöyle; Rusya ve Doğu Bloğu ülkelerinden yabancı döviz çıkartılamıyordu. 
Döviz kıttı. Orta Asya ülkelerinin parasıyla ticaret yaparsanız da zarar ediyorsunuz. Çünkü o paralar sürekli ve çok hızlı değer kaybediyor. 


Fetullahçı okul yöneticileri, işadamlarına “komisyon karşılığında” ticaretten kazandığı dolarları Rusya'dan çıkarıyorlar. Sistem şöyle çalışıyor: Yabancı ülkelerdeki okullar, kar amacı gütmeyen vakıflar tarafından kuruluyor. Bu ülkelerin çoğunda, bu tür vakıflar mali denetimin dışında. Türkiye'den götürülen öğretmenlere, 12-15 bin dolar arasında maaş ödeniyormuş gibi gösteriliyor. 


145 


Darbelerin Efendisi НОСІА 


Bu para, Türkiye'ye transfer ediliyor. Türkiye'de de öğretmenlerin hesabına 500-600 dolar yatırılıyor. Geriye kalan, ilgili yerlere aktarılıyor.” 


Fetullahçılar, Asya Finans'ı kurmadan önce yurtdışındaki işlerini Faysal Finans aracılığıyla yürütüyorlardı. Gülen, Para dergisinden Gülçin Tahiroglu'na Asya Finans'ın kuruluş gerekçesini şöyle açıklıyor: 


“Dünyanın değişik yerlerinde okullar, müesseseler açılınca para transferi gibi, teminat mektubu gibi bir şeye ihtiyaç duyuluyor. Asya Finans'ın güçlü bir maliye olacağı kanaatini taşıyorum. Dışta yapılan işleri daha rahat götürmek için finans kaynağı olsun, teminat mektupları sağlansın, dışta bankalardan kredi almak kolaylaşsın.” Asya Finans'ın kuruluş kararı verilince, kısa surede 2 trilyon toplanıyor. Asya finansın ilk toplantılarına Fetullah Gülen de katılmış. Gülen bu toplantılara katılışını, “Arkadaşlarımız bunu bir uğur saydılar” diye açıklıyor.”68) 


17-25 Aralık darbesinin ardından hükümetin Bank Asya'ya yönelik operasyonları sonunda bankanın birçok kanunsuz faaliyeti tespit edilmiş ve TMSF tarafından Bank Asya'ya el konulmuştur. Bu dönemde banka ile ilgili yapılan yayınlar, bankanın faaliyetlerinin uluslar arası istihbarat örgütleriyle bağını açık biçimde ortaya koyuyordu. 


(68) Para Dergisi 22 Eylül 1996, www.acikistihbarat.com haberler. 
asp?haberz5420 - 
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GÜLEN'DEN “DERİN DEVLET? İÇİN 
ÇÖZÜM 

Gülen sohbetlerinde sık sık siyasetten Allah'a (cc) sığındığını ve uzak durduğunu belirtse de, açıklamaları bunun tam tersini göstermiştir. Ülkemizde meydana gelen karışık birçok siyasi olayın öncesi veya sonrasında Gülen mutlaka bir açıklama yapmış ve kendi görüşlerini belirtmiştir. Bu olaylardan biri de Şemdinli ilçesinde zuhur eden olaydır. 


Gülen 14 Kasım 2005 tarihinde gündeme ilişkin olayları değerlendirirken siyasi tahliller yapmış ve açıklamalarıyla adeta “Derin Devlete” yol göstermiştir. Zikredilen tarihte haber7.com isimli sitede Gülen'in açıklamalarını konu alan bir haberin detayı aynen şöyleydi: 


“Gündemi değerlendiren Gülen, Fransa'dan yola çıkarak Şemdinli'deki olaylara değindi. Devletin dışında kuvveti anlatan Gülen, istihbarat birimlerine şu önemli mesajları verdi. Gülen, istihbarat birimlerinin görevlerini tam olarak yapmaları halinde, Türkiye'de karışıklık çıkarmak isteyen güçlerin ve derin devlete ait şeylerin anlaşılabileceğini söyledi. Sağlık sorunları nedeniyle altı yılı aşkın süredir ABD'de yaşayan Gülen, bugün piyasaya çıkan Aksiyon dergisine, Fransa'da meydana gelen olaylardan hareketle Türkiye'deki durumu değerlendirdi. Gülen, Türkiye'nin bir “Güneydoğu meselesi” olduğunu, ancak bu bölgeden büyük şehirlerin varoşlarına gelen insanlarda, Fransa'daki göçmenler gibi bir tavrın olmadığını anlattı. 


Ancak Türkiye'de ırk ve mezhep farklarını, bu kesimleri birbirine karşı kışkırtmak için kullananlar olduğunu da vurgulayan Gülen, bunların “toplum içine gizlenmiş olduklarını” söyledi. Gülen, devletin dışında da böyle bir yapılanma olduğunu belirtirken, “Terörü çıkaran, bir yerde kargaşayı çıkaran, başkaldırmayı tetikleyen bunlar” dedi. 


Türkiye'nin Fransa'dan ibret alması, istihbarat örgütlerinin daha bir hassasiyetle çalışması gereği üzerinde duran Gülen, bu yapılırken, “Bunların gelecekte tehlike arz etmeleri muhtemeldir. Şimdiden canlarına okuyalım” gibi vehimlerle hareket edilmemesi gerektiğini de vurguladı. “Kimin ne yediğini” bile bilen istihbarat örgütlerinin bu tip kışkırtıcıları da bildiğini, ancak bilmezden geldiğini belirten Gülen, onların görevini yapmaları halinde, olayların arkasındaki güçlerin de derin devlete ait şeylerin de anlaşılabileceğini söyledi. Gülen meselelerin çözümü için, “İstihbarat iyi çalışsa, emniyet, jandarma, Jİ-TEM, askeri istihbarat iyi çalışsa mutlaka kendilerine düşen şeyi yaparlar bunlar. Tetikte olurlarsa, valiler tetikte olurlarsa, emniyet teşkilatı tetikte olursa; vaktinde bu işi yapmak isteyen insanlar derdest edilir. Hele bir kaç tanesi konuşturulunca işin arkasındaki güçler de anlaşılır, derin devlete ait şeyler de anlaşılır. Ozaman buna fırsat verilmeyebilir.” ifadelerini kullandı. 


Toplumun bir de sürü tarafının olduğunu ve olayların gelişiminde ‘Кіе psikolojisi” mantığı ile hareket ettiğine de değine Gülen sözlerini şöyle sürürdü: “Üç-beş tanesi sokağa dökülünce, öbürleri de hemen ne varmış diye arkasından gider. Dolayısıyla buna meydan vermemek için istihbarat örgütlerinin tetikte olması gerekir. Bana öyle geliyor ki, Emniyet, JİTEM ve Milli İstihbarat Teşkilatı istese Türkiye'de kuş uçurtmaz. 


148 


Darbelerin Efendisi НОСІА 


Ben şahsen bir vatandaş olarak gönül koyuyorum vicdanımda. Eğer onlara sormadan bir kuş uçuyorsa vazifede kusur etmişlerdir. Onların durumlarını bir gözden geçirmek lazımdır. Çünkü başka noktalarda fevkalade hassasiyetlerini biliyorum ben. Falan öğle yemeğinde ne yedi, akşam ne yemeği hazırlanıyor, sabah kahvaltısında ne kullanacak ona kadar araştırma yapan insanlar Türkiye'de hercümerce sebebiyet verecek hadiseleri bilmiyorsa, ben ona bilemiyorlar demeyeceğim; teami yapıyorlar, görüyor, görmezlikten geliyorlar diyeceğim. İçimden öyle geçiyor ki dişlerini sıksalar fitneyi, fesadı yuvasında boğarlar, Allah'ın izni inayetiyle. 
Bizi alakadar eden de odur.”) 


ADL, CIA, MOSSAD'LA GİRİFT 
ILIŞKILER AGI 

Gülen'in girift ilişkiler ağı saymakla bitmeyecek kadar çok. Türkiye'yi aşan ve uluslar arası arenalara uzanan bu girift ilişkiler ağı birçok yazarın değişik zamanlarda hakkında yazı yazmasına sebep oluyor. Bunlardan biri de Yeni Mesaj gazetesi yazarı Mehmet Emin Koç. Koç, değişik zamanlarda Gülen hakkında ciddi suçlamalarda bulunmuş ve kendisine göre bu iddialarını delillere dayandırıyordu. 


6 Nisan 2005 tarihli Yeni Mesaj gazetesindeki yazısında 
Gülen'in Papa П.Јеап Paul ile 1998 Şubat'ında Vatikan'da buluşmalarını CIA'nın ayarladığını iddia ediyor ve makalesinin devamında şunları söylüyordu: 


“Gülen ile Papa II. Jean Paul 1998 Şubat'ında Vatikan'da buluştular. Bu buluşmayı CIA organize etti. Gülen'in basın (69) (http://www.haber7.com/haber.php?haber id-121422) 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önündeki itirafından da anlaşılacağı üzere ABD Ankara Büyükelçisi Morton Abromowitz buluşmada başrolü oynadı. 
Gülen 8 Şubat 1998 günü Vatikan'a hareketinden önce yaptığı açıklamada ‘Birkaç ay önce Abromovvitz cenaplarının yardımıyla bu buluşma gerçekleşti’ dedi. 


ABD eski Savunma Bakan yardımcısı Richard Perle, FBI ve MOSSAD'ın paravan Yahudi örgütü Ayrımcılıkla mücadele Birliği (Anti-Defamation League/ ADL) ve Moon Tarikatı buluşmayı organize edenler arasındaydı. Vatikan buluşmasının temelleri, Gülen'in sağlık (!) kontrolü gerekçesiyle bulunduğu New York'ta atıldı. Bu günlerde görüştüğü Amerikalılardan biri de, 1996 yılında CIA Başkanlığına aday gösterilen Carnaige Vakfı başkanı Morton Abromovvitz idi. Morton Abromowitz ile görüşmesinin ortak dostları Kasım Сйlek vasıtasıyla tanışmasından sonra gerçekleştiğini açıklayan Gülen, “Abromovvitz ile toplum hadiselerinin sebepleri ve sonuçları hakkında konuştuk. Daha sonra teşekkür mektubu yazdı” diyordu. Gülen, Abromovvitz”e Ortadoğu ve Türkiye konusunda yazdığı kitap için yardım etme sözü verirken, Amerika'daki Siyonist lobisinin en güçlü kolu ADL, Gülen'in bir kitabını Amerika'da İngilizce olarak yayınlama garantisi veriyordu. 


Zamanın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya yakınlığı ile tanınan ADL başkanı Abraham H. Foxman, Zaman Gazetesindeki açıklamasında kitap olayını şöyle anlatıyor: Kendisinden İslâm'da hoşgörüyü anlatan bir kitap yazmasını rica ettik.’ Gülen'in ABD yönetiminde ve BM'de etki- ye sahip Papa'nın sağ kolu kardinal John O”Connor ile Eylül 1997'de New York'ta gerçekleşen görüşmesinde, Roma ziyaretinin tarihi kararlaştırıldı. ADL'nin Türkiye'de MOSSAD'a yakın Yahudi çevrelerle yakın bağlantıları bulunuyor. 
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ADL'nin kuruluş yılı 1913... Kurulduğu günden itibaren, yine aynı dönemde kurulan Amerikan iç istihbarat örgütü FBI ile işbirliği içinde oldu. FBI, Edgar Hoover'in başkanlığı döneminde ADLyi kanatları altına aldı ve geliştirdi. Klu Kux Klan örgütü ADL kanalıyla finanse edildi. Dernek gibi örgütlenen ve otuza yakın şubesi bulunan ADL, görünüşte konferanslar düzenliyor, ödüller dağıtıyordu. Ancak ADL'nin gerçek kimliği 1992 yılında iki ajanının yakalanmasıyla belgelendi. Ajanlar Tom Gerard ve Roy Bullock'un evlerinde çıkan bilgiler ve ifadeler ADL'nin kirli ilişkilerini su yüzüne çıkardı. 


New Yorklu gazeteci John Ross'un haberine göre; ADL'nin MOSSAD, CIA, Güney Afrika ırkçı rejimi ve İngiliz istihbaratıyla bağlantıları ortaya serildi’ Yakalanan kimi üyelerin istihbarat faaliyetleri yaptıkları ortaya çıktı. ADL ajanları, muhalif örgütler ve kişileri fişlediklerini itiraf ettiler. 
ADL ajanları bu faaliyetlerinde ilginç bir olayı da gerçekleştiriyorlar, FBI'ın istihbarat kayıtlarından yararlanıyorlardı. 
Abromowitz'in yakın arkadaşı Perle, bir Yahudi ve ADL yönetimiyle ilişki içinde. 

Uzun seneler Pentagon'un Türkiye sorumluluğunu yürüten Perle bir süre önce Irak'ı bölme planlarını Washington Post'a açıkça yazdı. Bosna'yla ilgili olarak ABD'de kurulan kriz merkezi ekibi içinde de yer alan Perle, Türkiye İran arasında savaş kışkırtıcılığında da başroldeydi. 


Gülen'in hamiliğine soyunan ADL, Moon Tarikatı ile de çok yakın ilişki içinde. Washington'daki iki büyük gazeteden biri olan Washington Times'ın sahibi Moon Tarikatı... ADL ve Moon Tarikatı bu gazete içinde birlikte çalışıyor. Gazete СЇА'пїп yayın organı olarak tanınıyor. 1981'de kurulan gazete, Reagan ve Bush'a olan yakınlığı ile tanınıyor. Moon Tarikatı, Kore'nin 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bölünmesinden hemen sonra kuruldu. Kurucusu CIA'nin yan kuruluşu gibi çalışan, Kore İstihbarat Teşkilatı. Kore nüfusunun yüzde onunun Budizm'den Hıristiyanlığa geçişini organize edenlerden. Bu çalışmalar sonucu bugün Güney Kore nüfusunda Hıristiyanların oranı yüzde 35'i buldu. 


Moon Tarikatı, CIA'nin dünya çapında kullandığı etkili bir gizleme aracı. 1980'li yıllarda tarikatın adı İrangate skandalına karıştı. Moon Tarikatı'nın bir süre önce ölen Türkiye temsilcisi Kasım Gülek, Gülen'in sağ koluydu”U0 


FETÖ CIA AJANLARINI AĞIRLADI 


17 Aralık ve 25 Aralık kirli darbe girişimleriyle gerçek niyeti ortaya çıkan Fetullah Gülen yapılanmasının maskesi iyice düşerken, Akit gazetesine konuşan eski bir Cemaat mensubu olan D.M., Gülen örgütünün Amerika'nın kontrolüne giriş sürecini anlattı. Şok ifşaatlarda bulunan Cemaat'in geçirdiği evrimde yaşananlar şöyle özetlenmektedir: 


“1989 yılında üniversiteyi kazandığı şehre gitmesiyle başladığı Cemaat serüvenini 2003 yılında bitiren D.M., en tepe isimlerle olan konuşmalarını ve gördüklerini anlattı. Üniversiteyi okuduğu ilde bir yandan da Zaman gazetesinin maaş almadan muhabirliğini yaptığını kaydeden D.M., 1992'de Cemaatin Orta Asya açılımı başlayınca, Cemaat bir seyahat şirketi kurmaya karar verdi ve -daha sonra ismi İlk Turizm olarak değiştirilen- Varlık Turizm kuruldu. Anadolu'daki genç öğretmenler bize gelir, biz de onların gidecekleri ülkeler- le işlemlerini hallederdik. Merhum Hacı Kemal Erimez, Saa- 


(70) Ergün Poyraz- Fetullah'ın Gerçek Yüzü, Otopsi Yayınevi,1. Basım Nisan 2000, sf 345-348 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dettin Başer, Nurettin Veren başımızdaydı. Bu isimler gecegündüz acentedeydi. Giden insan sayısı oldukça fazla idi ve farklı acenteleri kullanmak oldukça yüksek bir maliyet oluşturuyordu. 1992 Eylül'ünde 15 kişinin çalıştığı acentede çalışmaya başladım, dedi. 


Cemaat'in büyük kırılmayı 28 Şubat sürecine giden 1996 
yılında yaşadığını söyleyen D.M., “Bu okullar kuruldukları yıllarda dikkat çekmedi. Bunun yanında 96'da Orta Asya'daki okullarda -Cemaat'te de bu tabir kullanılır- fetret dönemi' yaşandı. Bazı belirsizlikler oluştu. Ama 2000'li yıllar itibariyle iş öyle bir noktaya geldi ki, Amerika'nın izin vermediği ülkede okul açılmaz hale geldi” diye konuştu. 


Bu süreçte Duşanbe'de Amerikan Büyükelçiliği'nin karşısındaki binanın satın alınmasına şahit oldum. Buradan giden öğretmen ve temsilciler, Amerikan Büyükelçiliği'nde kaldılar. Bu işin Amerikan kontrolüne girmesi Tacikistan'la başlar. O yıllarda Tacikistan'da yönetim değişikliği yaşandı ve Amerikan Büyükelçiliği yeniden açıldı” diyen D.M., Orta Asya'daki Gülen okullarının gerçek yüzünü açıkça gösteren bir anısını şu sözlerle anlattı: “Bir gün telefon çaldı, beni arayan "abi, "Tacikistan için öğretmenler gelecek, biletlerini kesip iyi bir şekilde ağırlayın” dedi. Karşımdaki öğretmenler Amerikalı Hıristiyanlar idi. 3-4 Amerikalı öğretmen, en genci 55 yaşında... Biletlerin tanzimi için pasaport istediğimde ceplerinden Amerikan servis pasaportunu çıkarttılar. Amerikan devletinin sadece resmi görevlilere verdiği “servis pasaportu” ile hallettiler işlemlerini... Şimdi servis pasaportu taşıyan bu adamlar, sadece ve sadece 450 Amerikan doları maaş alıyorlardı. 450 dolar maaş için Amerika'dan kalkıp Duşanbe'ye gidiyorlardı. Aklınız alıyor mu? Nerede kalacaklarını kendilerine sorduğumda Amerikan Büyükelçiliği'nde 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konaklayacaklarını söylediler. Cemaat'in Orta Asya ajanlarını ben uçurmuştum. Düzinelerce adamı gönderdik bu şekilde. 99'da kendi işlerim için bir Afrika ülkesini ziyaret ettiğimde de yine Amerikalı Hıristiyan öğretmenleri gördüm. 


Kafasına takılan bu olayı Gülen Cemaati'nin önemli isimlerinden İsmail Büyükçelebi'ye taşıdığını söyleyen D.M., sonrasında Cemaat büyükleriyle arasında geçen diyalogları da, “Bu kadar Amerikalının bizim içimizde ne işi vardı? Ben bunu sorduğumda Cemaat'in tepe isimlerinden İsmail Büyükçelebi, şunu söyledi: “Onlar bizi kullandıklarını sanıyor, ama aslında biz onları kullanıyoruz. Bir tanesi de, “Onlar bizi kullanıyor ama biz de Amerikalıları şakirt yapacağız’ dedi. İşte bu izinlerden sonra Amerika'da bu okullar açıldı, sayısı arttı. 
Ben şu anda korkuyorum. Devletin her noktasına kadar girmiş bir yapılanma böylesine etkinken, ben ismimin gazetenizde çıkmasından korkuyorum. Cemaat'in beni öldüreceğini sanmıyorum, ölmekten beter edeceğinden ise eminim. Benim şirketimin de batmasına sebep oldular daha önce...”U) 


YAHUDİ MAFYASI ADL ve GÜLEN 
İLİŞKİSİ 

Gülen fikri yaşantısı içinde çok zikzaklar çizen birisidir. 
Bunun adını her ne kadar kendisi değişim koysa da bu aslında zamana ve zemine göre menfaat karşısında eğilme- den başka bir şey değildir. Bunun neticesi olarak Gülen daha önce terörist dediği kesimlerle daha sonra dostluk kurmaktan çekinmemiştir. 


(71) Vakit Gazetesi, 24 Mart 2014, http://www.medyagundem.com/ cemaat-cia-ajanlarini-agirladi/ 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тето К" 
Fethullah Gülen ile Abraham Foxman 
Arasındaki İlişki Ne?? 


ÖRGÜT DEDİĞİ YAHUDİ ADL ÖRGÜTÜNÜN BAŞKANI.. 
Gülen'in bu anlamla dost olduğu kurumlardan biri de geçmişte hakkında dünyanın en kanlı örgütü dediği ve ABD'li Yahudilerin kurmuş olduğu ADL isimli Yahudi kuruluşudur. Bunu teyit etmek için kendi gazetelerinin değişik nüshalarına bakmak yeterlidir. Ben burada sadece küçük bir örnek vereceğim: 


10 Mart 1998 tarihli Zaman gazetesinde şöyle bir haber 
yer almıştı: 


“3 gündür Türkiye'de bulunan Yahudi Liderler Heyeti, Başbakan Yılmaz, Orgeneral Çevik Bir, TBMM Başkanı Çetin ve Dışişleri Bakanı Cem'den sonra Gülen ile görüştü... 
55 Yahudi örgütünü temsilen Türkiye'de bulunan 59 kişilik (AYÖBK) Amerikan Yahudi Örgütleri Başkanları Konferansı Heyeti, Gülen'in Türkiye'deki ve yurtdışındaki çabalarını önümüzdeki yüzyılın ‘barış’ asrı olması açısından önemsediklerini ve söz konusu projeye büyük ilgi duyduklarını belirttiler...” 
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Zaman gazetesinin “Yahudi Liderler Heyeti”, diye lanse ettiği kişiler ABD'nin en karanlık örgütlerinden biri olan ADL'nin en üst düzey yöneticileridir. Bu ziyaretle ilgili Türk kamuoyunda ciddi rahatsızlıklar dile getirilmiştir. M. Emin Koç Yeni Mesaj gazetesinde yazdığı bir makale de ADLnin nasıl bir mafya örgütlenmesi olduğunu ve Gülen'in de onlarla nasıl işbirliği yaptıklarını kaleme alarak dikkatlere sundu. Tarihi bir belge niteliği taşıyan bu makaleyi meselenin önemine binaen buraya aktarıyoruz: 


“ABD'de Yahudi mafyası: ADL ve Gülen Efendi'nin diyalog masalı” başlıklı makalem, bazı diyalogcu aymazları şok etmiş olacak ki, internete sarıldılar... Zaman gazetesinin internetteki ilgili sayfasına gittiler; heyhat, baktılar ki haber tıraşlanmış. Haberin “ADL tarafından Gülen Efendiye yazdırılan diyalog kitabı” kısmı çıkartılmış. 
Aynı Zaman”ın yine köşemde sunduğum 2 Mart 2005 tarihli ve Serkan Talan imzalı “Misyonerler faaliyetini yaygınlaştırdı. Türkiye'de 25 bin kilise ev açıldı” haber, internetten çıkartılmış. Vatikan'da mevta Papa'nın elini öpen Müslüman kılıklı diyalog evlatları, bu vahim Haçlı işlerini internetten veya arşivlerden kaldırabilirler; ama milletimizin hafızasından ve Kiramen Kâtibin Melekleri'nin ilahi kayıtlarından çıkartamazlar.” 


Gelelim ADL ve Gülen Efendi'nin Zaman'a yansıyan haberlerine... Bakın bakalım kimin eli kimin cebinde, kim kimlerin adamı, kim kimler adına diyalog işine taşeronluk yapıyor, kim kimlerin teklifiyle diyalog masalı yazıyor? 


Önce, 20 Kasım 1992 günkü Zaman'ın 2. sayfasındaki ABD'de Yahudi Mafyası: Арі’ başlıklı ve Yunus Altınöz imzalı araştırmadan bazı bölümleri aktaralım: 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“İngiliz Farmasonluğu'nun Yahudi kolu olan B'nai Brith'in etkisi altındaki ADL (Anti-Defamation League) 1913 yılında kurulmuştur... ADL adeta, Amerikan mafyasının halkla ilişkiler bürosu gibidir.. Kurdukları “Denizaşırı Yatırımcılar Servisi” adlı şirketle milletlerarası silah ve uyuşturucu kaçakçılığı, kirli parayı aklama gibi işleri yürütmektedir. İşgal altındaki Filistin topraklarında ve Kudüs'ün Hıristiyan ve Müslüman bölgesinde geniş arazilerin kanunsuz alım-satımının ortaya çıkarıldığı emlak skandalı da yine işin içinde ADL'nin varlığını ortaya koyuyor.. 


ADL, Amerika içinde FBI kanallı muhtelif operasyonlarla ilişkisini sürdürdü. FBI ise kongre tarafından suçlandığı zaman suçu daima ADL'nin üzerine attı... ADL'nin bilinen cinayetleri şunlardır: 15 Ağustos 1985'te Kafkasyalı Müslüman lider Tscherim Sobzocov, evinin önünde bombalı saldırı sonucu öldürüldü... Musevi iken Hak din olan İslâm'a dönüş yapan Prof. İsmail Reca Faruki ve eşi 1985'in Ramazan'ında sabaha karşı evlerinde bıçaklanarak öldürüldüler... Gandhı ve Palme suikastlarının arkasında da ADLyi görmekteyiz... 


ADL, tam mesai ile çalışan gizli istihbarat memurlarının bir kısmını Amerikan Hükümeti Adalet Bakanlığı'na bağlı Özel soruşturmalar Ofisi'nde (OSI), bir kısmını da İsrail otoriteleriyle Tel Aviv'de çalıştırmaktadır... İsrail Devleti kurulduğundan beri ADL, İsrail Gizli Servisi MOSSAD ile hususi ilişkilerini daima sürdürmüş, İsrail mafyasıyla da yakın bağlantılar kurmuştur... ADL-Sharon grubu ihtilaflı bölgelerde satın aldıkları evlerde militan Yahudileri yetiştirdiler...” 


Kim yazıyor bütün bunları ve daha fazlasını; 20 Kasım 
1992 günkü Zaman gazetesi... Dilerseniz ADLye ilişkin bilgileri tekrar okuyun. 
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Gelelim 10 Mart 1998 günkü aynı Zaman gazetesinin “Diyalog çabaları devam ediyor” başlıklı ve Selçuk Gültaşlı imzalı haberine: “Türkiye'de bulunan Yahudi Liderler Heyeti, Başbakan Yılmaz, Orgeneral Çevik Bir, TBMM Başkanı Çetin ve Dışişleri Bakanı Cem'den sonra Fetullah Gülen ile görüştü... 55 Yahudi örgütünü temsilen Türkiye'de bulunan 59 
kişilik (AYÖBK) Amerikan Yahudi Örgütleri Başkanları Konferansı Heyeti, Fetullah Gülen'in Türkiye'deki ve yurtdışındaki çabalarını önümüzdeki yüzyılın barış” asrı olması açısından önemsediklerini ve söz konusu projeye büyük ilgi duyduklarını belirttiler. Görüşmede; Gülen'in, ABD'nin en etkili Yahudi Lobisi olan ADL'nin (Anti-Defamation League) teklifiyle hazırladığı hoşgörü ve diyalogla ilgili kitap da gündeme geldi. Gülen, İngilizce olarak hazırlanan kitap üzerindeki çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu, bittiğinde insanların hizmetine sunacağını söyledi. Kitap, ADL tarafından basılarak dünyanın dört bir yanında dağıtılacak...”79 


Tek harf dahi ilave etmeden aktardım; 10 Mart 1998 
günkü Zaman gazetesi aynen böyle yazıyor. 


Şimdi anladınız mı ADL kim, Gülen ne iş yapar? “Hoşgörü masalı ve diyalog kitabı” ne? Hâlâ fark edemediyseniz her iki Zaman haberini tekrar okuyun lütfen; gerçekler zamanla anlaşılır çünkü. Hayırdır, bazıları şoka girmiş gibi... 
Bu 10 Mart 1998 haberi soğuk duş etkisi yaptı herhalde? 
Şimdi tekrar değerlendirin bakalım; bu diyalog işi Türk orijinli miymiş, ABD uzantılı Vatikan orijinli mi, yoksa ADL orijinli miymiş? Âlemlere rahmet Hz. Muhammed(sav)'i ve O'nun Medine Vesikası'nı Vatikan'ın ve ADL'nin diyalog işinde diline dolayanların, Ümmet-i Muhammed'in seçkin 


(72) “Diyalog Çabaları Devam Ediyor’, 10 Mart 1998, Selçuk Gültaşlı, Zaman gazetesi 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topluluğu yüce milletimize neler yapabileceklerini varın siz hesap edin...V9) 


CLA”NIN “FAVORİ? TÜRK İMAMI... 


Dünya genelindeki istihbarat servislerinin faaliyetlerini yakından takip eden Intelligence Online dergisi, Gülen örgütünün Amerikan istihbarat servisleri ile geniş ilişkilere sahip olduğunu belirterek, Gülen'in neden CIA'nın “Favori imamı” olduğuna açıklık getirdi. 


Türkiye'deki birçok siyasi operasyon arkasındaki güç olduğu ve devlet kurumlarına geniş bir şekilde sızdığı yönündeki şüphelerin odağı olan Gülen cemaatinin uluslar arası alandaki CIA bağlantıları da ortaya çıktı. 


Gülen Cemaati bugün dünya genelinde yüzlerce okulu yönetiyor ve milyonu aşkın üyesinin bulunduğu belirtiliyor. 
Başta Rusya ve bazı Arap ülkeler olmak üzere birçok devlet bu tarikatın faaliyetlerini yakından izliyor. Rusya'da sert yasaklar getirilirken, Suudi Arabistan'da da tarikatın açık faaliyet yürütmesine izin verilmiyor. Avrupa ülkeleri de zaman zaman bu tarikatın okullarını mercek altına alıyor. Birer asimilasyon merkezleri olarak çalışan okullarda, Türkçü bir anlayış adı altında örtülü bir ırkçılık aşılanıyor. 


İstihbarat servislerinin faaliyetlerini yakından takip eden Fransız Intelligence Online dergisine göre 11 Eylül 
2001 saldırılarından kısa bir süre sonra Pensilvanya'ya 
yerleştirilen Gülen örgütünün Amerikan istihbaratı ile geniş ilişkileri var. Yazılı baskısı da olan site, “İmam 


(73)M. Emin Koç - 6 NİSAN 2005 - Yeni Mesaj gazetesi 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Washington'un cihatçı grupların etkisine karşı koymasına hizmet eden ılımlı bir İslâmi vaaz ediyor” diye kaydediyor. 


Gülen Cemaatini “dini komandolar” şeklinde tanımlayan Paris merkezli Intelligence Online, 1990'lı yıllarda Gülen hareketi üzerine birçok soruşturmayı bizzat takip eden eski MİT İstanbul sorumlusu Nuri Gündeş'in Aralık'ta yayınlanan kitabına da dikkat çekti. Gündeş, 1990'lı yıllarda tarikata Kırgızistan ve Özbekistan'daki okullarda 130 CIA ajanının bulunduğunu belirtiyordu. 


Yemen'de de benzer faaliyetler ortaya çıkmıştı. ANF'de 6 
Mart 2011 tarihinde yayınlanan “Gülen Cemaati Yemen'de 
neyin peşinde?” başlıklı haberde Yemen'de Temmuz 2009 
yılında Gülen Cemaati'ne bağlı bir kişinin CIA bağlantılı olduğu gerekçesiyle El Kaide'nin saldırısına uğradığı kaydedilmişti. Intelligence Online, 1998 yılından beri ABD'de yaşayan Gülen'in 2008 yılında CIA'nın iki emektarı olan Graham Fuller ile George Fidas'ın desteğiyle ikamet izni aldığı- na işaret ediyor. Fuller, Kabil'de eski istasyon şefi iken Fidas ise CIA'dan Analiz ve Prodüksiyon Direktörü olarak emekli olmuştu. Fransız site, Gülen'in Citizenship & Immigration Services'teki (Vatandaşlık ve Göç Dairesi) davasında Amerikan yönetimi temsilcilerinin de cemaatin CIA ile olan ilişkileri konusundaki şüpheleri dile getirdiğini hatırlatıyor. 


Gülen'in hareketin merkezini on yıl önce Pensilvanya'daki küçük Saylorsburg kentine yerleştirdiğini vurgulayan Intelligence Online, şunları kaydetti: “Gülen'in Müslüman dünyasında Amerikan diplomasisine çok yakın pozisyonları savunuyor. Türk Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan birkaç yıldır Tahran ile yakınlaşma siyaseti yürütürken, Gülen Tahran'a karşı çok eleştirel duruyor. Ankara'nın desteklediği Türk İslâmi 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STK'sı olan IHH'nın Mayıs 2010'da İsrail'in Gazze ambargosunu kırmak teşebbüsüne de tepki gösterdi. Uzun zamandır Orta Asya ve Afganistan'da bulunan Gülen'in örgütü bir süre önce Müslüman Afrika ülkeleri ile Avrupa'da da gelişti. Eylül 2009'da hareket, Villeneuve-Saint-Georges'da (Paris'in Val- de-Marne bölgesinde) Educactive adlı özel bir kolej açtı.” 


Ilımlı bir İslâm ve dinler arası hoşgörüyü öğütleyen Gülen örgütünün kendi davalarına çekmek için Fundamentalist militanlarla da ilişki kurmaktan çekinmediğini belirten Intelligence Online, “Organizasyonun sahip olduğu önemli mali imkânlar, dönmeyi (din/düşünce değiştirme) kolaylaştırıyor. Ama bu uygulama risksiz değil: 2003'te hareketin Malawi'deki bir okulunda çalışan beş öğretmen, belirsiz uluslar arası cihatçılarla ilişki kurduğu için tutuklandı ve Guantanamoya götürüldü. Bir yıl sonra komşu Botswana'da örgütün bir ücretli çalışanı aynı akıbete uğradı. Bu iki olay başlangıçta Gülen ve müritleri karşısında FBTda güvensizlige yola açtı ve ancak CIA'nın müdahalesi sonucunda Gülen'in ABD'de ikamet etmesine izin verildi.” diye belirtiyor.79 


AYTUNÇ ALTINDAL DA GÜLEN 
ISTIHBARATÇI DIYOR 


Gülen'in uluslar arası arenalarda istihbarat örgütleriyle içli dışlı olması, birçok araştırmacının da dikkatini çekmiştir. Özellikle “dinler arası diyalog” çalışmaları çerçevesinde meseleye yaklaşan bazı araştırmacılar, Gülen'in bu uluslar arası oyunda bir figüran olduğunu ileri sürmüşlerdir. Gülen'in “Dinler arası diyalog” çerçevesinde bir pi- 


(74) Intelligence Online, 19 Mart 2011, http://www.firatnews.com / index.php?rupel-nuce&nucelD-42078/anf 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yon olduğunu ileri süren araştırmacılardan biri de Aytunç Altındal”dır. “Dinler arasında diyalog diye bir şey olamaz” diyen uzman araştırmacı Altındal, “diyalog” kelimesinde saklı duran ihaneti ve bu kelimenin Vatikan literatüründe ne anlama geldiğini ise şöyle ifade ediyor: 


“Dinler arası Diyalog diye bir olay olmaz. Neden? Dindarlar arasında diyalog olur, kültürler arasında diyalog olur, kültür adamları arasında diyalog olur. Diyalog, siyasi bir kavramdır ve dine adapte edilemez. Mesele burada. 
Bu birincisi husustu. İkincisi, diyalog demek, dia-logos demektir. Yani iki mantık demektir. Bu ise dinin mantık açısından ele alınmasını, rasyonalizm açısından ele alınmasını öngörüyor demektir ki bu zaten dinen caiz değildir. Hata buradadır. Gülen ve çevresinin yaptığı en büyük hata, diyalog kelimesinin ne anlama geldiğini, Hıristiyan literatüründe ne anlam ifade ettiğini bilmemelerinden kaynaklanıyor. Şimdi; dia-logos iki mantık demektir. Logos, aynı zamanda İsa demektir. Logos, iki İsa'yı ele almak demektir. 
Onun için böyle bir diyalog mümkün değildir. İslâm dinin- de de dinler arası diyalog diye bir kavram yoktur ve olması da imkânsızdır. Ama dindar bir Müslüman'la dindar bir Hıristiyan oturup konuşabilir. Görüş alışverişinde bulunabilirler. Ama dinlerin arasında diyalog kurulamaz. Çünkü dinlerde (dia-logos) iki tane logos yoktur.”(9) 


Altındal'ın “Dinler arasında diyalog diye bir şey olamaz” ikazları tesir etmiş olacak ki, Gülen ve grubu, ilk dönemlerde kullandıkları “Dinler arası diyalog” kavramını değiştirip, “dindarlar arası diyalog” ya da “Kültürler arası diyalog” gibi kavramları kullanmaya başlamışlardır. Aslında yukarıdaki iddiaları bundan 25-30 yıl önce Prof. Dr. Suat Yıldırım tarafından da yazılmıştır. Suat Yıldırım, 1983 yılında yazdığı ve Gülen'e ait Nil Yayınları arasında piyasaya çıkardığı “Kaynaklarına Göre Hıristiyanlık” isimli kitabında Papalığın dinler arası diyalog çalışmalarının, özellikle Kurtuluş mücadelesi veren Müslümanların bu azimlerini kırma- ya yönelik çalışmalar olduğunu, diğer bir sebebin de bitmek üzere olan Hıristiyanlığın yeniden dirilme hareketi anlamını taşıdığını yazmıştır. Fakat ne hikmetse aynı Suat Yıldırım, 1995 yılından sonra kitabının aksine dinler arası diyalog çalışmalarının organizesinde çalışmış ve bu misyonu övmeye başlamıştır. 


Aytunç Altındal'ın bu konudaki iddialarına ve dikkat çektiği noktaya devam edelim: 


“Dinler Arası Diyalogdan bizim çıkardığımız sonuç ile Vatikan'ın vardığı netice birbirinden çok farklı. Vatikan, diyalogdan Müslüman dünyasına kendi tezlerini kabul ettirme, alıştırmayı anlıyor. Tek taraflı bir çıkar söz konusu. Mevcut potansiyel tehlike çok iyi hissedilmedi ve kavranılmadı.” 
diyen araştırmacı Tuncer Günay, misyonerlik.com'a vermiş olduğu röportajda bu ifadeleri kullanırken; Günay'ı destekler mahiyetteki bir diğer açıklama da, Gazi Üniversitesi Ço- 
(75) http:/ /ifsa.blogcu.com /hilale-kasteden-hacli-misyonerleri /496685 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rum İlahiyat Fakültesi Kelâm Bilim Dalı Öğretim üyesi olan Prof. Dr. Nadim Macit'ten geldi. Macit, 2023 dergisinin Mayıs 2005 tarihli sayısında yayınlamış olduğu makalesinde şu ifadelere yer verdi: 


“Hoşgörü ve diyalog; stratejik nöbet değişimine bağlı olarak küresel aktörlerin İslâm dünyasına yönelik işgalci ve sömürgeci hareketlerini en etkili biçimde meşrulaştıran bir din anlayışı sunma projesidir. Bunun adı da küresel stratejik amaçlara uydurulmuş Ilımlı İslâm projesidir. Aktörleri ise, uluslar arası boyut kazanmış bir cemaat ve bu cemaatin üniversitelere, özellikle ilahiyat fakültelerine kadar uzanan açıkve gizli sözcüleridir. 


Bu noktaya kadar ortaya konulan bilgi, belge ve görüşler ışığında anlaşılan odur ki, bugün yeryüzünde toptan ifsada sebebiyet verecek bir çalışma içerisine girilmiştir. Yeni bir dünya, ya da diğer adıyla İslâmsız bir dünya projesi adı altında tek bir dini, tek bir dili, tek bir görüşü olan ve bütün bir dünyayı kapsayacak boyutlara ulaşması amaçlanan bir dünya projesinin uygulanma aşamasındayız. Bu projenin en önemli bölümünü ise Türkiye ve Türkiye üzerinden ulaşılması planlanan hedefler ve stratejik noktalar teşkil etmektedir. Bu projenin en önemli saç ayaklarından birisi de misyonerlik faaliyetleridir. Aynı zamanda projenin dini boyutunu da oluşturan bu faaliyetler, açıkça görülmektedir ki, bugün bütün bir dünyaya olduğu gibi ülkemize de sınır güvenliği ve stratejik güvenlik açısından tehdit oluşturmaktadır. 
Dinler arası Diyalog ve Ilımlı İslâm safsatalarının doruk noktaya ulaştığı günümüz dünyasında, Müslümanların çektikleri acı, keder, üzüntü ve işkenceler asla gözlerden kaçmamaktadır. Dün 11 Eylül bahanesiyle İslâm Dünyasına karşı yeni bir Haçlı Seferi başlattığını açıkça ilan eden Bush ve yandaşlarının Ilımlı İslâm ya da Dinler Arası Diyalog projeleri nasıl olurda kabul görebilir? Vatikan'da Türk bayrağını paspas yapıp üzerinde poz veren bir papaya karşı nasıl olurda sevgi ve saygı dolu ifadelerle mektuplar yazılır? Asla unutulmamalıdır ki; bütün bu faaliyetlerin tek bir amacı vardır; o da bu ve benzeri projelerle Müslümanları kendi öz kimliklerin- den soğutarak yeryüzünde İslâmsız bir dünya kurmaktır.”(9 


CIA BAŞKANININ GÜLEN TEKLİFİ 


Gülen'in CIA ve diğer istihbarat örgütleriyle irtibatı ister istemez hakkında çok haber ve makale çıkmasına sebep olmuştur. İnsanlar ister istemez bu kadar birbiri içine girmiş yapılarda kimin kimle ilişkisi olduğunu irdelemek istiyordu. 


Gülen'in CIA ile ilişkisini bir makale ile izah etmeye çalışan Yeni Şafak Gazetesi yazarı ve aynı zamanda Ankara temsilcisi olan Abdulkadir Selvi, CIA başkanının Gülen'le ilginç bir teklifte bulunduğunu yazmıştı. Makalesinde ilginç ayrıntılara da yer verdi: 


“12 Eylül darbesinin en sıkı bir şekilde uygulandığı günlerdi. 1981 yılıydı. Gri bir şehir olan Ankara, daha da griydi. Maltepe'den Tandoğan'a yürüyordum. Arananların isimleri ve fotoğraflarının bulunduğu afişler, Aranıyor” diye elektrik direklerine asılmıştı. Fetullah Gülen'in fotoğrafını ilk olarak orada gördüm. Sağdan soldan arananlar arasında Gülen'in ismi ve fotoğrafı da yer alıyordu. İçim sızlamıştı. 
Başbakan'ın, ABD'den, Gülen'in iadesini istemesi karşısında 


(76) http://www.forumturka.net/forum/showthread. 
php?t-30247&page-8 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karışık duygular yaşadım. Bir kez daha, birkaç ay içerisinde nereden nereye gelindi diye muhasebe yaptım. Peki, Gülen'in iadesi konusunda başlamış bir çalışma var mı? Bu açıdan dünkü MGK toplantısı çok önemliydi. Daha önce, “Mücadele- mi kendim yaparım'diyen Başbakan, dinlemelerin ulusal güvenliği tehdit edecek noktayı çoktan aştığını görünce, bu direncinden vazgeçti. MGK kararı ondan sonraki adımdı. Dün de MGK toplantısının devam ettiği saatlerde, Gülen hakkında darbeye teşebbüsten soruşturma açıldı. Darbeye teşebbüs ABD ile Türkiye arasındaki suçluların iadesi anlaşmasının kapsamına giriyor. Bunu belirtmekle birlikte, ABD'nin, Gülen'i iade etmesi bekleniyor mu?” 


Önce bir anekdot aktaracağım. 


Taha Kıvanç, 4 Eylül 2012 tarihli Star Gazetesi'ndeki köşesinde, bir ziyaretten söz ediyordu. 'CIA Başkanı David Petraeus İstanbul'dan rüzgâr gibi geçti. Niyeyse, CIA Başkanı'nın bu defaki gelişi olağanüstü sessiz gerçekleşti” CIA Başkanı Petraeus”un ziyaretiydi bu. Taha Kıvanç, “Petraeus”un aslında iki duraklı bir gezi için bölgemize geldiğini neden kimse fark etmemiş? Oysa Petraeus İstanbul'da yaptığı görüşmelerden sonra uçağının istikametini ikinci durağı Tel Aviv”e çevirtti” diye uyarıyordu. 
Bu süreci iyi koklayan isimlerden birisi de Radikal Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can'dı. Eyüp Can'ın 6 Eylül tarihli yazısında, “CIA Başkanı bastırdı, İsrail özür dileyecek' diyordu. 


Bu kulisin doğruluğu, İsrail'in özür dilemesiyle ortaya çıktı. Eyüp Can, yazısını, 'Fehmi Koru'ya haber vereyim istedim. İsrail bu kez özür dileyecek’ diye bitiriyordu. Ben de size haber vereyim istedim, bu görüşmenin sır gibi sakla- 
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9 GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAZARLAR AKTÜEL EĞİTİM 


feni Şafak 
GEÇEN CIA Başkanı'nın Gülen teklifi 
12 Eylül darbesinin en sıkı bir şekilde uygulandığı 
günlerdi. 
1981 yılıydı. 
Gri bir şehir olan Ankara, daha da griydi. 


Maltepe'den Tandoğan'a yürüyordum. 


nan bir ayağı daha var. O boyutunu birkaç kaynaktan teyit etmeye çalıştığım için ancak bugün yazabiliyorum. CIA Başkanı, bu ziyaretinde ısrarla Başbakan'la görüşmek istiyor. Ancak Başbakan biraz mesafeli davranma adına, görüşmeye istekli gözükmüyor. Talepler artınca, 'Hep aynı şeyler konuşuluyor’ diye geri çeviriyor. Ancak, ‘Efendim size söyleyeceği çok önemli bir şey varmış” denilince kabul ediyor. 


Görüşmenin ilk 20 dakikasında Petraeus, çok önemli bir şey söylemiyor. İsrail'le özür konusunu açıyor, bilinen istihbaratçı değerlendirmelerinde bulunuyor. Başbakan bunun üzerine, “Hani çok önemli bir şey söyleyecekti' havasında baktıktan sonra kısa bir süre daha dinlediği konuğuna, görüşmenin bittiğine dair vücut diliyle bir mesaj veriyor. 


Petraeus bu sinyali alıyor tam kalkmak üzereyken, “Aslında ben size çok önemli bir şey söyleyecektim' diyor. Başbakan, 'Zaten görüşmeyi bunun için istemiştiniz' diye baktıktan sonra, “Sizi dinliyorum’ karşılığını veriyor. CIA Başkanı Petraeus, “Siz İsrail'in özrünü kabul edin, biz de sizin Cemaat'le ilişkilerinizi düzenleyelim’ diye teklifte bulunuyor. Başbakan, 'Bu kadar mı içli dışlılar? demekten kendini alamıyor, ama CIA Başkanı'na olumlu ya da olumsuz hiçbir yanıt vermiyor. 


Dikkat edin. Tarih 2012 yılı Eylül ayı. Yani henüz 17 Aralık 2013 tarihli darbe girişimi gerçekleşmemiş. Beddualar edilmemiş, Haşhaşi lafları söylenmemiş. AK Parti ile Cemaat'in arası, şeker renk ama bu henüz dışarıya aksetmemiş. CIA bile biliyor. Hem de aranızı düzeltelim diye bizim Başbakanımıza teklifte bulunuyor. ABD, Gülen'i iade 


eder mi sorusuna bir de bu pencereden bakın istedim.) 


ALMAN HÜKÜMETİ'NE CIA - GÜLEN 
İLİŞKİSİ SORULDU 


Gülen'in uluslar arası istihbarat örgütleriyle sıkı ilişkisi zaman zaman dünya kamuoyuna gelmekte ve değişik tartışmalara sebebiyet vermektedir. Gülen'in istihbarat ilişkilerinden rahatsız olan ülkelerden biri de Almanya'dır. 
Almanya'da faaliyette bulunan Sol Parti (Die Linke), 12 
Ekim 2011 tarihinde Gülen Grubu'nun ülkedeki faaliyetleriile ilgili CDU/CSU ve FDP koalisyon hükümetine 17 soruluk önerge sundu. Önergede hükümetin cemaate doğrudan ve dolaylı desteği de soruldu. 


Frankfurt - Sol Parti Milletvekilleri Ulla Jelpke, Wolfgang Gehrcke, Andrej Hunko ve Ingrid Remmers tarafından hazırlanıp, Grup Başkanı Dr. Gregor Gysi'nin imzasını taşıyan önergede, Gülen Grubu'nun dünya çapında çalışan bir ekonomik şirket, ve medya kuruluşları ağına sahip ol- 


(77) CIA Başkanı'nın Gülen Teklifi, Yenişafak Gazetesi Ankara temsilcisi 
Abdulkadir Selvi, 1 Mayıs 2014 
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duğu kaydediliyor. Gülen”i “Pantürkist milliyetçiliğin temsilcisi” olarak nitelendiren Sol Parti, Almanya”da neredeyse her büyük şehirde eğitim kurumlarına sahip olduğuna dikkat çekiyor. 1990'lı yıllardan beri Almanya'da ders yardımı adı altında bu eğitim kuruluşlarını adım adım genişleten Gülen örgütü, uzun yıllar boyu cemaat ile ilişkilerini reddediyordu. Ancak son yıllarda bu konuda bir degişim yaşandı. Almanya'da faaliyet yürüten birçok kuruluş, artık Gülen örgütü ile bağını inkâr etmiyor. Örneğin Berlin'deki Tüdesb Eğitim Enstitüsü koordinatörü İrfan Kumru, geçen yıl Alman Die Zeit gazetesine verdiği demeçte Gülen'in eserlerini düzenli bir şekilde okuduğunu ve ideallerini benimsediğini ifade etmişti. Tüdesb, sırf başkent Berlin'de dört kreş, altı dershane, bir lise, bir ilkokul ve bir ortaokula sahip. 


“Jane's Defence Weekly Magazin” isimli Londra merkezli güvenlik politikası dergisinin 29 Ocak 2009 tarihli sayısında Gülen Grubu'yla ilgili çıkan analize dikkat çeken Sol Parti milletvekilleri, “yeni bir derin devlet inşa ettiği” şeklinde iddialara da işaret etti. Gülen Grubu'nun kapsamlı bir şekilde yasadışı dinleme yöntemlerini kullandığını da belirten Sol Parti, bazı BDT ülkelerinde Gülen Grubu'na bağlı okulların “Pantürkist propaganda” nedeniyle kapatıldığını hatırlattı. 


Federal hükümetin on gün içinde yanıtlaması beklenen kapsamlı soru önergesi şöyle: 


* Federal Hükümet, Fetullah Gülen Grubu ile ilgili anayasal açıdan da önem arz eden hangi bilgilere sahip? 


* Hükümet, Fetullah Gülen ve yandaşlarının temsil ettigi dünya görüşünün Almanya'nın anayasasıyla bağdaştığını düşünüyor mu? 
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* Alman resmi makamlarla Fetullah Gülen Grubu veya ona yakın dernekler arasında ilişkiler kuruldu mu? 


* Hükümet, Fetullah Gülen Grubu'nun Almanya'daki toplumsal ve resmi yapılara sızdığı konusunda hangi bilgilere sahip? 


* Hükümet, Fetullah Gülen Grubu'nun Almanya'daki siyasi partilerle bağlarına ilişkin hangi bilgilere sahip? 


* Fetullah Gülen Grubu'nun ya da ona yakın duran derneklerin organizasyon, proje veya etkinlikleri hangi düzeyde maddi destek aldı? 


* Fetullah Gülen Grubu'na yakın duran ya da ona bağlı olan hangi dernek ve örgütler hükümetin bilgisi dâhilinde Almanya'da faaliyet yürütüyor? 


* Hükümet, Fetullah Gülen Grubu'na yakın duran veya ona bağlı olan hangi Almanca yayınları (gazeteler, dergiler, yayınevleri, internet siteleri vs.) biliyor? 


* Hükümet, Gülen Grubu'na yakın duran veya bağlı olup Almanya'da faaliyet yürüten hangi okul ve dershaneleri biliyor? 


* Hükümet, Fetullah Gülen Grubu'na yakın duran veya bağlı olan hangi şirketleri biliyor? 


* Hükümetin tahminlerine göre Fetullah Gülen'in Almanya'daki taraftar sayısı ne kadar? 


* Hükümet, Gülen Grubu'nun Türk aşırı sağcılarla ilişkisi hakkında hangi bilgilere sahip? 


*Hükümet, Gülen Grubu'nun Almanya'daki Milli Görüş'le ilişkisi hakkında hangi bilgilere sahip? 
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* Kaç ve hangi durumda, Almanya'da Fetullah Gülen Grubu'na yakın duran veya bağlı olan okullara eğitim izni tanınmadı veya iptal edildi? (Lütfen sebepleri de bildirin) 


* Hükümet, Gülen Grubu'nun Türkiye'deki devlet yapılarına sızması ile ilgili hangi düzeyde bilgi sahibi? 


* Hükümet, Gülen Grubu'nun Türkiye'deki karşıtlarına uygulanan devlet baskısı konusunda hangi bilgilere sahip? 


* Hükümet, Gülen Grubu'nun CIA ile ilişkileri hakkında hangi bilgilere sahip?) 


CIA VE FBI”DAKİ GÜLEN 
KASETLERİNDE NE VAR? 


Gülen'ın CIA bağlantılarının var olduğunu iddia edenler arasında Ergenekon davasından tutuklanan ve belli bir müddet ceza yattıktan sonra tahliye edilen gazeteci - yazar Müyesser Yıldız da vardır. Yıldız bu hususla alakalı kaleme aldığı bir makalede Teksas Üniversitesi Hukuk Fakültesi Profesörü James C. Harrington'ın yazdığı, “Fetullah Gülen'in Hukuk Serüveni”ni bizlere aktardı. İlginç ve derin bağlantılara dikkat çeken makaleyi okuduğunuzda Gülen'in bağlantılarının hangi noktalardan başladığını ve hangi yollardan ilerlediğini daha iyi göreceksiniz: “Teksas Üniversitesi Hukuk Fakültesi Profesörü James C. Harrington, “Fetullah Gülen'in Hukuk Serüveni”ni yazdı. İlk bakışta, Cemaat yazdırmış” gibi bağırıyor. Gülen'in Türkiye'deki davalarını, “müthiş bir hukuk mücadelesi” diye nitelendiren Prof. Har- 


(78) http:/ /vvvvv,.odatv.com// mob n.php?nzkuzu-postundakikurt-2104131200 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rington, beraat gününün “Gülen ve Türkiye'deki sivil haklar ile demokrasi için bir zafer, Gülen'i bitirmek isteyenler için ise bir hüsran günü” olduğunu coşkuyla anlatıyor. Ama tuhaftır; sık sık davaların seyrinin 2003-2006 arasında TCK ve Terörle Mücadele Yasası'nda AB'nin zorlamasıyla yapılan düzenlemeler sayesinde değiştiğini de vurguluyor. Buna bakınca, cemaatin AB düşkünlüğü daha bir ete-kemiğe bürünüyor haliyle!.. Bir hukukçu olmasına rağmen “Ergenekon- Balyoz' iddialarını olmuş-bitmiş gibi yansıtması Harrington'un duruşu hakkında sizlere herhalde bir fikir verecektir. Bu tespitlerden sonra gelelim sadede... Harrington dipnotlarına ilginç detaylar sıkıştırmış. Daha önce yazılmış, çizilmiş, konuşulmuş olabilir; ben bilmiyorum. Öyle de olsa, özellikle ülkemizde son dönemde yaşanan videolu, kasetli, kes-yapıştırlı, uydurma belgeli operasyonlar bağlamında üzerinde bir kez daha durulmasını gerektiriyor. 


Bu ne mi? CIA ve FBI'ın elinde Gülen'in kasetleri varmış ve Gülen bunları almak için epey uğraşmış. Anladığım kadarıyla da biri alınmış, ikincisi meçhul. Peki, bunlar ne zaman, neden, nasıl çekilmiş ve içinde ne var? Hikâye şöyle: 


Gülen ABD'ye “Hicret”ten sonra 2001'de özel göçmen ve din adamı vizesi almak için Göçmenlik Bürosu”na başvurur. 
Başvuru 2002”de onaylanır, böylece daimi oturma vizesinin önü açılır. Her şey normal giderken işlemler 2004'ten itibaren yavaşlamaya başlar. Bu arada 1 Mart 2003'e kadar Adalet Bakanlığı'na bağlı olan Göçmenlik Bürosu, bu tarihten sonra İç Güvenlik Bakanlığı Kamu Güvenlik Teşkilâtı'na bağlanmış, adı da Göçmenlik ve Vatandaşlık Bürosu olmuştur. 


12 Ocak 2006'da ABD hükümeti, Philadelphia Göçmenlik Bürosu'nda Gülen'le “ikinci bir görüşme” talebinde bulunur. İyi de ilki ne zaman olmuştur? Buna dair bilgiyi 2005'e ait şu dipnotta buluyoruz: Gülen'in avukatına, ABD Göçmen Bürosu'nun FBI ve ClAya 2003'te teslim ettiği, Gülen'in büroyla yaptığı görüşmenin önceden kaybolan biyometrik kasetlerinin birdenbire bulunduğunu belirtti...” 


Anlaşılan şu; 2003'te görüşmüşler. Buna ilişkin kaset FBI -СІАуа verilmiş. Gülen'in avukatları bunu geri isteyince önce kayboldu denmiş; sonra 2005'te birdenbire bulunmuş. Peki, 2006'daki görüşme? Bu da kayda alınır. Dahası, olağan dışı işler olur. Harrington'un kaleminden aktarıyorum: Aslında çoğu durumda hiç görüşme olmazdı ve bilindiği kadarıyla bir seferden fazla görüşme talebi şimdiye kadar rastlanmış bir şey değildir. Üç saat süren görüşmeye Washington'dan bir görevli de katıldı ki, böyle bir katılım bu statüdeki başvuru için oldukça olağan dışı bir durumdu. Görünüşe bakılırsa, talimatlar göçmenlik bürosunun üstünde, İç Güvenlik Bakanlığı'ndan geliyordu... Bu olağan dışı görüşmede Gülen'e neler sorulur? 


Görüşmenin yarısı Gülen'in kalıcı oturum için yeterlilik konusunun dışında sorularla geçti.. Sorular hareketin yapısı, gelir kaynakları, Gülen'den sonra başa kimin geçeceği, harekete ne olacağı ve hareketin mensuplarının toplantılarını kimin düzenlediği gibi konular hakkındaydı.. O kaset daha da önemli olmalı ki Gülen'in avukatları bunu almak için bazı senatörleri bile devreye sokar; ama uzun süre netice alınamaz. 


Neticede, kamuoyunda da bilindiği gibi “Yeni Türkiye” mühendisi Fuller gibi CIA ajanlarının referansıyla 10 Ekim 2008'de oturma vizesi verilir. Kafama takılan soruları sıralamadan önce Harrington'un kitabından bir detayı daha aktarmak istiyorum. Hani Gülen'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceği, ne zaman geleceği hep merak konusu ya; işte buna dair 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bir detay. Kasetli görüşmeler... Birkaç ay sonra Gülen'in yaşadığı yere Dolandırıcılıkla Mücadele ve Milli Güvenlik bölümünce baskın yapılması... Gülen'in daimi oturma vize başvurusunu geri çekmesi tavsiyeleri ve ABD'yi terk ettiğinde, tekrar geri dönüşünü engelleyecek hiçbir durum “olmayacağı” sözleri... Gülen'in bu teklifi reddetmesi... 


İşte tam bu günlerde, 19 Mayıs 2006'da avukatı, Gülen'in çok hasta olan kardeşinin yanında olmak için Türkiye'ye gitmesi gerektiğini belirterek Göçmenlik Bürosu ile temas kurar. 1 hafta sonra Büro, şartlı seyahat belgesi verir. Bu belge, 15 Temmuz 2006'ya kadar geçerlidir ve ABD'ye sadece 1 
kez giriş hakkı tanımaktadır. Harrington'un ifadesiyle: “Sürenin kısalığı ve bir kez girişle kısıtlanması oldukkça ilginçti, pek fazla rastlanmayan bir durumdu. Ayrıca yine hiç görülmedik şekilde seyahat güzergâhı isteniyordu...” 


Avukatı Haziran ortalarına doğru Türkiye'de yükselen politik tansiyon yüzünden Gülen'in seyahatinin ertelendiğini bildirir. Beraberinde de çok girişli ve gidilen yerde bir yıl kalmaya izin veren yeni bir seyahat belgesi talebinde bulunur... 


Türkiye'deyken de, ABD'ye gittikten sonra da söylemlerini dikkatle takip ettim. Silivri'ye konmadan önce ‘Hangi Hoca efendi?” isimli bir çalışmaya başlamıştım. Zira çok bariz “değişimler” vardı. Bu “değişimin” sebepleri hakkında pek çok şey söylendi, yazıldı. Harrington'un kitabındaki detaylar- dan sonra merakım ve sorularım iyice arttı. Mesela; E Gülen, “cemaatin sırları” denebilecek o sorulara ne cevaplar verdi? CIA-FBI bu kasetler üzerinde bir çalışma yaptı mı? Gülen, Türkiye'den ziyade ABD'deki etkenler yüzünden mi gelemiyor? Türkiye'de “iktidar ve Çankaya savaşlarının hızlandığı, keza emperyalizmin Ortadoğu plânlarında ABD-NATO'nun 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vurucu gücü ve istihbarat üssü yapılmak istendiğimiz bir dönemde Harrington'un bu detaylı dipnotları anlatması- nın özel bir anlamı var mı? Soruları artırmak mümkün. Ama Harrington'un ABD'nin Gülen'e çıkardığı o güçlüklerle ilgili çok sıradan gibi duran değerlendirmesi çok şeyi anlatmaya yetiyor zaten. Harrington diyor ki; “Ви belki de Türk ordusuna, Irak ve Afganistan'daki savaşta ihtiyaç duyulan destekten ya da İncirlik Üssü'nü kullanmaya devam etme isteğinden veya Orta Doğu'nun stratejik öneminden kaynaklanabilirdi. Türk ordusunun ABD'den milyon dolarlar değerin- de mühimmat almasının ya da ABD'de eğitim görmüş ve burada yakın ilişkiler kurmuş bazı Türk ordu mensuplarının bu olaya bir etkisi olabilirdi. Nedenler perde arkasında olup bittiği için hiçbir zaman tam olarak açıklığa kavuşmayacak... 


Her şey çok açık. Emperyalizm dün de, bugün de Tavşana kaç, tazıya tut oynuyor... İşte bu kadar basit!”79 


GÜLEN”E DERİN DEVLET DESTEĞİ 


Gülen 17 yıldan bu tarafa ABD”de yaşıyor. Gülen, hayat sürdüğü Pensilvenya”daki çiftlikte, korunması ve imkanları ile CIA'nin çok özel himayesinde olduğu biliniyor. Yani Gülen görünen o ki ABDYyi mesken tutmuş durumda. Acaba Gülen'i Atlantiğin öte tarafında tutup buraya getirmeyen şey nedir? Gülen kendisine sayfalarını cömertçe açan kartel medyasındaki demeçlerinde bu konuda çelişkili beyanlarda bulundukça milletin kafası iyice karışıyor. Gizlenme üstadı Gülen, duruma göre kimi zaman sağlık, kimi zaman sürgün, kimi zaman da şartla- 
(79) Müyesser Yıldız, 8 Ocak 2012, Silivri 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rın elverişsizliği bahanesine sığınıyor. Ülke koşulları müsait değil, ifadesi denklemi çözmeye yetmiyor. Çünkü Gülen finans kuruluşları ve okulları, basını-televizyonu hatta bakanları-milletvekilleri ile Türkiye'de gerçek anlamda bir iktidardır! Hükümetin en etkili bakanlarından Cemil Çiçek'in ifadesi ile “Ne zaman isterse dönebilir. Ancak buna rağmen Gülen dönmüyor? Bu koşullar altında Fetullah Gülen'i CIA'nın himayesine alıp, ülkeye dönmekten alıkoyan derin suç acaba nedir? 


Bu sorunun cevabı ANKA Ajansının 2003 tarihli “ABD Dışişleri”nin Raporu” isimli bir haberinde gizli. “Fetullah Gülen'i Devlet Destekledi” başlıklı ve bu güne kadar tekzip edilmeyen haberdeki şu çarpıcı tespit gerçek her şeyi açıklıyor: “Gülen, 1980'lerin ortalarından, 1997'ye kadar devlet tarafından desteklendi.” 


ABD Dışişleri Bakanlığı'nın hazırladığı “2003 Uluslararası Dinsel Özgürlük” raporunun Türkiye bölümünde, Tarikatların 1920'lerden bu yana resmi olarak yasak olduğu ifade ediliyor. Ordu'nun, tarikatları laiklik karşısındaki en zararlı tehditler olarak gördüğü vurgulanırken, tarikatların yaşamaya devam ettiği ve yaygınlaştığı- na dikkat çekildi. 


Milli Güvenlik Kurulu'nun, İslâmi köktencilikle mücadelesinde, tarikatlara karşı daha sıkı önlemler alınmasını istediği belirtilirken, “Bununla birlikte, bazı önde gelen siyasi ve sosyal liderler, tarikatlarla ve diğer İslâmi topluluklarla bağlantılarına devam ediyor” ifadesi dikkat çekti. Raporun bir diğer ilgi çekici bölümünü ise, halen ABD'de yaşayan Gülen ile ilgili olan kısım oluşturdu. Raporda, “Gülen, 1980'lerin ortalarından, 1997'ye kadar devlet tarafından 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desteklendi” denildi. Gülen'in, 2000 yılında Terörle Mücadele Yasası'na dayanarak 5 ile 10 yıl arası hapis cezasıyla karşı karşıya kaldığı belirtilen raporda, Gülen'in, orduya sızma teşebbüsü içinde olduğu iddiasına da yer verildi. 
Gülen'in 5 yıl içinde bir başka ağır suça karışmaması halinde, davanın düşeceği de anımsatıldı. 


ABD Raporunda 1997 yılına kadar Türkiye'de derin devletçe kullanılan Gülen'in bu tarihten sonra ABD- İngitere- İsrail ve Vatikan dörtgeninde çift yönlü ajan olarak kullanıldığından bahsedip deşifre edecek değil herhalde. Bu kritik soruya doğrudan cevap olmak üzere, yazılarının bedeli olarakfaili meçhul cinayetin kurbanı olan Dr. Hablemitoğlu'nun yayınladığı “Türkiye'deki Etki Ajanı Borsası: Fetullahçılar” isimli istihbarat raporundan bir bölümü aktarıyoruz: 


“Bizzat kendi yandaşlarının açıklamalarına göre; Gülen yakın zamana kadar Türk devletinin istihbarat örgütlerine ajanlık yapmaktaydı. Bir başka ifade ile gerekli ve önemli bulduğu sakıncasız bilgileri -sırf gizli ilişkilerin ve amaçlarının örtülmesine yönelik olarak (second cover)-Türk ilgili makamlarına iletmekteydi. СТА ile bağlantının gelişmesinden sonra bu tür enformasyon hizmeti, (double-agent) statüsü içinde bir süre devam etti. СА bağlantısı, Fetullahçıların ve Hoca Efendilerinin yerinde yani kendi vatanlarında taraf değiştirmesi (defection in place) sonucuna yol açtı. Ta ki bu çarpık ilişkiyi Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT fark edinceye kadar!” 


İşte Gülen'i Amerikalarda yaşamaya iten gerçek neden bu. Raporun ifadesi ile “İKİ TARAFLI AJANLIK” Fetullah Gülen'in Türkiye'ye dönmesinin önündeki en büyük engeldir! Bir gerçek tüm çıplaklığı ile deşifre ediliyor, ama raporun anlattıkları bununla sınırlı da değil. İşte bir önemli soru daha: “CIA, Fetullah Gülen ve teşkilatına acaba nasıl bakıyor? CIA'nın gözünde bu teşkilatın statüsü nedir?” 


Rapordan izleyelim: 


“CIA nezdinde tüm Fetullahçılar(walk-in) diye tabir edilen bir kategoride tutulmaktadır. Yani kendi ayaklarıyla ve gönüllü olarak ajanlık hizmetine talip olmuşlardır.” 


Rapora göre hizmet gönüllü gerçekleştiriliyor. Hani en temel “kutsalınızı” Ayet-i Kerimenin ifadesi ile “çok az bir pahaya satma” durumu.. Raporda yer alan çarpıcı notları izlemeye devam edelim. Şu cümlelerde hareketin uluslar arası boyuttaki çeşitliliğine ve hizmet zenginliğine işaret ediyor: 


“Bir yandan ABD ile ilişkileri sürdüren Fetullahçılar, diğer yandan da Vatikan, Fener Rum Patrikhanesi, Musevi Hahambaşı derken, farklı ülkelerin istihbarat servisleri tarafından yönetilen-yönlendirilen bir yapı olarak paylaşılmaktadır.” 


Peki, bu kıymetli hizmetin (1) içeriğinde acaba neler yer alıyor? Bu hizmeti esas itibarı ile ‘coğrafyamızın, Batının taleplerine özellikle dini ve insani olarak hazırlanması' olarak ifade edebiliriz ki bunun bir ayağı da Türk dünyasında icra ediliyor. 


Gülen hareketi Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından, Sovyetlerin boşalttığı alana göz diken ABD-İngiltere imparatorluğuna hizmet etmiştir. Türk dünyası için “Ilımlaştırılmış İslâm”, yani “ İslâm olmaktan çıkmış İslâm” formülünü üreten ABD-İngiltere ortaklığı, doğrusu, Fetullah Gülen'den daha iyi bir adres bulamazdı. Türk dünyasında bir anda kurulan Gülen'e bağlı okulların sırrı işte bu ince noktadır! Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit o nedenledir 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ki, yani bu okulların misyonunu, niçin kurulduğunu, izinleri kimin aldığını, arkasında kimlerin var olduğunu bildigi içindir ki ölesiye savunmuştur! Hatta o günlerde doğan tepkiler üzerine Gülen'in “istiyorsanız Türk Milli Eğitimine devredelim” teklifi de aslında okulların arkasındaki gücü hatırlatma ve “zoru gösterme” amacı taşıyordu. 


Hablemitoğlu bu tespitlerinde yalnız değildir. 1960'lı yıllardan beri Gülen'in sır ekibinden olan eski misyon arkadaşı Nurettin Veren yazmış olduğu “Kuşatma” isimli eseriyle yolları ayırdıktan sonra içerden gözlemleri ile yerel ajanlıktan sonra küresel ajanlığa terfi etmenin, derin devletten küresel çete ile iş tutmanın hikayesini anlatıyor.) 


İNGİLİZ KÜLTÜRÜNE KATKI ÖDÜLÜ 


Türk dünyasında kurulan okullar senelerdir Türk dünyasını Batıya, ille de ABD ve İngiltere'ye bağlama vazifesi görüyor. ABD'nin gönderdiği ve CIA pasaportu taşıyan 3 
bin Dolar maaşlı öğretmenlerin kontrolünde bu okullarda, İngilizce eğitimi ve Batı kültürü aşılanıyor. Yukarıda bahsettiğimiz raporda ve başka kayıtlarda da yer alan şu bilgi her şeyi, bu okulların kuruluş gerekçesini yeterince izah ediyor: “İngiltere, Fetullahçıları desteklemekle Türk Müslümanları konusunda da söz sahibi olma niyet ve iradesini ortaya koymuştur. Lord Rotherham, Londra'da, Gülen ve teşkilatının bu konuda yaptığı hizmetler nedeniyle yapılan ödül töreninde Fetullahçıların okul sayısını kendi okulları olarak kabul ile övünerek “50'den fazla ülkede 500'den fazla okulumuz var.” 

(80) www.medyagunebakis.com /haber. detay.asp?id-2946&hadi...64 
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Raporda yer alan ve Lord Rotherham'ı heyecanlandıran, Fetullah Gülen'e övgüler dizdiren ödül töreninin başlığını da eklemeden geçmeyelim: “İngiltere'ye ve İngiliz kültürüne yapılan katkılardan dolayı üstün hizmet ödülü...” 


İngiliz kültürüne üstün hizmet nedeniyle verilen nişan ve yapılan takdirler sadece Londra'dan değil, Kazakistan'ın başkenti Almatı'daki İngiliz Büyükelçisi tarafından da bizzat ifade edilmiştir. İşte 1995 Ekim'inde Kazakistan'daki İngiliz elçisinin ağzından sarf edilen övgüler: “Bu okulları açmak suretiyle İngiliz kültürüne yaptığınız hizmetler ve İngiliz kültürünü yaymakta gösterdiğiniz katkılar için İngiliz milletinin minnettarlığını bildiriyor ve teşekkür ediyoruz.”81) 


Raporda Fetullah Gülen-İngiltere bağlantısına yönelik olarak da şu somut ifadeler yer almaktadır: “İngiltere'de okul açan ve Londra'da büyük bir merkez kuran Fetullahçılar, İngiltere'nin dâhilde yabancılara yönelik faaliyet gösteren М15 ve dış istihbarat servisi MI6'nın Uzakdoğu'ya yönelik faaliyet gösteren departmanı (CIFE) ve Ortadoğu'ya yönelik faaliyet gösteren departmanı (МЕІС) ile okullar konusunda ortak faaliyetler yürütmektedirler.” 


Gülen'in özellikle ABD-İngiltere eksenli istihbarat çalışmalarının odak noktası olması ile ilgili olarak ifade edilen rapordaki şu açıklama da galiba Gülen'in misyonunu deşifre ediyor: “Fetullahçılar, Türkiye'nin hasmı olan ülkeler için en uygun ve en zengin ajan borsasını oluşturmuşlardır.” 


Gülen'in, “Türkiye'nin hasmı olan ülkeler için en zengin ajan borsasını oluşturması” meselesinin içinin nasıl doldurulduğunu da isterseniz bir başka rapordan izleyelim.1998 yılında yayınlanan MİT raporu, Gülen'in derin bağlantıla- 


(81) Yeni Hayat, 1995 Ekim 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rı ile ilgili en ünlülerden birisidir: “Fetullah Gülen'in CIA'nın bölgemizdeki en önemli sivil toplum kuruluşu olduğu, Maliye Bakanlığı müfettişlerinin Fetullah Gülen'in mali kayıtlarını incelemesi, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının ilgili kuruluşlarla yapacakları koordine sonucunda çözülecektir.” 


Raporun söylediğini bir tek cümlede özetleyelim: “Fetullah Gülen CIA'nın bölgemizdeki en önemli temsilcisidir.”8) 


ABD'DEN GÜLENE ÖDÜL! 


Gülen bir konuşmasında, “Düşman sizi övüyorsa kendi davanız adına kendinizden şüphe edin. Düşman sizi kötülüyorsa davanız adına iyi bir yerde bulunuyorsunuz demektir.” 
diyerek bir ölçü ortaya koymuştur. Gülen'in koyduğu bu ölçüyü esas alarak aşağıdaki haberi okuduğumuzda Gülen'in durumunun ne olduğunun fetvasını bizzat kendisinin verdiğini göreceksiniz. Gülen'e Müslüman olmayanlar tarafından ne ödülü verildiğini anlatan haber aynen şöyle: 


“ABD'nin saygın düşünce kuruluşlarından Doğu-Batı Enstitüsü (EWI), Fetullah Gülen'e “2011 yılı Barış Ödülü’ verdi. 
New York'ta düzenlenen ödül töreninde, Gülen'in ödülünü, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil aldı. 


EWI Başkanı ve CEO'su John Edwin Mroz, törende yaptığı konuşmada, “Ödülü Gülen'e vermekten onur duyduklarıт” belirterek, kuruluş olarak saygı, sorumluluk, tutku, disiplin gibi temel değerlere önem verdiklerini, Gülen'in de inandığı değerleri hayata geçiren bir kişi olduğunu söyledi. Gülen de törene gönderdiği mesajda, “ödülü kendi adına değil, insan- 
(82) http://www.toplumsalbilinc.org/forum/ index.php?topic-17489.0 
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lığa hizmet etmekten başka hiçbir gayesi olmayan, farklı din, inanç, millet ve geçmişe sahip, sayısız gönüllüler adına kabul ettiğini’ kaydetti. Terör örgütü El Kaide'nin lideri Usame bin Ladin'in öldürülmesine atıfta bulunan Gülen, ‘Bazıları vahşete başvurdular ve dinleri adına masum insanları öldürdüler. Din adına teröre başvurmaktan daha uzak bir şey olamaz İslâm'da. Bu karanlık dönemin, arkada kaldığını ümit ediyor ve bir daha geri gelmemesi için dua ediyorum' ifadesini kullandı. EVVI Yönetim Kurulu üyeleri arasında bir dönem Başkan Barack Obama'nın Ulusal Güvenlik danışmanlığını yapan General James L. Jones, eski ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice gibi alanında etkin isimler bulunuyor.”89) 


Haberi okuduğumuzda Gülen'in Müslüman olmayanlar tarafından adeta göklere çıkarıldığı ve kutsandığı görülüyor. Böyle olmasa ödül vermezlerdi. Peki, Gülen neyi gerçekleştirdi ki ona barış ödülü verdiler? Aslında bu ödül bile tek başına Gülen'in kimlerle ilişkide olduğunu açık biçimde ortaya koymaya yeter. 


GÜLEN CLA”DEN MAAŞ ALIYOR! 


Erzurum'dan yola çıkan gezici vaiz Fetullah Gülen'i, New York-Vatikan-Kudüs'e uçuran süpürgenin bir CIA imalatı olduğu artık gizlenemiyor. 


Fetullah Gülen, bugün dört kıtada faaliyet yürüten örgütünün temelini, Süper NATO'nun ilk sivil örgütlenmelerinden olan Komünizmle Mücadele Derneği sayesinde attığı biliniyor. İlk şubesi 1954'te İzmir'de açan bu derneğin ikin- 


(83) http://haber.gazetevatan.com/abdden-Fetullah-gulene- odul/376873/30/dunya 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ci şubesini Gülen memleketi Erzurum'da açtığını Küçük Dünyam isimli kitapta övünerek şöyle açıklıyor. 


“Yine bu devreye ait bir teşebbüs de Erzurum'da Komünizmle Mücadele Derneği'ni açma teşebbüsümüz oldu. O güne kadar sadece İzmir'de vardı. İkincisi Erzurum'da bizim gayretlerimizle açıldı. Bir arkadaşı İzmir'e gönderip tüzük getirttik. Derneği kuracaktık. Ben bir vaazdan sonra anons ettim ve gençleri Caferiye Camii önünde topladık. Gayemiz komünizme karşı örgütlenmekti.”8*) 


ABD çıkarları doğrultusunda Komünizmle Mücadele Dernekleri'nde görev alan Gülen'in kendisini destekleyen CIA görevlileri sayesinde ABD ile kurduğu köprüler hep açık kalmıştır. Gülen, bu anlamda yükselişindeki büyük basamakları CIA'daki dostlarına borçludur. Türkiye içinde ise örgütün kuruluşuna harç koyan, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Turgut Özal gibi ABD'nin çıkarlarını her zaman koruyan liderler sayesinde büyümesini sağlamıştır. Batı Çalışma Gurubu tarafından hazırlanan bir bilgi notunda Gülen'in bu yükselişinin kodları şöyle verilmektedir: “Gülen, uluslararası ölçekte faaliyetini, ABD'nin Türkiye'de en güçlü olduğu yılda, 1980'de başlatmıştır. Devletin içindeki kaynakları o kadar sağlamdır ki, askeri müdahale yapıldığı 12 Eylül'den bir gün sonra 13 Eylül 1980'de, hakkındaki operasyon emrini öğrenip kaçabilmiştir.” 


“12 Eylül yönetimi, bir yandan aranıyor iken onu Çanakkale Merkez Vaizliği'ne atamıştır. 12 Eylül döneminde örgütlenme faaliyetleri katlanarak devam etmiştir. Gülen örgütüne sıçramayı yaptıran, 1986'da yakalanmışken onu İzmir Sıkıyönetim Komutanlığı kuvvetlerinin elinden alan dö- 
(84) Latif Erdoğan, Küçük Dünyam, AD Yayınları, İstanbul, 1995, 5.78, 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nemin başbakanı Turgut Özal'dır. Gülen, en büyük gelişmeyi, ABD vatandaşlığı ve CIA görevliliği Genelkurmay Askeri Mahkemesi'nce soruşturulan Tansu Çiller'in başbakan olduğu 1993-1997 yılları arasında yaptı. 


Gülen, Çiller iktidarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terfi ve tayinlerine bile müdahale edecek güce ulaşmıştı. Fetullah Gülen, bir orgeneralin kuvvet komutanı olarak atanmaması için hangi girişimlerde bulunduğunu bizzat kendisi 10 Ekim 1995'te basın toplantısında açıklamıştı.”89) 


REAGAN'IN ULUSAL DEMOKRASİ 
VAKFVNIN GÜLEN'E KATKILARI 


Gülen'in, uluslar arası arenalarda tanınmaya başlaması yine ABD'li dostları sayesinde olmuştur. Papa ile görüşmesinden ABD'ye gitmesine kadar süren süreçteki olayları kuş bakışı incelediğimizde bile bu gerçek bütün açıklığıyla görülmektedir. Gülen'in elinden tutan kuruluşlardan biri de ABD Başkanı Reagan'ın kuruluşuna öncülük ettiği ve kısa adı NED olan “National Endowment for Democracy”, yani Ulusal Demokrasi Vakfı'dır. Bu vakfın Gülen hareketinde ne gibi sıçramalar yaptığını görmek isteyenler hem Gülen hareketinin yükseliş ivmesini hem de bu vakfın faaliyetlerini bir arada incelemek zorundadır. 


Demokrasi Vakfı'nın Gülen örgütüne yaptığı katkıları şöyle özetlemek mümkündür: 


“Gülen örgütünün sıçrama yapmasıyla, ABD'nin dünyadaki etkinliğinin artması arasında bir paralellik bulunuyor. 


(85) Batı Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Bilgi Notu, 5.4 ve 5. 
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Gülen örgütü, ABD'de Reagan iktidarında, Sovyetleri çözmek amacıyla yürütülen ve 1981'de resmileşen Demokrasi projesinin bir ürünü olarak serpildiğini iddia edenler- de vardır. ABD'nin Demokrasi projesi, 1970'li yıllarda, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nin belirlediği Yeşil Kuşak politikasının bir üst aşamaya çıkarılmış halinden başka bir şey değildir. ABD'nin Çelik Çekirdeği, bir yandan en katı Amerikancı askeri diktatörlükleri ayakta tutarken, bir yandan da örgütlediği CIA muhalefetine insan hakları ve demokrasi ihracı görevi veriyordu. İnsan haklarından kasıt, tabii ki etnik, dinsel ve kültürel haklardı. Dünyanın her yanını saran din ve mezhep savaşları, mikro milliyetçiliğin kışkırtılmasıyla milyonların canına mal olan milli boğazlaşmalar, bu projenin eseridir. Bu projeyi yürütmek için bir de örgüt kuruldu. National Endowment for Democracy. Yani Demokrasi Vakfı. Kısa adıyla NED diye anılan vakfın, CIA'dan daha etkin bir örgüt olduğu Newsweek dergisi tarafından teslim ediliyor. 


ABD'nin 'Project Democracy'si İslâm ülkelerinde 'Ilımlı İslâm'ın geliştirilmesi olarak piyasaya sürüldü. Ilımlı İslâm ideolojisiyle, hem dinler arası diyalog için zemin oluşturuluyordu, hem de ABD'nin laiklik zemininde yükselen ulusal devletleri tahrip etmesi- nin aracı olarak işlev görüyordu. “Ilımlı” sözcüğü, İslâm Fundemantalizm'in de bir ılımlılık değildi. İktidar için mücadele eden Ilımlı İslâmcı örgütler, ABD yönetimine ve politikalarına karşı ılımlı olmalıydı. 


Pentagon tarafından İslâm coğrafyasında ‘Ilımlı İslam” hareketinin önderi olarak sayılan Gülen, kendi cemaatine aitZaman gazetesinin 4 Eylül 1997 tarihli sayısında yayımlanan açıklamalarında, Batı ile ilişkiler hakkında şu değerlendirmeleri yapmıştı: “İnanmış bir insanın Batı karşısında, Batı'yla entegrasyon karşısında, Amerika'yla entegrasyon karşısında olması katiyen düşünülemez.”89) 


FETÖ/PDY”DE GLADYO”NUN ROLÜ 


Gülen örgütü, 12 Eylül Amerikancı askeri darbesinin “Türk İslam Sentezi”ni resmi kültür politikası olarak benimsediği, tarikatların sivil toplum örgütü olarak kutsandığı, yeşil sermayenin önünün dizginsiz açıldığı şartlarda gelişti. 


Gülen örgütünün gelişmesi, sadece bu iklimin dolaysız sonucu değildir. Devlet içinde örgütlenen Amerikancı paralel devletin doğrudan bir müdahalesi vardır. Gülen'in Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı'nca yakalanmasına karşın aynı gün serbest bırakılmasıyla, cezaevindeki ülkücü gençlerin çıktıktan sonra gruplar halinde Fetullah Gülen örgütüne intisap etmeleri aynı döneme rastlıyor. Zaten Gülen cezaevlerinde bulunan ülkücülere ve ailelerine maddi yardım yaptırarak onları kendisine bağlamıştır. Bu süreçte ülkücü gençlere sahip çıkmayan MHP yönetimlerinin bu işte payları çok büyüktür. 1950'lerden itibaren dünyanın efendiliğine soyunan ABD, kıtalararası imparatorluğunu sürdürmek için, her kıta dini içinde kendisine bağlı bir tarikat örgütledi. Bu tarikatların hepsinin söylemi “Dinler arası diyalog.” şeklindeydi. 


CIA denetiminde yürütülen bu faaliyetin ilk başarılı örneği daha önce de örnekleriyle belirttiğimiz gibi Moon tarikatıdır. 1951'de Kore'yi işgal eden ABD, Güney Kore'yi 


(86) http://www.acikistihbarat.com /Haberler.asp?haber-5420 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sömürgeleştirirken bir de Hıristiyan tarikatı kurdu. Resmi adıyla anarsak bu tarikatın adı CIA'nın Kore'de kurdugu “Dinleri Birleştirme Kilisesi”dir. CIA'nın Washington temsilcisi Albay Bo Hi Pak da, Moon tarikatının en güçlü isimlerinden biridir. CIA, Moon tarikatını kullanarak Dünya Anti Komünist Ligi'ni örgütledi. Türkiye'de kurulan Komünizmle Mücadele Dernekleri de, Dünya Anti Komünist Ligi'nin uzantılarından başka bir şey değildir. Moon tarikatı, 1978'de, ABD'de bir Kongre soruşturmasına uğradıysa da etkisini yitirmedi. Reagan döneminde Irangate skandalında yeniden boy gösterdiğini görüyoruz. George W.Bush iktidarında Moon tarikatının sahibi olduğu Washington Timas gazetesi, Neo-conservatism ve ABD saldırganlığının başlıca araçlarından biri oldu. Gülen'in Türkiye'de yayınlanan Zaman gazetesi ile Washington Times arasında sıkı işbirliğinin artarak sürmesinin altında da CIA'nın rolünü görmemek için kör olmak gerekir. 


ISRAIL ПЕ ILIŞKININ AYIRT 
EDICILIGI 

CIA tarafından kurulan ve kollanan Moon tarikatının, Latin Amerika'daki askeri diktatörlüklerle, İsrail üzerinden kurduğu uyuşturucu ve terör bağı da dikkat çekici bir önemli noktadır. Gülen örgütünün İsrail ile yakın ilişkisi kurması ve adeta dünyanın her yerinde İsrail'in çıkarları doğrultusunda çalışması da Gülen örgütünün Moon tarikatı ile ortak önemli özelliklerinden biridir. ABD'nin Irak'ı işраі естек için kotardığı 1. Körfez Savaşı'nda, Irak yönetiminin İsrail'e attığı Scud füzesi üzerine Gülen'in İstanbul'da verdiği vaaz ve İsrailli çocuklar için döktüğü gözyaşları 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unutulmayan özelliklerinden biridir. Gülen İsrailli çocuklara ağlarken, Irak'ta öldürülen bir milyon insan için bir şey dememiştir. Ortadoğu'da adeta bir çıbanbaşı gibi duran ve devamlı Müslümanları katleden İsrail ile İslâmcı görünen Gülen örgütü gibi yapıların ilişkileri de ABD açısından kilit öneme sahiptir. Böylede tek başına yaşaması mümkün olmayan İsrail'in güvenliği için Ilımlı İslâm taraftarı gruplarla işbirliği yapılması tamamıyla İsrail'in menfaatinedir. CIA ajanı Graham Fuller'in İslâmcı hareketi konu alan “Kuşatılanlar” kitabında, İslâmcı hareketlerin Batı ile entegrasyon için yapması gerekenlerin başında İsrail ile iyi ilişki geldiği yazılmaktadır.) 


Gülen'in İslâmcı kitleleri kendisinden soğutma tehlikesine karşın, Kudüs Baş Hahamı ile yakın ilişkisi ve Fetullahçıların işadamları derneği İŞHAD'ın İsrail'le bağları, bu politikanın gereği olduğu için önemsenmektedir. Moon tarikatı ile Fetullah Örgütü arasındaki bağ, sadece hedef benzerliğinden ibaret değil, aksine birçok yönden organik ilişki de mevcuttur. Moon tarikatının Türkiye halifesi, Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Sekreterlerinden Kasım Gülek ile Gülen'in sıkı dostluğu bunun tipik örneğidir. Gülen'in reklamını değişik yayın organlarında yapan yazar Hulusi Turgut, 21 Ocak 
1998 tarihli Yeni Yüzyıl'da bu ilişkiyi şöyle anlatıyor: “Kasım 
Gülek, Gülen'le çok iyi dostluk ilişkileri içinde bulundu. Gülen, Kasım Gülek'le sık sık görüşürdü. Vefatı üzerine bu eski dostunun cenaze namazını kıldırmıştı. Gülen'e sorduk: 


Amerika, sizlerle ilgili referansı merhum Kasım Gülek'ten mi aldı?” Gülen bu konuda şunları söyledi: “Kasım Gülek beyin baldızı Amerika'daydı. Yani Pentagon'la irtibatları vardı. 


(87) Graham Fuller, 1.0.Lesser, Kuşatılanlar, Sabah Kitapları, İstanbul, 1996, s.126 
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Eğer kendisine değişik Platformlardan, Beyaz Saray'dan sormuşlarsa "Bunlar nedir?” diye, o da “Endişe edilecek bir şey yoktur” demiş ve referans vermiştir.”88) 


Gülen de Moon tarikatı temsilcisi Kasım Gülek ile olan ilişkisini 1 Eylül 1997 tarihli Zaman gazetesinde şöyle açıklamıştır: “ABD”de görüştüğüm insanlardan biri Norton Abromowitz'di. O, Türkiye'de bir zaman elçi olarak kalmıştı. 
Müşterek dostumuz Kasım Gülek Bey vardı. Onun vasıtasıyla gıyaben onu tanıyorduk... Türkiye, şimdiye kadar çok ölümkalım krizlerine maruz kalmıştır. Bunu isterseniz bir kriz sayın ama bu millet bunu aşar dedim. Hatta bu ses, imkânı varsa Beyaz Saray'a kadar, Kongre'ye kadar, Pentagon'a kadar götürülmeli dedim.”8) 


SAHTE DİNİ LİDER 


Ronald Kessler tarafından kaleme alınan “CIA Savaşta “adlı bir kitap bugünlerde çok revaçta. Kitap yaptığı ifşaatlar nedeni ile CIA başkanı George Tenet'in istifasına kadar neden olmuş durumda. Eser oldukça ilginç ve çarpıcı şeyler anlatıyor. Örneğin; kitap CIA'nın, yumuşak dini mesajlar vermeleri ve Amerikan karşıtlığını gidermeleri için etkili bazı sözüm ona İslâm sıfatlı dini liderlere para ödediğini ve desteklediğini belgeleriyle ortaya koyuyor. 


“CIA Savaşta” (The CIA at War), “ İslâm'da, herhangi bir kişi dini lider olarak adlandırabilir” diyor ve ekliyor: “Bu yüzden CIA kendisine bağlı sahte dini liderler yarattı.” 

(88) Yeni Yüzyıl gazetesi, 21 Ocak 1998 
(89) https: Sig google.com/forum/ #!topic/turkiye-icin-el-ele / yaK7tVVQGMZ4 
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THE CİA 
AT WAR 


INSIDE THE SECRET CAMPAİGN 
AGAINST TERROR 


RONALD 
KESSLER 


—-.....1........2.-..52.1..5..) 


Sanıyoruz ki bu bilgi epeyce düşündürücü. СІА sahte dini liderler üreterek, Amerika'ya karşı çıkmayacak, Amerikan muhibbi kitleler üretiyor! “Sahte dini lider” kavramının altını bir kez daha çizerek şimdi de şu satırlara dikkat kesilelim: “CIA, kendilerini din adamı olarak tanıtan ve Müslüman olmayanlar hakkında yumuşak dini mesailar verecek görevlileri öne çıkardı...” 


Şimdi bu çalışmanın, başından itibaren anlattıklarını, dokümanları hatırlayalım ve Kessler'in kitabında “sahte din adamı, ‘görevli’, ‘yumuşak dini mesajlar verecek lider” gibi sıfatlarla anlatılan tüm bilgileri ekleyerek kritik soruyu soralım: “Amerikan sevgisini, buna açılan yol demek olan Hıristiyan-Yahudi aşkını topluma aşılayan, CIA'in desteklediği, yumuşak mesajlar veren, sahte din adamı ve görevli acaba kim olabilir? Her şey, psikolojik savaş taktikleriyle örtülmesine rağmen her şey, aslında son derece apaçık bir Çıplak hakikat’ olarak önümüzde durmuyor mu? 
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Hıristiyanlar için “cennete girecek' diyen, daha 1. Körfez savaşında Saddam'ın güç bela attığı birkaç füzeden yaralanan İsrailli çocuklar için “sabahlara kadar uyuyamadığını itiraf eden, İslâm dünyası ve Müslüman kavramını “böyle bir coğrafya yok. Kendi doğrularıyla yaşayan insanlar var” diyerek bir kalemde silip atan, İslâm coğra fyasının işgali için bir tek ciddi kelime ederek itiraz etmek yerine ülkelerini savunan Müslümanları “terörist” olarak nitelendiren, daha da ötesinde tüm bu işleri kotaran ülkenin kucağında yatan "bir Rabbin aciz kuluna' işaret etmiyor mu?” 


Tam da bu noktada araştırmacı Aytunç Altındal'ın çok ses getiren şu satırları akla geliyor: “Papa bu yıl (1998 Şubat ayında) “kilisenin bağrına bastığı gizli evladı” anlamına gelen 'in pectore' tarzıyla yani gizlice 20 kardinal atadı. Bu kardinallerden 18'inin kim olduğu isim isim biliniyor. Ancak iki tanesi, birisi Çin'de, diğeri Ortadoğu ülkelerinden birisin- de bulunan iki kardinal açıklanmadı. Gizli tutuluyor.” 


Evet, İslâm'ı Protestanlaştırma, siz bunu “ İslâm'ı tüketme gayret ve saldırısı” olarak okuyabilirsiniz misyonunu üstlenmiş, bir büyük senaryo ile kitleler tarafından kabul görmüş, vazife ve önemine binaen himaye altına alınmış bu isim acaba kim? Vatikan'ın “Üçüncü bin yılda Asya'yı Hıristiyanlaştıracağız ilk hedef Türkiye'dir” dediği bir ortamda, Papa'nın gizli kardinali acaba kim? 


Sizce kim olabilir? Size iki ipucu: Papa'ya sunduğu mektupta., Papalık misyonunun bir parçası olarak acizane diyalog misyonuna katkıda bulunmak için görev talep eden ve Papa'ya Vatikan'da ölmeyi arzu ettiğini açıklayan kişi kimdi acaba? Gülen'in göstermelik yargılanıp sayesinde paçayı yırttığı Vatikan'ın Türkiye temsilcisi Maroviç'ın, “O şeriaп getirmez çünkü Muhammed Allah'ın Resulüdür demeyen de cennetliktir” dediği için biz onu çok seviyoruz” diye bağrına basması yeterli delil oluşturmuyor mu?69 


GÜLEN GİZLİ KARDİNAL Mİ? 


Gazeteci - yazar Aytunç Altındal, iyi bir araştırmacı olarak bilinir ve bu hususta hazırladığı kitaplar çok önemlidir. “Vatikan ve Tapınak Şövalyeleri” adlı kitabının 115-116 ve 117.sayfalarında bulunan açıklamalar Gülen hakkında farklı bir iddiayı dile getirmektedir: 


“16 Nisan 1995'te Papa 2.John Paul, VATİKAN St.Peter Meydanı'nı dolduran 200 bin kişilik bir kalabalığa, Paskalya mesajını okudu. Papa ilk kez bu paskalya mesajında siyasal haklar edinmek için silahlı mücadele veren örgütleri bizzat dile getirdi. Papa aynen şunları söyledi: “Özellikle Kürtleri, Filistinlileri ve Latin Amerika'daki gurupları siyasal haklar elde etmek için silahlı mücadelede bulunmaya son vermeye çağırıyorum. Toplumda karşılıklı kabuleve saygıya dayalı kullanılabilir çözümün tek yolu vardır: Diyalog. Ben onları bir an önce diyalog başlatmaya davet ediyorum.” 


Bu Papalık çağrısından sonra ilginç gelişmeler oldu. İlkin Belçika'da, sonra da Almanya'da “Diyalog” gurupları oluştu. Hemen ardından 1995 yılının Eylül ayında “PKK diyalog istiyor” sesleri yükseltilmeye başlandı. Bunları “Türkiye diyalogdan kaçıyor” şeklindeki Batı basınının maniple edilmiş haberleri izledi. Türkiye yeniden insan hakları 


(90) http://www.takvim.com.tr/Guncel/2014/02/05 /ciain-sahte-dini- lider-projesi-ve-gulen-cemaati 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örgütlerinin boy hedefi haline getirildi. Vatikan'ın ve onun bürokrasisinin Türkiye'deki siyasi gelişmelerle doğrudan ve açıklanmış iradeyle ilgilenişi işte bu 16 Nisan paskalya konuşmasından sonra hız kazandı. Ne hikmetse bugüne değin “Diyalog” sözcüğünü telaffuz bile edemeyen bazı çevreler “Din” aşkına “Diyalog ve Hoşgörü” toplantıları düzenlemeye başladılar. 


Papa'nın ne tür bir diyalog çağrısı yaptığı ise Katolik Kilisesi tarafından yayınlanan resmi belge ve yayınlardan anlaşıldı. Katolik aleminde en ciddi ve en çok izlenen yayın organı olan “THE CATHOLİC WORLD REPORT” (ABD tarafından finanse ediliyor) Mayıs 1995 sayısında Türkiye'yi tek taraflı suçlayan bir haber yayınladı. (ss.13-14) Haberde Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör John Porter'in “Türkiye'de Kürtlere Jenosist uygulanıyor” şeklindeki demeci verildikten sonra Müslüman Türklerin elindeki Ankara Hükümetinin başta Kürtlere, Aramilere ,Ermenilere, Süryanilere ve Rumlara baskı yapmakta olduğu vurgulandı .(Aynı senatör bilindiği üzere ABD'de Ermeni soykırımı tezini savunur. 
1998 yılında eşiyle gelerek Türkiye'deki bazı Kürt liderleriyle görüşmüştü. Aynı dergi Haziran 1995 sayısında ise tam altı sayfalık bir yazıyla Türkiye'nin AB'ye girmesini engelleyeceğini duyurdu. Papa'nın diyalog çağrısının böylece kasıtlı bir Anti-Türkiye kampanyasını seslendiren bir monolog olduğu da anlaşıldı. Rastlantı bu ya, 1995 ten buya- na Türkiye'de diyalogla yatıp, hoşgörüyle kalkanlar, ne hikmetse tıpkı VATİKAN ağzıyla konuşarak terörist bir örgütle Türkiye Cumhuriyetini “Diyalog ve Hoşgörü” yutturmacasıyla kendi deyimleriyle “Diplomatik” görüşmelerde bulunmak üzere eşit taraflar olarak “Diyalog masasına” oturtmaya uğraştılar. Hala da uğraşıyorlar... 


193 


Darbelerin Efendisi НОСІА 


Vatikan bu gelişmeleri nasıl değerlendirdi bilinmez, ama ölmeden evvel Papa 2. Jean Paul sessiz sedasız bir atama yapmıştı. 21 Şubat 1998'de resmiyet kazanarak yürürlüğe giren bu atama olayı ile Kardinaller Kolejine (Vatikan'ın senatosu) 20 yeni kardinal daha atandı. Böylece bu PAPA'nın ölümünden sonra yapılacak olan seçimde oy kullanma hakkına sahip olan kardinal sayısı 122 ye yükseltildi. (Gerçekte 166 kardinal var. Bunlardan 80 yaşının üstündekiler oy kullanamıyorlar.) Yeni kardinallerin ikisi de Amerikalıydı. 
Bunlardan biri Türkiye'deki “Diyalog ve Hoşgörücüleri” yakından tanıyan Chicagolu Francis Kardinal George diğeri de eski Denver Başpiskoposu James Kardinal Satfford'du. 


Ancak ilginç olan bu değildi. Papa 2. John Paul neredeyse 
100 yıldır uygulanmayan bir “Papalık Hakkını” da bu atamalarda kullanmıştı. Vatikan terminolojisinde “in pectore” diye bilinen bu uygulamaya göre Papa 20 Kardinale ek olarak iki- de “İn pecture” yani GİZLİ kardinal atamıştı. Söz konusu sözcük Latince “Kilisenin bağrına bastığı gizli evladı” anlamına gelmektedir. Diğer bir anlatımla “İn pecture” ile yıllardır Vatikan'ın gizli hizmetinde çalışan ve / fakat KENDİ ÜLKE-SİNDE KİMLİĞİNİ GİZLEYEN BAŞKA DİNE MENSUP iki kişi şu anda Vatikan'da kardinal yapılmış bulunuyorlar. 


Papa'nın özel “audiance-görüşme” yapmasından sonra kardinalliğe getirmeye uygun gördüğü bu kişilerin kim oldukları şu anda PAPA dâhil sadece 7 kişi tarafından biliniyor. Geleneğe göre Papa'nın bu şahısların kimliklerini ölümünden önce açıklaması gerekiyor, yoksa bu kişilerin “İn pecture” statüleri kimlikleri açıklanmadan sürecek. Yıllardır Vatikan'ın isteklerini yerine getirerek “Gizli Katolik” olarak çalıştıkları ve bizzat Papa'nın dediğine göre gerçek kimliklerinin açıklanması halinde ihanetleri nedeniyle kendi ülkelerinde ÖLDÜRÜLEBİLECEKLERİ ihtimali bulunan bu iki kişi acaba kimdir? Bunlardan birinin Çin Halk Cumhuriyetindeki bir din adamı olduğu tahmin ediliyor. Diğeri de acaba Orta Doğudan Müslüman bir lider, kral veya bir din adamı mıdır? Soğuk savaş yıllarında CIA adına çalıştığı bilinen Papa 2. John Paul'un Vatikan'daki mafyası “OPUS DEİ”nin Ortadoğu'da hangi liderlerle kol kola ve sermayesiyle iç içe olduğu biliniyor. Bir kaç yıl içinde çok hazin bir “ALDANIŞ”la karşılaşmasınlar diye Ortadoğu'nun Müslümanları bu soruyu kendilerine sorsalar iyi ederler kanısındayım.©” 


RUSYA, OKULLARI “CIA VAR” DİYE 
KAPATTI 


Yurt dışında onlarca ülkede okullar açan Gülen örgütü bunu Rusya'da da başarmıştı. Ancak belli bir müddet sonra Rusya'da “Gülen Okulları” olarak anılan okullardan bazıları CIA ajanlarına mekân oldukları şeklinde suçlanarak kapatıldı. Bu olay basınımızda küçük bir haber olarak yer aldı. 


2002 yılında Rus gizli servisi FSB'nin Başkanı Nikolay 
Patruşev bu okulların CIA ile bağlantılı olduğunu, bu okullarda casusluk faaliyetleri yürütüldüğünü ve aşırı dinci faaliyetlerde bulunduğunu öne sürmüştü. 


Geçen süre içinde birçok “Gülen Okulu” kapatıldı. 50'yi aşkın okul yöneticisi veya hocası tutuklandı ya da sınır dışı edildi. Bu işlemler bugün de devam ediyor. Rus gizli servisi FSB, bu okulları kuran, yöneten ve destekleyen Serhat, Eflak, Toros, Tolerans ve Ufuk gibi vakıf ve dernekleri de CIA ile işbirliği yapmak, istihbarat çalışması yürütmekle suçladı. 


(91) Vatikan ve Tapınak Şövalyeleri, Aytunç Altındal, sayfa115-116-117 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Rusya'da 12 dnai ullahçı иш landı === 


Rusya'da casusluk faaliyetleri yürütmekle suçlanan okullarla birlikte CIA'nın da adı geçmekteydi. Ama ne hikmetse CIA ve ABD bu tür suçlamalara hep sessiz kaldı. CIA'nin Ortadoğu masasının başkanlığını yapmış olan Graham Fuller, 2004 
Ekim'inde Vatan gazetesinde Devrim Sevimay'a açıkça, Yeşil Kuşak projesinde Türkiye'nin de dinci bir eksene yönlendirilmesine çaba harcandığını ikrar etmişti. ABD ve CIA'nın ortaklaşa yürüttükleri bu faaliyete milletimizin maddi ve manevi katkılarıyla ortaya konan eğitim kurumlarının alet edilmiş olması ve bu okullarda çocuklarımızın CIA etkisi altında yetiştiriliyor olma ihtimali oldukça ürkütücüdür.””) 


FSB Başkanı, ülkedeki silah örneklerinden ele geçirmeye çalışan dört yabancının tutuklandığını da belirtti, ancak bunların milliyetleri hakkında bilgi vermedi. Patruşev, Moskova'daki ABD Büyükelçiliği'nde görevli bir diplomatın, 
(92) Dr. Ali Nail Kubalı, 19.02.2006 
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CIA adına çalışarak casusluk faaliyetleri yapmasından ötürü sınır dışı edildiğini söyledi. Patruşev, bu diplomatın, Rusya'nın yeni ve gelişmiş silahlarıyla ilgili bilgi ve Rusya'nın diğer BDT ülkeleriyle askeri işbirliği hakkında istihbarat toplamaya çalıştığını belirtti. Bu kapsamda, Rusya'da biri albay rütbesinde, bir asker olmak üzere iki kişinin “vatana ihanet' suçlamasıyla tutuklandığını kaydeden Patruşev, “Rasulov” adlı bir Azerbaycanlı generalin de sınır dışı edildiğini, Rusya'nın BDT ülkeleriyle askeri işbirliği karargâhında Azerbaycan temsilcisi olarak çalışan bu generalin üzerinde, Rusya'ya ait devlet sırrı nitelikteki bilgiler ele geçirildiğini ifade etti. 


İşte yöneltilen suçlamalar: 
- Rusya'nın Kafkaslar bölgesiyle ilgili bilgi toplamak, - Pantürkizm propagandası yapmak, 


- Rus gençlere İslâmi fikirleri düşmanlık tohumu ekerek benimsetmek, 


Rusya'nın çeşitli bölgelerindeki yerel yönetim kademelerine lobi faaliyeti yürütmek amacıyla kendi adamlarını yerleştirmek. 


Rusya İç istihbarat örgütü FSB'nin Başkanı Patruşev tarafından Rusya'da İslâmcı ve Türkçü faaliyetler yürütmekle suçlanan iki şirket ile üç vakfın Gülen cemaati tarafından kurulduğu görünüyor. Gülen'in internet sitesinde beş isim de yer alıyor. Türk Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan izin- le, beş kıtada okullar açmak üzere kurulan şirket ve vakıfların adı sayılırken, Rusya tarafından suçlanan iki şirket ile üç vakfın isimlerine de yer veriliyor.3) 


(93) Türk Tarikatı CIA'ya Çalışıyor, Hürriyet Gazetesi, 16 Aralık 2002, http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id-115895 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GÜLEN'İN OKUL MÜDÜRLERİ CIW'YA 
RAPOR VERİYOR!!! 


Yurt dışında değişik ülkelerde Gülen'in teşviki ile açılan okullarda müdürlük yapanların “CIA'ya direkt raporlar verdiği” iddia edilmiştir. Bu iddiayı ortaya atan da bizzat meşhur bir MİT görevlisidir. Türkiye'nin yıllardır en çok merak ettiği ve kamuoyunun “Hayalet” lakabıyla tanıdığı MİT'çi Kaşif Kozinoğlu bu iddiaları ortaya atanlardan biriydi. Cezaevinde şüpheli bir ölümle aramızdan ayrılan Kozinoğlu yazmış olduğu iddia edilen bir mektupta Gülen okullarının karanlık ilişkilerine dikkat çekiyordu. Bir gazetede yazı dizisi olarak da yayınlanan mektuptan bazı çarpıcı iddiaları buraya aktararak Gülen örgütüne ait olan bu okulların nasıl bir istihbarat ilişkiler ağı içinde olduğunu gözler önüne sermeye çalışalım: 


“Özbekistan, Rusya Federasyonu ve en son Türkmenistan, Gülen okullarını hangi gerekçe ile kapatıyorlar? “İrticai faaliyetler!” Görevlilerden bir kısmı da anılan ülkelerdeki bağımsız mahkemelerde yargılanıp hapis cezası alıyor. Diğer kısmı söz konusu ülkeden kovuluyor. 


Rusya Federasyonu anılan okulları kapatırken bir tespit yapıyor. Söz konusu okullar ABD adına istihbarı faaliyet gerçekleştirmekte ve ABD'li istihbaratçıların barınma уиvaları haline gelmiştir. Bu okulların faaliyet göstermesi için çok büyük meblağlarda para gerekmektedir. Anılan para, Türkiye'deki bazı işverenlerin bağışlarından elde edilen paranın çok üzerindedir. Bu paraları ABD vermektedir. ABD, bu okulları sadece istihbarat ve barınma bağlamında değerlendirmiyor. ABD'nin esas amacı, “söz konusu okullar sayesinde, İran'ın Asya'daki Fundamentalist akımını engelle-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İKOZİNOĞLUNUN AYDINLIK'A MEKTUBU È. 
GÜLEN'İN OKULM MÜDÜRLERİ 


seseh ён di 


Таль “з 2... 


mekve dengelemektir. Söz konusu okulların birinci düşmanı İran”dır. Gülen hareketi, ABD İran'ı sevmediği için İran'ı düşman bellemiştir. Anılan ülkelerde belirttiğim şahıslar, özellikle okul müdürleri o ülkelere ilişkin raporlarını da belli dönemlerde anılan ülkelerdeki CIA temsilcileri ile paylaşmaktadır. Ayrıca o şahıslar o ülkelerden bayanlarla evlenip o ülkenin pasaportlarını da almaktadır... 


Kırgızistan'da uzun yıllardır ve halen tüm okulların başında olan şahıs Orhan İnandı, aslında Gülen'in Asya İmamı'dır. 
Kırgız Devleti ile irtibatlı olan esasen odur. Büyükelçiden hiçbir farkı yoktur. Türk Devleti de bu şahıs üzerinden Kırgız yönetimi ile irtibat kurmaktadır. Anılan şahıs Kırgızistan'da, Gülen cemaatinin bilgisi dışında gizli bir şahsi servet de edinmiştir. Haremi vardır. Lüks içinde yaşamaktadır. Kırgızistan servisi tarafından angaje edilmiştir. Kırgız gizli servisi her adımını bilmektedir. Anılan Kırgız servisine de Gülen cemaatini anlatmaktadır. Kırgızlar, Gülen'in okullarına muhtaç oldukları için şu an itibarıyla kapatamamaktadırlar. Orhan İnandı'dan elde ettikleri tüm bilgileri, Rus ve Çin servisine aktarmaktadırlar. Aslında Rusya ve Türkmenistan'daki okullar, Orhan İnandı'nın verdiği bilgiler sonrası kapatılmıştır. 


Gülen okullarında görev yapan personel, gerekirse eşi- nin başını açar. Çok az maaş aldıklarını ifade ederler. Lüks içinde yaşarlar. Gerektiğinde içki de içerler. Gülen'in okullarını kapatan ülkelerin kapatma nedenlerinin metinleri yayınlanırsa bu Gülen için ağır bir darbe olur. Dünya genelinde 800'e yakın Gülen Okulu vardır. Gülen tek başına Öcalan gibi! Yani kendisinden sonra bir ikinci şahsın olmasına izin vermeyen bir kişilik. Gülen neden ABD'ye gitti? Cemil Çiçek Adalet Bakanı iken “Türkiye'ye dönebilir” demesine rağmen neden hâlâ Türkiye'ye dönmüyor? Dönecek mi? Dönecekse ne zaman dönecek? Aslında Gülen, Türkiye'ye dönmeye korkuyor. Ayrıca ABD dönmesine izin vermiyor. ABD ne zaman verirse izni, ozaman döner.” 


CIA İLE ARADAKİ İŞLEK KÖPRÜ 


Güçlü ülkeler sömürmek istedikleri ülkelere karşı sadece silahla karşı durmazlar. Çoğu kez adına “Asimetrik Savaş” dediğimiz psikolojik harp teknikleri de kullanarak istediklerini elde ederler. ABD bu tür Asimetrik Savaşları alabildiğine geniş uygulayan ülkelerin başında gelmektedir. Ülkemize yönelik birçok olayı incelediğimizde ciddi bir Asimetrik savaşla karşı karşıya kaldığımız açık biçimde görülmektedir. 


(94) Aydınlık gazetesi, 21 Kasım 2011 
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Teori Dergisi'nin Şubat 2005 sayısında bu hususla alakalı bir analiz yapan Adnan Akfırat, Gülen'in büyümesinin önünü bizzat MİT eski Müsteşarı Fuat Doğu'nun açtığını belirtmiştir. Makalesinde bu hususa özetle şöyle değinmiştir: 


“ABD, Gülen örgütü gibi paralel yapıları hep menfaatleri doğrultusunda kullanmış ve görevi bitince de tarihin çöplüğüne atmıştır. Bu anlamda Gülen'in ABD ile kurduğu köprü şimdiye kadar hep işlektir. Gülen'in, yükselişindeki büyük basamakları Amerikancı liderlere borçlu olduğu açıktır. Örgütün kuruluşuna harç koyan büyük usta ise, 1960'lı yıllarda dönemin uzun süre başbakanlık yapan Süleyman Demirel ve MİT Müsteşarı Fuat Doğu olmuştu. 


Gülen, uluslararası ölçekte faaliyetini, ABD'nin Türkiye'de en güçlü olduğu yılda, 1980'de başlatmıştır. Devletin içindeki kaynakları o kadar sağlamdır ki, askeri müdahale yapıldığı, 12 Eylül'den bir gün sonra 13 Eylül 1980'de, hakkındaki operasyon emrini öğrenip kaçabilmiştir. 12 Eylül yönetimi, bir yandan aranıyor iken onu Çanakkale Merkez Vaizliği'ne atamıştır. 12 Eylül döneminde örgütlenme faaliyetleri katlanarak devam etmiştir. Gülen örgütüne sıçramayı yaptıran, 1986'da yakalanmışken onu İzmir Sıkıyönetim Komutanlığı kuvvetlerinin elinden alan dönemin başbakanı Turgut Özal'dır. Gülen, en büyük gelişmeyi, ABD vatandaşlığı ve CIA görevliliği, Genelkurmay Askeri Mahkemesi'nce soruşturulan Tansu Çiller'in başbakan olduğu 1993-1997 yılları arasında yaptı. Gülen, Çiller iktidarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terfi ve tayinlerine bile müdahale edecek güce ulaşmıştı. Gülen, bir orgeneralin kuvvet komutanı olarak atanmaması için hangi girişimlerde bulunduğunu bizzat 
kendisi 10 Ekim 1995'te basın toplantısında açıklamıştı. 9 


(95) Teori Dergisi, Şubat 2005, Adnan Akfırat 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GÜLEN'İ CIA İLE KASIM GÜLEK 
TANIŞTIRDI 


Gülen, 1992 yılında ABD'ye gittiğinde, Kasım Gülek'in, Pentagon'da albay olarak görev yapan, sonra şüpheli bir şekilde ölen baldızı aracılığıyla Pentagon ve CIA yönetimi ile ilişkiye geçtiği bilinmektedir. 


Hızla yayılan ve büyük mali olanaklara sahip CIA bağlantılı bir başka tarikat da, Scientology adını taşıyor. 
Scientology'nin, gerek ABD'de gerekse Avrupa'da en sıkı ilişki içinde olduğu güç, Gülen örgütü. Scientology, aynı zamanda Moon tarikatı ile çok sıkı ilişki içinde bulunmaktadır. CIA'nın denetimindeki bir diğer tarikat da Çin'de faaliyet yürütüyor. Falun-Gong, her dört tarikatın da teorisi, dini yorumlayışları, çalışma tarzları ve hedefleri arasında olağanüstü uyum var. Kuşkusuz bunun nedeni, komuta merkezinin aynı olması. Hepsi, CIA'nın örtülü faaliyetleri için kullanılıyor ve yönlendiriliyor. 


1998 yılında Fetullah Gülen hakkında, Türkiye 
Cumhuriyeti'nin laiklik ilkesini değiştirmek için terör örgütü kurduğu savıyla tutuklama kararı çıkartıldı. Gülen, ABD'ye kaçtı. Yıllardı ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşıyor. Gülen, ABD'de uluslararası okulların, ABD'nin isteği ve desteğiyle kurulduğunu şu sözleriyle itiraf etmektedir: “Amerikalılar istemezlerse kimseye dünyanın değişik yerlerinde hiçbir iş yaptırmazlar. Şimdi bazı gönüllü kuruluşlar dünya ile entegrasyon adına gidip dünyanın değişik yerlerinde okullar açıyorlarsa, Amerika ile çatıştığınız surece bu projelerin gerçekleştirilmesi mümkün olmaz”, “Amerika şu andaki konum ve gücüyle bütün dünyaya kumanda edebilir. Bütün dünyada yapılacak işler buradan idare edilebilir. Amerika bu dünya gemisinin dümeninde oturan bir milletin adidir. Amerika daha uzun zaman dünyanın kaderinde çok önemli rol oynayacaktır. Bu realite kabul edilmeli. Amerika göz ardı edilerek şurada burada bir iş yapılmaya kalkılmamalı” 96) 


ABD BÜYÜKELÇİSİ PARRİS”İN ROLÜ 


Gülen özellikle CIA ajanı ve papaz dostları aracılığı ile ABD ile bağını alabildiğine sağlamlaştırmıştır. Gülen'in kurduğu bu dost bağı sayesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın korumasına girmesine yol açabilecek kadar güçlendirmiştir. Gülen'e bağlı Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın, 25 Aralık 1997 günü düzenlediği “Ulusal Uzlaşma, Hoşgörü ve Diyalog” ödül töreninde, Cumhurbaşkanı Demirel'e de “Şükran plaketi” verilmişti. İşin ilginç yanı devletin en üst düzey yetkilileri Gülen'e ödül vermek için birbiri ile yarışırken aynı tarihte Gülen önderliğinde kurulan okulları basılıyor, Türkiye Cumhuriyeti karşı faaliyetleri nedeniyle hakkında adli soruşturma yürütülüyordu. 


Cumhurbaşkanı Demirel, irticai faaliyetlere karşı mücadelede devlet kurum ve kuvvetlerinin bütünlüğünü bozan bu konuma neden geldiği önemliydi. Demirel'i, Fetullah'ın ödülünü almaya ABD Ankara Büyükelçisi Mark Parris ikna etmiştir. Mark Parris, İran'da 8-11 Aralık 1997 tarihleri arasında yapılan İslâm Konferansı Örgütü'nün Tahran zirvesinden dönüşünde Demirel'i ziyaret etti. Demirel, İKO'nun Türkiye'ye karşı tutumunu protesto ederek, zirveyi bir gün önce terk etmişti. Parris, aralık ayının ikinci haftasında yapılan görüşmede, Türkiye'nin Ortadoğu ve Orta Asya'da 


(96) Nevval Sevindi, Fetullah Gülen ile New York Sohbeti, Sabah Kitapları, 4. basım, İstanbul, Aralık 1997, s.39. 
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“Ilımlı İslâm”dan yana tavır almasını savundu. Fetullah Gülen'i övdü. Türkiye'ye gelir gelmez Demirel ile “on gün içinde üç kez görüştüğünü” söyleyen Mark Parris, ABD'nin Çelik Çekirdeği'nin has adamlarındandır. Beyaz Saray'dan Ankara'ya geldi. Bill Clinton'un yakın ekibi içindeydi. Ulusal Güvenlik Konseyi'nin, Türkiye'yi de kapsayan Yakındoğu ve Güney Asya sorumlusu iken Türkiye'ye atandı. 


Mark Parris'in Gülen'e ilgisi, Ankara'ya geldikten sonra başlamıyor. Gülen'in, ABD'de devlet ricali tarafından kabul görmesini sağlayan da, Mark Parris'in başında olduğu Yakındoğu ve Güney Asya Bölümüydü. Fetullah Gülen'in, Beyaz Saray'ın yol vermesiyle, ABD'de 14 önemli temasta bulunduğu belirtiliyor. Demirel'e ödül töreni için Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın davetiyesini götüren kişinin, ABD'nin eski Büyükelçisi Abromowitz'in mesajını da ilettiği ifade ediliyor. 


ALMAN DERGİSİ: GÜLEN'İN 
SERMAYESİ AMERİKADAN 


Alman “Yeni Sağ”ının en önemli yayın organı sayılan, Almanya'nın Berlin kentinde yayımlanan Junge Freiheit (Genç Özgürlük) dergisinin 26 Haziran 1998 tarihli sayısında, Fetullah Gülen'le ilgili bir makale yer aldı. Orhan Candar imzasıyla yayımlanan yazının başlığı şöyle: “Karanlık bir Kesiş. Türkiye'de Amerikan menfaatleri: Fetullah Gülen ve “Ilımlı İslâm. Fetullah Gülen tarikatının, ABD'nin bölgedeki “Sivil Toplum Kuruluşu” olduğu belirtiliyor. Dergi, Gülen'i yerine oturtuyor: “Ne var ki Gülen, askerleri ve politikayla ilgilenen Türkleri, gözyaşlarıyla dolu vaazları veya dört bir yöne gönderdiği tolerans mesajlarından dolayı rahatsız etmiyor. Onları rahatsız eden, Hoca'nın politik hedefleri. Daha doğrusu: O'nun Allah'ın bereketiyle” akan sermayesinin gerçek kaynağı olan bir yabancı gücün varlığı. 


Genelkurmay bünyesinde İslâmcı faaliyetleri izlemek üzere kurulan Batı Çalışma Grubu'nun bir raporuna göre, Gülen'in çoktan iflas bildirimin de bulunması gerekirdi. Zira onun sadece yurtdışı okullarının masrafı, taraftarlarının bağışlarından her yıl on milyonlarca dolar daha fazla. Bundan başka, bir dizi hayli tuhaf olay var. Örneğin, birtakım gizli raporlara göre Hoca'nın okullarında bir kuruş maaş almaksızın çalışan yüzlerce Amerikalı İngilizce öğretmeni veya Orta Asya Türk cumhuriyetlerinde birçok yeni binanın karşılıksız olarak Amerikan misyon teşkilatlarınca Fetullahçıların emrine verilmesi. 


Böylesine cömert bir yardımın, 'dinler arası diyalog” çerçevesinde verildiği, Türk makamlarına inandırıcı gelmiyor. Aynı şekilde Bnai- Brith'in (ABD'de faaliyet gösteren Yahudi lobisine bağlı bir kuruluş. Dünya çapında, basın yayın organlarında Musevilere karşı faaliyet gösteren ve yayın yapan kuruluşları rapor ediyor.) Gülen'in bütün eserlerini bedava! İngilizce olarak yayımlama kararı alması da, uzmanları hayrete düşürüyor. Çünkü Gülen, vaazlarında “Dünya Museviliği” hakkında pek yenilir yutulur şeyler söylememiştir. Özəllikle Orta Asya'da faaliyet gösteren Gülen teşkilatının mazhar olduğu bu yabancı destek, büyük bir ihtimalle Şiiliğe ve her zaman güvenilir olmayan Vahhabi İslâm'ına karşı, bu dinin Ішті’ bir turunu piyasaya sürmeyi hedefleyen Amerikan planıyla yakından ilintili. Oysa ABD'ye sıkı sıkıya bağlı, son derece güçlü, sözde dinsel bir NGO'dan, Türkiye'nin bekleyebileceği bir menfaat olamaz. Kaldı ki, eğer bu teşkilat, Türkiye'yi Kafkaslar ve Orta Asya için bir modele dönüştürmek, Türkiye'yi bir laboratuar gibi kullanmak niyetinde yse...”9” 

(97) Junge Freiheit, Genç Özgürlük dergisi, 26 Haziran 1998 
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IRAK'IN KUZEYİNDE GÜLENCİ OKUL 


Gülen'in, üstlendiği misyon gereği dünyanın dört bir yanında okullar açması gayet doğaldır. Ancak okulların açıldığı ülkelerin, aynı zamanda ABD'nin nüfuz alanı oluşturmaya çalıştığı ülkeler olması asla tesadüf olamaz. 


Gülen örgütünün temel gayelerinden biri sadece okul açmak değildir. Gülen, Gülçin Tahiroğlu ile yaptığı ve Aktüel dergisinin 19-25 Eylül 1996 tarihli sayısında yayımlanan röportajında, Erbil'deki okulun MİT desteğiyle kurulduğunu şu cümlelerle açıklıyor: “Erbil'de Türkmenler için okul açtığımız zaman orada Barzani ile Talabani hâkimdi. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na sordum o meseleyi. Devletin burada okul açmasını zaruri görüyorum, aksi halde, oradaki Türkmenleri Kürtler eritir dedim. Eğer siz yapmayacaksanız bilin ki biz yapacağız dedim. Onlar da 'Nasıl istiyorsanız öyle yapın' dediler. 
Onun için MİT de, oradaki istihbarat örgütleri de bu işin hep yanında oldular. Ve Erbil bombalandığı halde bizim okula bir şey yapmadılar. Irak da yapmadı, Barzani de.. Orada eğitim devam ediyor. Hatta ikincisi, üçüncüsü açılması bahis mevzuu.” 


Fetullahçıların, Kuzey Irak'ta Erbil kentinde üç eğitim kurumu bulunuyor. Bu okullar, CIA'nın isteği üzerine açılıyor. Okulların parası da, CIA'nın kontrolündeki Ulusal Demokrasi Vakfı (NED)'den alındı. Para, Fetullahçıların ABD'deki vakıflarından biri üzerinden Kuzey Irak'a aktarıldı. Fezalar Eğitim ve Öğretim Ticaret Limitet Şirketi'ne kayıtlı olan bu kuruluşlardan Özel Işık Koleji ile Özel Nilüfer Koleji, Anadolu Lisesi statüsünde. Işık Türk Dil Merkezi ise kayıtlarda “dil kursu” olarak görünüyor. 


1994 'te faaliyete geçen Özel Işık Koleji'nin 140 öğrencisi, 16 personeli bulunuyor. 1995 yılında kurulan Işık Türk 
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Dil Merkezi'nde iki kişi çalışıyor. Özel Nilüfer Koleji ise 1996 
yılındafaaliyete geçti.44öğrencisi,8 personeli bulunuyor.©9 


MİT: GÜLEN CIA’NIN ORTA ASYA 
AYAĞI 


TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu'na MİT tarafindan birden fazla rapor ve bilgi notu ulaştırıldı. Raporlarda Türkiye'nin karanlık dönemine ışık tutacak nitelikte bilgiler de yer aldı. 3 Kasım 1996 tarihinde gerçekleşen, “polis-mafyasiyaset” üçgenindeki kirli ilişkilerin ortalığa saçıldığı Susurluk kazası “Olay giderek kendi boyutlarını aşmış, siyasi, sosyal, güvenlik ve psikolojik açıdan Türkiye gündemindeki en ağırlıklı konu haline gelmiştir” irdelemesiyle raporda anlatıldı. 


MİT'in Meclis komisyonuna gönderdiği belgelerde Fetullah Gülen hakkında da çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı. 


MİT'ten “Darbeleri Araştırma Komisyonu”na gönderilen raporlarda 12 Eylül önce ve sonrasına ilişkin ilginç ilişkiler ağı yer aldı. 


“Gülen CIA'nın yan kuruluşu olan Ulusal Demokrasi Vakfı'nın Ön ve Orta Asya ayağı olarak işlev görmektedir. 
Fetullah Gülen'in kaçak olduğu dönemde “Molla” ve “Dahhak” kod adlarını kullandığı bilgisine yer verildi. 


Raporda ayrıca İran'da gerçekleştirilen devrimin Türkiye'de de gerçekleştirilmesini arzulamakta olup, Türkiye'de İslâmi bir devrim için yurt sathında teşkilatlanmaya önem vermektedir. 19 Nisan 1980 tarihinde İzmir'de gerçekleştirilen bir toplantısında yaptığı konuşmada, bir- 
(98) Adnan Akfırat, Teori Dergisi Şubat 2005 
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kaç gün içerisinde “Huruç Harekâtr (Atılım Harekâtı) başlatılacağını, bu harekât için hemen hemen her ilde liderlerin tespit edildiğini, İran'da yapılan İslâm harekâtının Türkiye'de de böylece başlamış olacağı belirtildi.” 


Rapora göre Gülen CIA'nın Orta Asya ayağı ve Çiller'in para aklama işinde gizli ortağı olduğu belirtilirken, ayrıca Gülen için, “CIA'nın yan kuruluşu olan Ulusal Demokrasi Vakfı'nın Ön ve Orta Asya ayağı olarak işlev görmektedir” denildi.(100) 


Gerçektende zikredilen dönemi iyi araştırdığımızda Gülen aranmasına rağmen ülkenin her yerinde serbest biçimde gezerek cemaatini örgütlediği görüyoruz. Bu dönemde darbeci General Kenan Evren”in MİT”ten kendisine bağlı sorumlu tuttuğu damadı Erkan Gürvit'le sıkı ilişkiler içinde olduğu iddia ediliyor. Zaten cemaatin o günlerini bilenler bunu hiç gizlemiyor. Gülen de hatıralarında zikredilen dönemlerde bizzat askerler tarafından korunduğunu hatıralarında anlatıyor. 


MİTÇİ GÜNDEŞ: GÜLEN 
OKULLARINDA CIA AJANI VAR 


MİT eski İstanbul Bölge Başkanı Osman Nuri Gündeş, “İhtilalların ve Anarşinin Yakın Tanığı” adıyla kaleme aldığı anılarında Fetullah Gülen ve okulları konusunda “Gülen okullarında CIA ajanları görev yapıyor” şeklinde önemli bir 


iddiada bulundu. 

(99) http://www.internetajans.com /haber/23818 

(100) http://www.haberand.com /mit-Fetullah-gulen-cia-nin-orta- asya-ayagi-h-268862.html 
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Osman Nuri Gündeş 1964-1986 yılları arasında Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışmış 85 yaşında bir eski istihbaratçı... 1977-1984 tarihleri arasında ise, yani 12 Eylül'e uzanan fırtınalı dönemde ve 12 Eylül sonrasında İstanbul'da MİT bölge başkanı olarak görev yapmış. Gündeş, Tansu Çiller döneminin de Başbakanlık İstihbarat Başdanışmanı olarak çalışmıştır. 


Gündeş'in kaleme aldığı anıları Can Dündar Milliyet gazetesindeki köşesinde duyurdu. Dündar'ın köşesinde yayımlanan 21 Aralık 2010 yazıda Gülen okullarına ilişkin bölüm “CIA ajanları öğretmen maskesiyle görev yapıyor” başlığıyla yer aldı. Dündar'ın yazısında Gündeş”in anıları- na atfen yer alan Gülen bölümü şöyle: 


“CIA ajanları öğretmen maskesiyle görev yapıyor diyen Gündeş, kitabında Fetullah Gülen hareketini Moon tarikatına benzetiyor. Amerikalıların Kore'yi işgal ettikten sonra, Güney Kore'yi sömürgeleştirebilmek için Hıristiyan Moon tarikatını kurduklarını, böylece nüfusu Budistlikten vazgeçirip Hıristiyan yaptıkları gibi tarikat aracılığıyla dünyada komünizm karşıtı bir blok oluşturduklarını söylüyor. Gülen'in de Komünizmle Mücadele Derneği'nden yola çıktığını, Büyük Ortadoğu Projesi kapsamındaki ülkelere öncelik verdiğini hatırlatıyor. “Sonra CIA, cemaatin faaliyetlerini Rusya'ya yönlendirdi! diyor. Şu satırlar kitabın “Fetullah Gülen Gerçeği' bölümünden: 


- Gülen cemaati tarafından özellikle de Türk cumhuriyetlerinde açılan okullarda diplomatik pasaportlu Amerikalı CIA ajanları İngilizce öğretmeni diye barındırılıyor. Bu işbirliği, Türkiye'de yapılan üst düzey resmi bir toplantıda, bizzat Fetullahçı okul yöneticisi tarafından itiraf edildi. Toplantıda MİT temsilcisi de bulunduğu halde, olay karşısında sessiz kalındı. Durum, devletin resmi olarak yayımladığı kitapla da belgelendi.”199 


ÖĞRETMEN KILIKLI CIA AJANLARI 


“Yer: Ankara'daki Başkent Öğretmen Evi... 


Ev sahibi: Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Eğitim-Öğretim Genel Müdürlüğü... 


Konu: Yurtdışında açılan Türk okullarının sorunları... 


Toplantıya başta Milli Eğitim Bakanı olmak üzere bakanlığın bütün üst düzey bürokratları katılıyor. Dahası Başbakanlıktan, MİT”ten, Dışişleri Bakanlığı”ndan temsilciler ve yurtdışında okul açmış bazı kimseler de var. 


Bu toplantıda Özbekistan”da 18 okul açmış bir şirket sahibi okullardan bahsederken “Fetullahçılara ait okullar” dedi; Türk Milli Eğitimi buna seyirci kaldı. Bu arada okulların müdürü, Amerika”nın Özbekistan'daki bir uygulamasını dile getirdi: 


ABD, “Dostluk Köprüsü” adı altında getirdikleri 70 kişilik öğretmen grubuna diplomatik statü kazandırmış. 
Özbekistan'da diplomatik pasaportla bulunan ABD”li öğretmenlerin çoğu, Gülen cemaatinin okullarında çalışmaktadır. İngilizce dil öğretmeni olarak gözükmekte iseler de esasen Amerikan Gizli Servisi'nin (CIA) güdümünde görev yaptıkları ve çalıştıkları ülkelerde Pentagon”da üretilen Amerikan politikalarının uygulamasının baş ajanları gö- 
(101) Can Dündar, 21 Aralık 2010 Milliyet gazetesi 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revlerini sürdürmektedirler. Onların İngilizce hocalığı sadece maske görevleridir. Örneğin Kırgızistan'da da 60 kadar Amerikalı öğretmen vardır.”(192) 


OKULLARDA İNGİLİZ VE ABD 
ASKERİ VARI 


Gülen”in öncülüğünü yaptığı okullarda CIA ve İngiliz ajanlarının çalıştığını iddia eden sadece Nuri Gündeş gibi istihbaratçılar yok. Aksine hemen her kesimden çok sayıda kişi aynı iddiada bulunuyor. Bunlardan biri de yıllarca Gülen örgütüne para veren Ahmet Sarıtaş isimli işadamıdır. 
Ahmet Sarıtaş, bir soruşturma çerçevesinde savcılığa ver- 


diği ifadede Gülen'in = 

okullarında їпгї- GÜLEN OKULLARI liz ve ABD askerle- а 

rinin görev yaptığını söylemiştir. Zikredilen olay Diyarbakır Başsavcılığı, Dic- le Üniversitesi'ndeki paralel yapılanmayı araştırırken ilginç bağlantılara ulaşmasıyla ortaya çıktı. Bu çerçevede İstanbul'da savcılığa ifade veren eski cemaat mensubu bir işadamı olan 
Ahmet Sarıtaş Gülen örgütünün Paralel Devlet Yapılanma- 


(102) Osman Nuri Gündeş, “İhtilalların ve Anarşinin Yakın Tanığı” 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sı (PDY) olduğunu belirtti. Okullarında İngiliz ve ABD'li subayların görev yaptığını belirten Sarıtaş karanlık ilişkilere dikkat çekti. İlk defa resmi ifadelere geçen Paralel Devlet Yapılanması'nın kodlarını ortalığa döken Ahmet Sarıtaş “Bunlar ülke menfaati için çalışmıyor, şikâyetçiyim” dedi ve açıklamalarını şöyle sürdürdü: 


-Bank Asya halka açılış sırasında kendi adamları olan Tacettin Neğiş ve Ali Rıza Tanrıseven hisseleri lot satın alarak sanki çok talip varmış gibi bir hava oluşturarak borsada manipülasyon oluşturdukları çok para kazandılar vatandaşı dolandırdılar. Bu kişiler halen aynı grupta devam etmektedirler. 


- 2008 yılında Irak'ın kuzeyindeki Işık Üniversitesi ve oradaki kolejler için Türkiye'deki aynı işlerimi yapmak için gittim. Oraya gittiğimde İngiliz Vatandaşı Robert, Amerikan vatandaşı Edward ve Türk vatandaşı Savaş Aksoy'u gördüm. 
Bunların görevi doğal İngilizce konuşması sağlayan öğretim görevlileri olarak geçiyordu. Ben Türk vatandaşı Savaş ile samimi oldum. Siz bu insanlarla aynı evde kalıyorsunuz, bunlar ne iş yapıyor diye sordum. Oda her ikisinin İngiliz ve Amerikan deniz piyadelerinde asker olduklarını bu kişilerin fotoğraflarını gördüklerini söyledi... Bu kişileri internetten tesadüfen bulduk dediler ve Edward grubun Antep'teki okullarındaki öğretmenlerden biri olduğunu öğrendik.”(105) 


(103) Timetürk, 31 Mayıs 2014, http://www.timeturk.com/ tr/2014/05/31/eski-cemaat-mensubu-her-seyi-anlatti-ve-sikayetciyim- dedi.html#.USHXJ8tZpbY 
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GÜLEN VE CIA AJANI FULLER İLİŞKISI 


CIA'nın Türkiye uzmanlarından ve CIA Başkan yardımcılığı yapmış olan Graham Fuller'in Gülen ile ilişkisini incelediğimizde karşımıza ilginç bir bağ çıkıyor. Graham Fuller gibi bir CIA ajanının Gülen gibi bir cami imamıyla ne işi olabilir? 


Türkiye'de uzun yıllar görev yaptıktan sonra Avrupa'ya giden gazeteci Fuat Kozluklu, Gülen hareketinin uluslararası aktörler arasına girmesinin en önemli dayanağının ABD ve dahası bu ülkenin istihbarat örgütü CIA olduğunu iddia ediyor ve bunu da herkesin bildiği somut bir bilgiy- le besliyor. Gülen'in Fuller ile ilişkisi konusunda Kozluklu şöyle diyor: 


“CIA yönetimi ile Fetullah Gülen'i tanıştıran, CIA'nın 1970'li yıllardan itibaren Türkiye'deki yapılanmasının baş aktörü ve koordinatörü olan ünlü ajan Graham E. Fuller'dir. 
Fuller'i Amerika'da kaldığım zaman boyunca çok yakından takip etme şansım oldu. O nedenle çok iyi biliyorum. Fuller, 'Ilımlı - Barışçıl İslâm'ın en önemli planlayıcı isimlerindendir. İslâmi cemaatler üzerinde, özellikle Nurculukla ilgili uzun süre araştırmalar yapmıştır. Gülen'in ABD'de üslenmesinin de en önemli destekçisi, fikir babasıdır. 90'lı yılların başında ABD yönetimine verdiği raporlarda “Washington'un Türkiye politikalarında ve Kafkaslar ile Balkanlar'daki stratejik hamlelerinde Gülen hareketinin yapısını, dinamik ve de eğitimli kadrolarını kullanmasını" önermiş bir isimdir.” 


Fuller'in geçmişi ve Türkiye üzerine çalışmaları hakkında internette çok sayıda bilgi ve belgeye ulaşmak mümkün. Göreceksiniz bakındığınızda Gülen ve Fuller arasındaki bağlar çok derin ve eski. 
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Tabii bu durumda; “Fetullah Gülen bir CIA projesidir” tezinin gerçek olabileceğinin kuvvetli bir ihtimal olduğunu da söylemek gerekiyor.(199 


Selim Kotil isimli yazarın “Yeni Mesaj” gazetesinde kaleme aldığı bir makalede de CIA'nın Türkiye uzmanlarından ve CIA Başkan yardımcılığı yapmış olan Graham Fuller'in Gülen'le ilişkisini irdeleniyor. Fuller'in, Gülen'i İslâmiyet'te reform yapacak ve değişiklikler ekleyecek kişi olarak gördüğünü belirten yazar, ABD'nin Orta Asya'daki yapılanmasının Gülen okulları üzerinden yapıldığını ve bu okullarda tespit edilmiş 130 CIA ajanının çalıştığını belirtmiş. Kotil'in yazısı şöyle: 


“Amerikan petrol politikalarını anlatan “A Century of War” (Savaş Yüzyılı) kitabının yazarı Frederick William Engdahl, çok önemli bir makale kaleme aldı. Türk basınında çok fazla kendisine yer bulamayan bu makaleden bazı cümleleri sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü Gülen grubunun Türkçe Olimpiyatları yaptığı günlerde son derece önemli tespitlerde bulunuluyor. 


Yazı Fetullah Gülen ve CIA ajanı Graham Fuller arasındaki ilişki üzerinden Gülen grubu ve CIA bağlantılarını ortaya koyuyor. Makalenin özetine geçmeden önce “Graham Fuller kimdir, biraz onu tanıyalım. 


“Graham Fuller eski CIA Başkan Yardımcısı, Rand Cooperation'ın baş danışmanı, uzmanlık alanı İslâm dini ve Rusya ile Ortadoğu bölgesi. CIA'nın Ortadoğu uzmanı olan Fuller aslen Yahudi asıllı"... 


(104) Bkz. Sabah Gazetesi, Gülen Bir CIA Projesi midir?, Sevilay Yükselir, 
9 Mart 2014 
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Gelelim Fuller'in Gülen hakkındaki görüşüne: “ İslâmi hareketlerle ilgili araştırma yapmış birisi olarak, Gülen hareketinin muhtemelen günümüz İslâmiyet'inin siyasal ve sosyal yapısının evrim geçirmesini sağlayabilecek en umut verici hareketlerden biri olduğu görüşünü taşıyorum.” 


Fuller, Gülen'i İslâmiyet'i değiştirecek kişi olarak görüyor. Makaleye gelince, Gülen'e ABD'de oturma iznini almakta Fuller'in yardımcı olduğu, 1997'den sonra Orta Asya'da ABD'nin yeni yapılanmasının Gülen okulları üzerinden yapıldığı, bu sebeple Özbekistan ve Kırgızistan'da 130 CIA ajanın Gülen okullarında çalışırken tespit edildiği ve okulların kapatıldığı, Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu okulları kapattırdığı ifade ediliyor. 


Ayrıca dünyadaki ABD kontrolündeki sözde İslâmi denilen hareketlerin başta El Kaide olmak üzere tamamının Gülen hareketi üzerinden operasyonel yönetiminin sağlanıldığına değiniliyor. 


Evet, yazarın yazdıkları çok uzun ama kısaca yazılanlar- dan çıkan mana bu. Ayrıca en son Boston'da bombalama eylemini yapan Çeçen gençlerin amcası da Fuller'in yeğeni ile evli imiş. Türkçe Olimpiyatlar için Olimpiyat Stadyumu'na gidenlere hayretle bakıyorum. Gülen hareketi Yeni Anayasa- da “Türkçe resmi dil olmaktan çıkarılsın” diyor, okullarında yurt dışında Türkçe seçmeli ders iken İngilizce zorunlu ders oluyor ve bu insanlar Türkçe masalı ile avunuyor. 


Bu olayları anlamak isteyenler, Peygamberimizin (sav) Deccal hadislerine bakabilir. Hadisler ümmetin içinden çıkacak ümmeti peşinden sürükleyecek Ehl-i Kitap'ın safına katacak, onları da hidayet üzere gösterecek ümmetin içindeki isimlere Deccal'lar diyor. 
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Yazımı Fetullah Gülen'in “Hoşgörü ve Diyalog İklimi” isimli kitabının 155. sayfasından aldığım bir paragraf ile bitirmek isterim: “Kuran'ı Kerim'de Yahudilik ve Hıristiyanlık hakkında kullanılan ifadelerin çok sert olduğu söylenir, geçmiş dönemlerde bazı Hıristiyan ve Yahudilerin apaçık gerçek karşısında gösterdikleri inat, ayak diretme ve düşmanlığı ifade etmek için Kuran'ın gösterdiği üslup her zamanki Yahudiler ve Hıristiyanlar içinde kullanılacaktır diye bir şart ve mecburiyet olamaz.”(105) 


GÜLEN ÖRGÜTÜ CIA İÇİN BİTME 
NOKTASINDA! 


Gülen'in özellikle CIA ile ilişkisine dair o kadar çok yazı kaleme alınıyor ki, hepsini bir araya toplasam eminim ciltlerle kitap olur. Gülen'in 17 ve 25 Aralık'ta başarısız bir darbe girişiminden sonra bu tür yazıların arttığı da bir gerçek. 


Zikredilen noktada Takvim gazetesi genel yayın yönetmeni Ergün Diler de bu tür yazılara imza atan yazarlar arasında yerini aldı. 7 Mayıs 2014 tarihli Takvim gazetesindeki makalesinde ismini vermediği ABD'li etkin biriyle yaptığı görülmenin notlarını aktaran Diler, Gülen örgütü, CIA ile ilişkisi, ABD Ankara Büyükelçisi Ricciardone ile ilgili bilgileri paylaştı. Diler, ismini vermediği ABD'li etkin kişinin Beyaz Saray'ı, Pentagon'u ve Gülen örgütünü çok iyi bilen biri olarak tanımlıyor. Diler'in yazısını konumuzla alakalı oldugu için buraya alıyorum: 


“Washington'u, Beyaz Saray'ı, Pentagon”u çok iyi bi- 


(105) Selim Kotil, Yeni Mesaj gazetesi. 19 Haziran 2013, http://www. 
meltemhaber.com/?haber,9541 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len, Paralel yapıyı yakından takip eden, önemli ilişkilerin virajındaki dostum, neler anlattı neler! ABD'nin Ankara Büyükelçisi Ricciardone'den, 367 krizine, Gülen'in akıbetinden, İran-Türkiye ilişkilerine kadar pek çok bilinmeyeni sıraladı! 
Ankara'yı sarsan dinlemelerin kim tarafından nasıl yapıldığını en ince ayrıntılarına kadar aktardı! En önemli detay ise paralel yapının gelişmesine ve serpilmesine nasıl izin verildiğini anlattığı kısımdı! 


- Paralel Yapı'ya gelsek artık! 


CIA ya da bir başka Amerikan yapısı Türkiye'de 1950'den beri var! Her anlamda var! Cemaatleri desteklemek de işlerinin en önemli parçalarından! Destek verdikleri yapıların sağlıklı büyümesini ve gelişmesini beklerler... 
Ergen olmayı başaranlara sınırsız destek gelir! Onlar artık Cemaat dışında başka her şeydir! Bunun en güzel örneği Gülen'dir! Dini yapılar CIA'ya yakın olur! Bu bir alış veriştir! Eğer yakın durmazlarsa geleceği olmaz! CIA'ın dünyanın birçok ülkesine ve özellikle İslâm ülkelerine sızmasını sağlayan yapı Gülen'in cemaati oldu. Bunu CIA da, Cemaat de iyi bilir! İlişkilerindeki ayrıntılar önümüzdeki günlerde daha da çok ortaya çıkar! Bekle biraz! 


Sana kadar geldiğini bildiğim dinlemeleri kim yaptı peki? Dışişlerini kim dinledi? 


- Kesin ve net CIA yaptı! Ancak bunları yapabilmesi için kilit noktalarda kendi adamlarının olması gerekiyordu! Paralel Yapı, Türkiye'de devletin en önemli, en kritik noktalarına kadar sızdı! Tek sızamadıkları yer MİT'ti. Çünkü MİT'in içindeki bir yapı, CIA ile beraber çalışıyordu. Cemaat yapısının oraya sızmasına gerek yoktu. Çok istenseydi, emin ol oraya da sızarlardı! Bunu kim engelleyecekti ki? 
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- Hakan Fidan ve onun gibiler durdurmaz mıydı? 


Hakan Fidan'ın MİT Müsteşarı olacağını anladıkları anda CIA, Cemaat üzerinden Hakan Fidan'ı hedefe koydu. 
Aynı anda Başbakan Erdoğan'ı da hedef seçti. Çünkü ülkesi için çalışan bir istihbarat, CIA'nın asla kabul edemeyeceği bir durumdur. Cemaat de CIA ile aynı düşüncedeydi. 


- Hakan Fidan'a bu nedenle mi İran ajanı iftiraları atıldı? 


- Tabii ki! Bak! Türkiye'de sizler Oslo krizini, 7 Şubat soruşturmasını, Paris'te öldürülen 3 PKK'lı kadını biliyorsunuz! 


- Başka ne var ki? 


Tam tamına 12 kriz atlatıldı! 12 büyük saldırı! MİT daha olay başlamadan bunları bertaraf etti! Ama dediğim gibi Türk Devleti dışında bunu sizden bilen olmadı! Ama Amerika'da rahatsız olan çoktu! Ancak üstüne basa basa söylüyorum, durmayacaklar. Yeni operasyon için hazırlıklar var. Çok sıkı hem de! Geri çekilmeyecekler! Paralel yapı, CIA için bitme noktasında. Yeni bir oluşumla yeni saldırılar gelecek. Kaldırılıp kenara atılmayı beklemezler! 


Bu İran kavgası nereden çıktı? Neden İran Paralel Yapı'nın gündemine oturdu? Görmediğimiz ne vardı? 


- Cemaat sadece İran'da yapılanamadı. İsrail'de bile Cemaat yapısı var. Farklı kimliklerle İslâm'ı öne çıkartıp, ortadaki Filistinlileri İsrail tarafına çekiyorlar. Ancak İran'da tüm gizli planlara rağmen başarı olmadılar. Özellikle Ahmedi Nejad, Cemaatin yeni filizlenen yapılarını İran'da kesti attı. Hem de bir daha olmayacak şekilde! Cemaat de, İran'la Türkiye'nin arasını açmaya karar verdi. O sırada da ABD, Türkiye - İran arasındaki gizli anlaşmaları öğrendi! 
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Bütün planlar değiştirildi! Rahatsızlık tavan yaptı. 17 Aralık operasyonunun ana nedenlerinden biri de Türkiye-İran arasındaki çok özel anlaşmalardı. Bundan rahatsızlık öyle bir hal aldı ki New York ve Washington'da masalar yumruklandıl 


- Anlaşmalar devam ediyor mu peki? 


İran”ın dini tarafı bu anlaşmayı bozmadığı sürece, ABD'nin çabaları sonuçsuz kalır. Ruhani, Türkiye ile olan anlaşmanın bozulması taraftarı ama onun gücü buna yetmez. Çünkü anlaşma çok derin yapıldı. Amerika sadece ve sadece izleyecekl Cemaat ya da başka bir şeyle yine gelecekler! Siz buna hazırlıklı olun! İlk raunt yaşandı! Karşı taraf yara aldı! Ama rehavete kapılmayın! Sakın!(196) 


SİBEL EDMOND: CIA GÜLEN”İ 
KULLANIYOR 


Gülen'in istihbarat ilişkilerini ve özellikle de CIA ile bağlantısını olduğunu ileri sürenlerden biri de ClAnın tercümanlığını yapan Sibel Edmond”dur. Sibel Edmond”un Gülen'in ABD'ye sığınması ile ilgili bütün yazışmaları bilen, üstelikte yazışmaları çeviren kişi olduğu bilinmektedir. 


Kendisini Türk-Amerikan olarak tanıtan Sibel Edmonds, İranlı bir Azeri. 1988'de ABD'ye gider ve George VVashington Üniversitesi'nde Ceza Hukuku ve Psikoloji eğitimi alır. 
11 Eylül saldırılarından beş gün sonra da FBI'da Türkçe, 
Azerice ve Farsça çevirmen olarak işe girer. Ve tanınması- 


(106) Gülen Örgütü CIA İçin Bitme Noktasında!, Ergün Diler, 7 Mayıs 
2014 Takvim gazetesi 
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na yol açan olay da bundan sonra yaşanır. Nisan 2001'de FBI'ya Usame Bin Ladin'in ABD'de dört-beş şehre uçakla saldıracağına ilişkin istihbarat gelir. Ama FBI bunu ilgili yerlere bildirmez. Edmonds bunu fark eder etmez üstlerine bildirir. Ancak üstleri de bir şey yapmaz. O da durumu kamuoyuna açıklar ve ortalık karışır. 


www.fetullahgulen.org/gulen.turkce/gulen cia ajanidir.html adresli internet sitesinde yer alan bir habere göre Gülen'in CIA bağlantıları şu şekilde dile getirmektedir: 


“Fetullah Gülen'in iç yüzünü en iyi bilen kişi, Sibel Edmond'dur. CIA'nın o günlerdeki tercümanı Sibel Edmond'dur. Gülen'in ABD'ye gelmesi ile birlikte ABD'den oturum alabilmesi için CIA çaba gösteriyor. Sibel Edтопа Gülen ile ilgili bütün yazışmaları bilen, üstelikte yazışmaları çeviren kişidir. Sibel Edmond'a göre Gülen'in Amerika'da oturum almasına destek olan kişi CIA'nın başında bulunmuş olan Graham Fuller'dir. Bunun yanı sıra ABD'nin Türkiye'deki eski Büyükelçisi Morton Abromowitz, CIA ajanı George Fidasile başka CIA görevlileridir. Toplam 26 önemli CIA görevlisi Gülen'e arka çıkmıştır. Gülen'in yargıda bulunan belgelerinden Gülen'in CIA ajanı olduğu ayrıca gelirlerinin büyük bölümünün CIA'ca karşılandığı belirtilmiştir. Gülen ile CIA'nın ilişkilerinin de eskiye dayandığı açıklanmıştır. Bunun yarı sıra Rus istihbarat kuruluşu FSB'de Gülen örgütünün, bu örgüte bağlı okullarının CIA için birer öncü kuruluşları olduğunu açıklamıştır. Rus istihbaratına göre Gülen'e bağlı Serhad ile Eflak işletmeleri ile Tolerans, Ufuk gibi vakıflar CIA için çalışmaktadır. Bunlar ile bunlar gibi Gülen'e bağlı çalışan kuruluşlar CIA'ya bağlıdırlar. 
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Yargı dosyasındaki bilgilere göre CIA Gülen'e yalnızca; gazete, TV yayını okullar, meslek kuruluşları kurması için çok büyük paralar vermiştir. Bir başka belgede de Amerika'nın (CIA) Kazak, Türkmen, Özbek, Kırgız, Azerbaycan bölgelerindeki gaz ile petrol yataklarını gelecekte ele geçirebilmek için bölgelerin İslâmlaştırılması gerektiği, bunun içinde Gülen örgütüne З trilyon dolar aktarıldığı belirtilmiştir. Gülen'e ödenen paraların “Singjan Projesi” , “The Xinjiang Project” adı altında ödendiğini Amerika'da CIA ile çalışan Rand kuruluşu, “RAND Corporation” 1998'de açıklanmıştır. Bütün bu bilgiler Sibel Edmond”un yayınlarında da açıklanmıştır." 


GÜLEN CIA İÇİN SADECE BİR 
SEMBOL!!! 


Sibel Edmons'in ABD için belli maksatlarla kullanılan bir sembol olduğunu söyler. Ama Gülen için ABD dünyanın süper gücü. Bunun için zikredilen gücün önünde eğilmeyi bir vazife bilmiş. ABD Gülen'in nazarında dünya gemisinin kaptanı” konumunda bulunuyor. Gülen'e göre bu kaptanın dediği dışında hareket edenlerin yaşama şansı yok. 1990'lı yılların sonunda bunu şu sözleriyle dile getirmiş Gülen: 


“АВР bu dünya gemisinin dümeninde oturan bir milletin adıdır ve daha uzun zaman dünyanın kaderinde çok önemli rol oynayacaktır. Bu realite kabul edilmeli. Amerika göz ardı edilerek şurada burada bir iş yapılmaya kalkışmamalıdır. Amerikalılar istemezlerse kimseye dünyanın değişik yerlerinden hiçbir is yaptırmazlar. Şimdi bazı gönüllü kuruluşlar dünya ile entegrasyon adına gidip dünyanın değişik yer- 
( 1 http://www.fetullahgulen.org/gulen.turkce /gulen cia ajanidir. 
т 


221 


Darbelerin Efendisi НОСІА 


lerinde okullar açıyorlarsa, bu itibarla, mesela Amerika ile çatıştığınız sürece bu projelerin gerçekleştirilmesi mümkün olmaz. “Amerika ile iyi geçinmezseniz işinizi bozarlar. 
Amerika'nın bize yarım arpa kadar bile, sadece bizim menfaatimize olacak bir desteği yoktur. Buna rağmen şurada bulunmamıza izin veriyorsa, bu bizim için bir avantajsa, bu avantajı sağlıyor demektir.”108) 


Gülen'in ABD için bir sembol olmanın ötesinde bir değer ifade etmediğini söyleyen Sibel Edmonds, Gülen örgütüyle 
ilgili de ilginç analizlere de imza attı. Gülen'in başarısız 17 
Aralık darbesinin ardından yaptığı analizinde Türkiye'de olup bitenleri bir “CIA operasyonu” olarak değerlendiriyor ve şu ilginç tespiti yapıyor: 


“Uzun süre Türkiye'de yaşadım ve Türkiye iç politikasını çok yakından takip ediyorum. Amerikalı insanlar şaşırıyor, “Erdoğan önceleri bir melekken, nasıl oldu da ABD için şimdi bir şeytan, bir düşman haline gelebildi?” diye soruyorlar. Erdoğan'ın başına gelenler Gülen'le arasındaki kavgayla başladı. Gülen sadece bir sembol. Asıl önemli olan, bu sembolün arkasındaki güç, yani CIA, yani ABD silah sanayisi. 
1997'den sonra CIA Gülen'i oyuna dâhil etti. CIA onu ABD'ye getirdi ve ne tesadüf ki CIA merkezinin hemen yanı başında bir eve yerleştirdi. 


Gülen 15 yıldır ABD'de yaşıyor ve 20-25 milyar dolarlık bir finans ağını kontrol ediyor ve hiç kimse gerçekten bu paranın nereden geldiğini bilmiyor? Gülen'in, ABD dışında CIA ile birlikte açtığı okullar, camiler, medreseler birer birer kapatılıyor, çünkü bu ülkeler, Gülen cemaatinin varlığının kendi ülkelerinin ulusal güvenliğine bir tehdit olduğunu, CIA ile ortak ope- 


(108) Bkz: Gülen İle New York Sohbeti, N. Sevindi, Sabah Kitap, s. 6-9 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rasyonlarda kullanıldığını kavradılar. Gülen cemaati ve CIA. 
Türkiye'de büyük bir medya ağı kurdular. Satın almalar yoluyla, polis teşkilatına, hukuk ve askeri alanlara sızdılar. 


Erdoğan o sırada üst üste ve oylarını arttırarak üç seçim kazandı ve bu durum kendisine aşırı bir güven sağladı... Bu noktadan sonra “Gülen'in desteğine ihtiyacım yok, halk beni seviyor’ demeye başladı... Gülen markasının arkasındaki CIA vb. derin yapılara başkaldırdı. Aslında bu Gülen markasının arkasındaki CIA vb. derin yapılara da başkaldırıydı bu. Diğer bir neden de Erdoğan'ın İsrail'e karşı sert tutumu, sözünü geçirebiliyor görüntüsüydü. Türkiye'deki bütün partilere, medyaya rağmen bunu eleştiren de Gülen'di. Gülen'in ABD'deki en büyük destekçisi de oradaki Yahudi lobisidir. Bu noktada başka bir olay patlak verdi; Gezi Parkı olayları. Gülen, Erdoğan'la aralarındaki kavgada, bunu bir firsat olarak değerlendirmek istedi. Gülen gezideki protestolara kendi cemaatinden insanları soktu. Erdoğan, başına neler geleceğini anlamıştı. СТА ve Gülen işe el atmış, protestolarda aktifrol oynamaya başlamıştı. Ve eş zamanlı olarak ABD ve Avrupa basınında Erdoğan diktatör olarak anılmaya başlandı. 


CIA'nın kukla hükümetler kurduğu ve ardından bir gece- de onları yok ettikleri bilenen bir gerçek. Aynı şey Erdoğan'ın da başına geliyor. Öte yandan Gülen'in ABD dışında CIA ile birlikte açtığı okullar tek tek kapatılıyor. Çünkü bu ülkeler, Gülen cemaatinin varlığının kendi ülkelerinin ulusal güvenliğine bir tehdit olduğunu, CIA ile ortak operasyonlarda kullanıldığını kavradılar. 


Yahudi lobisi bir İslâmi modeli asla desteklemez... Tek başına bu durum bile, insanların Gülen hakkında şüphe duyması, soru sormaya başlaması için yeterli bir nedendir. Bu 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da, Erdoğan ve Gülen arasındaki kavganın ikinci nedenidir. 
Yani, Yahudi lobisinin desteklediği Gülen, Erdoğan'ın İsrail'e karşı sert çıkışlarını doğru bulmamaktadır. 


Suriye meselesine kadar, her şey yolunda gidiyordu. 
ABD'nin mevcut hükümetiyle Erdoğan iyi anlaşıyordu. 
Esad'ın devrilmesi için gereken he şeyi yapıyorlardı... Ancak, beklenmedik bir şey oldu... ABD'de, Obama karşıtı derin yapılanma, Esad'a şiddet (!) uygulandığına herkesi ikna etti... 
ABD müdahalesi hoş karşılanmamaya başlandı. Obama bu konudaki desteğini yitiriyordu. Ve tam bu noktada Rusya'nın devreye girmesi, ABD'yi geri adım atma zorunda bıraktı. 


Ve işte tam bu sırada, Türkiye kamuoyuna da, ‘Еѕаа ile son derece iyi ilişkiler varken, muhalifler yüzünden ilişkiler bozuldu' inancı aşılandı... ABD geri çekilince, Erdoğan tamamen ortada kaldı. Artık halkı arasında popüler değil, nefret edilen bir lider olmaya başlamıştı... ABD verdiği sözleri tutmuyor, Erdoğan'ı tamamen yalnız bırakıyordu ki, bu da Erdoğan'ı oldukça sinirlendirmişti. Bu da üçüncü bir neden oldu. 


Bu esnada başka bir olay patlak verdi; Gezi Parkı olayları... Gülen, Erdoğan'la aralarındaki kavgada, bunu bir fırsat olarak değerlendirmek istedi ve protestolara kendi cemaatinden insanları soktu. Erdoğan, başına neler geleceğini anlamıştı. CIA ve Gülen işe el atmış, protestolarda aktif rol oynamaya başlamıştı. Erdoğan bunu net olarak görüyordu... 
Gezi Parkı olayları gerçek halk tarafından başlatılmış olabilirdi, ancak, CIA'nın kontrolündeki Gülen cemaati ve AKP karşıtı Türkiye'nin eski güç sahipleri, bu fırsatı değerlendirmekte gecikmemişti... Ve eş zamanlı olarak ABD ve Avrupa basınında Erdoğan “diktatör” olarak anılmaya başlandı... 
Erdoğan'ın El-Kaide ile ilişkili olduğu iddia edilmeye başlandı. Erdoğan artık El-Kaide'nin parasal kaynak sağlayıcıları ile bağlantı kumaya çalışılıyordu. Ve bütün bunlar, bu operasyonlar, CIA tarafından yönetiliyordu. 


CIA'nın yapmak istediği, söz konusu hangi ülke ise, onu tamamen kontrol altına almak, iç ve dış politikasını yönetmekti... CIA'nın planı, Türkiye'yi bir model ülke olarak kullanmak ve diğer ülkeleri de aynı şekilde hizaya getirmekti... 
CIA, Ilımlı İslâm projesini Orta Doğu'da uygulamaya geçirmek istiyordu... Erdoğan ve Gülen, daha doğrusu Erdoğan'la CIA arasındaki sorun, bu planları aksatıyordu. CIA, Erdoğan üzerindeki kontrolünü kaybediyordu. 


Erdoğan, CIA ile sorunu daha da büyütmek için rest çekti... Boyun eğmeyeceğini göstermek ve bir mesaj vermek için, “milyarlarca dolarlık silah alımlarını ABD ile değil, Çin'le yapacağım” dedi. Tüm dünya bu reste şaşırdı... Bu durum, ABD ve NATO'nun en üst düzey kurallarından birinin ihlali anlamına geliyordu, yapılabilecek son şeydi. İşte bu, NATOve ABD Silah Sanayisini çileden çıkardı. Erdoğan daha da ileri giderek, “AB'ye girmek için yıllardır beklediklerini ve bunun gerçekleşmeyeceğini anladığını, bunun yerine Şangay Birliği'ne katılmak istediğini” söyledi. Ve resmen başvuruda bulundu. 
Bu davranış yine, çiğnenebilecek en son kurallardan biriydi. 
Batı için yüz senedir kukla olan Türkiye, kukla oynatıcısına karşı, sahibine karşı isyana kalkmıştı... Batı, zorla kurduğu bu kukla düzenini, kolay yıktırmazdı!!! 


İşte bunları yaptığınızda, son kullanma tarihiniz dolmuş demektir... Kim olursanız olun, artık her şey bitmiştir. Ve ABD'nin uygulayacağı cezanın diğer ülkeler için ibretlik olması gerekir. Çünkü bu durum, başkaları tarafından örnek alınabilir, ABD bu riski göze alamaz... Erdoğan'a şu ihtimal- 


225 


Darbelerin Efendisi НОСТА 


ler sunuldu, tabii bunları hiçbir yerde duyamazsınız: 


1) Geri adım atacaksın. Her şeyi geri saracak, İsrail'le ilişkilerini düzeltecek, Çin'den silah almaktan vazgeçeceksin. 
Şangay'dan uzak duracaksın. Gülen'den özür dileyeceksin. 
Bu senin birinci seçeneğin. 


2) Sessizce istifa edip gideceksin. Çünkü biz hali hazırda senin yerine gelecekleri belirledik. Şu ana kadar çalıp çırptığın paralar varsa, onları da beraberinde götürebilirsin. Sen- den öncekiler de çaldı. Paralarınla, İngiltere'ye gitmene izin vereceğiz. 


3) Bunları kabul etmezsen, bizi bekle... Bu sana iki senaryo sunar; 


a) Kaddafi gibi, Saddam gibi yok edilirsin, seni Taksim meydanında, Gezi Parkı'nda öldürürüz. 


b) Mübarek gibi korkak bir şekilde teslim olabilirsin. Seni İngiltere'de bir hapishaneye atarız, yaşamının kalanını orda sürdürürsün. 


İşte, şu anda, Erdoğan bu seçeneklerle karşı karşıya... 
Bu seçenekler Kaddafi, Saddam ve Mübarek'e sunulanlarla aynı... CIA böyle çalışıyor. Senaryolar o kadar aynı, şaşmaz ve detaylarıyla benzer ki, insan neredeyse aynı şeyleri tekrar tekrar görmekten sıkılıyor... 


Ancak, Türkiye, Mısır ya da Libya'dan tamamen farklı bir ülkedir, dinamikleri çok çok farklıdır. Öncelikle, Türk insanı gerçekten de farkındalığı yüksek bir kitledir. Aptallar için tasarlanmış iki partili sistem, ABD'de olduğu gibi, Türkiye'de çalışmaz. Türkiye'de çok farklı fraksiyonlar, eğilimler mevcuttur. ABD'de olduğu gibi, yani Demokrat ve Cumhuriyetçiler arasında bir gel-git oyunu sergileyerek halkla dilediğiniz gibi oynamanız Türkiye'de çalışmaz. 


Burada, bilinç düzeyi son derece yüksek bir halk kitlesin- den bahsediyoruz. ABD'den çok farklı bir kitledir bu. Eğitimli ve düşünen insanların olduğu bir ülkede bu kadar kolay oyunlar sergileyemezsiniz, bu çok zordur. 


Diğer bir fark da, Türk insanının aktivist yönü... Sokaklara inen, hakları için mücadele eden bir topluluktur Türkler. 
Türk halkı gözünü açık tutmaya devam etmeli ve Libya'da, Mısır'da olanlardan ders almalıdır. ABD'nin planları Libya ve Mısır'da olduğu kadar kolay işlemeyecektir Türkiye'de. 


Diğer bir konu da, AB meselesi... Daha önce AB'yi bir kurtuluş olarak gören Türk insanı, AB'nin politik ve ekonomik 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çöküşünü açıkça görüyor... Almanların Türkiye'deki işlere başvurduklarını, Avrupa'da işsizliğin boyutlarını görüyor... 


Şu anda Türk halkının büyük çoğunluğu, AB'ye girmemiş olmanın bir avantaj olduğunu düşünmektedir.” "0? 


GÜLEN'İN СЇА?ҮА HİZMETİ 


Gülen'in istihbarat ilişkilerini sadece Türkiye'deki Gülen muhalifleri iddia etmiyor. Aksine yurt dışında da büyük bir kesim Gülen'in ciddi anlamda CIA ile işbirliği içinde oldugunu belgeleriyle gözler önüne seriyorlar. 


Gülen'in CIA'ya hizmet ettiğini söyleyenlerden biri de FBI danışmanı, ABD'nin radikal İslâm ve terör uzmanı ve aynı zamanda FBI danışmanı olan da Profesör Paul L. Willams olmuştur. 17 Mart 2014 tarihli Aksam Gazetesinin manşetin- den verilen habere göre Profesör Paul L. Willams 1999'dan bu yana ABD'de yaşayan Gülen'in CIA'ya hizmet ettiğini iddia ediyor ve sözlerini “50 milyar dolarlık mal varlığı var. Çiftliğinde atış talimleri yaptırıyor. Bölge kaynaklarının ABD kontrolüne girmesi için çalışıyor.” ifadeleriyle özetliyor. 


Gülen'in Pensilvanya'daki malikânesine kadar giren Profesör Paul L. Willams'ın açıklamalarının yeni kitabını tanıtımının yer aldığı haberin detayında Gülen'le ilgili dile getirilen iddialar şöyle: 


“Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mavi Marmara olayının ardından takındığı tavır ve Suriye'deki tutumu nedeniyle Gülen'i kendisine düşman edinmesi şaşırtıcı değil. 34 yıl 


(109) Takvim Gazetesi, 10 Mart 2014, http:///www.takvim.com.tr/ Guncel/2014/03/10/cia-demek-cemaat-demek 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önce Orgeneral Kenan Evren, dönemin Amerikan Ulusal Güvenlik Başdanışmanı Zbigniew Brzezinski'nin Orta Asya'daki Türk devletleri için yeni bir düzen getirilmesi gerektiği fikri- ne uygun hareket etti. Ancak bu fikre asıl cevabı veren Gülen oldu ve bölgedeki doğalgaz ve petrol yataklarının kontrolünü ABD'ye verebilmek için okullarıyla bölgeye sızmaya başladı. Bu yüzdendir ki eski CIA yöneticileri kendisine Yeşil Kart (Green Kart) başvurusunda referans mektubu verdi. Gülen konuşmalarında Osmanlı'nın yeniden dirilişi ya da yeni İslâmi dünya düzeninden bahsediyor ve ilginçtir ki CIA de bu fikri paylaşıyor gibi. Yoksa neden Gülen'in Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan'daki okullarında CIA elemanları olsun ki? Bu nedenle Rusya ve Ukrayna, Gülen'in okullarını kapattı. Gülen'in etkisi Çin'in Uygur bölgesindeki eylemlerde de var. Bu şekilde CIA tarafından zaten bağımsız bir ülke kabul edilen Türkistan, Çin'den bağımsız olması sağlanmaya çalışılıyor ki Uygur Türklerinin lideri de ABD-Chicago'da yaşıyor.” 
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Ünlü akademisyen 2013 Temmuz'unda yazdığı bir makalede ise şu şok iddialarda bulunuyor: 


“Gülen'in binasında öğrenci yurtları, dinlenme alanlaт, yabancılar için misafirhaneler, helikopter pisti ve atış talimi alanı da bulunuyor. Yüz Türk'ün etrafını koruduğu bu kale benzeri binanın etrafındaki komşular binadan gelen silah seslerinden rahatsız olduklarını söylüyor. Bina üzerinde bir helikopterin de bazen alçak uçuş yaptığını ifade ediyorlar. Paramiliter silahlı eğitim yapanların olduğu malikânede yaşayan Gülen, ‘terörizmi kınadığını’ iddia ediyor. 


Gülen'in okullarında 130 CIA ajanı çalışıyor. Okullar narkotik ve silah kaçakçılığıyla finanse ediliyor. Türkiye'de bankalar ve iş dünyasına hükmediyor. Fetullah Gülen izin vermediği sürece kadınlar belli yaşa kadar evlenemiyor. Evlenecekleri erkekleri ise “hoca” belirliyor. Daha önce Gülen'in çiftliğini çok kez ziyaret ettim. Çiftlikteki yöneticilerle görüştüm ve etraftaki tüm komşularıyla, Gülen okulların- daki müdürlerle konuştum. ABD'de Gülen'in çiftliğine gelip giden bazı insanların söylediği kadarıyla cemaat, AK Parti'yi terk edip CHP'yi desteklemeye karar verdi. Amaçları bu partiyi de ele geçirmek. Bu düşüncenin planlandığı yer Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliği. Elbette Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın da desteğini almış durumdalar. Gülen'in ClAya hizmet ettiği biliniyor. 


Susurluk olayı Türkiye'de nasıl devlet içinde bir devlet kurulduğunu, suç, mafya ve siyaset dünyasının nasıl iç içe geçtiğini ortaya koymuştu. Gülen, CIA tarafından kullanılan bir adam. Şimdilerde Susurluk olayıyla Gülen arasındaki ba ğlantıyı açıklayan bir kitap yazıyorum. Bu yapılanma tam da Gülen'in temsil ettiği şey. Gülen hareketi de dev bir ero- 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in ağından besleniyor. Bir eğitim ağının başında olduğunu iddia eden Gülen, ABD'de Yeşil Kart başvurusunda bulunduğunda 50 milyar dolarlık bir mal varlığı olduğunu mahkeme heyetine gizlice sunmuştu. Bu rakam bir eğitim ağının başında olduğunu bile reddeden bir insan için dev bir meblağ. 
Bu kadar para nasıl toplandı? Mahkemeye sunulan bu evrakı bel geleyebilirim.”19) 


WİKİLEAKS: GÜLEN CIA”YA HİZMET 
EDİYOR 


CIA'in düşünce kuruluşu Stratfor'un raporunda Gülen'in 
12 kişilik “Bilgeler Konseyi”nin, iç, orta ve dış çember olarak adlandırılan yapılanmayı örgütlediği belirtiliyor. Gülen için “1990'dan bu yana CIA için çalışıyor. Okullarında ajan bulunuyor” denildi. 


Akşam gazetesinin 17 Mart2014 tarihinde gündem oluşturan “50 milyar doları var. CIA'e hizmet ediyor” başlıklı haberini WikiLeaks belgeleri de doğruladı. Gülen ve cemaatinin nasıl yapılandığını ve örgütlendiğini araştıran FBI Danışmanı Prof. Paul L. Williams'in iddiaları, Wikileaks'te CIA'nin düşünce kuruluşu olarak bilinen Stratfor yetkililerinin yazdığı raporlarda yer alıyor. Bu yazışmalarda Gülen ve cemaat yapılanması hakkında da son derece çarpıcı bilgiler var. Yazışmalardaki bilgilere göre Gülen, 1990'lardan bu yana CIA'e hizmet ediyor. 


İşte WikiLeaks'te yer alan Gülen belgeleri: 


- 7 Ocak 2011 tarihli belgede CIA'e bağlı Stratfor düşün- 
(110) 17 Mart 2014, Akşam 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ce kuruluşuna Sean Noonan imzasıyla gönderilen bir yazıda, eski bir en üst düzey Türk istihbarat çalışanının anlattıklarına yer veriliyor. Türk istihbaratçının verdiği bilgileregöre Pensilvanya'daki yapılanma 1990'ların ortalarından beri CIA için hizmet veriyor ve CIA faaliyetlerini kamufle ediyor. İstihbaratçının ayrıca Paris kökenli Intelligence Online haber sitesine verdiği mülakatta Gülen'in 1990'lar boyunca Kırgızistan ve Özbekistan'daki okullarında 130 CIA ajanını sakladığı yazılı. Belgede CIA”nin Orta Asya ve Kafkas- ya eski direktörü Robert Baer'e bu konunun sorulduğu ve Baer'in kendi dönemi sonrasında CIA'nın gemiyi bu yöne çevirmiş olabileceği olasılığının bulunduğu sözlerine yer veriliyor. Belgede Gülen'in görüşlerinin ABD politikasıyla genellikle uyumlu olduğunun altı çizilirken Gülen'e referans mektubu yazan eski CIA Başkan Yardımcısı Graham Fuller yaptığı özel açıklamaya da yer veriliyor. Fuller açıklamasında “2006 yılında ЕВГа bir mektup yazarak Gülen'in ABD karşısında bir güvenlik tehdidi oluşturmadığını ifade ettim ki halen böyle düşünüyorum” sözlerine yer veriliyor. 


- Cemaatin ABD'deki birçok politikacının seçim kampanyalarını desteklediklerinin de belirtildiği raporda, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın Gülen'in organizasyonlarına katıldığı örnek gösteriliyor. Gülen'in etkin varlığının en büyük nedeni Türk ordusunun ABD karşıtı olmasına bağlanıyor. 


- Sharon-Krespin, Gülen'in ABD'deki çiftliğinde üst düzey bir cemaat üyesinin “Emniyet'te polis kıyafeti giyerek yöneticiolan imamlar var. Birçok Emniyet mensubu emirlerini bu imamlardan alıyor” sözlerine de yer veriyor. 


- 18 Kasım 2009 tarihinde Stratfor'da çalışan Türkiye ve Ortadoğu uzmanı Reva Bhalla'nın gönderdiği yazıda ise Gülen 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Cemaati'nin geniş bir portresine yer veriliyor. Cemaat üyelerinin milyonlarca dolara ve dünya genelinde aralarında liselerin de olduğu çok sayıda kurum ve kuruluşa sahip olduklarını söyledikleri bilgisine yer veriliyor. Gülen'in Türkiye'deki Emniyet istihbarat daireleri üzerinde de çok güçlü etkisi olduğunun altı çiziliyor. Gülen'in Türkiye'nin geleceği konularına özellikle eğildiğinin altını çizen analiz raporunda cemaate ait kurum, kuruluş ve okulların tam sayısının bilinemeyeceği ifade ediliyor. 


- Raporda Gülen'in yapılanmasının üç çemberden oluştuğunu ifade ediyor. Bhalla'ya göre bu çemberler şu şekilde yapılanmış durumda: Cemaatin hizmetlerinden faydalanan ve bursunu alan, haftalık sohbetlere katılan çoğu lise öğrencisinden oluşan dış çember. Dış çemberin faaliyetleri için kaynak yaratan ve iç çemberdeki üyelerin maaşlarını ödeyen işadamlarından oluşan orta çember, öğretmenler, gazeteciler, lobiciler ve Gülen'e bağlı okulların, kurum ve kuruluşların yöneticiliğini yapan üst düzey kadronun bulunduğu iç çember. Bu çemberdekilerin çoğunun 1970 ve 1980'li yıllarda harekete katıldığı ve Gülen'in en sadık takipçileri oldu-Gu ifade ediliyor. Gülen henüz Türkiye'deki camilerde vaazlar verirken harekete katılan bu gruba Altın Nesil' denildiği- nin de altını çiziyor. 


Gülen'in AK Parti'ye rakip bir siyasi oluşum olduğunun altı çiziliyor. СІАуе gönderilen analizde cemaatin Türkiye'den daha büyük pay istediği ve en güçlü üçüncü siyasi güç olduğu ifade ediliyor. Washington'da bulunan Ortadoğu Medya Araştırma Enstitüsü (MEMRI) Direktörü Rachel Sharon-Krespin'in gönderdiği “Büyük İhtiras' adlı yazısı da WikiLeaks belgeleri arasında bulunuyor.U10 (111)17 Mart 2014. - Akşam gazetesi 
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ABD'DEN GÜLEN'E KİŞİYE ÖZEL 
STATÜ 


Gülen 1999 yılından beri ABD'de ikamet ediyor. Gülen'in ABD'de oturabilmesi kişiye özel bir statüsü olmasından kaynaklanıyor. Bu statüyü Gülen'e veren de şüphesiz ABD istihbaratıdır. Bu destek olmasa Gülen gibi birinin ABD'de bunca yıl ikamet edebilmesi oldukça zordur. 
Julian Assange'la anlaşma yaparak “WikiLeaks Türkiye Belgeleri”ni yayınlamaya başlayan Taraf gazetesinin, yayınladığı belgeler arasında ABD'nin Gülen cemaatine bakışı ve cemaatin hükümetle ilişkisini içeren açıklamalar da var. Taraf gazetesinde yer alan açıklamaların bir bölümü şöyle: 


“Gülen halen Amerika'da “sürekli mukim' statüsünde yaşıyor. Ama bu statüyü elde etmesi kolay olmadı.1999”da turist vizesiyle ABD'ye giden Gülen, bu vizeyi daha fazla uzatmasının mümkün olmadığı noktada, bu kez farklı bir statüyle, din adamlarına verilen R vizesi ile ikametini sürdürdü. R vizesinin de sınırına dayanınca Gülen'in avukatları, sürekli oturma izni (Yeşil Kart) için başvuruda bulundular. Bu başvuru, önce Amerikan Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri Bürosu tarafından reddedildi. Daha sonra, yine Gülen'in avukatları, Amerikan hükümetinin ret kararı- na karşı Amerikan mahkemelerine itirazda bulundular ve davayı kazanarak müvekkillerinin 2008'den itibaren “Yeşil Kart' sahibi olmasını sağladılar. 


ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, WikiLeaks belgelerine yansıyan bir basın değerlendirmesinde bu durumu, “Gülen, Yeşil Kart'ını hükümet kararıyla değil, ABD mahkemelerinin kararıyla aldı. ABD hükümeti onu korumadı. ABD hükümeti, Gülen'in Yeşil Kart talebini reddedince, o kişisel olarak ABD mahkemesine başvurdu ve mahkeme kararıyla Yeşil Kart'ını elde etti' diye özetliyor. 


Yine Jeffrey, 4 Aralık 2009 tarihli “KİŞİYE ÖZEL” statülü bir telgrafla, Washington'a, ABD, Gülen'i niye himaye ediyor' sorusuna karşılık olarak, gazetecilere resmen şu cevabın verilmesi tavsiyesinde bulunmuş: “ABD, Bay Gülen'i himaye etmemektedir ve kendisinin ABD'de bulunması bir siyasi karara dayanmamaktadır. Bay Gülen, ABD'de sürekli oturum için başvuruda bulunmuş ve 2008'de sonuçlanan uzun bir hukuki süreç sonunda, Federal Mahkeme'nin, kendisinin çok sayıda yazılı eserin sahibi ve dünya çapında bir dini örgütün lideri sıfatıyla, 'olağanüstü yetenekli yabancı' olarak görülmeyi hak ettiği yönündeki kararı üzerine bu hakkı elde etmiştir. Bir Yeşil Kart sahibi olarak, Bay Gülen bu statünün getirdiği bütün imtiyazlara sahiptir. 
ABD'de bulunuşu, ABD'nin Türkiye'ye yönelik politikasının bir göstergesi olarak görülmemelidir: 


4 Ağustos 2005 tarihinde, ABD'nin İstanbul Başkonsolos Vekili Stuart Smith tarafından Washington'a gönderilen GİZLİ statülü telgrafın başlığı şöyle: Hoca'ya destek için seferber olmak. Orijinal metnini bugünden itibaren WikiLeaks'in sitesinde de bulabileceğiniz telgrafın giriş bölümünde, Hahambaşı İshak Haleva'nın ABD'nin İstanbul'daki diplomatlarına anlattıkları yer alıyor: Haleva kendisiyle ilişkiye geçen kişilerin, Gülen'in yakında ABD'deki göçmenlik statüsünü değiştirmek için başvuruda bulunacağını ve ABD hükümetinin bazı birimlerinde var olan 'Gülen, ılımlı mesajıyla, daha sinsi ve radikal bir gündemi gizleyen bir radikal İslâmcıdır' inancına karşı bir tavsiye mektubuna ihtiyacı olduğunu söylediklerini aktardı. Söz konusu telgrafın kapsamında, imzalayıp Amerikan hükümetine göndermesi için Gülen yandaşlarınca Haleva'ya verilen mektubun tam metni de var. Haleva'nın telgrafa yansıyan ifadelerin- den, bu mektubu hazırlayıp kendisine getirenlerin Türkiye Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı adına hareket ettikleri anlaşılıyor. 


o... 


disini ikilemde bıraktığını vurguladı. Bir yandan, Gülen'in nihai niyetlerinden kendisi de emin olmadığı için, açık uçlu, yaygın olarak kullanılabilecek, 'İlgilisinin dikkatine” yazılmış bir tavsiye mektubu vermek istemiyordu. Aynı zamanda, Gülen'in geçmişte Türkiye'nin Yahudi Cemaati'ne verdiği destek nedeniyle, bu talebi öylece geri çevirememişti. Henüz nihai kararını vermemiş olmakla birlikte, Haleva, ABD Göçmenlik Bürosu yetkililerine hitaben daha sınırlı bir mektup yazarak, sadece Yahudi cemaatinin Gülen'le olan özel etkileşiminden söz etme eğiliminde olduğunu söyledi. Daha sonra, Ekümenik Patrik ile Ermeni Patriği'ne de benzer başvurular yapıldığını ancak onların buna yanaşmadığını öğrenince, Haleva da Başkonsolos'a, sınırlı bir mektup yazmanın uygun olacağı yönündeki fikrini bile yeniden gözden geçirdiğini söyledi. 


Hahambaşı'nın Amerikalı diplomatlara aktardığı tereddüdün, son tahlilde, Gülen'i kırmama kaygısına ağır bastığı anlaşılıyor. Nitekim Yeşil Kart başvurusunun reddi yönündeki kararın düzeltilmesi için açılan davanın iki bin sayfalık belgeleri arasına giren destek mektuplarının yazarları arasında CIA eski çalışanları George Fidas ve Graham Fuller, ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Morton Abromovvitz gibi isimler var; ama İshak Haleva yok. 
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Gerek Haleva'ya imzalaması için verilen tavsiye mektubu taslağında, gerekse Gülen'i mahkemede savunan avukatlarının tezleri arasında, kendisinin 9 Şubat 1998'de, Vatikan'da dünyadaki bir milyar Katoliklerin ruhani lideri olan Papa İkinci John Paul'la bir araya gelmiş olması da vurgulanmıştı. ABD'nin Başkonsolos Vekili Smith ise, 4 Ağustos 2005 tarihli gizli telgrafta, Vatikan'ın Gülen'e desteğine ilişkin farklı bir gözlem aktarıyor: “Haleva'nın ve onun (Rum) Ortodoks ve Ermeni meslektaşlarının temkinli tutumu, Türk resmi makamlarının büyük bölümü ile bizim, İslâm'a ve Türk cemaat ve tarikatlarına ilişkin bilgi sahibi muhafazakâr Türkler arasında bulunan en iyi kaynaklarımızın tavrıyla benzerlik gösteriyor ama Gülen'in bazı cenahlarda topladığı övgülerle de çelişiyor. Bunlardan en dikkat çekici olanı, kısa bir süre önce, başkonsoloslukta düzenlenen kahvaltılı bir toplantıda, Vatikan Temsilcisi'nin, Gülen'i sadece coşkulu bir şekilde övmekle yetinmeyip, o sırada Türkiye'yi ziyaret etmekte olan Kongre heyetinin başkanına Gülen hakkında yazılmış bir kitabı da takdim ederek, heyeti şaşırtmasıydı. Gülen'in yıllar önce Papa İkinci John Paula görüşmesi Türkiye'de büyük tartışma yaratmış, bazı rakip cemaat ve tarikatlar Gülen'i satılmışlıkla suçlarken, bizim en iyi irtibatlarımız arasında olan başka bazı mütedeyyin Türkler de, bu hareketi ikiyüzlülüğün en son noktası olarak değerlendirmişti” 


ABD Başkonsolos vekili Smith'in telgrafından: “Gülencilerin ABD'nin Gülen'e karşı olumsuz tavırları konusundaki spesifik endişesinin, Gülen'in avukatının “bilgi edinme yasasından” yasasından yararlanarak elde ettiği 2004 tarihli bir FBI kaynaklandığı anlaşılıyor. Türk polis teşkilatında irtibatlı olduğumuz üç üst düzey yetkili, kısa süre önce bu konuyu 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İstanbul'daki 1ераї'1п (Konsolosluktaki FBI temsilcisi) dikkatine getirdiler ve bu görüşmede aynı zamanda Gülen'le ilgili basılı malzemeler sunarak, FBI'ın kendisi hakkında bir tür “temiz kâğıdı' verip veremeyeceğini sordular? 


Telgrafın sonundaki “YORUM ' bölümünde ise şunlar yer alıyor: “Gülen hareketinin nihai niyetleri konusunda derin ve yaygın kuşkular hala geçerli. Bu hareketin bünyesindeki çeşitli çevrelerin içine çektiği insanlar üzerinde uyguladığı baskıya ilişkin ipucu veren anekdotlara sahibiz. Bu gerekçeler, Gülencilerin polis teşkilatı dâhil birçok devlet kurumuna sızmalarıyla birleştiğinde, yüzeyin altında çok daha katı bir çizginin, dünya çapında bir İslâmcı yayılma propagandası misyonunun yattığına işaret ediyor.”(112) 


ÖRGÜTÜN VVİKİLEAKS”TEKİ ADI 
‘LOCA’ 


ABD Dışişleri Bakanlığı'na ait diplomatik yazışmaların yayınlandığı Wikileaks belgelerinde, Gülen grubuyla ilgili Masonları hatırlatır bir şekilde “Loca” ifadesi kullanılıyor. 


10 Aralık 2004 tarihli, zamanın ABD Büyükelçisi Eric Edelman tarafından imzalanan “Gülen Locası'nın Aktiviteleri” başlıklı yazışmada, “Gülen Locası büyük iş, ticaret ve yayıncılık faaliyetleri yapıyor” ifadesi yer alıyor. Bir başka belgede, Gülen Cemaati'nin yargıya sızdığı belirtiliyor. 4 Ağustos 2005 tarihli belgede ise ABD'den sürekli oturma izni almak için başvuruda bulunacak olan Gülen'in Hahambaşı İshak Haleva'dan kendisine referans vermesini istediği kaydediliyor.(115) 


(112) Taraf gazetesi, 17 Mart2011 
(113) Bkz: 14 Ocak 2014 tarihli Takvim ve Sabah gazeteleri 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Gülen örgütünün son yıllarda yaptığı akıl almaz icraatlarla adeta ABD ve İsrail'in emrine girdiği görüldü. Yahudilerle işbirliği neticesinde Gülen'in kitapları Yahudi örgütleri tarafından bastırılıp bedava dağıtılıyor. Netice itibariyle baktığımızda bütün yaptıkları hareketler ya İsrail ya da ABD lehine döndü. Bütün bunların tesadüf olduğunu kimse söyleyemez. ABD derin devleti ve oryantalizm üzerine yaptığı çalışmaları ve Gülen Cemaati üzerine hazırladığı doktora teziyle tanınan Portland Üniversitesi'nden Yrd. Doç. 
Dr. Tuğrul Keskin, devlet içinde devlet gibi hareket eden Gülen örgütünün tam bir paralel devlet gibi çalıştığını gözler önüne serdi. 


Star gazetesinden Betül Bozdoğan'a konuyla ilgili bir röportaj veren Keskin, “Gülencilerin hizmet diye isimlendirdikleri örgütün dini bir yapılanma olduğu iddiası tartışmalıdır. ABD'de para karşılığı imaj kitapları yazdırıyorlar. 17 
Aralık operasyonunun en büyük etkisi Türkiye'de değil, cemaat açısından yurtdışında olacak.” dedi. 


2011 yılında İslâm Sosyolojisi: Sekülerizm, Ekonomi ve 
Siyaset isimli bir kitabı yayınlanan Keskin Gülen örgütü için özetle şunları söyledi: 


“Gülen örgütü kapalı bir network, şeffaf değil, kendisine ait bir istihbarat ve iletişim mekanizması olan bir yapılanması var. Cemaatin amacı kesinlikle demokrasi veya yolsuzlukla mücadele değil. Sadece demokrasi ve yolsuzluğu araçsallaştırarak, karşı olarak gördükleri grup veya kişilere karşı yolsuzluk iddialarını bir meta olarak kullanıyorlar. Hizmetin ABD'deki bazı akademisyenlere para ödeyerek kendileri hakkında kitap yazdırdıkları biliniyor. Cemaat 2013 yılının başında Türkiye'deki bazı mensuplarını yurtdışına çekme kararı aldı. Bu yüzden 17 Aralık olaylarından önce bir grup yurtdışına çıktı. Bu hicretin veya mücadelenin başka bir sekliydi. Yani aklımıza yine şu soru geliyor; niçin hizmet görevi kendisine atfeden bir sosyal hareket, böyle devlet benzeri işler yapar? Eğitim kurumları sadece cemaatin görünen yüzleri ve bulundukları bölgelerde halka açılmalarının bir versiyonu. Esas iletişim noktaları ABD'de her eyalete atadıkları sorumluları üzerinden yürütülüyor. Yine bu kişilerin bağlı oldukları bölge sorumluları mevcut; herkes yaptığı buluşmayı ve görüşmeyi düzenli olarak rapor ediyor. Çok ilginçtir, her eyalette ilk ziyaret ettikleri yerler genelde FBI ofisleri. Zaten bunları kendi sa yfalarından ilan ediyorlar, çünkü kendilerini Amerika'da kabul ettirmeye çalışıyorlar. 


Cemaatin iki iletişim sistemi mevcut, birincisi daha informal iletişim olan telefon, e-mail ve sohbetler gibi; diğeri ise paralel mekanizmanın esas sorgulanması gereken formal iletişim ağını oluşturuyor. Yüksek teknoloji iletişim programları vasıtası ile haberleşen bir istihbarat ağı. Burada biz hangi cemaat sorusuna yanıt bulmamız gerekirken, Cemaatin de hangisinin kendisine ait olduğunu açık demokratik toplumda belirtmesi gerekiyor. 


Kullanılan tekniklerin büyük bir çoğunluğu ABD istihbarat birimlerinin kullandığı yöntemler ve metotlar. ABD Adalet Bakanlığının Mac Carthy döneminde savaş karşıtlarına, Amerikan Kızılderili Hareketine (American Indian Movement) veya Kara Panterlere (Black Panthers) karşı uyguladığı yöntemlerin, benzerlerini bu mekanizma Ergenekon, Balyoz ve benzeri davalarda uyguladı. Bu yüzden kullanılan yöntemler büyük bir benzerlik gösteriyor. Acaba 1998 yılından itibaren ABD'ye eğitim amaçlı gönderilen polisler ile bir alakası var mı?”419) 


GÜLEN MİTE KARŞI CIWYI MI 
DESTEKLİYOR? 


Gülen'in emriyle 17 Aralık darbesinin başarısızlığının ardından saldırılarına ara vermeden devam eden paralel örgütün MİT'e karşı yaptığı operasyonlarla yeniden “Gülen CIA'ya mı çalışıyor?” sorularını gündeme taşıdı. Paralel yapısın savcıları ve askerlerinin ortaklaşa düzenledikleri MİT'in TIR'larının durdurulması operasyonu, paralel yapılanmanın yabancı istihbarat örgütleriyle olan yakın ilişkisini bir kez ortaya çıkardı. Çünkü bu operasyonlarla Türkiye uluslar arası arenalarda suçlu duruma düşürülmeye çalışılmıştır. Bu da ister istemez “TIR'ları yabancı bir güç mü durduruyor?” sorularını akla getirdi. Zaten 17 Aralık'ta Türkiye'ye yönelik başlatılan darbe girişimleriyle gündeme gelen Gülen'in CIA ile derin bağlantıları olduğu birçok merkez tarafından sık sık dile getiriliyor. Dünyanın pek çok ülkesinden Türkiye'ye kadar var olan CIA-Gülen ilişkisi, geçtiğimiz yıllardaki MİT raporlarına da yansımıştı. 


Adana'nın Ceyhan ilçesinde içinde MİT personelleri- nin de bulunduğu 7 adet TIR'ın durdurulması büyük tepki çekerken paralel yapılanmanın bu tür kirli operasyonların arkasındaki planları deşifre olmaya başladı. MİT'in son yıllarda Ortadoğu'daki varlığı Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'yı çok rahatsız ettiği biliniyor. Yıllardır Amerika'nın Pensylvania eyaletinde yaşayan Gülen'in 


(114) 10 Şubat 2014. Star gazetesi. 
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bu ülke ile derin ilişkileri içerisine girmesi “Paralel yapılanma, TIR'ları durdurma talimatını CIA'dan mı alıyor?” 
sorusunu akıllara getiriyor. Yeni Akit gazetesinin 22 Ocak 
2014 tarihinde ortaya attığı bazı iddialar kamuoyunda 
adeta şok etkisi meydana getirdi: 


- Gülen'in hem Amerika Birleşik Devletleri'ne ilk gittiği yıllarda, hem de sonraki yıllarda oturum izni alabilmesi için CIA yardımı gerekti. 


- Gülen'in ABD'de kalmak için yaptığı Yeşil Kart başvurusunun reddi yönündeki kararın düzeltilmesi için açılan davada kendisine destek için CIA çalışanları tarafından referans mektubu yazıldığı ortaya çıktı. Destek mektubunda, Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (СТА) eski çalışanları George Fidas ve Graham Fuller ile ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Morton Abromowitz ile birlikte 26 kişinin imzaları bulunuyor. 


- Gülen-ClA ilişkisi MİT raporlarına da yansıdı. MİT raporunda Сйеп-СІА ilişkisi için, “Fetullah Hoca CIA'nın yan kuruluşu olan Ulusal Demokrasi Vakfı'nın Ön ve Orta Asya ayağı olarak işlev görmektedir.” ifadeleri kullanıldı. 


- Gülen'in dünyanın 100'e yakın ülkesinde açılmasını teşvik ettiği okullar da sık sık CIA bağlantılarıyla gündeme geldi. 


- MİT'in karakutusu olarak bilinen Osman Nuri Gündeş, “İhtilalların ve Anarşinin Yakın Tanığı” adlı kitabında “CIA ajanları öğretmen maskesiyle görev yapıyor” ifadesini kullandı. Gündeş, “Gülen cemaati tarafından özellikle de Türk cumhuriyetlerinde açılan okullarda diplomatik pasaportlu Amerikalı CIA ajanları “İngilizce öğretmeni” diye barındırılıyor. Bu işbirliği, Türkiye'de yapılan üst düzey resmi bir toplantıda, bizzat Gülenci okul yöneticisi tarafından itiraf edildi. Toplantıda MİT temsilcisi de bulunduğu halde, olay karşısında sessiz kalındı. Durum, devletin resmi olarak yayımladığı kitapla da belgelendi.” dedi. 


- Gülen'in bağlantılı olduğu tek Amerikan haber alma teşkilatı CIA değil. Gülenciler, Amerika'nın en büyük iç soruşturma bürosu FBI ile de ortak çalışmalar yürütüyor. FBI'nın ortak çalıştığı kurumlar arasında The Anti-Defamation League, The NAACP gibi Yahudi kuruluşlarının yanı sıra The Gulen Institute de yer alıyor. Türkiye gündeminde geniş yer tutan bu iddia, Gülen'in avukatları tarafından yalanlanmadı.((19) 


HERKÜL, CIA'NIN ÖZEL OPERASYON 
UÇAĞI! 


ABD'deki Neo-Con ve İsrail lobisiyle işbirliği yaparak 17 
Aralık 2014 tarihinde ülkemize yönelik başarısız darbe girişiminin ardından sesi soluğu kesilen Gülen'in istihbarat ilişkileri hakkında farklı bir iddia da Gülen Cemaati'ni derinlemesine araştıran hukukçu Kayahan Uygur'dan geldi. 
Uygur, cemaatin bu derece büyük bir çapta paralel bir yapı oluşturmasını, istihbarat ilişkilerinin giriftliğini ve kamu yönetiminin içine sızıp paralel yapı oluşturmasını, ABD ile İsrail'in desteği ile izah ederken, cemaati çarpık bir tarikat olan Moon'dan ilham aldığını ve kullandığı Herkül gibi kavramların CIA ile bağlantısı olduğunu iddia etti. 


(115) Yeni Akit Gazetesinin 22 Ocak 2014, http:///www.ahaber.com.tr/ Gundem /2014/01/22/Fetullah-gulen-ciae-mi-calisiyor-338586753764 
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25 Şubat 2014 tarihli теа go çıkan röportajda Uygur Gülen'le ilgili şu iddialarda bulundu: 


“Gülen Cemaati ABD'deki Moon tarikatına benzer bir yapılanmaya sahip. Cemaat, ABD'deki Moon tarikatı ya da Scientology gibi çarpık tarikatlara benziyor. Cemaat, mali imparatorluğa hâkim, istihbarat faaliyetlerinin içinde, ceza davaları, yöneticilerinin belirli olmaması ve şeffaf bir yapısı bulunmamasıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, genç insan kaynaklarına ve medya gücüne sahip, ABD ve İsrail'in dış politikalarında destekçi olmaları ve kamu yönetimine sızıp paralel devlet oluşturmaya cesaret etmesi de çarpık tarikatlarla aynı özellikler... 


Gülen'in bir başka çarpıklığı ise din anlayışında. Gülen kendisini tüm İslâm dünyasının sözcüsüymüş gibi görüp Papa'yla da bu sıfatla görüşebiliyor. Papalık da sadece onu dinliyor. 
11 Eylül sonrası Batı dünyasında hortlayan İslâm düşmanlığına Avrupalı liberal ve demokratlar bile tepki verirken Gülen bu nefretin sebebi olarak Müslümanları göstermiş ve ABD ila İsrail'i hiç eleştirmemişti. Yani fikren Batı'ya angaje olmuş durumda. Hıristiyanlığın yükselişe geçtiği dönemde eski putperestler kendi düşüncelerini gizlemek için Yeni Eflatuncular adıyla bir düşünce grubu kurdular. Eflatun'a göre dünyayı filozoflar yani aklen seçkin insanlar yönetmelidir. Sıradan insanlar köle gibidir. Fetullah Gülen ne diyor: “Benim avama ve havasa söylediğim farklıdır” diyor. Bu düşüncede toplumu elitler yönetir. Gençler bu yönde eğitilmeli ve okullar açılarak yeni nesiller oluşturulmalıdır. 


ABD'de 12 Eylül'den bu yana Gülen'i sonuna kadar destekledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiyeye yeni vizyon, yükselen ekonomi ve bölgesel güç pozisyonu getirdi. Bu güçlenme ise elbette kapitalizmin merkezi ABD'nin çıkarlarına tersti ve Gülen bu amaçla kullanılmaya başlandı. 12 
Eylül'ü oluşturan sermayenin Türkiye'de ulusalcı ve Gülenci medya oluşturduğunu da gördük. Atatürkçülerle, mütedeyyin insanlar arasında yapay bir savaş başlattı. Ama ne zaman ABD, İran ile anlaşma yoluna girdi Gülen, 17 Aralık'ta erken bir savaş başlattı. 


Gülen'in yazılarında ve cemaat mensuplarının Gülen için yazdıkları yazılarda sıklıkla antik Yunan mitolojisinde bir put olan Herkül ve Herkül'ün çocukları için kullanılan Heraklit kelimelerinin sıklıkla kullanılıyor. Herkül, CIA'nın özel operasyonlarda işkence amacıyla kullandığı özel uçakların adıdır. Bu uçaklarda özellikle terörist sıfatıyla gözaltına alınan Müslümanlara işkence edilmiş olması ayrı bir önem kazanıyor.”U16) 

(116) 25 Şubat 2014, Akşam gazetesi 
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ABD MAHKEMESİ: GÜLEN ABD 
MENFAATLERİNE ÇALIŞIYOR 


Gülen özellikle 1994 yılında gittiği ABD'den döndükten sonra ABD hakkındaki fikirleri tam anlamıyla değişti. 
Bir zamanlar “ABD yıkılıp gidecek” diyen Gülen bu ziyaret sonrasında “ABD'nin dünya gemisinin kaptanı” olduğunu ve ABD'ye danışmadan hiçbir faaliyetin yapılamayacağını, ABD'nin DE yaptırmayacağını söylemeye başlamıştır. Gülen bunu kitabın baş taraflarında anlattığımız gibi Nevval Sevindi'ye verdiği röportajda geniş biçimde anlatmış ve ne derece ABD sevdalısı olduğunu ortaya koymuştu. 


Gülen'in öteden beri ABD menfaatleri doğrultusunda çalıştığı iddia edilmiştir. Ancak yaşanan bazı gelişmeler bu iddiayı iddia olmaktan çıkarmış ve belgelerle gerçek gözler önüne serilmiştir. Gülen yapılanmasının ABD istihbaratı ile bağlantıları aslında hem bir ABD mahkemesinin dosyasın- dan çıkan bilgilerle, hem bir FBI çalışanının aktardığı bilgilerle, hem de diğer somut bulgularla ortaya konulmuştur. 


Gülen'in ABD menfaatlerine çalıştığına dair şaşırtıcı bulgular bağlantısı şüphesini güçlendiren dolaylı başka bulgular da var. Abdullah Harun isimli yazar kontrgerilla.com sitesinde hepsi birbiriyle örtüşen bu bulgulardan fark edebildiklerimizi şu şekilde özetlemiş ve kamuoyuyla paylaşmıştır: 


İzmir emekli Vaizi Gülen, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir malikanede yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda ABD merkezli Middle East Media Research Institute (MEMRI) tarafından hazırlanan bir rapor basına yansımıştı. Cemaatle ilgili birbirinden ilginç değerlendirmelerin yer aldığı raporda, bir ABD mahkemesinin, “Gülen, ABD'nin menfaatine olağanüstü kabiliyetlere sahip bir yabancı” hükmü özellikle dikkatleri çekmişti. Rapora göre, oturum izni reddedilecekken araya giren iki istihbarat yetkilisinin mektubu sonrası ABD mahkemesinin Gülen'in ABD menfaatine çalışan bir kişi olduğu hükmüne vardığı ve “Gülen'e oturum izni 


Аа 


verdiği” ileri sürülüyordu.(11) 


MEMRI raporunda söz konusu edilen ABD mahkeme dosyasındaki belgeyi temin edip medyaya servis eden kişinin FBI çalışanı Sibel Edmonds olduğu ileri sürülüyor. Geçtiğimiz günlerde Türk televizyonlarında da açıklamalar yapan Edmonds, 2001-2002 yılları arasında FBI'ın Orta Asya masasında tercümanlık yapan bir FBI çalışanıydı. Bölgeyle ilgili her önemli ve gizli belge onun elinden geçerken bazı belgeleri açıklayıp hedef haline geldikten sonra FBI'den ayrılıp gazetecilik yapmaya başladı. Türkiye, ABD ve Orta Asya konusunda uzman sayılıyor. 


- MEMRI raporunda bir başka bulguya daha dikkat çekiyor. Buna göre, Rusya Yüksek Mahkemesi, Gülen grubunun Rusya'daki bütün faaliyetlerini 2011'de yasakladı ve bu kapsamda Gülen okullarının kapatılmasına karar verdi. Rusya'nın önde gelen kuruluşlarından Yakın Doğu Enstitüsü de Gülen örgütünün CIA'nın dünya çapında kullandığı paravanı olduğunu iddia etti. Aslında bu örnekleri uzatmak mümkün. Özbekistan bunların içinde en somut olanı. 2011'de Özbekistan, Gülen cemaatinin okullarında çalışan Amerikalı öğretmenlerin CIA ajanı olduğunu ve diplomat pasaportuyla ülkeye girdiklerini ortaya çıkardı. 


(117) ABD Mahkeme Kararı: “Fetullah Gülen v. Michael Chertoff, Secretary, U.S. Dept. of Homeland Security, et al” Case 2:07-cv-02148- SD, U.S. District Court for the Eastern District of Pennsylvania 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5'i ABD'li 3'ü Türk 8 öğretmen tutuklandı. Cemaatin faaliyetleri yasaklandı. 


- Azerbaycan'daki cemaate ait okulların başında bulunan Enver Özeren'in Gülen'e yazdığı mektup Azeri bir sitede yayınlandı. Mektup içeriği nedeniyle Azerbaycan'da şok etkisi yaptı. Mektupta yapının Azerbaycan'da birçok kamu kurumunda kadrolaştığı belirtilmekte, cemaatin yabancı ülkelerdeki nüfuzu kullanılarak, Azerbaycan üzerinde baskı kurulması istenmekteydi. Cemaat medyası bu mektubun varlığını ve iddiaları yalanladı. Ancak ilerleyen günlerde yaşanan gelişmeler bu yalanlamayı yalanlamış oldu. Önce Gülen Cemaati'ne ait 11 okul ve 13 dershane kamuya devredildi. Ardından Cumhurbaşkanlığı İdaresi Sosyal ve Politik Konular Daire Başkanı Ali Hasanov, “Son zamanlarda, yurt dışından yönetilen bazı misyoner teşkilatları ve dini tarikatlar, Azerbaycan'da kendi amaçlarına uygun kamuoyu oluşturmak, radikal eğilimlerin güçlendirilmesi, devletin yönetim sistemine etki olanaklarının elde edilmesi yönünde aktif faaliyet gösteriyor” dedi. Daha sonra, Azerbaycan'daki cemaat yetkilisinden Gülen'e gönderilmiş bir başka rapor basına yansıdı. Paralel yapının Azerbaycan'daki üniversite, kolej ve dershanelerine Azerbaycan Hükümeti tarafından el konulmasından kısa bir süre önce, derin örgütün bu ülkedeki imamlarından Mustafa Т. tarafından Pensilvanya'ya gönderilen “2013 yılı mali raporu” deşifre oldu. 


Raporda, paralel yapının Azerbaycan'daki 2013 
yılı gelir ve harcamaları kalem kalem belirtiliyordu. 
Azerbaycan'daki cemaat okullarından 53 milyon dolar gelirin elde edildiği, buna karşılık toplam 17 milyon dolar harcama yapıldığı belirtiliyor ve bunlar sıralanıyordu. “Devlete ait kurum ve kuruluşlardaki arkadaşlarımızın aylık ek masrafları” başlıklı kalemindeki 3 milyon 565 
bin dolarlık harcama ile “Azerbaycan'daki nüfuzlu kişileresunulan hediyeler” kalemindeki 729 bin dolarlık harcama kalemleri bunlardan en dikkat çekeni idi. Toplam harcamalar çıktıktan sonra kalan paranın (yaklaşık 36 milyon dolar), güvenilir kişilere ait özel kasalarda saklandığı belirtiliyor ve bu paranın Türkiye'ye transferinin yapılamadığını, Azerbaycan bankalarının daha önceleri sorun çıkarmadığı bu transferlere son dönemde izin vermediği bildiriliyordu. Raporu kaleme alan Mustafa T,, buna gerekçe olarak da Gülen'e hitaben, “Bu durumun Türkiye'deki malum olaylar sebebiyle meydana geldiğini düşünmekteyiz. Bu konuda arkadaşlarımızla istişare ettik ve sizi bilgilendirmenin daha münasip olacağı kanısına vardık. Söz konusu meselenin çözümü için tavsiye ve emirlerinizi beklemekteyiz...” denilmekteydi. 


- Azerbaycan'daki son gelişme ise 10 gün önce yaşandı. 17 Mart 2014'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fetullah Gülen örgütünün Azerbaycan'daki en üst düzey bürokratı olarak gösterilen Elnur Aslanov'u görevden aldı. Aslanov'un adı Azerbaycan medyasında 'paralel yapının” ülkedeki en önemli adamı olarak geçiyordu. 


- Türkiye'deki paralel yapı tartışmaları Almanya'da da endişeye neden oldu. Baden VVurttemberg eyaleti İç İstihbarat Servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı, kurum içi bir belge yayınlanarak diğer eyalet teşkilatlarını Gülen cemaatiyle ilgili uyardı.“19 


- Savcı ve hakimlere yönelik mesajlar içeren bir ses kaydı yayınlanmıştı. Kayıtta konuşan kişi şunları söylüyordu: 


(118) Cnnturk.com /haber/dunya/almanyadan-gulen-cemaatine-darbe 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“150 devlet içinde hizmet hareketimiz ve müesseselerimiz var. MOSSAD, CIA ve diğerleri Uzun'u götürmek istiyor. Bize de onun akılsız davranışları yüzünden “159 ülkedeki okullarınızı kapatırız ya da RTE'yi götürürsünüz' diyorlar. Hizmetimizin selameti için 1 kişi veya ülke gitse ne olur? Bu hizmetin bekası için gerekirse Türkiye feda edilir. Türkiye'deki mücadelede ABD'nin yanında yer alırsak güçlü çıkarız. Ok yaydan çıktı bir kere. Bu safhadan sonra geri dönüş 'yok olmamız' anlamına gelir. Onun için tüm imkânlar kullanılarak taarruz tek yoldur. Önümüze kim çıkarsa ezip geçeceğiz. Seçimlerde yüzde 65 ile bile gelseler, dosyalarla götürmek zorundayız. 44 yılda ördüğümüz hırkayı “Buyurun siz giyin'diyecek değiliz. Büyük bir fayda için küçük kötülük yapılabilir.” 
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Ortaya çıkan ve sayısı giderek artan somut bulgular, ses kaydındaki tercihin yapıldığını ve cemaat yöneticilerinin Türkiye'yi değil, ses kaydında da açıkça belirtilen ülkeyi kendilerine anavatan seçtiklerini düşündürüyor. 


-Liderleri Gülen, 1999'da Türkiye'den tedavi olma gerekçesiyle gittiği ABD'de yaşamaya başlamıştı. Onun cemaatine bağlı medyanın son aylardaki yayın politikası vatana ihanet derecesine varmaya başladı. İngilizce yayın yapan “Today's Zaman” bu kesim medyasının başını çekiyor. Suriye'ye yardım götüren Türk TIR'larının durdurulmasında Türkiye'ye mi yoksa yabancı bir ülkeye mi bağlı olduğu konusunda şüphe doğuran habercilik yaklaşımı gösteren bu kesim son olarak Suriye savaş uçağının düşürülmesinde de benzer bir tavır sergiledi. Benzer tavrı Mavi Marmara, Taksim Gezi olayları, Mısır'da seçilmiş lider Mursi'ye yönelik ABD destekli askeri darbe konusunda da görmek mümkün. Cemaat televizyonunda haber bültenini sunan spikerin Filistinlileri “terörist” olarak duyurması geçtiğimiz günlerde yaşandı. 


MİT krizi ve öncesi sonrasıyla bağlantılı şu gelişmeler de bu bağlamda sayılabilir: Başbakan Erdoğan'ın MİT Müsteşarlığına Hakan Fidan'ı getirmesini İsrail hükümetinin şaşırtıcı şekilde açıkça eleştirmesi.. İsrailli yazarların yazı yazdığı Odatv internet sitesi ile cemaat medyasının da Hakan Fidan'a tepki göstermesi.. Başbakan Mısır'da tüm dünyaya yönelik bir konuşma yaptığı ve İsrail'e uyarılarda bulunduğu saatlerde internet sitelerine MİT yetkilileriile PKK'lı yöneticiler arasında İsveç'in Oslo kentinde yapılan görüşmelerin ses kaydının sızdırılması.. 


Ardından 7 Şubat 2012'deki MİT krizi.. O günlerde Başbakanın ofisinden gizli dinleme cihazlarının çıkması.. 
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Başbakan'ın korumalarının peş peşe değiştirilmesi.. Bir eski koruma ile yenilerinin arasında Başbakanlıkta silah çekilmesi olayları.. MİT krizi üzerine polis istihbaratta üst düzey peş peşe yaşanan değişiklikler. Başbakanın kişisel güvenliğinin sağlanmasında MİT'e ağırlık vermesi.. Bu örnekler çoğaltılabilir. Diğer taraftan Gülen'in verdiği çeşitli 
mesajlarda da ABD-İsrail taraftarlığı dikkat çekiyor. 1991 
Körfez savaşı sırasında, Irak füzelerinin İsrail'i vurduğu günlerde, Gülen'in İstanbul Fatih Camii'nde verdiği vaaz hafızalardan henüz silinmiş değildir. Yoğun bombardıman altındaki Irak İsrail'e füze atınca Irak lideri Saddam'a tepki gösteren Gülen, İsrailli çocukların ölümüne üzüldüğünü açıklamıştı. Bu vaazıyla unutulmazlar arasında giren Gülen'in Mavi Marmara olayında İsrail'in otorite olduğuna dair açıklaması daha da çarpıcı şekilde akıllara yerleşti. 


Kendi Başbakanına ve hükümetine her baskıyı, aşağılamayı ve hatta bedduayı layık gören, ancak ABD ve İsrail'e toz kondurmayan Gülen'in bu taraftarlığı, ses kaydında gerekçesi de belirtilen bir tercihin yapıldığını, Gülen'in ABD'yi anavatan olarak seçtiğini gösteriyor.”(19) 


AZERBAYCAN, SAMANYOLU TV”Yİ 
KAPATTI 


Azerbaycan devleti, Gülen örgütünün faaliyetlerinden rahatsız olduğu için bu örgüte ait Samanyolu televizyonunu kapattı. Gülen”e karşı Azerbaycan”da mücadele yürüten Yeni Çağ Gazetesi kurucusu ve başyazarı Akil Alesker, kararı doğru bulduklarını açıkladı. Azerbaycan ulusal frekansı 
(119) Abdullah Harun, kontrgerilla.com 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üzerinden yayın yapan Gülen örgütüne ait Samanyolu televizyonu, 15 Eylül'de kapatıldı. Samanyolu yetkililerin yerine telefona cevap veren santral görevlisi ilerleyen günlerde konuyla ilgili basın açıklaması yapılacağını söyledi. 


Azerbaycan İlahiyatçılar Birliği Başkanı ve Yeni Çağ gazetesi başyazarı Akil Alesker, kararı doğru bulduklarını ancak, bir süredir Samanyolu televizyonunun Hazer televizyonu olarak yayına devam edeceği yönünde duyumlar aldıklarını söyledi. Akil Alesker, Gülen'in Müslüman olamayacağını belirten Alesker, Amerika'nın Türkiye'deki en büyük ortağının Gülen olduğunu belirti ve açıklamalarıda şöyle devam etti: 


“Kendisinin Hoşgörü ve Diyalog kitabına bakın. O kitabın siparişcisi kimdir? Ve aynı zamanda Fetullah Gülen'in Vatikan seferini organize eden grubun adı da Zaman gazetesinin yazdığı şekilde ADL. Yani Türkler soykırım yapmıştır diyen Yahudi kuruluşu var. Diğer taraftan da Türk okulları adı altında Gülenciler Azerbaycan'a geliyor. Gülen'in okullarının mezunları Türk dilini o kadar iyi bilmiyor, İngilizceyi biliyor. 
O zaman bu Türk Okulu değil İngiliz Okulu. Bunlar hedeflerine ulaşmak için bütün yolları deniyorlar. Azerbaycan'ın dindar ailesini ve gençlerini ele geçirmek istiyorlar. Bugün Azerbaycan iktisadında bunların çok büyük bir rolü var. 
Azerbaycan'a gelen şirketlerin birçoğu Fetullahçı yapının içinde. Türk devletinin eliyle Azerbaycan'a büyük paralar sokarak Kafkas Medya Kurumu gibi medya kuruluşları vasıtasıyla örgütlenmeye çalışıyorlar. Azerbaycan'da tarihten gelen bir dini tolerans var. Azerbaycan'da hiçbir zaman Yahudi, Hıristiyan, Müslüman birbirine girmez. Bunlar onu sokmak istiyorlar. Gülen Türk devletinin bazı yetkililerinin eliyle Azerbaycan'a giriyor.” 
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Akil Alesker, Türk devleti eliyle Azerbaycan'a büyük paralar sokulduğunu ve Kafkas Medya Kurumu gibi medya kuruluşları vasıtasıyla da örgütlenmeye çalıştıklarını açıklamıştı.(?0) 


GÜLEN'İN KEFİLİ CIA AJANLARI 


Gülen 1999 Mart'ından bu yana âdeta kaçarak gittiği ve o günden beri gelemediği ABD'de yaşıyor. Gülen burada “Yeşil pasaport” kullanıyor. Ancak 17 Aralık darbe girişiminin ardından Gülen'i zora sokacak ilginç bir detay ortaya çıktı. 2008 yılında Pensilvanya Eyalet Bölge Savcılığı'na başvuran Gülen, Yeşil Kart talebinde bulunmuştu. Avukat H. Ronald Klasko tarafından hazırlanan Gülen'in savunma dosyası, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu (USCIS) tarafından onaylandıktan sonra 10 Ekim 2008 tarihinde kabul edildi. Buraya kadar her şey normal! Ancak, avukat Klasko, hazırladığı dosyada Gülen'e neden Yeşil Kart verilmesi gerektiğini şu sözlerle savundu: 


“Olağanüstü yetenekleri olan yabancı eğitimci...” 


Gülen bu olağanüstü yetenekleri nereden almıştı? Hangi üniversitenin pedagojik eğitiminden geçmişti? Bunların hiçbiri olmadığına göre avukat hangi ilmi belgelere dayanarak böyle bir açıklama yapmıştı. Açık biçimde bunda da CIA'nın rolünü görmek mümkündür. 


Akşam gazetesi 04 Mart 2014 tarihinde yaptığı bir haberde Gülen'in başvuru dosyasında 1980'lerde eğitim alanında özel ve kurumlarının oluşmasını sağlayan 
120) http:///www.akisgazetesi.com.tr/samanyolu-tv-kapatildi-91609h. 
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modern bir öğretim sistemini dile getirdiği iddia edildi. 
Avukat Klasko, Gülen'in modern eğitime geçişte en önemli delillerinin “ İslâmi değerleri ve laik olmayan eğitim aktivitelerini” savunmak olduğunu öne sürdü. Dosyada, Gülen'in 1990'lı yıllarda yurtdışında yaşayan Türklerin yabancılara uyum sağlamak, arasında uçurumu kapatmak için ise 
dinler arası diyalogu savunduğuna yer veriliyor. Ancak, 17 
Aralık operasyonunun ardından ortaya çıkan paralel devletin mimarı olarak gösterilen, devlet içinde devlet oluşturan, yurtlarında kalan öğrencileri cemaatin hükümete karşı faaliyetlerine katılmadığı için kovan Gülen'in Yeşil Kart dosyasındaki teminatını çiğnediği görülüyor. Dosyada, Gülen'in faaliyetleri ve etkisini, hiçbir şekilde siyasi amaç için kullanmayacağına vurgu yapılarak, “Eğitimin, kamu kurum ve kuruluşlarının, kültürel meselelerin ve bilimin siyasallaştırılmaması fikrinin savunucusudur” ifadesi yer alıyor. Yeşil Kart başvurusu yaparken bu teminatı veren Gülen'in, Türkiye'de hükümete darbe girişimi, kamu kuruluşlarına, paralel yapıya hizmet eden kişiler yerleştirmesi gibi faaliyetleri bu teminatı hiçe saydığını gösteriyor. 
Uzmanlar, Gülen'in Türkiye'de yaptığı uygulamalarla Yeşil Kartı'nın tehlikeye girdiğini vurguluyor. 


Daha önce Pensilvanya Eyalet Savcılığı tarafından reddedilen Yeşil Kart başvurusunun ardından Gülen'in avukatı Н. Ronald Klasko, ikinci kez dosya sundu. Gülen'in dosyasında yurtdışında yaşayan Türklerin uyumundan modern eğitime geçişte yapılması gerekenlere kadar birçok madde var. Ancak 17 Aralık'la birlikte başvuru dosyasındaki tüm vaatler yerle bir oldu. 


Gülen'in daha önceki Yeşil Kart talebi Pensilvanya Eyalet Bölge Savcılığı'nca reddedilmişti. Savcılık gerekçesinde 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“Çok büyük ticari holdinglerle desteklenen geniş ve etkili, din ve siyasi bir hareketin lideri” olduğu yönünde deliller sunmuştu. Savcılık belgelerinde Gülen projelerinin finans ortaklarından birisinin de CIA olduğunun altı çizilmişti. 
Gülen'in mahkemeye sunduğu referanslar ilişkiyi doğrular nitelikte. Gülen'in referansları arasında CIA'nın eski analiz ve Balkanlar uzmanı George Fidas, eski CIA ajanı ve Rand Corporation danışmanı Graham Fuller ve ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Morton Abromovvitz de yer almıştı.(12 


GÜLEN'İN YEŞİL KARTI VE CIA 


CIA ile Gülen adı son olarak 2008 yılında Amerika' Birleşik Devletleri topraklarında beraber gündeme geldi. Gülen, ABD'de oturma izni almaya kalkınca bazı problemler çıkmış ve bizzat araya CIA, FBİ ve bazı papazların araya girmesiyle ancak oturum izni alınabilmiştir. ABD”de oturma vizesi için ilk başvuruyu 30 Nisan 2001'de yapan Gülen'in bu başvuruları birçok kez daha tekrarlandığı bilinmektedir. 


18 Ekim 2002”de Gülen bu kez, Vermont eyaletinde “daimi oturma vizesi” almak için 1-485 adıyla bilinen bir başvuru daha yaptı. 


17 Ekim 2004'de Gülen'in avukatları, “daimi oturma vizesi” süreci devam eden müvekkilleri için 1-131 adı verilen “seyahat belgesi” düzenlenmesini istedi. Ama, bu “seyahat belgesi” bir türlü verilmedi. 


14 Ağustos 2006'da bu kez Vermont eyaletinde “çalışma izni” için, 1-765 adı verilen bir başka vize tipine başvuru yapıldı. dilekçeye de yanıt verilmedi. 

(121) 04 Mart 2014, Akşam gazetesi 
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13 Eylül 2006'da Vermont Göçmen Hizmetleri Direktörü Paul Novak, Gülen'in “dini görevli vizesini iptal edebileceğine” dair bir ihtarname gönderdi. Altın Nesil Merkezi buna karşılık olarak bazı belgeler sundu; ama, vizenin iptaline engel olamadı. 14 Kasım 2006'da Gülen'in “özel göçmen dini görevli” vize başvurusu reddedildi. 


Altın Nesil Merkezi bu sürece hemen itiraz etti ve 20 Kasım 2006'da da bu kez Teksas eyaletinde Gülen için 1-140 adıyla bilinen dilekçeyle, “olağanüstü yetenekli kişi” için oturma ve çalışma izni veren yeşil kart başvurusu yaptı. 


25 Nisan 2007'de Gülen'in 1-360 vizesinin iptali, temyiz ofisinden gelen bir yazıyla bozuldu ve “din adamı” vizesi süreci yeniden başladı. 


25 Mayıs 2007'de davacı Gülen'in “geri döndürülemez 
şekilde mağdur olduğunu, seyahat edemediğini ve çalışamadığını” belirten avukatları, aralarında İç Güvenlik Bakanı Michael Chertoff, FBI Başkanı Robert Mueller ve Vatandaşlık ve Göçmen Servisi'nden dört yöneticiyi yasal süreci işletmedikleri iddiasıyla dava etti. Bu başvuru, Altın Nesil İbadet Merkezi (eski adıyla Altın Nesil Öğrenci Derneği), Gülen'in “özel göçmen ve dini görevli” vizesi alması için yapılmıştı. 19 Kasım 2007'de ABD Vatandaşlık ve Göçmen İşleri Dairesi, Gülen'in 1-140 yeşil kart başvurusunu reddettiğini açıkladı. Bu red kararında Gülen'in CIA ile ilişkisinin etkili olduğu iddia edildi. 


ABD İçişleri Bakanlığı adına savunma yaparak Gülen'in oturma izni başvurusunun reddedilmesini sağlayan savcıların gerekçeleri arasında, “Gülen Hareketi'nin finansmanına CIA'nın katıldığı kuşkusu” da açıkça yer aldı. 
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İçişleri Bakanlığı adına savunma yapan Savcı Patrick Meehan ve Mary Catherine Frye imzasıyla sunulan 4 Haziran 2008 tarihli belgelerde “Davalı, kendisinin din adamı olduğunu ve eğitim alanında çalışmalar yaptığını belirtiyor. Oysa, eğitimci olduğunu gösteren hiçbir belge sunmadığı gibi kendisini akademisyenlerle çevreleyip para karşılığı kendi görüşlerinin tartışıldığı konferanslarda konuşturuyor ya da görüşlerini yazdırıyor” saptaması yapıldı. 


“Gülen'in sunduğu deliller göstermektedir ki, kendisi siyaset ve din konularında çok etkili bir hareketi yönetmektedir. Ama bu çok özel yetenekte insanlara verilen vizeyi almasına hak veren bir alan değildir” diyen savcılık makamının kararı kabul gördü. Gülen'in avukatları bu kararı da bozmak için, “ara karar çıkartma” isteminde bulundu. 


Buna cevap olarak 18 Haziran'da Savcılık makamınca Pensilvanya Doğu Bölgesi Mahkemesi'ne sunulan belgelerde şu değerlendirmelere yer verildi: “Davacı eğitim konusunda uluslararası alanda takdir kazandığını iddia etmektedir. Oysa kendisi, 'olağanüstü yetenekli’ eğitimciler arasında olmadığı gibi eğitimci bile değildir. Kendisi delillerde de sunulduğu gibi büyük ticari kaynakları bulunan etkili dini ve politik bir hareketin lideridir. Dinler arası diyalog ve tolerans da bu statüde vize verilen alanlar değildir.” 


Gülen'in “dini hoşgörüyü eğitim kurumlarının içine sokan metotlar geliştirdiği iddiasına” da yer veren savcılık makamı; “Ancak davacı, bu metotların ne olduğunu gösteren bir delil sunmamıştır. Yazılan bir müfredat modeli ya da yöntem içermemektedir. Kendisinin eğitmenlik yaptığını belgeleyen bir delil dahi bulunmamaktadır” dedi. 
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Savcılık makamı ayrıca Londra'da Lordlar Kamarası'nda Gülen için düzenlenen toplantının da sadece o mekânda yapıldığını, Gülen'in Konferansı “İngiliz hükümetinin desteklediği” iddialarının “yanıltıcı” olduğunu belirtti. 
Londra'daki Gülen Konferansı'nda yapılan sunumlardan faydalanan savcılık makamı, “deliller de göstermektedir ki, davacı kendi hareketinin organize ettiği ve masraflarını karşıladığı toplantılarda bulduğu desteği kendisini “Alim” olarak göstermekte kullanmaktadır” dedi. 


“Gülen Hareketi'nin, yürüttüğü projelerin finansmanında kullanılan paraların büyüklüğü nedeniyle, Suudi Arabistan, İran ve Türk hükümetleriyle gizli anlaşma içinde oldugu iddiaları dile getirilmektedir. CIA'nın da bu projelere finansal ortaklık ettiği şüpheleri bulunmaktadır” diyen savcılık, “Gülen'in sunduğu onlarca destek mektubundan hiçbirinin bir eğitimciden gelmediğini” görüşünü savundu. 


İddianamede Gülen'in aldığı ödüllerin gerçek ödül bile sayılmasının şüpheli olduğu görüşüne yer veren Savcılık makamı, “Davacı'nın UNESCO ödülünü aldığı törende Papa 
2. Jean Paul'le bir kez daha görüştüğü iddiası doğru değildir. Papa, ödül tarihinden altı ay önce ölmüştü” dedi. 


Gülen'in bütün kitaplarını Işık Matbaası'na bastırdığını belirten savcılık makamı, bunların bilimsel çalışma oldugunun söylenemeyeceğini, eğitimle ilgisi olmadığını, hepsinin dini yayınlar olduğunu belirtirken, Gülen'in eğitim ve sanatsal değer taşıdığı iddia edilen ve Türkiye'de çok tartışma yaratan konuşmalarının video kayıtlarının mahkemeye sunulmadığının altını çizdi. 


Savcılık, iddianamesinin son bölümünde Gülen'in “gelecek planlarım” açıklamadığını, eğitim alanında çalışmaya devam edeceğine dair hiçbir işaret vermediğini yazdı. İddianamede, “Kendisi hakkında konferanslar düzenleyip yazılar yazdırması eğitim alanında olaganüstü bir faaliyet sayılmaz” denildi. Savcılığın teslim ettiği yeni belgeler arasında da Gülen Cemaati'nin mali yapısına dair iddialar yer aldı ve cemaatin kontrol ettiği parasal gücün 25 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştığına vurgu yapıldı. “Okullar, gazete, üniversite, sendikalar, televizyonlar. Bunların birbiriyle ne kadar bağlantılı olduğu tartışılıyor. İş yapma şeklinde hiçbir şeffaflık yok” iddiasını dile getiren Savcılık, “Gülen'in kendi açıklamaları da gösteriyor ki, kendisi felsefesini eğitim yoluyla yayan bir din adamıdır, ama eğitimci değildir” dedi. 


Savcılık, Gülen'in ABD'de kurdurduğu Virginia International University'ye de değindi. Belgede, “Okulun hareketle ilişkisinin hiçbir yerde yer” almadığı” vurgulanarak, “Bu okulun ne kadar prestijli bir kurum olduğu tartışmalıdır” 


ifadesi yer aldı. 


GÜLEN'İN YEŞİL KART KEFİL LİSTESİ 


Gülen'in, ABD'den yeşil kart almak için yaptığı başvuru- nun reddedilmesinden sonra gözler Türkiye'ye dönüp dönmeyeceğine çevrilirken, Gülen'e yeşil kart başvurusunda kefil olan 27 kişi de belli oldu. 


Bunlar arasında ABD'nin yeşil kuşak projesinin mimarları arasındaki Graham Fuller'den Katolik ve Evanjelik papazlara kadar Gülen'e üzerine “hamili kart yakınımdır” yazılı bir kartvizitini verse, yeşil kart yerine geçer derece dikkat çekici isimler var. Örneğin bunlardan biri, CIA'nın 14 
yıl boyunca Türkiye ve Ortadoğu masası şefliğini de yapan Graham Fuller. Kendisi, bir yandan Sovyetler Birliği'ni güneyden kuşatmak ve diğer yandan komşu ülkelerde (Türkiye dâhil) yükselen sol hareketi boğmak amaçlı yeşil kuşak projesinin fikir babalarından biri. Dolayısıyla Komünizmle Mücadele Derneği'nde yetişen Gülen'le yakınlığı şaşırtıcı değil. ABD'de kaldığı süre boyunca Gülen ile CIA temaslarında da Fuller'in aracı olduğu biliniyor. 


Yine bir diğer önemli isim, ABD'nin eski Ankara büyükelçisi Morton Abramovitz. ABD'deki Yahudi lobisinin etkin isimlerinden biri olan Abramovitz, Ilımlı İslâm projesinin de destekçilerinden biri olarak tanınıyor. Son zamanlarda ise özellikle Kuzey Irak'a dönük yakın ilgisiyle öne çıkıyor. Aynı Kuzey Irak'taki okulları ve diğer “yatırımlarıyla” Kürt meselesinde artık doğrudan taraf haline gelen Gülen gibi. Bilindiği gibi Gülen, ABD sponsorluğunda bir Türkiye-İsrail-Kuzey Irak üçgeninin kurulması için en çok çaba harcayan “siyasetçilerimizden” biri. 


CIA'dan Analiz ve Prodüksiyon Direktör olarak emekli olan George Fidas da Gülen'in kefilleri arasında. Fidas, Balkan uzmanı. Yugoslavya iç savaşıyla ve özellikle de Balkanlarda- ki Müslüman azınlıklarla ilgili pek çok analizi ve prodüksiyonu var. Türkiye'deki gericilerin de Yugoslavya iç savaşında ve özellikle Bosna'da emperyalizm adına etkin rol aldığı biliniyor. Yani Gülen ile Fidas'ın samimiyeti de şaşırtmıyor. 


27 ismin arasında önemli dini figürler de var. Anlaşılan 
Evanjelik, Katolik ve Ortodoks kiliselerine bağlı bu üst düzey dini görevliler, Gülen konusunda tam bir mutabakat içindeler. Gülen'e “Hıristiyan camiasından” gelen bu desteğin ardında, ABD'nin bölgesel politikalarının önemli ayaklarından biri olan, Vatikan'ın da desteklediği “dinler arası diyalog” kariyeri var. Gülen, dinler arası diyalog üzerinden Papa ile görüşmüş, yine bu dönemde Ortadoğu'da ABD'nin çıkarlarına uygun bir “Ilımlı İslâm” yorumunun sözcülügüne soyunmuştu. Listede elbette Türkiye siyasetinden tanıdık isimler de yer almış. Eski cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın danışmanı Ermin Başer, eski başbakan Yıldırım Akbulut, eski Milli Eğitim Bakanı ve AKP Kahramanmaraş milletvekili Mehmet Sağlam, Fetullahçı işadamları örgütü TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Saraylı Gülen'e kefil olanlar arasında. 


Gülen'in Yeşil Kart alabilmesi için ABD'ye kefil olan CIA ajanları, papazlar ve diğer önemli kişilerin listesi şöyle: 


Floyt M. Schoenhals: Amerika Evangelical Lutheran Kilisesi Arkansan-Oklahama Bölge Sorumlusu, Başpapaz Alexander Karloutsos, Merkezi New York'ta bulunan Amerika Yunan-Ortodoks Başpiskoposluğu'nda rahip. 


George Fidas: CIA'nın Balkan politikaları uzmanı. Şu anda Washington Universitesi Uluslarası İlişkiler Bölümü'nde ders veriyor. Yunan asıllı, Joint Military Intelligence Council'de de görevli. 


Graham Fuller: Eski CIA ajanı ve yine eski “National Intelligence Council” Başkan Yardımcısı. “RAND Corporation”da danışmanlık hizmeti veriyor. “Yeşil kuşak”ın fikir babalarından. 


Rahip Alexander Karloutsos: Merkezi Nevv York”ta bulunan Amerika Yunan-Ortodoks Başpiskoposluğu'nda rahip. 
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GÜLEN İÇİN BENDEN 
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“BEN DE YAZDIM 


Morton Abromowitz: ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi, Yahudi lobisinin önemli isimlerinden. 


Ermin Başer: Mektupta eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın başdanışmanı olarak gösteriliyor. 


John Obert Voll: Georgetown Üniversitesi İslâm Tarihi profesörlerinden. 


Ralph ve Richard Lazarus: Dartmouth College Antropoloji bölümü profesörleri 


Bernadette Andrea: San Antonio'daki Teksas Üniversitesi İngilizce, Klasikler ve Felsefe Profesörü 


Paul Parker: Elmhurst College teoloji ve Din profesörü 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Papaz Thomas Michel: Roman Katolik Kilisesi İsa Peygamber Dinler arası Diyalog Sekreterliği Papazı. 


Papaz Donald Senior: Catholic Theological Union Başkanı, Vatikan'ın atadığı papaz. 


James Kenneth Echols: Chicago Lutheran School of Theology Başkanı 


Jill Caroll:. Rice Üniversitesi Profesörü ve Boniuk Merkezi Dini Hoşgörüde İlerleme çalışması idarecisi. 


Lynn E. Mitchell: Houston Üniversitesi Dini Çalışmalar Direktörü. 


Sheryl L. Santos: Texas Tech Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı. 


David В. Capes: Houston Baptist Üniversitesi Hıristiyanlık ve Felsefe Profesörü 


Terry Mathis: Universty of California, Riverside kampüsü papazı 


Papaz Loye Ashton: Taugaloo College dini araştırmalar programı direktörü papazı 


Lavvrence T. Geraty: La Sierra Üniversitesi 


John L. Esposito: Profesör. Georgetown Üniversitesi kurucu Direktörlerinden. Mektubunda papaz ve eğitimci arasındaki farkı anlatıyor. 


Yıldırım Akbulut: Türkiye eski başbakanı 


Mehmet Sağlam: Eski MEB, AK PARTİ Kahramanmaraş Milletvekili ve Meclis Milli Eğitim Komisyonu Başkanı. 
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Ali Yurtsever: Rumi Forum 

Kemal Öksüz: Niagara Vakfı 

Mustafa Akyol: Yazar 

Murat Saraylı: TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı. 


FBI GÜLEN İŞBİRLİĞİ: RESMEN 
DOĞRULANDI 


Amerikan İç İstihbarat Örgütü FBI, yaptığı açıklamada Gülen ile temas içinde olduklarını doğruladı. Amerikan İç İstihbarat Örgütü FBI, resmi internet sitesinde ilişkili olduğu grupları açıklarken Gülen Enstitüsünü de listeye aldı. 
Açıklama sosyal medyada ve haber sitelerinde olay yaratırken, yıllardır iddia edilen Gülen- FBI işbirliği de kanıtlanmış oldu. 


Gülen- FBI işbirliğini ortaya çıkaran haber sosyal medyada şu şekilde yer aldı: “Amerikan iç istihbarat örgütü FBI kendi resmi sitesinde açık açık Gülen Örgütü ile beraber çalıştıklarını söyledi. FBI Web sayfasında “Houston sosyal yardım programı' kamuflajı altında işbirliği yapılan kurumlar arasında Gülen Örgütü de sayılıyor. FBI'nın resmi sitesinde işbirliği içinde oldukları sosyal, etnik ve azınlık gruplarını sıralarken ABD'deki Fetullah Gülen Örgütünü de sayıyor. İşbirliği yapılan ilk sıradaki örgüt, meşhur ADL örgütü. Bu örgüt Yahudilere karşı en küçük bir itirazı hemen susturmak üzere kuruldu ve Gülen Örgütü de bu örgütle beraber yazıldı.” 


Anti-Hakaret Topluğu, Siyah Haklarını Koruyan Dernek, Latin Amerikalılar Birliği, Yağmur Damlası Türkevi, Güney 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Asya Derneği ve İslâm Topluğu ile birlikte Gülen Enstitüleri de FBTin resmi olarak birlikte çalıştığı kurumlar arasında sıralandı. Türkiye'de konuya ilişkin haberler yerel medya ve sosyal paylaşım sitelerinde çok tartışılırken, ulusal medyada ise ayni etkiyi oluşturamadı. Böylelikle yıllardır iddialara konu olan Gülen- FBI işbirliği resmiyet kazandı. 


CIA DESTEKLİ RAND RAPORUNDA 
GÜLEN 


Gülen'in yeşil kart başvurusu olumsuz sonuçlanacak diye düşünülürken, adı CIA ile birlikte anılan ve ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a bağlı olarak faaliyet gösteren düşünce kuruluşu Rand Corporation'un, “Türkiye'de Siyasal İslam'ın Yükselişi” başlıklı raporu ortaya çıktı. 


Rand Corporation'un hazırladığı Haziran 2008 tarihli 135 sayfalık raporda, Gülen Hareketi hakkında oldukça olumlu görüşler dile getiriliyordu. Rapor, Gülen'in onursal başkanı olduğu ABD'deki Rumi Forum'da tanıtıldı. Tanıtım toplantısı sırasında daha ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. 
Raporu yazan Angel Rabasa, “Raporu yazma fikrinin Rumi Forum'un davetiyle gittiği Türkiye'de oluştuğunu” açıklayarak, Gülen-Rand Corporation arasındaki ilişkinin düzeyi hakkında da bilgi verdi. Hâkim Stewart Dalzell, 16 Temmuz 2008'de açıkladığı kararında, “ABD makamları, Gülen'in dini ve eğitim konularındaki çalışmalarını geniş anlamda yorumlamalı” dedi. 


Sonuçta yargıç, Gülen'in, “Dinler arası gerilim yaşandığı şu dönemde, kendisinin diyalog çalışmaları ABD'ye faydalıdır” kanısına vardı. Gülen'in ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na 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açtığı temyiz davasında Pensilvanya Doğu Bölgesi Mahkemesi, Gülen'in avukatlarının son iddiasını haklı buldu ve “din ve siyaset bilimi” alanlarında “olağanüstü yetenek” taşıyanlara verilen oturma ve çalışma iznini almaya hakkı olduğuna karar verdi. Böylece MİT Müsteşarı Atasagun'un, “Amerika'nın yeşil kuşak projesinin ayağı olarak nitelediği hareketin lideri, ABD'de yaşamasına olanak sağlayacak yeşil karta kavuştu.(122) 


GÜLEN - VATİKAN - CIA ÜÇGENİ 


Kitabın başından beri olayları incelediğimizde Gülen'in istihbaratla ilişkisinin 1970'li yıllarda başladığı gözler önüne seriliyor. O dönemler örtülü olarak ülke içi istihbarat servislerine çalıştığı görülürken büyüdükten sonra ilişkiyi de büyüttüğü gözleniyor. 


Gülen yaptığı çalışmalarla özellikle Vatikan ve CIA ile adeta bir üçgen oluşturmuş. Bu bana ait bir iddia değil. Ronald Kessler isimli yazar tarafından kaleme alınan “CIA AT WAR” (CIA Savaşta) isimli kitapta bu ilişki değişik yönleriyle gözler önüne serilmeye çalışılıyor. Gülen'in CIA raporlarında nasıl göründüğünü kitaptan takip edelim isterseniz: 


“CIA nezdinde tüm Fetullahçılar Walk-in diye adlandırılan bir kategoride tutulmaktadır. Yani kendi ayaklarıyla ve gönüllü olarak ajanlık hizmetine talip olmuşlardır. Bir yandan ABD ile ilişkilerini sürdüren Gülen örgütü bir yandan da Vatikan, Fener Rum Patrikhanesi, Musevi Hahambaşı derken, farklı ülkelerin istihbarat servisleri tarafından yönetilen- yönlendiri- 


(122) Ergenekon Belgelerinde Fethullah Gülen ve Cemaat, Nedim Şener, Destek yayınları 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len bir yapı olarak paylaşılmaktadır. Gülen 50” den fazla ülkede 500 kadar okula sahip. Bakınız İngiltere bunun için Fetullah” a bir ödül veriyor ve sonra da ne diyor? Bu okulları açmak suretiyle İngiliz kültürüne yaptığınız hizmetlerden ve İngiliz kültürünü yaymakta gösterdiğiniz katkılar için İngiliz milletinin minnettarlığını bildiriyor ve teşekkür ediyoruz. 
İngiltere'de yabancılara yönelik faaliyet gösteren МІ5 (istihbarat servisi); ve dış istihbarat servisi olan M16'nın ise Uzakdoğu” ya yönelik faaliyet gösterin uzantısı (CIFE) ve Ortadoğu” ya yönelik faaliyet gösteren uzantı (МЕІС) ile okullar konusunda ortak faaliyetler yürütmektedirler. Fetullahçılar Türkiye'nin düşmanı olan ülkeler için en uygun ve en zengin ajan borsasını oluşturmuşlardır. CIA, Amerikan karşıtlığını engellemek için yumuşak dini mesajlar verecek İslâm sıfatlı dini liderlere para ödediğini belge ile ortaya koyuyor. 
İslâm'da herhangi biri dini lider olabilir. Bu yüzden CIA kendine bağlı sahte dini liderler oluşturdu. Bunlar Müslüman olmayanlar hakkında yumuşak dini mesajlar verecekti.”(2) 


GEHLEN'DEN GÜLEN'E BİR 
İSTİHBARAT HİKÂYESİ 


Gülen'in MİT, CIA, MOSSAD üçgeninde rol oynayan bir istihbaratçı olduğunu değişik kaynaklar iddia ediyor. Gülen'in geçmişten günümüze kadar olan faaliyetlerine baktığımızda istihbarat bağlantılarının ön plana çıkmasının bu iddiaların ortaya atılmasında ister istemez büyük rol oynuyor. 
Gülen'in faaliyetlerine baktığımızda Moonlardan, Masonlarave oradan da CIA'ya çalıştığı bilinen Gehlen'e kadar degişik çalışmalara benzediği görülüyor. Bu benzerlikler el- 
(123) “СТА AT WAR” ( CIA Savaşta), Ronald Kessler 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bette birer tesadüf olarak izah edilemez. Sabah gazetesi yazarlarından Ferhat Ünlü de bu benzerliğin tesadüf olmadığını yaptığı bir haber analizde ortaya koydu. Gehlen'den Gülen'e bir istihbarat hikâyesi başlığını taşıyan haberinde Ferhat Ünlü Gehlen ve Gülen arasındaki şu benzerliklere dikkat çekiyor: “Efsanevi casus yöneticisi Reinhard Gehlen, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'ye sığındı ve Soğuk Savaş yıllarında CIA adına Almanya'da bir paralel devlet kurdu. İşte Gehlen ile Gülen'in hikâyesinin benzeyen yönleri: Fetullah Gülen'in öyküsü, gelmiş geçmiş en büyük casus yöneticilerinden biri olarak kabul edilen Nazi Almanyası'nın efsanevi istihbaratçısı Reinhard Gehlen'in öyküsünü andırıyor. Çünkü Gehlen de ABD'ye sığınmış ve Soğuk Savaş yıllarında kendi ülkesinde, Almanya'da bir paralel devlet kurmuştu. Reinhard Gehlen, 1945 yılında Adolf Hitler'in intiharının ardından ordu komutanlığından ayrılmış ve casusları- nın çektiği pek çok gizli Rus belgesinin mikrofilmini ABD'ye teslim etmişti. Türkiye kamuoyunun hatırı sayılır bir kesimi, Gülen'in liderliğinde Türkiye'de de bir paralel devlet kurul- 


ANA SAYFA SPOR GUNAYDIN GUNDEM EKONOMİ YAŞAM DUNYA SEÇİM 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Gehlen'den Gülen'e bir istihbarat hikayesi 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Almanya'da bir paralel devlet kurdu. İşte Gehlen ile Gülen'in 

# hikayesinin benzeyen yönleri 


x İni kg e ərbəin əra eğe а р tohumlarının atıldığı 2007 senesinde Gülen cemsatirin bir л 


269 


Darbelerin Efendisi НОСІА 


duğuna inanıyor. Örgütün özellikle Ergenekon ve ilişkili davaları devlet içindeki yapılanmasını güçlendirmek için kullandığı yönünde ciddi bulgular var. Türkiye'de artık paralel devlet denilince akla cemaat bürokratlarının Masonik hiyerarşiyle kurdukları nevi şahsına münhasır örgütlenme geliyor. Örgütlenmenin başında da Fetullah Gülen var. Gehlen de CIA kontrolündeki Federal Almanya Gizli Servisi'nin kurucusuydu, yani Almanya'daki ABD paralel devletinin lideriydi. Gehlen'in anıları, Türkiye'de Hitler'in Sığınağından Pentagon'a: Gehlen adıyla yayımlandı. Emekli Kurmay Yarbay Talat Turhan'ın önsözünü yazdığı bu kitapta yer alan Gehlen'e ait bir cümle var ki, bu cümle kadar ihaneti meşrulaştıranı az bulunur: “Bana göre; ihanetin ahlak açısından haklı görülebileceği tek ortam, ulusal bir mecburiyetin söz konusu olduğu ortamdır.” 


Zaten Turhan da, Gehlen için “20. yüzyıl istihbarat tarihinin en yetenekli kişisi ve en büyük haini” diyor. Nasıl ama! 
Yetenekli olduğu için “büyük, mecbur olduğu için de 'hain!.... 


Gehlen, savaşın ardından ABD'ye gitti ve kısa bir süre orada kaldıktan sonra 6 Aralık 1946'da Almanya'ya döndü. Burada Güney Almanya Endüstriyel Gelişim Organizasyonu adlı bir paravan yapılanma kurdu. Bu yapılanma, Gehlen Örgütü'nün Sovyetler'e karşı yürüttüğü örtülü operasyonları maskelemek için kurulmuştu. Gehlen Örgütü aslında СІАе çalışan bir gizli yapılanma idi. Bu örgüt, Soğuk Savaş yıllarında uzun süre CIA'nın Sovyet Bloku ülkelerindeki gözü kulağı oldu. Örgütte özenle seçilmiş 350 eski istihbaratçı ve 4 bin casus vardı. Gruba sonradan Gehlen Örgütü ya da kısaca Örgüt denildi. 


Bugün de Fetullah Gülen cemaatinin devletteki yapılanmasına Gülen Örgütü deniliyor. Gehlen Örgütü, zamanla Federal Almanya Gizli Servisi'ne (BND) dönüştü. Örgüt, bu yüzden BND'nin atası kabul ediliyor. Gehlen, 8 Haziran 1979'da öldü. Eseri olan gizli servis artık ABD için değil, kendi ülkesi için çalışıyor. 


Gelmiş geçmiş en büyük casus yöneticisi Reinhard Gehlen, 
3 Nisan 1902 tarihinde Katolik bir ailenin çocuğu olarak Almanya Erfurt'ta doğdu. Babası kitapçı dükkanı sahibiydi. 
Gehlen, Nazi ordusunun 1939'da Polonya'yı işgali sırasında Hitler'in safındaydı. 1944'te Claus Von Stauffenberg”in, Adolf Hitler'e suikast hazırlığı yaptığını bildirdi. Savaşın bitiminden kısa bir süre önce tümgeneralliğe terfi etti. 1945'te Hitler intihar edince ordu komutanlığından ayrıldı. Mart 1945'te Gehlen ve casusları pek çok gizli SSCB belgesinin mikrofilmini çekti. Gehlen, bunları Avusturya Alpleri'nde çelik davulların içinde sakladı ve mayıs ayında bu bilgileri Amerikan ordusunda- ki meslektaşlarına teslim etti. Verilen bilgiler arasında CIA'in ata örgütü 0SS'in (Office of Strategic Services) Amerikan Komünist Partisi'ne sızmış ajanlarının isimleri bile vardı. Reinhard Gehlen, pek çok casus yöneticisini etkilemiş bir isim. 12 
Mart (1971) Muhtırası'ndan sonra MİT Müsteşarlığı görevin- den alındığını Teşkilat'ın, Ankara Hoşdere Caddesi'ndeki güvenli evinde rakı içerken öğrenen efsanevi Türk casus yöneticisi Mehmet Fuat Doğu da Gehlen'den etkilenen isimlerden biriydi. Fuat Doğu, sık sık Gehlen'i ziyaret ediyor, deneyimlerin- den yararlanıyordu, buna karşılık BND de MİT'e eğitim yardımında ve teknik yardımda bulunuyordu. Fuat Doğu, 31 Mayıs 2004'te sırlarıyla birlikte öldü. Ancak ölmeden önce, yazdığı biranı kitabını MİT yönetimine teslim etti. Doğu'nun hiç yayınlanmamış, içeriği meçhul bu kitabı, MİT'in Yenimahalle'deki karargâhında bir kasada duruyor.”ü79 


(124) Gehlen”den Gülen'e Bir İstihbarat Hika yesi, Sabah Gazetesi, Ferhat Ünlü 13 Nisan 2014, 
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Tuncay Güney'den Şok İddia: 


FETULLAH GÜLEN CİA'YA AJAN 
YETİŞTİRİYOR 


Gülen yaptığı faaliyetlerle Yahudi, Hıristiyan ve benzerlerini memnun ederken İslâmi cemaatlerin de gönlünü kırdı. Bunun sonucu olarak bütün İslâmi tarikat, cemaat ve gruplar, Gülen için “İçimizdeki Yahudi” ifadesini kullanmaya başladı. Hatta yıllarca Gülen'in yanında yer alan Latif Erdoğan, Prof. Ahmet Keleş ve Tuncay Güney gibi en yakınları bile CIA ile bağlantılara dikkat çekti. 


Ergenekon davasının temelini oluşturan belgeler evinde bulunan, uzun süre Gülen ile birlikte çalışan Tuncay Güney, Takvim Gazetesi'ne verdiği röportajda Gülen Cemaati hakkında ilginç iddialarda bulundu. Bilindiği üzere Tuncay Güney, bir dönem Gülen'in yanından ayrılmayan, danışmanlığını yapan ve bütün imamların üzerinde olan biridir. Tuncay Güney, Ahaber kanalında yayınlanan Yaz-Boz programına ve Takvim gazetesine yaptığı açıklamalarda Gülen”in birçok bilinmeyenlerine dikkat çekti ve önemli açıklamalar yaptı. Güney”in ezber bozan açıklamalarının satır başları özetle şöyle: 


Orduyla İlişkisi: Türkiye'de Gülen'i keşfetmek gibi bir kavram türedi. Oysa Gülen'in ilk diriliş hareketi 1980'lere dayanır. Cemal Madanoğlu, Cemal Gürsel ve Alparslan Türkeş'in de içinde olduğu bir hareket 1980'de Gülen cemaatiyle hareket etmeye başladı. Cunta, eğitimli yada eğitilecek kadrolarını, eski ülkücüleri ya da milliyetçi gençleri ve hocanın vaazlarını dinleyenleri cemaate yönlendirdi. Yani askerler Gülen'e “ordu içinde örgütlenelim” dedi. 


Polis Yapılanması: Ama asıl örgütlenme polisteydi. 
Bu da Anavatan Partisi dönemine dayanır. Cemaat 1984- 
1986 yılları arasında eski Ülkücüler sayesinde poliste 
güçlendi. Bugün cemaate bakarsanız ya Devlet Planlama Teşkilatı'ndan, ya devlet kadrolarında çalışmış ülkücü hareketten ya da komando kamplarından gelmiş olan kimselerle karşılaşırsınız. 


Turgut Özal Bağlantısı: Özal döneminde Milli Güvenlik Kurulu'nun gizli kararı vardı. Ki odönem Gülen aranıyordu ama aslında aranmıyordu. Bu bir Milli Güvenlik Kurumu projesiydi. Bugün devlet, cemaatin her şeyini biliyor ve dosyalıyor. Eğer bir cemaate bir operasyon yapılacaksa bir gazetecinin veyahut ta cemaatten ayrılmış birisinin konuşmasına gerek yok. 


Paralar Dubai'den: Şimdi birileri çıkıp cemaat okullarının nasıl açıldığını paraların nasıl döndüğünü anlatıyor. 
Buna “himmet ya da bağış” diyorlar. Böyle bir şey yok. Cemaatin paraları Yahudi sermayesinin bankaları tarafından değerlendiriliyordu. Son 15 yıldır ise paralar Dubai üzerinden değerlendiriliyor. 28 Şubat döneminde ise zarar görmeyen tek finans kuruluşu Asya Finans'tır. 


Bank Asya: Türkiye'de üst düzey bir iş adamı Yahudi bankasından kredi çekerek fon aldı. Kâğıtla oynanarak bu borç ödendi. Gülen İstanbul'da Altunizade'deyken bu karar alındı. Bank Asya işte böyle kuruldu. 


İsrailiyatçılık: Fetullah Hoca İslâm postunda İsrailiyatçılık yapıyor. Bunu 30 yıldır yapıyor. Bütün İslâmi tarikat 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cemaat ve gruplar, hoca için “İçimizdeki Yahudi” ifadesini kullanır. İsrail ile cemaati yan yana getiren kurum ya da işadamları, bu irtibatları çok uzun yıllar önce sağlamıştı. 
Gülen'in İsrail'e ve ABD'ye açılmasına ön ayak olmuş kişiler küresel sermayenin Türkiye'deki sahipleridir. Hocanın İsrail ve ABD'ye açılmasını sağlayan bu kişilerden birisi sağ. 


PKK İle Pazarlık: Cemaat Doğu'da rahat hareket edemiyordu. O dönemde bölgede devlet yok bürokratik engeli aşmak için il jandarma alay komutanlığına gitmeye gerek yok. Bunun için PKK ile görüştük. Böylece Zaman gazetesinin dağıtılması için izin aldık. PKK'lılara “Eğer Zaman'ın dağıtılmasını engellerseniz Avrupa ve Amerika üzerinden örgüte gelen paralara el koyarız” dedik. 


Masonlarla İlişki: Samanyolu televizyonu ilk kez FEM dershanesinin Çemberlitaş semtindeki yerinde kuruldu. LIONS Kulübü'nün onursal başkanı Ali Müezzinoğlu, Çemberlitaş'a geldi. Onlarla Orta Asya'daki çalışmalar için anlaşma imzalandı. Masonlarla bir görüşme de Altunizade'de yapıldı. İşadamı statüsündeki Masonların hocayı ziyaret ettiğini biliyorum. 


Cemaatteki İmamlar: Evet imam olayı var. ABD'den Çin'e kadar her ülkenin imamı var. Ayrıca Türkiye'de tüm meslek gruplarının imamları var. Bütün bölgelerin bölge imamı var. Ancak eski imamlar, Ankara'dan gelen yeni imamlardan çok rahatsız oldu. 


Cemaatın Kulakları: Cemaat kendinden olmayan hiç kimseye güvenmez. Bu nedenle herkesin hayatını kaydedip arşivlerler. Sizi polisteki dosyanızdan yargılandığımız mahkemedeki bilgilerinize kadar her şeyinize sahiptirler. 
Poliste sorgulanmışsanız, bunun hemen kaydını alırlar. Bu 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arada İngilizler, Gülen'e Hoca Fetullah diyor. Ben de o yüzden bu ifadeyi kullanıyorum. 


DPT'li Vaiz: Gülen'in birkaç tane Devlet Planlama Teşkilatı'ndan gelen danışmanı vardır. Bunlar derin devlet kadrolarındandır. 30 yıldır da birlikteler. Hiç kimsenin karşısında Gülen ayağa kalkmamışken bu kişilerin karşısında ayağa kalkmış ve ceketinin önünü iliklemiştir. Ben buna şahit oldum. Bu ekip 5 yıl önce de Türkiye'de büyük bir operasyon için düğmeye bastı. 


17 Aralık Darbesi: 17 Aralık Operasyonu başarılı olsaydı, bugün birçok iş adamının mal varlıklarına el konulacaktı. Fetullah Gülen, bütün Türkiye'yi yönetmek istiyor. 
Artık kendilerinden birinin Türkiye'yi yönetmesi gerektigine inanıyorlar. Kendilerinin istediklerini birini başbakan yapmak istiyorlar. Ancak diğer İslâmi gruplar bundan çok rahatsızdı. 


Kanada'ya Kaçmak İstedi: Gülen, 1,5 ayönce Kanada'ya iltica talebinde bulundu. Ancak Kanada bunu kabul etmedi. Hoca yeni bir ülke arayışına girdi. Amerikalı yetkililer ise “Biz sizi göndermeyeceğiz. Zaten oturum hakkınız var” dedi. Bu arada Gülen cemaati, terör listesinde sanılıyor. 
Ama herkes kendini kandırıyor. Gülen ve grubu, ikinci dereceden tehlikeli İslâmcı grup olarak fişlenmişlerdir. 


Hakan Fidan Rahatsızlığı: Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan, Türk istihbaratını globalleştirmeye çalışıyor. Ancak bu bazılarını çok rahatsız ediyor. Çünkü hiçbiri Hakan Fidan'ın çizgisini bilmiyor. İşte bu bilinmezlik Gülen örgütünü ve yabancı servisleri çıldırtıyor. Gülen, Turgut Özal zamanında parmakla sayılacak kadar çok az insanı MİT'e sokabilmişti. MİT biliyorsunuz yüz yüze görüşme de yapıyor. 
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Tuncay 
Kasım Сипеу 4 
Gülek и 
Fetullah 
Gülen 
Cem 
Karaca 


29 Haziran 1994 Dedeman Otel 
Gazeteci ve Yazarlar Vakfı Açılış Gecesi 


Sizinle ve çok ince araştırma yaptıklarından dolayı içeriye sızmak biraz zor oluyor tabi. Bu nedenle Fetullah Gülen ve örgütünün tek örgütlenemediği yer MİT'ti. Zaten MİT”i yönetirseniz MİT'in başında sizden birisi olursa siz Türkiye'yi yönetirsiniz. Yani istihbarat her şeye hâkimdir... 


DHKP-C: Belçika'dan Ahmet Bey diye biri terör örgütü DHKP-C'ye geldi. Bu örgüt o zamanlarda çok güçlü. Önüne gelen herkesi durmadan tehdit ediyor. İşin en kötü tarafı, bunlardan biri de Gülen cemaatinin 5 kasasından birisi... 
Herkesten yardım istedik. Sonuç alamadık. Ardından “Ekimciler” diye bir örgüt bulduk. Onların aracılığıyla DHKP-C ile görüştük. Birkaç görüşmeden sonra yüklü bir ödeme yaptık. 
Böylece 5 kasadan biri olan o abinin canını kurtardık. 


Kadın Servisi: Cemaat paralel istihbaratı 30 yıl önce kurmuştu. Bu kapsamda pilot bölgeler seçiliyordu. Ancak Kırşehir'de ev açmak zordu. Çünkü vali çok ters biri. Valinin zayıf noktasının kadınlar olduğunu öğrendik. Oradaki bir mafya babasının yardımıyla valiye Rus kadın gönderdik. Böylece Kırşehir'de Okulu açtık. 


Eskiden Beri Dinleme Var: Cemaatte dinleme çok eskiden beri var. Cemaatteki bütün ağabeyler yani üst düzeydekilerin hepsi dinleniyor. Son dönemde polis istihbarat şubesini ele geçirdikten sonra dinlemeler globalleşti. Bundan önce mekân dinlemeleri vardı. Mesela bir toplantı oluyor. Mekâna bizden önce birisi gidiyor ve dinleme cihazını yerleştiriyor. Sonra da ortam dinlemeleri yapıyorlar. Eskiden dinlemeler küçük kameralar ve Çin'den getirilen kravat iğneli kameralar ile yapılıyordu. 


Pasaportu Nasıl Aldı?: Bunu devlet içinde devlet olanlara sormak lazım. Yani onun yıllardır birlikte hareket ettiği arkadaşlarına sormak lazım ama ben size başından da söyledim. Bu bir cunta hareketi. Askeri cunta hareketinin kendisini desteklemesiyle bugünlere gelmiş bir harekettir. 
Cemaatin bir şeyler yapabilmesi için ya kamudaki adamlarını kullanması gerekiyor. 


Onu İyi Tanırım: Fetullah Hoca'nın saat kaçta yattığını, kaçta kalktığını, kaçta çamaşırını aldığını, bilirim. İç çamaşırlarını kendi gider elleriyle yıkar. Orada sekreteri var Asım... Hoca'nın eli ayağıdır. Allah bana yardım etti de ben erkenden uyandım. Yaşayarak bunların yaptıklarına uyandım. 


Suikast İddiası: Solda öldürülecek adam kalmadı, en son Hrant Dink... Şimdi sağa geçecekler. Pensilvanya'da güvenliği arttırarak “Sağda ölümleri başlatın” diyorlar. Bundan 1 yıl sonraki genel seçimlerde yapılmak istenen şu. 
CHP-MHP ittifakı için Türkiye'de faili meçhul cinayetler, 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yürüyüşler, olaylar oluşsun. Mısır'daki gibi ordu duruma el koysun. Demokrasi ve insan hakları olmasın. Yani kaos olsun. Tüm istedikleri bu. Bunlar Türkiye'nin büyümesini asla istemiyorlar. 


Ilıcak: Gazeteci Nazlı Ilıcak'ı ve CHP'lileri Fetullah Gülen'e götüren benim. Kapıda karşılayan ve davet eden bizzat benim. Gelelim Twitter meselesine... Twitter, Türkiye'yi Muz Cumhuriyeti olarak görüyor. Bu nedenle Türkiye'nin aleyhine çalışıyor. 


Türk Ajanlar: Siz Türkiye'de adı Robert olan, Simon olan, David olan MOSSAD ajanı arıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Türkiye'de MOSSAD ve CIA ajanı olanlarının adı Hacı Murat abi, Sofi Kemal abi, Derviş Kemal gibidir. Bunların hepsi de Türkiye'de doğmuş ajanlardır.(125) 


RUSYA, GÜLEN”İ CIA AJANI İLAN ETTİ 


Rusya'dan Fetullah Gülen'e ağır darbe! Rusya Yüksek Mahkemesi, Fetullah Gülen tarikatının bütün faaliyetlerini yasakladı. Yüksek Mahkeme, Gülen okullarının kapatılmasına karar verdi. Rusya'nın önde gelen kuruluşlarından Yakın Doğu Enstitüsü de Gülen örgütünün CIA'nın paravanı olduğunu belirtti. 


Rusya'da, Gülen cemaatine bağlı grupların faaliyetleriy- le ilgili davadan yasaklama kararı çıktı. Rusya Yüksek Mahkemesi, başsavcılığın talebi doğrultusunda Gülen cemaatini, aşırı örgüt kapsamında değerlendirdi ve faaliyette bu- 


(125) Takvim gazetesi, 30 Mart 2014, http://www.takvim.com.tr/ Guncel /2014/03/30/hoca-mite-sizamadi 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lunmasını yasakladı. Rusya'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Yakın Doğu Enstitüsü de Gülen Cemaati'ne ilişkin bir rapor yayımladı. Enstitü”nün uzmanlarından Şeglovin, Gülen'in CIA ajanı olduğunu belirtti. 


Şeglovin; Gülen örgütünün CIA'nın dünya çapında kullandığı paravanı olduğunu söyledi. Yakın Doğu uzmanı; örgüt faaliyetlerinin temel merkezlerinin Afganistan, Afrika ve Orta Asya olduğunu ifade etti.(129) 


İRAN, GÜLEN'İN OKULUNU BASTI 83 
CIA AJANI YAKALADI 


Gülen'in İran düşmanlığının sebebi öteden beri herkes tarafından soruluyordu. Aşağıdaki haber hem Gülen'in İran düşmanlığının sebebini hem de CIA'nın okullarda nasıl yuvalandığını açık biçimde ortaya çıkarmaktadır. Prizrenpost isimli sitedeki haberde İran'da Gülen hareketine ait bir okulda CIA ajanlarının yakalandığı iddia ediliyordu. Haber aynen şöyle: 


“İran'da Fetullah Gülen'e ait olduğu iddia edilen dil okuluna gece baskın yapıldı. 83 CIA ajanı yakalandı. Rusya'dan gelen bir istihbaratı değerlendiren İran Devrim muhafızları, İran'ın Kum kenti Şehrinde bulunan ve Fetullah Gülen'e ait olduğu belirtilen dil okuluna 21 Haziran 2012 tarihinde gece 00:30'da baskın düzenledi. 


Prizrenpost, sitesinin haberine göre, baskında 83 CIA ajanı yakalandı. CIA Ajanı olarak tespit edilen kişiler Devrim Muhafizları'nın kampına götürüldüler. İddiaya göre söz ko- 
(126) Ulusal Kanal - 09 Nisan 2011, http://www.ulusalkanal.com.tr/ 


279 


Darbelerin Efendisi НОСІА 


nusu okul, Fetullah Gülen Cemaati tarafından İran'da faaliyet gösteren tek okul olarak biliniyor”U”? 


PENSİLVANYADAKİ ÇİFTLİK CİZVİT 
PAPAZLARININ MI? 


Bilindiği üzere Gülen 1999 yılında ABD'ye gitti ve Pensilvanya'daki bir çiftliğe yerleşti. Pensilvanya'daki bu meşhur çiftliğin kime ait olduğu oldukça tartışmalı bir durum oluşturdu. Çünkü bu çiftliğin tapusu sürekli el değiştiriyor. Çiftlik tek başına değil; aksine yanında birçok çiftlik daha ve muhteşem villalar var. Bu yerlerin daha önce ABD'de Gülen tipi çalışmalara imza atan Katolik Cizvit Papazlarının eğitim okullarının yeri olduğu iddia ediliyor. 


Bu iddiayı Türkiye'nin en ünlü finans uzmanlarından yazar Ömer Özbay, Ahaber'de yayınlanan Yaz - Boz programı için hazırlanan söyleşide dile getirdi ve Pensilvanya'da Gülen'in ikamet ettiği çiftlik hakkında şoke eden bilgiler aktardı. 


Ömer Özbay, şu anda Golden Generation Vakfı'na ait olan, Gülen'in içinde misafirleri ağırladığı, sohbetler yaptığı yerleşkenin esrarengiz hikâyesini anlattı. Ömer Özbay'ın anlattığına göre; daha önce bir Katolik tarikatı olan Cizvit'e ait olan bu yerleşke, bir süre sonra müthiş bir hareketlilige şahit oldu. Tapusu sürekli el değiştiren yerleşkenin yanında Gülen'in yeğenine ait olan bir başka çiftlik ve muhteşem villalar var. 


(127) http://www.vahdethaber.com/haber/11360-gulen-okuluna- baskin-83-cia-ajani-yakalandi.htmi 
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İşte Ömer Özbay'ın ağzından Yaz-Boz programında anlattığı Pensilvanya'daki o çiftliğin esrarengiz hikâyesi: 


“Burası Golden Generation (Altın Nesil) Vakfı'nın Pensilvanya'daki çiftlik diye bildiğimiz yerleşkesi. Daha önce Hıristiyan Katolik mezhebi olan Cizvit Tarikatı'nın yaz kampı olarak kullanılıyormuş. 


Cizvit Tarikatı dediğimiz Katolik Kilisesi'ne bağlı, bu kiliseyi destekleyen dört önemli tarikattan bir tanesi. Daha çok papalık müessesesini savunan bir tarikat bu. Çok resmi kuruluşu var. 1534'te Ignatius kuruyor. O günden bugüne de, zaman zaman kiliseyle ters düştüğü oluyor ama özellikle son yıllarda gayet formda, faal, etkili, Amerikan yönetiminde olduğu kadar Avrupa'nın diğer ülkelerinde de etkili olan bir tarikat. 
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Temel özelliklerinden birisi eğitime önem veriyor olması. 
Küçük yaşta aldığı çocukları okutuyor, özellikle temel bilimler noktasında yetiştiriyor ve devlete sokuyor. Kendi adamları, Cizvit Tarikatı'na bağlı olduğunu kesinlikle açıklamadan devlete giriyor ve tarikattan gelen talimatlara göre devlet içinde hareket ediyor. Bugün olup bitenlerle müthiş bir benzerlik seziyorsunuz. Yaz kampı olarak kullanılan bu yer 1993'te bir şahıs tarafından satın alınmış görünüyor. Hüseyin Çopur isimli bir şahıs 230 bin dolara satın almış. Daha sonra Çopur, yine Gülen örgütünün bir vakfına (White Rose) 190 bin dolara devrediyor. Sonra, 114,6 dönüm ve 3 parça olan bu yeri White Rose, bu üç parseli her parseli 1 dolardan Golden Generation Vakfı'na devrediyor. Daha sonra Golden Generation ve White Rose birleşiyor ve tek vakıf olarak kalıyorlar. 


Çok enteresan bir şey. Direkt bir şey yok. Hep aktarmalı. 
Mülkün tapusuyla ilgili, baktığınız zaman sürekli birilerine devrediliyor, sonra tekrar başka biri devralıyor, ipotek ediliyor, kredi alınıyor, büyük paralar karşılığı. O borç nasıl oluyor, nasıl ödeniyor, onu bilmiyoruz. Sonra tekrar başka birine ipotek ediliyor falan. Devamlı bir hareket var tapular üzerinde. Bu vakıfla ilgili Bekir Aksoy şöyle diyor: “Burası bir ibadet ve dinlenme vakfı. Burada New York'lu ve diğer civar yerlerden gelen Türkler burada dinleniyor ibadet ediyor. Bu arada Fetullah Gülen Hoca Efendimiz de bizim misafirimizdir, o da diğer insanlar gibi burada misafir olarak kalıyor. 
Öte yandan, benim ilgimi çekmişti, hoca demişti ki, 'ben buraya 5 bin 500 lira kira ödüyorum. Çünkü burası bir vakfa ait” falan demişti. Ama Bekir Aksoy hoca bizim misafirimiz diyor. 


Pensilvanya'daki 114 dönümlük bölümün hemen köşe tarafında, bir kaç dakika mesafede 55 dönümlük bir çiftlik daha var. Burada canlı hayvanlar falan da uydu fotoğrafların- 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da gözüküyor. Bu çiftlik de, Fetullah Gülen'in yeğeni Mebruke Hanım'ın kocası Cevdet Türkyolu ve Mebruke Hanım'ın üzerine tapu edilmiş. Diğer mülk vakfın mülküdür, ama o dediğim 
55 dönümlük mülk kişi mülkü. Orada hayvancılık falan da yapıyorlar. Epey bir büyük ve güzel bir yer. Amerika'nın ortasında, Pensilvanya'da inekler besleniyor. Cevdet Bey'in oğlunun ineklerle oynarken fotoğrafları var. Gizledikleri bir şey de yok aslında. Orada güzel, aristokratik bir hayatları var. Akrabasının, yegeninin ya da yakın hizmetini yapanların bulunduğu bir koloni halinde bir din aristokrasisi var. Halka fazla karışmadan, o muhteşem yerlerde mülkleri var. Fetullah Gülen'in yeğeni Mebruke Hanım'ın kocası olan Cevdet Bey Gülen'in özel hizmetleri- ne bakan kişidir. Onun hizmetinde, yardımcısı gibi. Ama tapu kayıtlarında karısı ve kendisinin ortak olarak o çiftliğin dışında 
5 tane villası görünüyor. Az buz değil, muhteşem villalar. Çocuklarına bakıyoruz, Gülen'in yeğeninin çocuğu Esat var. Gizli saklı değil, Facebook sayfasına bakıyoruz, Ferrari'si var. Arkadaşını gezdirmiş. O arkadaşı Facebook sayfasında fotoğraf paylaşmış “Esat bizi gezdirdi! diye. Esat onu uyarıyor, çocuk sana bunu her yerde paylaşma demedim mi? Bazıları sahip olmadığı için kıskanıyor? diyor. Yani gözden uzak olmaya da gayret ettiklerini anlıyoruz.(128) 


CIA İLE İLİŞKİ KUŞKUSU 


Gülen, 1999 yılından beri ABD'de ikamet ediyor. Oturma izni bitince de yeniden müracaat edip süreyi uzatıyor. 
Fetullah Gülen'e ABD'de süresiz oturma ve çalışma olasılığı vermesi için başvurulan 1-140 statüsündeki vize, bilim, sanat, iş, eğitim ve spor alanlarında olağanüstü yetenek gös- 


(128) 23 Mart 2014, Star gazetesi, http:/ /haber.stargazete.com/ guncel/Fetullah-gulenin-bulundugu-pensilvanyadaki-ci ftliginesrarengiz-hika yesi/haber-859184 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teren, uluslararası saygınlığı olan, bu faaliyetlerini ABD'de sürdürmek isteyen ve ABD'nin de bu faaliyetlerden faydalanacağı kişilere veriliyor. 


Bu kez de öyle yapmıştı. Oturma vizesi için başvurduğunda ABD İçişleri Bakanlığı vize başvurusunu reddetti. Ancak Gülen'in CIA, FBI ve papaz dostları araya giderek Gülen'e yeniden vize almasında yardım ettiler. 


Ancak işin ilginç yanı bu vizenin neden reddedildiği konusunda yaşandı. ABD İçişleri Bakanlığı adına savunma yaparak Fetullah Gülen'in oturma izni başvurusunun reddedilmesini sağlayan savcıların gerekçeleri arasında, 'Gülen hareketinin finansmanına CIA'nın katıldığı kuşkusunu var olduğu ileri sürüldü. “Gülen hareketinin, yürüttüğü projelerin finansmanında kullanılan paraların büyüklüğü nedeniyle Suudi Arabistan, İran ve Türk hükümetleriyle gizli anlaşma içinde olduğu iddiaları dile getirilmektedir. CIA'nın de bu projelere finansal ortaklık ettiği şüpheleri bulunmaktadır” diyen savcılık, Gülen'in sunduğu onlarca destek mektubundan hiçbirinin bir eğitimciden gelmediğini” de iddia etti. 


Milliyet gazetesinden Ahu Özyurt imzalı haber analiz de bu mesele şu şekilde gözler önüne serildi: “Fetullah Gülen'in ABD İçişleri Bakanlığı'na başvurusunu yaptığı 1-140 vizesinin reddedilme nedenleri ortaya çıktı. Amerikan yasaları gereği her sene kısıtlı sayıda verilen ve “iş, bilim, sanat, eğitim ve spor alanında olağanüstü yetenekli” kişilere oturma ve çalışma imkânı sunan vize talebinin reddedilme nedenleri arasında Gülen'in eğitim alanında başvuru yapmasına rağmen bu alanda direkt faaliyette bulunmaması ve bu konudaki “olağanüstü yeteneğini” belgeleyememesi gösterildi. 
21 Kasım 2006 tarihinde Gülen'in 1-140 vizesi için yaptığı başvuru İçişleri Bakanlığı tarafından bir yıl sonra reddedildi. 18 Aralık 2007'de bir kez daha aynı vize ve oturma izni için başvuran Gülen bu kez toplam 26 akademisyen, din adamı ve aralarında Morton Abramovitz ve Graham Fuller, Mehmet Sağlam gibi isimler tarafından kendisi hakkında yazılmış referans mektuplarını da mahkemeye sundu. Mart 2008'de Gülen'in temyiz isteği reddedildi. Mahkeme davacı Gülen ve davalı İçişleri Bakanlığı'ndan son bilgi ve belgelerini önceki gün tekrar istedi. 


İçişleri Bakanlığı adına savunma yapan Savcı Patrick Meehan ve Mary Catherine Frye imzasıyla sunulan 
4 Haziran 2008 tarihli belgelerde “Davalı, kendisinin 
din adamı olduğunu ve eğitim alanında çalışmalar yaptığını belirtiyor. Oysa eğitimci olduğunu gösteren hiçbir belge sunmadığı gibi kendisini akademisyenlerle çevreleyip para karşılığı kendi görüşlerinin tartışıldığı konferanslarda konuşturuyor ya da görüşlerini yazdırıyor” saptaması yapıldı. 


“Davacının (Gülen) sunduğu deliller göstermektedir ki, kendisi siyaset ve din konularında çok etkili bir hareketi yönetmektedir. Ama bu çok özel yetenekte insanlara verilen vizeyi almasına hak veren bir alan değildir” diyen savcılık makamının kararı kabul gördü. Gülen'in avukatları bu kararı da bozmak için “ara karar çıkartma” isteminde bulundu. Buna yanıt olarak 18 Haziran'da Savcılık makamınca Pensilvanya Doğu Bölgesi Mahkemesi'ne sunulan belgelerde şöyle denildi: “Davacı eğitim konusunda uluslararası alanda takdir kazandığını iddia etmektedir. Oysa kendisi, olağanüstü yetenekli' eğitimciler arasında olmadığı gibi eğitimci bile değildir. Kendisi delillerde de sunulduğu gibi büyükticari kaynakları bulunan etkili dini ve politik bir hareketin lideridir. Dinler arası diyalog ve tolerans da bu statüde vize verilen alanlar değildir.” 


Gülen’in “dini hoşgörüyü eğitim kurumlarına içine sokan metotlar geliştirdiği iddiasına” da yer veren savcılık makamı “Ancak davacı, bu metotların ne olduğunu gösteren bir delil sunmamıştır. Yazıları bir müfredat modeli ya da yöntem içermemektedir. Kendisinin eğitmenlik yaptığını belgeleyen bir delil dahi bulunmamaktadır” dedi. 


Savcılık makamı ayrıca Londra'da Lordlar Kamarası'nda Gülen için düzenlenen toplantının da sadece o mekânda yapıldığını, Gülen'in Konferansı “İngiliz hükümetinin desteklediği” iddialarının yanıltıcı olduğunu belirtti. 


Londra'daki Gülen Konferansı'ndaki sunumlardan faydalanan savcılık makamı “deliller de göstermektedir ki, davacı kendi hareketinin organize ettiği ve masraflarını karşıladığı toplantılarda bulduğu desteği kendisini 'âlim' olarak göstermekte kullanmaktadır” dedi. 


“Gülen hareketinin, yürüttüğü projelerin finansmanında kullanılan paraların büyüklüğü nedeniyle Suudi Arabistan, İran ve Türk hükümetleriyle gizli anlaşma içinde oldugu iddiaları dile getirilmektedir. CIA'nın de bu projelere finansal ortaklık ettiği şüpheleri bulunmaktadır” diyen savcılık, Gülen'in sunduğu onlarca destek mektubundan hiçbirinin bir eğitimciden gelmediğini” ileri sürdü. 

Gülen'in aldığı ödüllerin gerçek ödül bile sayılmasının şüpheli olduğuna yer veren Savcılık makamı, “Davacının UNESCO ödülünü aldığı törende Papa 2. Jean Paul'le bir kez daha görüştüğü iddiası doğru değildir. Papa, ödül tarihinden altı ay önce ölmüştü” dedi. 
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Gülen'in bütün kitaplarını Işık Matbaası'na bastırdığını belirten savcılık makamı, bunların bilimsel çalışma olduğunun söylenemeyeceğini, eğitimle alakası olmadığını, hepsinin dini yayınlar olduğunu belirtirken, Gülen'in eğitim ve sanatsal değer taşıdığı iddia edilen ve Türkiye'de çok tartışma yaratan konuşmalarının video kayıtlarının mahkemeye sunulmadığının altını çizdi. 


Savcılık, iddianamesinin son bölümünde Gülen'in “gelecek planlarını” açıklamadığını, eğitim alanında çalışmaya devam edeceğine dair hiçbir işaret vermediğini yazdı. İddianamede “Kendisi hakkında konferanslar düzenleyip yazılar yazdırması eğitim alanında olağanüstü bir faaliyet sayılmaz” denildi. 


Savcılığın teslim ettiği yeni belgeler arasında da Gülen cemaatinin mali yapısına dair iddialar yer aldı ve cemaatin 25 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştığına vurgu yaptı. 
“Okullar, gazete, üniversite, sendikalar, televizyonlar. Bunların birbiriyle ne kadar bağlantılı olduğu tartışılıyor. İş yapma şeklinde hiçbir şeffaflık yok” iddiasını dile getiren Savcılık, “Gülen'in kendi açıklamaları da gösteriyor ki, kendisi felsefesini eğitim yoluyla yayan bir din adamıdır ama eğitimci değildir” dedi. 

Savcılık, Gülen'in ABD'de kurdurduğu Virginia International University'ye de değindi. Belgede, “Okulun hareketle ilişkisinin hiçbir yerde yer almadığı vurgulanarak, “Bu okulun ne kadar prestijli bir kurum olduğu tartışmalıdır” ifadesi yer aldı.(29) 


(129) Ahu Özyurt, Milliyet, http://www.milliyet.com.tr /Default.aspx?aTy pezHaberDetay&ArticlelD-883012&Date-27.06.2008&Kategori-guncel 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CIA İLE BAĞI DEŞİFRE OLDU! 


Halen Amerika'da bulunan Fetullah Gülen'in, CIA'yla olan bağları deşifre edildi. Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı NSA'nın eski bir çalışanı olan Wayne Madsen tarafından verilen bilgiye göre CIA Gülen'i kullanıyor. 


Tedavi bahanesiyle Amerika'da bulunan Fetullah Gülen'in, Amerika'yla olan ilişkileri yıllardır dile getiriliyor. Gülen örgütü hem Türkiye'de hem de dünyanın başka yerlerinde Amerikan çıkarlarına uygun faaliyetlerde bulunuyor. Gülen'in CIA'yla olan bağlantısı ise, eski bir Amerikan ajanı tarafından deşifre edildi. Habergazete adlı internet sitesinde Yılmaz Polat'ın haberine göre, Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı NSA'nın eski çalışanı Wayne Madsen, Fetullah Gülen'in, CIA tarafından kullanıldığını açıkladı. Madsen kendisine ait internet sitesinde, Gülen'in Amerika'da kalabilmek için aldığı Yeşil Kart'ı CIA'nın sağladığını belirtiyor. Gülen'in başvurusunun Pensilvanya Göçmen Dairesi tarafından reddedildiğini hatırlatan Madsen; CIA'nın girişimiyle bu itirazın kaldırıldığını kaydediyor. Madsen, Fetullah Gülen'e Amerika'nın verdiği desteбі, Amerika'nın AKP'yle yakın ilişkilerini korumak açısından bir güvenlik politikası şeklinde değerlendiriyor. 


Mermisi Fethullahçılar СІА'уа bağlı 


w kunin бы komeu oram шани 
Фоп, dah bim öneriler Sasi güç p Cemaatin ARD) andon miak 


aad мем yaya plana sus w Talay Zam лен dilə 
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NSA eski ajanı, Fetullah Gülen'den hareket ederek, CIA'nın dünya üzerindeki çeşitli dini hareketleri nasıl kullandığını da açıklıyor. Madsen'ın verdiği bilgilere göre, CIA 1950'li ve 60'lı yıllarda Vietnam ve Laos'ta Katolik misyonerleri kullanmış. Madsen ayrıca CIA'nın yakın dönemde Güney Amerika ülkelerinde, “Yeni Misyon Cemaati” adlı bir Hıristiyan tarikatını kullandığını belirtiyor. Söz konusu tarikatın faaliyetlerine, Venezüella lideri Hugo Chavez tarafından CIA'yla olan bağlantıları nedeniyle son verilmiş ve Amerikalı misyonerler Venezüella'dan sınır dışı edilmişti.(130) 


ÖZBEKİSTAN'DA CIA İLE İŞBİRLİĞİ 


Gülen'in CIA'nın önderliğinde Türk Cumhuriyetlerinde yürüttüğü okul faaliyetleri bazen o ülkelerin yöneticilerinin dikkatini çekmiş ve yapılanların birer casusluk faaliyeti olduğu gerekçesiyle cezalar verilmiştir. Bu ülkelerden biri de Özbekistan'dır. Geçtiğimiz yıllarda da Özbekistan bölgede bulunan Gülen cemaatinin açtığı okullara baskın düzenleyerek okullarda çalışan Amerikalı öğretmenlerin CIA ajanı olduğunu ve diplomat pasaportuyla ülkeye girdiklerini ortayaçıkararak 5 ABD'li öğretmen ve 3 Türk öğretmeni tutuklayarak hapse atmıştı. Okulları, Özbek halkının gelenek göreneklerine milli birliğine aykırı hareket ettiği ve bu okullarda öğrencilerin Amerika'nın amaçlarına hizmet ettiğini belirtmiş ve ülkedeki cemaat okullarını kapatmıştı. BBC ve Özbek haber kanallarının verdiği bilgilere göre 2011Temmuz ayında gerçekleştirilen operasyonda “Turkuaz Global “ alışveriş merkezinin çalışanları tutuklanarak gözaltına alındığı ve 


(130) Thursday, 02 April 2009, http://ulusalkanal.com.tr/index. 
php?optionzcom content&task-view&id-10196&ltemid-4 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mallarına el konulduğu belirtildi. Devlet televizyonunda yayımlanan özel programda Türk şirketleri Özbekistan'la kardeşlik ilişkilerini ve ülkedeki elverişli yatırım ortamını kötü- ye kullandıkları ve vergi kaçırdıkları söylendi. 


Devlet televizyonuna göre, “Turkuaz”, “Güneş” ve “Kaynak” benzeri 50'ye yakın Türk şirketi gizli örgüt kurmakla iştigal ettiği açıklandı.(31) 


YAHUDİ LOBİSİNDEN GÜLEN İÇİN 
KUTSAL İTTİFAK! 


Ülkemize yönelik FETÖ/PDY tarafından kotarılan 17 
Aralık darbesinden sonra Gülen'in ABD'den talebi söz konusu olunca Yahudi Lobisi Gülen'i kurtarmak için harekete geçti. Cemaatin himmet paralarından milyonlarca dolar bağış yaptığı güçlü isimler devreye girdi. New York Times'ta Gülen'i aklama kampanyası başlatıldı. Başbakan Erdoğan, ABD'de yaşayan Gülen'in iade edilmesi ya da sınır dışı edilmesine yönelik hukuki sürecin başlayacagını açıklamasının ardından The New York Times'da yer alan başyazıda, 'Erdoğan'ın ABD'yle ilişkileri ve iade yasasını suiistimal etmeye çalıştığı” savunuldu ve Barack Obama yönetimine Gülen'i iade etmeme çağrısında bulunuldu. Dünyaca ünlü gazetenin bir anda ülkelerinde yaşayan milyonlarca yabancı vatandaştan birisi için “başyazı” yazması dikkat çekti. Gazetenin bu tutumunun bağımsız bir refleks değil de ısmarlama bir karar olduğu yorumları yapıldı. Gülen örgütünün dünya çapında topladığı milyarlarca dolârı bulan himmet isimli paraların, özel- 
(131) 15 Temmuz 2011, BBC Türkçe 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likle ABD'de devlet kurumları önemli medya şirketlerine bağış olarak verildiği böylece, ABD bürokrasisi içinde Vaiz Lobisinin oluşturulduğu belgelerle kanıtlanmıştı. New York Times'ın yazısı içinde “milyonlarca dolarlık bağışların doğal sonucu” yorumu yapıldı. 


Yazıda yasadışı dinlemelerin sadece biriddiadan oluştugu, bu dinlemelerle Gülen Cemaati arasında somut bir delil olmadığı, bunun mahkeme kararı ile sabitlenmesi gerektiği vurguları yapılırken, tüm bunlar gerçekleşse bile Gülen'in ABD mahkemelerince de suçlu bulunması durumunda iade için gerekli şartların oluşabileceği yazıldı. Başyazıda hiçbir geçerli şart oluşmadan Erdoğan'ın Gülen'i talep etmesi komik ve şaşırtıcı bulunurken, tüm ABD'ye ve ABD hükümetine Erdoğan'ı yalnız bırakma çağrısı yapıldı.(32) 


Prof. Dr. Hüseyin Hatemi: 


GÜLEN'İ ABD”Lİ NEO-CONLAR 
HAZIRLADI 


Gülen'in uluslar arası istihbarat örgütleriyle ilişkileri ister istemez birçok kesimin farklı yorumlamalarına sebep oldu. 
Gülen hakkında ortaya atılan iddiaların çoğu iddia olmaktan çıkıp birer muhkem delil haline geldi. Ülkemizin tanınmış ilim adamlarından Prof. Dr. Hüseyin Hatemi de Gülen hakkında yaptığı değerlendirmede Gülen'i ABD'li Neo-Conların bekleyip piyasaya çıkardığını yazdı. Hatim Milat gazetesine verdiği bir röportajda Gülen'in Neo-Conlar tarafından nasıl hazırlandığını şöyle dile getirdi: “18. Yüzyılın ilk yarısında 


(132) http://www.analizmerkezi.com /yahudi-lobisinden-Fetullah- gulen-icin-kutsal-ittifak-43738h.htm 
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Dabbe'tül Arz örgütü, o zamanın emperyalizm merkezi olan Londra'da kuruldu. 20. Yüzyıl başında ve ortasında iki büyük dünya savaşı insanlığa çok büyük zarar verdi. Atom bombası ile Hiroşima'da büyük bir katliam yapıldı. Amerika dünyanın jandarmalığına soyunarak Dabbe'tül Arz'a hizmet ediyordu. Bu devirlerin ardından şimdi de Neo-con ittifakı dediğimiz; Dabbe'tül arz örgütünün yeni bir oyunuyla karşı karşıyayız. Bu canavar önce Saddam'ı kullanıp İran'a saldırttı. Sonra 
1. Körfez Savaşıyla sona giden süreci hazırladı. Ardından da bir on sene sonra Irak işgal edildi. Bu sırada da 1986'lıyılarda bilhassa Türkiye'deki menfaatlerini hesaplarına göre kullanabilmek için "The cemaat’ dediğimiz grubu hazırladılar. 


Onlar çok iyi hesap ve uzun vadeli planlar yaparlar. Gülen 
12 Eylül darbesinde mağdur olmuş birisiydi. O dönem Milli istihbarat tarafından bir grup oluşturuldu. Kontrol altına almak için de Gülen görevlendirildiyse de henüz Dabbe'tül Arz'ın ilgisini çeken biri değildi. MİT'in bilinçli veya bilinçsiz adamıydı. Örgüt; Adriyatik'ten Çin'e kadar masallarıyla Gülen cemaatini örgütledi. 


Gülen MİT'in dolaylı olarak kullanmaya çalıştığı biri iken, birden bire 'Hoca Efendi' olarak ortaya çıktı. Türkiye'de staj devrine başladı. Emperyalizmin güvenilir aracı olup olmadığının belirlenmesi için ona Türki devletlerde okullar açmak gibi bazı görevler verildi. Neo-Con ittifakı Papa'ya düşmandır. 
Türkiye'deki Katolik kilisesinin İstanbul'daki piskoposu Maroviç, Müslümanlara sempatiyle bakan biriydi. Maroviç'in iyi niyetle Gülen'i ikna edip Neo-Conlardan izin almaksızın Papa ile görüşmesini temin etmesi, Dabbe'tül Arz örgütünü iyice kızdırdı. Gülen'i harcamadılar ama askerı cemaate düşman ederek ve hakkında kaset cıkartarak onun bir dahi “ ürkiye'ye dönememesi için kendi ipotekleri altına aldılar. 
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1998'de Gülen stajında kötü not aldığı için Amerika'da sıkı gözetim altında tutulmasına karar verildi. Zaman içinde Gülen'in ABD'deki notları iyi gitmeye başlayınca Başbakan'ı bertaraf etmeye karar verdiler. Çünkü onu stepne kabilinden yedekte tutamayacaklarını biliyorlardı. Bülent Arınç'ın milletvekillerine telkiniyle teskerenin vaat edildiği halde meclisten geçmemesi de bunun bir göstergesiydi. Bu yüzden Cumhuriyet mitinglerini başlattılar. Muvaffak olamayınca Neo-Con AK Parti'yi kapatma oyununu sahneye koydu. 


Askeri vesayet ulusalcılığa döner ama saptırılmış dindarların vesayeti kolay kolay toplumun üzerinden kaldırılamaz. Maalesef hükümet tehlikeyi fark edemiyordu. “One mınute” ve “Mavi Marmara” olayı Başbakan'ın indirilmesi kararını büsbütün güçlendirmişti. Bu arada Gülen stajını bitirip ruhsat belgesini de alarak Neo-Conların yanında İslâmi bir lider olarak yerini aldı. Sonra cemaat adamları Hakan Fidan'ın kellesini istedi ama Başbakan onlara istediklerini vermedi. Kefenimle geldim sözünün alelade bir laf olmadığını gösterdi. 17 Aralık operasyonu önceden planlanarak ve istihbarat verilerek yapılmıştır. Önce, “Gezi olaylarından Tahrir Meydanı yaratabilir miyiz?” düşüncesiyle hareket ettiler. Fakat Erdoğan'ı Mursi, Taksim'i de Tahrir Meydanı'na çeviremediler. Başbakan Kazlıçeşme'de güçlü olduğunu görünce Taksim'i boşaltma direktifi verdi. Gezi parkı olayları fiyaskoyla neticelenince Reza Zarrab'la başlayan 17 Aralık operasyonu gerçekleştirildi. “Benim cebimden çıkan parayı çalıyorlar?"diyenler bilsinler ki; bu İran'ın meşru parasıdır. 
Asıl bu parada gözü olan Neo-Con örgütüdür. Müslümanları birbirine düşürmek istiyorlar.(39 


(133) Milat gazetesi, Özlem Doğan imzalı röportaj, 03.02.2014 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GÜLEN CLA”DAN DESTEK ALIYOR 


Fetullah Gülen, Amerika'da yaşayan Türk vatandaşları tarafından evinin önünde protesto edilmek istendi. Amerikan polisinin engellemeleri sonrasında başka bir bölgeye gitmek zorunda kalan protestocular, Gülen'e karşı eylemlerini burada sürdürdüler. Gülen'e karşı yapılan eylem, Amerikan basınında da geniş yer buldu. Washington Times, Gülen protestosu için şöyle başlık attı: “Türk Din Adamı Protestocular Tarafından Hedef Alındı.” 


Washington Times haberinde; “Pensilvanya'nın Saylorsburg köyünde protestocular Türk bayraklarıyla büyük bir eyleme girişti. Hedeflerinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan İslâmi misyoner Fetullah Gülen vardı.” denildi. Haberde Gülen'e karşı neden protesto yapıldığından geçmişteki faaliyetlerine kadar birçok konuya değinildi. Onun, Nate Saint ya da Jim Elliot gibi kendisini “Tanrının Dünyası”na adayan iki Hıristiyan misyoner olmadığı, farklı bir misyonu olduğu belirtiliyor. Jim Elliot Evanjelist bir Hıristiyan misyonerdi, öldürüldü. 
Evanielist Hıristiyan olan Nait Saint de aynı şekilde misyonerlik yaparken öldürüldü. Haberi kaleme alan Luke Montgomery, protestocuların Türkiye”nin laik yapısını korumak ve din özgürlüğünü sağlamak için böyle bir eylem yapıldığına dikkat çekti. 


Haberin devamında ise Gülen'in Amerika'da yaşadığın- dan ve İslami vazifesinden söz edildi.39 


(134) Gülen CIA'dan Destek Alıyor, 16.07.2013, Odatv.net, 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RUSLARA GÖRE OKULLAR ABD'NİN 
VE BOP'UN PARÇASI 


Rusya'nın daha önceleri Gülen okullarını Yüksek Mahkeme kanalıyla kapattığı dünya kamuoyunda haber olarak yer almıştı. Gülen örgütünün faaliyetleri Rusya'daki yüksek mahkemenin 10 Nisan 2008 tarihli kararıyla yasaklanmıştı. Rusya bu operasyonları durdurmadı ve 2011 yılında da buna benzer bir operasyon yaptı. Gerekçe yine aynıydı: Gülen Okulları ABD'ye çalışıyor. Moskovsky Komsomolets Gazetesi kaynak gösterilerek Türkiye medyasında da yer alan haberin detaylarında şu bilgilere yer verildi: 


“2011 Mart ayında Rusya'nın Nizhny Novrgorod şehrinde Rus karşı istihbarat teşkilatı FSB, Fetullahçılara yönelik bir operasyon düzenledi. Türkiye, Azerbaycan ve Rusya vatandaşı olan 12 kişi tutuklandı. 40 adet yasak yayına el konuldu. Yasak yayınların büyük çoğunluğunu Said-i Nursi'nin kitapları oluşturuyordu. Olay Rus basınında geniş yer aldı. Moskovsky Komsomolets Gazetesi, Gülencilerin Rusya'daki yasadışı faaliyetlerinden örnekler verirken, Rus istihbaratına göre dünyada 4 milyon Nurcunun yaşadığına ve bunların ciddi bir kısmının Rusya'da olduğuna dikkat çekti. Nurcuların, yasadışı amaçlarına ulaşmak için eğitim kurumlarında kök saldığı ifade edildi. Son yıllarda bu okulların faaliyetlerinin özellikle Tataristan'da açık tehdit halini aldığının altı çizildi. 


Gazetedeki haberde İşçi Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanı Prof. Dr. Semih Koray'ın açıklamaları da yer buldu. Koray, Gülen okullarının Türkiye'nin inisiyatifinde değil, tamamen ABD'nin ve BOP'un bir parçası olduğunu ifade etti. Türkiye'nin de Fetullahçılardan büyük zarar gördüğünü söyleyen Koray, bu gizli “Süper NATO” уарПаптаsının Türkiye'yi zayıflatma amacıyla kullanıldığını vurguladı. Gülen hareketi, Rusya'daki bütün bu gelişmelere sessiz kalmayı tercih etmektedir. Özellikle Rus yetkililerle polemikten kaçınılmakta, tam tersine yaranma politikası izlenmektedir. Hatta hükümet kaynaklarıyla yapılan üst düzey görüşmelerde, Türkiye'de “ulusalcı” ya da Avrasyacı” olarak adlandırılan grupların gerçekte Amerikancı olduğu, kendilerinin esas Rusya dostu olduğu mesajı verilmektedir. 


Ancak yaranma politikası sonuç vermedi. Cemaat, geçtiğimiz dönemde Rusya'daki en büyük darbesini aldı. Özellikle basından ve cemaatten çok sıkı saklanan olaya göre, Gülen'in Rusya'daki vakfı Diyalog Avrasya'nın başındaki Ali Sami Yıldırım havaalanından geri çevrilerek Rusya'ya sokulmadı ve girişi yasaklandı. Yıldırım, Rusya'daki Fetullahçı örgütlenmenin en tepesindeki isimdi. Cemaatin içinden gelen bilgilere göre, cemaatin birinci adamını bile koruyamaması Rusya'da çalışan kadrolarda ciddi tedirginliğe yol açtı. “Sıra bize mi gelecek” endişesi en üst düzey yetkililere kadar yayıldı. Üzerine bir de İslâm dünyasına karşı kullandıkları iddiası eklenince, cemaati zor günler bekliyor. 


Son dönemde bu konuya yer veren önemli kuruluşlardan biri de Rusya'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Yakın Doğu Enstitüsü. Dünyadaki çeşitli istihbarat kaynaklarına yakınlığıyla bilinen enstitünün uzmanı Y.B. Sheglovin, kurumun sitesine yazdığı kapsamlı incelemede, Gülen'in uzun süreden beri CIA ajanı olduğunu beliriyor. Yazının sonunda özetle maddeler halinde şu noktalara vurgu yapılıyor; 


1 - Fetullahçılar, CIA'nın cihat hareketine dünya çapında 
sızma operasyonunda kullandığı paravandır. Bu maliyetlerin temel merkezlerinden biri Afganistan'dır. Ardından Afrika ve Orta Asya gelmektedir. 


2- Fetullahçılar Amerikalılar tarafından özellikle istihbarat edinmek için kullanılmışlardır. Bu yasadışı örgütlenme esas olarak MİT'e değil CIA'ya bağlıdır. 


3- Fetullahçılar, ABD tarafından sadece cihat yandaşlarına değil ayrıca Türkiye'deki siyasi süreçlerde ve devlet yapısında da kullanılmıştır. Türkiye'de askeri istihbaratın yaptığı gizli çalışmalarda özellikle 2000 sensinden beri tarikatın orduya, polise, yargı organlarına ve siyasi partilere yönelik ciddi bir sızma operasyonu tespit edilmiştir. Burada ilginç olan İslâm etkisinin değil, Amerikan etkisinin söz konusu olmasıdır. Amerikan istihbaratı, ılımlı İslâm üzerinde siyasi güç toplama perspektifiyle hareket etmektedir. 


4- Amerika'nın istihbarat operasyonu 'Nurcular, Fuller'in yeşil kart açıklaması ve Gülen'in İran'a karşı ve Mavi Marmara konusundaki tavrıyla tamamen açığa çıkmıştır. Cemaatin ABD açısından miadı dolmaktadır.(135) 


(135) http://www.internethaber.com/Fetullahcilar-casusluktan- tutuklandi-339663h.htmöfixzz11VR3agPE 
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MADELEINE ALBRIGHT'IN GÜLEN 
SEVGİSİ 


Gülen ABD dostu olunca ister istemez ABD'nin önde gelen siyasetçileri, sosyologları, istihbaratçıları da Gülen'i seviyor. Bu sevginin tezahürlerini görmekte de gecikmiyoruz. 


Gülen'e sevgi gösterenlerden biri de ABD Başkanı Barakc Obama'nın yakın danışmanlarından Clinton dönemi Dışişleri Bakanı Madeleine Albright oldu. ABD'de faaliyete geçen Gülen Enstitüsü'ne davet edilen Albright bu sevgisini açık biçimde göstererek Gülen'e övgüler diziyor. 
3 Aralık 2008 tarihinde Hyatt otelinde yapılan “Madeleine Albright'la bir Mükâleme” konulu öğle yemekli toplantıda yolunu şaşıran dünyada bir “yol-gösterici”ye ihtiyaç olduğunu söyleyen Albright, bu rolü “demokratik değerlere karşı çıkanlar”, “radikal popülistler”, “saldırgan milliyetçiler” ve “kutsal savaş Havarileri”nin ifa edemeyeceğini kaydederek bunu ancak Gülen gibi kendi dostlarının yapabileceğini şu sözleriyle beyan etti: “Bunun, Gülen Enstitüsü”nün kalbinde ve bu öğle yemekli toplantılar serisinde mündemiç değerlerde bulunması çok daha muhtemel. Bu değerler, uluslararası diyaloga bağlılık, kültürel çeşitliliği anlama, insani adalete destek ve barış sevgisini içeriyor.” 


Madeleine Albright Gülen”e bu kadar övgüler dizmede yalnız kalmıyor elbette. ABD Temsilciler Meclisi Texas Milletvekillerinden Al Green de Gülen'in kendilerinin vazgeçilmez dostları olduğunu beyan ediyor. Gülen Enstitüsü”nün barış getirme işiyle meşgul olduğunu belirten Al Green, “Enstitüyü ırksal ve etnik birlikte yaşama ekümenik bir yaklaşım getirmesinden dolayı tebrik ediyorum” deme gereğini hissediyor. Övgüler birbiri ardına devam ediyor toplantıda. Bir başka Teksas milletvekili Sheila Jackson Lee, tarihi bir “dönüşüm anı” yaşadığımızı belirterek Gülen Enstitüsü'nü bu dönüşümün “çerçeve”sini iyi yakalamış olmakla övdü. Çerçeveyi ise “insanlık onurundan dolayı her insana saygı duyan bir sosyal sistem” olarak tanımladı. Sheila Jackson Lee, “Güvenlik kadar barışı bağrına basan yeni dış politika anlayışına benimsemiş bir enstitünün burada bulunmasına seviniyorum” şeklinde konuştu. 


Türkiye'yi de harika bir demokrasi ve Müslüman ülke örneği, güçlü müttefik ve ABD'nin dostu olarak nitelendiren Sheila Jackson Lee, ABD'deki yeni yönetimin Ortadoğu'da 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başlatacağı barış müzakerelerinde Türkiye'nin öncü rol oynayacağını belirtti.(136) 


GÜLEN”İN MOSSAD, CIA, MI5, KGB 
İŞBİRLİKLERİ 


Kitabın başından beri ortaya koymaya çalıştığımız belgelerle Gülen”in özelilikle CIA ile olan ilişkileri açık biçimde ortaya çıkmıştır. Gülen'in CIA ile ilişkisini araştıran gazetecilerden biri olan Fatih Tezcan da ortaya koyduğu belgelerle bunun nasıl ve kimler tarafından kotarıldığı ispatlıyor. 


analizmerkezi.com Yayın Yönetmeni, gazeteci Fatih Tezcan, Gülen Hareketi'nin MOSSAD ve CIA ile olan işbirliklerini, Mavi Marmara öncesi yaşananların ve sonrasında Gülen'den gelen açıklamanın arka planını ilk kez ve ispatıyla açıkladı. 


3 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilen programda Fatih Tezcan, A Haber'de Sevilay Yükselir'in sunduğu Yüzde Yüz Siyaset Programı'na katılarak, Türkiye Medyası'nda ilk kez Gülen'e bağlı kişi ve organizasyonların MOSSAD, CIA, MI5, KGB İşbirliklerini belgeledi. Siyonist Terör Örgütü İsrail'in Mavi Marmara Baskını sonrası öncesi ve sonrasında İHH ve Gülen Hareketi arasında yaşananların arka planını da ilk kez açıklayan Fatih Tezcan, Gülen'in o dönem ABD'deki İsrail gazetesi WSJ'ye yaptığı açıklamanın da, MOSSAD veya CIA işbirliğinden dolayı yapıldığını ortaya koydu. Gülen Hareketi'nin MOSSAD ve CIA İşbirliği'ni deşifre ettiği ve Mavi Marma- 


(136) http://m2.samanyoluhaber.com/Albrighttan-Gulene-ovgu-dolu- sozler-haberi-216707.html 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ra Baskını'nda Gülen'den gelen Açıklamanın Perde Arkasını Açıkladığı Konuşmasında şu iddialarda bulunmaktadır: 


“Medyada daha önce kısmen yer almış bir belge vardı. 
Buna göre, FBI kendi resmi sitesinde, işbirliği yaptığı kurumları 2012'de açıklamış ve Gülen Enstitüsü'nün ABD iç istihbarat örgütü FBI ile olan işbirliği de bu liste sayesinde ortaya çıkmıştı. Cemaat, Gülen'in ABD'de olması nedeniyle zaten tahmin edilen bu işbirliğini kabul etmeyi riskli görmemiş ve işbirliğinin kültürel faaliyetlerle sınır olduğunun da altını çizmişti. 


FBI ve İşbirliği Yaptığı Kurumlar: 

The Anti-Defamation League 

The NAACP 

The League of United Latin American Citizens (LULAC) The Gulen Institute 

The Raindrop Turkish House 

The South Asian Chamber of Commerce 

The Islamic Society of Greater Houston 


Fetullah Gülen'in Türkiye ekibinin gönüllü tetikçilerinden olarak bilinen Önder Aytaç, FBI - Gülen Hareketi işbirliğini ortaya çıkaran listenin FBI sitesinde yayınlanmasından sonra, ABD'deki bir kişiyi arıyor. Bu kişi Gülen Hareketi'nin ABD'deki en önemli kuruluşu olan Niagara Foundation Vakfı'nın kurucu başkanı olan Bülent Şengün... Önder Aytaç bu kişi için ekran resimlerinde görüleceği üzere iki kez “DOSTUM” diyor... Rastlantıya bakın ki 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Türkiye'ye, Türklüğe ve İslâm'a hizmet ettiğini ifade eden Gülen Hareketi'nin Türkiye Başbakanı'na “masa-kasa-nisa” iftirası atan tetikçisi Önder Aytaç'ın internet sitesine girenlerin yüzde 60'ının İP Adresi ABD'ye bağlı görünüyor. 
Dostlar ABD'de, işbirliği yapılan CIA ve FBI ABD'de, Gülen ABD'de, amaç ABD'yle birlikte huzur adacıkları oluşturmak ama hizmet Türkiyeye ve İslâm'a deniliyor!... 


Bülent Şengün en üst düzeyde kritik bir isim zira Niagara Foundation, diyalog adı altında pek çok istihbarat etkileşime girerken, başında Bülent Şengün bulunuyor. Bülent Şengün, Gülen Cemaati'nin ABD'deki en üst düzey yetkili ve araştırmalarımıza göre “kilit” denilen temsilcilerinden biri ve sır alıp verebilecek düzeyde üst düzey olduğunu biliniyor. Yani bu ismi “sıradan bir isim” ve söylediklerini ‘cemaatten herhangi birinin iddiaları statüsüne koymak kurnazlığına başvurabilecek bir kimlik yok ve hatta Fetullah Gülen bile bunu iddia edemez zira Naiagara Vakfı'nın resmi sitesinde Fetullah Gülen'in Onursal Başkan ve lider olduğu resmen duyuruluyor. Üstelik Gülen'in bu vakfa gönderdiği mektuptaki ifadeler, ABD'de hangi Gülen Hareketi mensubuna sorsanız bilinen bir gerçeği yani Niagara Vakfı'nın Gülen Hareketi'nin ABD'deki olmazsa olmaz unsuru olduğunu teyit etmeye yetiyor. 


Hatta Şengün'ün başkanı olduğu vakıf öyle kuvvetli ki, Blue Dot (Mavi Nokta) Projesi kapsamında yayınladığı videoda, Türkiye ve İsrailli yetkilileri iki ülke yakınlaşması adına konuşturabildiği, İsrail ve Türkiye Bayrakları'nı arka arkaya göstererek İsrail - Türkiye Barışını sağlamak için yoğun mesai (!) sarf ettiği, bu bağlamda nüfuzlu ve kalabalık etkinlikler düzenleyebildiği görülüyor. İşte bu Bülent Şengün'ün Önder Aytaç'a bir benzinlikten alelacele gönderdiği cevap, Gülen Hareketi'nin gerçek yüzünü, amacını 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ve özellikle Dinlerarası Diyalog Süreci'nden sonra geldiği noktayı gösterecek bir itirafname oluveriyor./?7 


Buraya kadar FBI'ın resmi sitesinde kırdığı pot, izah edilmeye çalışılıyor. Bu bir pot, çünkü aynı linke tıklayanlar artık başka bir metin görüyor. Ekran görüntüsü alınmasa veya Cemaat bu işbirliğini kabul etmese, belki inkar da edilebilirdi ama “geç kalındığı için” ortaya çıkan ЕВІ-Gülenizm işbirliği, Bülent Şengün”ün maddelediği satırlarında ‘gurur duyulacak samimiyet’ şeklinde tanıtılmaya çalışılırken, Gülen'in ABD'deki en etkili ve yetkili prenslerin- den olan Şengün, belki de onca koşuşturmasının arasında sırf bu konu yüzünden bir benzinlikte cevap vermenin getirdiği gerginlikle, kendi hesabına büyük bir hataya düşüyor ve korkunç işbirliği itirafıyla birlikte, bu işbirliğini sorgulayanlara da apaçık bir meydan okuma geliyor. Tam olarak “Kıpti şecaat arz ederken sirkatin söyler” deyiminin arzı endam ettiği satırlarda, Türkiye”de Cemaat, Camia, Hizmet, Barış, Gönüllüler gibi cazibeli tabelalarla tanıtılan Gülenizm'in arka planı ve Emperyalizm tarafından Dünyada ve Türkiye'de nasıl kullanıldığı, ortaya çıkıyor. FBI, sonuçta bir iç istihbarat örgütü ve Gülen'in ABD'de ikamet ederek Türkiye'ye gelmemesinden dolayı da, nispeten anlaşılabilir bir temas denilebilir. 


Ama 14.maddede sayılan istihbarat örgütlerinin her birisi, “huzur adacıklarının kurulması ve dünyanın huzur içinde yaşanabilen bir yer olması bağlamında' görüşüldüğü ifade edildiğinde, dünyada akla en son gelecek örgütler. Bilakis, bu yapıların bizatihi kendisi Emperyalizm'in ilk 5 haberalma ve operasyon gücü olarak tescillenmiş bulunuyor. 
(137) analizmerkezi.com, Yayın Yönetmeni, Gazeteci Yazar Fatih Tezcan 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Özellikle İsrail-MOSSAD, ABD-CIA ve İngiltere-MI5 ile görüşmenin “huzur adına” olduğunu iddia etmek, Gülen Hareketi'nin Türkiye'de tanıtılanın çok uzağında ve maalesef bambaşka amaçlarla yönetildiğini ve güdüldüğünü bir kez daha ve çok acıklı bir biçimde ortaya koyuyor. 


Fetullah Gülen'e direkt olarak bağlı olan Niagara Vakfı Başkanı Bülent Şengün'ün Milli İstihbarat Teşkilatınca zaten bilinen ama cemaatin herşeyden habersiz ve temiz mensuplarından saklanan bu korkunç gerçeği açıklamasının ardından bir de arkasına aldığı bu istihbarat örgütlerine güvenerek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milleti'ne meydan okurcasına “Anlayana sivrisinek saz anlamaya davul zurna az” demesi, Gülen Hareketi'nin Türkiye için ne derece tehlikeli bir örgüt olduğunu, çok çarpıcı bir biçimde ortaya koyuyor. 


Öyle ki, Zaman Gazetesi 15 Kasım 2012 günkü nüshasında, aynı güçlerle olan işbirliğini ima ederek inanılmaz bir manşet atmış ve “BÖYLE BİR YASA DARBE DÖNEMLERİN-DE BİLE UYGULANAMADI!” demişti... Dikkat edilirse Gülen Medyası'nın amiral gemisi Zaman Editoryası, manşete UY-GULANMADI değil, UYGULANAMADI sözcüğünü tercih ediyor. Türkiye'de Aziz Millet'e karşı yapılan hamleleri daima ABD, İsrail ve İngiltere'nin kurguladığı ve desteklediği düşünüldüğünde, sanırız Gülen'in Niagara Vakfı'nın itiraf ettiбі işbirliklerine olan güven ve “anlayana sivrisinek saz anlamayana davul zurna az” küstahlığı tam yerine oturuyor! 


Gülen Hareketi'nin Emperyalizm'in karşısında pozisyon aldığı, henüz hiç görülmedi. Birkaç misalle açmak gerekirse,1980 Darbesi'ni yaptıran ABD idi... “Bizim çocuklar” klişesini bilmeyen yoktur... Bu da Fetullah Gülen'in darbeden 
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18 gün sonra, 1 Ekim 1980 tarihinde kaleme aldığı ve ABD 
destekli darbeyi taltif eden Son Karakol başlıklı yazısından bir bölüm: 


Ve işte şimdi, bin bir ümit ve sevinç içinde, asırlık bekleyişin tulâu saydığımız bu son dirilişi, son karakolun varlık ve bekasına alamet sayıyor; ümidimizin tükendiği yerde, Hızır gibi imdadımıza yetişen Mehmetçiğe, istihalelerin son kertesine varabilmesi dileğimizi arz ediyoruz.(39 


GÜLEN'İN AKIL HOCASI FBI MI? 


Gülen 40 senedir örgütünü çok ciddi anlamda teşkilatlı bir biçimde örgütlüyor. Bunu yaparken her türlü asimetrik savaş tekniğinden yararlanıyor. Ortaya koyduğu savaş stratejileri ile her işin altından kalkmasını biliyor. Yaptığı komplolarla istediğini elde edebiliyor. 


Gülen, 17 Aralık darbesinden sonra da değişik asimetrik savaş tekniklerini uygulayarak yaptığı darbenin başarısızlığını savuşturmaya çalışıyor. İşte tam bu noktada Gülen'in geçmiş zamanlarda yaptığı bir konuşma sanal âleme düşüyor. Gülen yaptığı bir değerlendirmede karşısındakinin nasıl teknik bir nakavt yapılarak alt edeceğini şu ifadelerle açıklıyor: “Kuvvet dengesi olmadığı yerde teknik esastır. 
Sen karşı tarafı teknik nakavt edeceksin. Yani hep sen haklı görüneceksin. Âlem sana haklı diyecek, hukuki müesseseler sana haklı diyecek. Efkâr-ı amme sana hak verecek. ‘Nesi vardı bu insanların? diyecek. Böyle sizi 'salya akıtıp gezen kuduz bir köpek' gibi gösteriyor adam... Adam bakıyor, bakıyor, on defa sizi deniyor, nabzınızı tutuyor, kalbinize ba- 


(138) Gülen'in MOSSAD-CIA- М15- KGB İşbirlikleri, Fatih Tezcan, analizmerkezi.com 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kıyor, Allah Allah” diyor, “Ya bir de bu adam için şöyle derler, nesi var bu adamın?” Ben umum Cemaat için işte bu sözün söylenmesini bekliyorum. Nesi var bu insanların, o mütehayyir, yüzde 80 hayrette, çamuru balçıkla, balçığı misk-i amber gibi yüzüne gözüne süren insanlara, bunu dedirteceğimiz anı bekliyorum.” 


Gülen'in teknik nakavt kavramı medyanın da gündemine oturdu. Aslında teknik nakavt kavramının patenti FBI'ın kurucusu John Edgar Hoover'e ait olduğu söyleniyor. Gülen bu kavramı FBI'ın kurucusu John Edgar Hoover'den mi öğrendi? 


Balyoz ve Ergenekon davalarında birçok askerin avukatlığını yapan Celal Ülgen Gülen'in teknik nakavt konusunda hocasının FBI'ın kurucusu John Edgar Hoover olduğunu söylüyor. 


Birçok gazetede yer alan haberin ayrıntıları şöyle: 


Gazeteci Sevilay Yükselir'in Ahaber televizyonunda yayınladığı Gülen'e ait videoda geçen “Teknik Nakavt' ifadeleri kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Adı, Türkiye'de askerden AK Parti hükümetine, diğer İslâmi Cemaatlerden holdinglere kadar kurduğu kumpaslarla anılan Gülen örgütünün lideri Gülen'in adeta ileride kuracağı kumpasları itiraf ettiği konuşmasında kullandığı ‘teknik nakavt’ hezeyanı, Gülen örgütünün gerçek yüzünü göstermesi olarak yorumlandı. 


Gülen'in açıklamaları, paralel yapılanmanın Kayseri'de; Tümgeneral Rıdvan Ulugüler'in imzasının bulunduğu belgeyi tahrif ederek, TSK'nın sistemine yüklerken suçüstü olmasını hatırlattı. Rıdvan Ulugüler'in imzasının bulundu-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Avukat Celal Ülgen, “teknik nakavt” sözünü sarf eden Fetullah Gülenin akıl hocasının FBI'ın kurucusu John Edgar Hoover olduğunu söyledi Ülgen: h Hoover'ın, Rosenberg diye bir ekip kullandığını belirtti. 


“TEKNİK NAKAVT HEZEYANLARI 
KAYSERİ'DE: Tumgeneral Revan Ulugülerin imzasının bulunduğu belgeyi tahrd ederek, TSK'nan Sistemine yüklerken suçüstü olan astsubaylar yargıladığı gerekçesiyle paralel kumpasa uğrayan ve tutuklanan askeri Başsavcı Ahmet Zeki Üçok'un айап Celal Ülgen, Fetullah Gülen'in Teknik nakayt hereyanıarını gazetemize değerlendirci, FİKİR BABASI J. EDGAR HOOVER 

AV, ÜLGEN, “Görenler, olayı inceleyenler, gazeteciler, hakimler. saciar, bü ağır Ahamlar kargisında peşinen mağduru suçlu göreceli. Bu, Gülerin kendisinin icat ettiği bir sistem 

değil yaşadığı Amerika'da örnek akli- 

& kişinin sistemidir. Gülen'in ак! hocası 

FBI аали! FBT kurucusu 1, Edgar HOover da Takibin nasıl teknik nakavt ya- Шер Dalar a Grek ven de u un 


ğu belgeyi tahrif ederek, TSK”nın sistemine yüklerken suçüstü olan Gülen”e bağlı astsubayları tutukladığı için paralel kumpasa uğrayan ve tutuklanan A. Zeki Üçok”un avukatı Celal Ülgen, paralel yapılanmanın en başta hukuku nakavt ettiğini söyledi. 

Ülgen, “Gülen'in açıklamaları bana FBl'ın kurucusu Amerikalı soruşturmacı Edgar |. Hoover'ı hatırlattı. Hoover da Rosenberg diye bir ekip kullanmıştı. “Teknik nakavt yapacaksın” diyor, bunun bir benzerini görüyoruz. Görenler, olayı inceleyenler, gazeteciler, hâkimler, savcılar, bu ağır ithamlar karşısında peşinen mağduru suçlu görecekler. Bunlarda teknik bu şekilde işliyor” dedi. 
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“Hoover, “uçlamayı, ithamları o kadar ağır yapacaksınız ki, yargılayan hâkimler, asla mağdur edemezlik yapamasınlar” diyor” diyen Avukat Celal Ülgen, “Bu Gülen'in kendisinin icat ettiği bir sistem değil, yaşadığı Amerika'da örnek aldığı kişinin sistemidir. Gülen'in akıl hocası FBI ajanı! 
Kayseri'deki astsubaylarda da bu sistemi işlettiler. İllüzyon ve hipnoz ile ifade alma gibi iddialarla, kendilerine yöneltilen suçlamaları da kamuoyunda geçersiz kıldılar” diye konuştu. 


Gülen'in açıklamalarının paralel yapılanmanın gerçek yüzünü ortaya koyduğunu belirten Ülgen, şunları söyledi: “Hukukun işlerliği kalmadı. En başta hukuku nakavt ettiler. 
Önce tüzel kişilik olarak hukuku nakavt ettiler, ardından da kişileri yargılayarak mahküm ettiler” 


PARALEL YAPININ İSRAİL 
BAĞLANTISI 


Paralel yapının İsrail istihbarat örgütü MOSSAD ile işbirliği yaparak Müslümanlara yönelik yaptığı bazı operasyonların yapılan araştırmalar sonunda tam bir kumpas olduğu ortaya çıktı. Bu hususta 26 Haziran 2014 tarihli Yeni Şafak gazetesinde İlhan Toprak imzasıyla çıkan bir haberde savcılıgını dinlenenlerde herhangi bir suç unsuru olmadığını söylediği yazıldı. Adı geçen haber paralel yapının MOSSAD ile olan ilişkisini ortaya koyma bakımından önemli bir delildi. 

İşte o haber: 

(139) http://www.takvim.com.tr/Guncel/2014/05/07/Fetullah- 


gulenin-akil-hocasi- fbi 


308 


Darbelerin Efendisi НОСІА 


MOSSAD'ın ihbarıyla paralel yapının savcı ve polisleri tarafından başlatılan Kudüs Selam Tevhid Örgütü adı altında binlerce kişiyi dinlenmesinin nedeni ortaya çıkt. MOSSAD'ın ihbarıyla başlatılan soruşturma, paralel çetenin İsrail'in taşeronluğunu yaptığını belgeledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen, “İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Güçleri Unsurlarının Türkiye'deki eylem planlamasına ilişkin olarak İsrail İstihbarat Servisinden “Türkiye'deki İsrail hedeflerine yönelik olarak bir terör saldırısının beklendiğinin..' ihbarı üzerine harekete geçti. 27 Haziran 2012 tarihinde şüpheliler hakkında teknik ve fiziki takip kararı alan savcılık 2014 yılı şubat ayına kadar takibi sürdürdü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2012/155889 tarih ve soruşturma numarasıyla 10 kişi hakkında dosya açtı. İsrail istihbaratının ihbarında “öncelikli şüpheliler’ listesi de yer aldı. MOSSAD tarafından verilen listede 6 Türk vatandaşı ile 4 İran vatandaşı öncelikli şüpheliler olarak lanse edildi. Kaldırılan Özel Yetkili Savcılık tarafından başlatılan ve bu savcılığın talebiyle yine özel yetkili mahkeme tarafından verilen dinleme kararıyla 10 kişilik öncelikli dinleme listesi daha sonra 26 kişiye çıktı. Dinlenenler arasında Başbakan Erdoğan'ın ev sahibi eski AK Parti Milletvekili Е. Koca ile İsrail'in Filistin'deki zulmüne demokratik yollarla karşı çıkan dernek yöneticileri ile Umut davası sanıkları ve yakınlarının olması dikkati çekti. 


MOSSAD tarafından planlanan ve paralel yapının emniyet ve yargı ayağınca uygulamaya konulan Kudüs Selam Örgütü tezgâhı İsrail istihbaratının, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu ve Ankara Büyükelçiliğinde görevli İsrail diplomatlarının hedef alınabileceğinin, eylem için İstanbul'un seçilmesi ihtimalinin Ankara'ya oranla daha yüksek göründüğünün..” raporuyla başlatıldı. Eylem için İstanbul ihtimalinin Ankaraya oranla daha yüksek göründüğü' denildiği için de asıl soruşturmanın İstanbul'da yürütüldüğü ortaya çıktı. 10 şüpheliyle başlayıp bir anda 26 kişinin teknik ve fiziki takibine dönüşen soruşturmada, Kovuşturmaya yer olmadığına' karar veren Savcı T. 
Küçük, şüpheli olarak belirtilen isimlerin cenazede bile dinlenip, fiziki takibe uğradıklarını ortaya çıkardı. Kararda şu ifadeler dikkat çekti: 'Dosyada mevcut bulunan iletişimin tespiti tutanakları, fiziki takip tespit tutanakları ve tüm belgelerin incelenmesi sonucunda şüphelilerin yaptıkları telefon görüşmelerinde, lokanta, kafe, kültür merkezi gibi yerlerde yaptıkları toplantılarda, katıldıkları cenaze töreninde suç teşkil eden herhangi bir söz veya eylemlerine rastlanmadığı, şüphelilerin yasa dışı Selam Kudüs Terör Örgütüne üye olduklarına ve bu terör örgütünün faaliyetleri doğrultusunda herhangi bir suç işlediklerine dair soyut iddia dışında kamu davası açmaya yeterli delil elde edilemediği anlaşılmakla... 


Savcı Tekin kararında şüpheli olarak gösterilen isimlerin terör saldırısında bulunacaklarına dair nasıl bir irtibat 
kurulduğunun, sonradan teknik ve fiziki takibe katılan 16 
ismin soruşturmaya nasıl dâhil edildiklerinin anlaşılamadığına dikkati çekti. Kararda şöyle denildi: “İsrail istihbarat servisinden İsrail diplomatlarına yönelik olarak terör saldırısında bulunulacağına dair ihbarda bulunulması üzerine başlayan soruşturmada, şüphelilerin bu saldırı iddiası ile nasılbirirtibat kurularak soruşturmaya dahil edildiklerinin ve haklarında iletişimin tespiti, teknik araçlarla izleme işlemleri yapılmasına gerek duyulduğunu belirlenemediği. 149) 


(140) Yeni Şafak gazetesi, 26 Haziran 2011 
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CIA ŞEFİNDEN GÜLEN İTİRAFI 


CIA'nın üst düzey yetkilisi Graham Fuller, BBC'ye konuştu. Gülen'in ABD'ye yerleşmesi için kendisinin özel bir mektup yazdığını kabul eden Fuller, Hizmet'i yere göğe sığdıramadı. CIA yetkilisi kendisine rağmen, Cemaat ile CIA'nın hiçbir bağlantısı ve ilişkisi olmadığını da söyleyerek adeta kendi kendisini yalanladı. 


ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) eski üst düzey yetkilisi ve Orta Doğu uzmanı Graham E. Fuller yeni kitabı “Türkiye ve Arap Baharı: Orta Doğu'da liderlik” (Turkey and the Arab Spring: Leadership in the Middle East) ile ilgili olarak BBC'ye röportaj verdi. İslami hareketler konusunda uzmanlaşan ve ClAya bağlı RAND Düşünce Kuruluşu'na da danışmanlık yapan Fuller röportajda en önemli uzmanlık alanlarından biri olan Gülen cemaati ile ilgili soruları da yanıtladı. İşte o açıklamalardan satırbaşları: 


* Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin sorunlarından birinin iktidarda çok uzun süre kalmaları olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de Erdoğan ve AK Parti'nin 10 yıldan uzun süren olağanüstü başarısını takdir eden çok sayıda kişi var. Ama son dönemdeki siyasi gelişmelerin Erdoğan'ın mirasına zarar vereceğinden ve yok edeceğinden endişe ediyorlar. Hizmet Hareketi ve AK Parti arasındaki işbirliğinin buna kayda değer bir katkı sağladığını ve Türk siyasetindeki askeri denetimi, müdahaleyi kaldırabilmesini sağladığını düşünüyorum. Bu Türkiye'nin gelişiminde büyük bir dönüm noktasıdır. 


* Hizmet hareketi için en büyük eleştiri yeterince şeffaf olmaması olabilir. On yıllar boyunca zulüm gördüler ve yıkıcı, tehlikeli bir hareket olarak görüldüler. Bunların hareketi doğru anlatan ifadeler olmadığını düşünüyorum. Ama 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Hizmet'in psikolojisi değişiyor. Uzun bir süre Kemalist devlet altında sürekli saldırı altında oldukları psikolojisindeydiler. Orduya giremediler, Türk bürokrasisinde önemli pozisyonlara getirilmediler, “gerici” (Türkçe söylüyor) olarak görülüyorlardı. Bu görüntü artık değişiyor. 


* Gülen'e ABD'de oturma izni verilmesi için tavsiye mektubu yazmam Washington'da neo-Con'ların (Muhafazakârların) ve çok sayıda İslamofobiklerin olduğu bir dönemde oldu. Washington'da, aralarında Türkiye Büyükelçiliği'nin desteklediklerinin de bulunduğu, “büyükelçiliğe sızan” ve ABD'ye ulusal tehdit oluşturdugunu düşündükleri Gülen'in sınır dışı edilmesini isteyen Kemalistler vardı. Buna karşı çıktım. ЕВГа mektup yazıp “Bakın bunlar ben tüm dünyadaki İslami hareketler üzerinde çalışan bir akademisyenim, Gülen veya Hizmet Hareketi'nin ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu düşünmüyorum. Ve dünyada çağdaş İslami düşüncenin en ılımlı en olumlu temsilcisi olduğunu düşünüyorum' dedim. 


* Hizmet Hareketi'ni İslami hareketler içinde çok olumlu bir güç olarak görüyorum. FBl'ın ne gibi bilgilere sahip oldugunu bilmiyordum ama benim anlayışıma göre kaygıların temelsiz olduğunu gördüm. Yazmam gerekirse yine yazardım. 


* Gülen'in ABD veya İsrail'e karşı eleştirel bir tutum takınmaktan kaçındığı doğrudur. Ben şahsen, Gülen'in ABD ve İsrail politikalarını eleştirmekten kaçınmasının hata olduğunu düşünüyorum. Ama destekçileri, Gülen'in tüm dinlere karşı hoşgörülü olduğuna dikkat çekiyor. Gülen, çoğu İslamcının ABD, Batı veya İsrail karşıtı rutin eğiliminden hoşlanmıyor. Bunun yalnızca İslam'ın, güçlü Batı'daki imajina zarar verdiği hissinde. Hareketine karşı kullanılabilecek tüm aşırıcılık izleniminden kaçınıyor.079 


CIA: GÜLEN'LE ÇALIŞIYORUZ! 


2013 yılında katıldığı bir programda Gülen ve örgütünün CIA bağlantıları hakkında açıklamalarda bulunan analizmerkezi.com yayın yönetmeni Fatih Tezcan bu kez de 3 
Eylül 2014 tarihinde Kanal A'da canlı yayınlanan ve Mehmet Toprak'ın sunduğu “Sınır İhlali” programında benzer iddiaları tekrarlayarak Gülen ve örgütünün CIA, ile işbirliği yaptığını söyledi. 


Tezcan, programda Amerikan İslam'ını ve yok etmek istediği değerleri, AK Parti'nin aynı istikamette giderse yir- 


(141) Takvim gazetesi, 21 Haziran 2014 
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mi seçim daha kazanacağını ve Gülen'in dış bağlantılarıyla ilişkisini anlattı. 


Yakın tarihten günümüze kadar gelerek laiklik anlayışını sorgulayan Tezcan'ın programda anlattıklarını şöyle özetleyebiliriz: 


“Bu ülkede imam hatipler olmayacaktı, bu ülkede ilim yayma cemiyeti olmayacaktı, biz bunları bilmeyecektik. Bu ülkede iki tane reform yarım kaldı. Mustafa Kemal'in toprakreformu ve Türk dini reformu. Lozan'dan gelen bir ivme var. Mustafa Kemal'in emperyalizme karşı bir diklenişi var. 
Ama bakın yine de sapmıyorum' anlayışı var. Bu reformda, camilerde seccade olmayacak, sıra olacak, kamu yeridir işgal edilemez. Peki ne olacaktı? Ders, etüd odaları olacak. 


Kenan Evren ve Süleyman Demirel, “Kur'an-ı Kerim iki kısımdır: Mekke ve Medine kısımları. Mekke tamam çok güzel. Mekke'de kanun yok ya, hayata müdahale yok. Medine? O olmaz. O sureler çıkarılacak. Hangi sureler? Çiçek suresi, Atatürk suresi, vergi suresi vd. Her yerinde Türk Kur'an'ı anlatılacaktı. Bu ülkede bir Türk dini projesi hedeflendi. Ama Bolşevik, komünizm akımı olunca işler bozuldu. Rusya, Türkiye topraklarına komünizm gelirse kötü. 
“Tüm komünistleri öldürün” pankartlarından geldik biz. Ülkede dine özel harp eli değdi. Allah isterse kâfire de dine hizmet ettirir” anlamında bir söz vardı, hadis midir hatırlamıyorum. Rusya da istemeden böyle bir şeye sebep oldu. 


İmam hatipler burada bir pansuman aracı olarak, Rusya'nın eline aman gitmesin mantığıyla kuruldular ve buraya kadar geldik. Camide adam kalmadı. Hanefi mezhebine göreiki adam olmalı. E bir adam vardı camide. Adam niye kalmadı? Anlatmıyorlar. Çünkü Kur'an Arapça. “Sen Türk evladısın! Türk'ün peygamberi Mustafa Kemal varken sen nasıl Arapça okursun?” diye çıkışılıyor. Kur'an-ı Kerim'lerin tuvaletlerde, fayanslarda ne işi vardı? Türk İslam dediğin, Törük İslam demek. Törük, töresine bağlı demek. İslam da zaten ilahi töre demek. Dolayısıyla Türk, Müslüman değil mi? 
Tabiatıyla devrimcisin. Çünkü İslam devrimdir. Böyle anlatan kaç hoca var? Yok. Neden? Amerikan İslam'ı nedeniyle. 
Önce kendimizi kurtaralım, başka şeylerle ilgilenmeyelim, ilgilenilecekse de İsrail ilgilensin dediler. Anadolu İslam'ı devrimcidir. Anadolu çocuğu haksızlığa gelemez. 


Amerikan İslam'ının istediği nedir? Onun istediği, Türkiye'de beş on tane hoca istihdam edip ki Fetullah bunun idolüdür, onlara da belli desteklerle kitleleri elde tutmak. Bölge hassas bir bölge. Parti iktidarlarıyla uğraşmak yerine bunlarla oyalanma düşüncesi var. Abiler ablalar çıkп. Batı kendi pragmatizmini, müdahale et, yönet, elinden kaçan olursa modellemeye çalış, faydacılık yani. 


28 Şubat'ta ülke kaldıramayacağı kriz yaşadı. Demirel, 
Çiller filan biz oyalanmışız. Burada esasen iki parti var: Erbakan ve emperyalizm. Milli Görüş, yerli bakış. Sonrasında ne oldu? Erbakan'a operasyon yaptılar, Erdoğan geldi. Şimdi de iki parti var: Erdoğan bir de yanında CHP, MHP, BDP var. Bu bakış açısıyla AK Parti 20 seçim daha yıkılmaz. Bu istikamette giderse. 


Niagara Foundation, Gülen'in kurucusu olduğu dernek- te ne yazıyor? “Fetullah Gülen'e bağlı kişi ve kuruluşlar yalnız CIA ile değil, MI5, Mossad ile bağlantılıdır. Siz CIA ile ilişkinizi itiraz ediyorsunuz. Mübarek olsun. Ya nasıl haram lokma yemedik diyorsunuz? Aynı milletin parası size aktı. 
Sen CIA ile işbirliğindesin, tokalaşıyorsun. Nasıl hain değiliz diyorsunuz? Anlatayım nasıl dediklerini. Ben burada Alman istihbaratı olarak oturuyorum. Almanlarla görüşüyorum diyorum. Almanlar da bunu teyit ediyorlar. Şimdi nasıl hain değilim ben? Nasıl hırsız, vatan haini değilsin? 


CIA seni kullanıyormuş, sen de işbirliğini itiraf ediyorsun. Peki, sen ne yapıyorsun? Türkiye'den giden MİT tırlarını arıyorsun, tüm devlet adamlarının kendilerini, eşlerini, kızlarını, oğullarını dinliyorsun, bütün tapeleri İsrail'e servis ediyorsun? Vatan haini kelimesini sözlükten mi silelim? 
Bu ne demek? Türklerin tarihte hainlere ne zaman boyun eğdiğini gördünüz? 

Biz Gülen için “Haindir, Amerika'dan çıkmalıdır” diyoruz. Oradan çıkıp Afrika'ya geçtiğinde eğer MİT, Afrika'dan, MOSSAD'dan, CIA'den güçlüyse o oraya girsin. Ama ayağımıza kurşun sıkmayalım sakın? ABD'de CIA'nin bir bölümü, Türkiye'ye Gülen'in aldığı pozisyondan daha katı bir pozisyon almış durumda. Bu Obama'ya yakın olan kesim. 
Diğeri Neo-Con'lar. Afrika, Avusturya vs. buralara Gülen geçerse, arka mahalle kabadayı konumuna geçerse, CIA'den daha ketum davranan birilerinin eline yani MOSSAD'ın eline geçerse daha kötü olur. Amerikan İslam'ı; “Adalet görünce kaçacaksın, direniş, diriliş, devrim kelimelerini ağzı- na almayacaksın” der. “Sen oruç tutuyor musun inşallah?” 
vs soruları ile yürüyeceksin. Ne emniyet, ne millet bıraktın! 
Senin namazın olsa ne olur, orucun olsa ne olur! 


17 Aralık'ta hırsızlık meselesi yalan. Sen bu kabineyi 
Amerikan operasyonu ile düşürmek istediysen, sen bu devletin hazinesinden para eksilmesine neden olduysan Allah da senin Graham Füller'in vücudundaki hücre kadar belanı versin mi? Bu bedduanın nereden geldiğini iyi bilirler. 
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İslam dünyası içine sokulan casuslar yaydıkları fitne ve fesat hareketleriyle tarihin birçok döneminde Müslümanları birbirine kırdırmayı başarmışlardır. 


Tarihte olduğu gibi günümüzde de bu casuslar vasıtasıyla aynı fitne ve fesat tohumları ekilmektedir. Ülkemizde ve özellikle bölgemizde oynanan oyunlara baktığımızda yeni Lawrens'lerin iş başında olduğunu görüyoruz. Bu Lawrensler bazen karşımıza bir gazeteci olarak çıktığı gibi bir din adamı kisvesine bürünmüş olarak da çıkabilir. 


13 Ekim 2014 tarihinde Marmara Üniversitesi Eğitim 
Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gülen'in içimize sızmış bir Lavrens olduğunu dile getirerek tarihte oynanan aynı oyunların şimdi de ülkemizde aynıyla oynandığını dile getirdi. 
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Konuşmasında yeni Lawrenslerin yaptığı oyunlara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gülen'in de modern bir Lawrens olduğunu belirttiği açıklamasında şunları dile getirdi: 


“Yüzyıllar önce Osmanlı'yı yıkmak için ajanlar vardı bugün de var. Şu an ajanlar hain olarak kendi halklarından çıkıyor. Hizmet eri görünümünde, gazeteci yazar görünümünde, terörist görünümünde yeni Lawrence'lerin çabaladığını görüyoruz. Hizmet diyerek, basın özgürlüğü diyerek, bağımsızlık savaşı ya da cihat diyerek Picot anlaşmalarını yapanlar var. Terör örgütünün tuzağına düşen modern Lawrence'lerin peşine düşenlere tane tane anlatmak zorundayız. Pensilvanya'nın peşinden gidenlere tane tane anlatmak zorundayız.” 


THOMAS EDWARD LAWRENCE KİM? 


Yarbay Thomas Edward Lawrence (15 Ağustos 
1888, 19 Mayıs 1935) 1916 1918 yıllarında Osmanlı İmparatorluğu'na karşı yürütülen Arap Ayaklanmasında, Birleşik Krallık irtibat subayı olarak aldığı görev nedeniyle Arabistanlı Lawrence olarak tanınmıştır. 


Zengin bir aileye mensuptur. Oxford Üniversitesi'nde Arkeoloji tahsil etmiştir. Arabistan, Suriye, Mısır ve Filistin'de etütler yapmış; bir Arap kadar Arap dil ve adetlerini, Bir Müslüman kadar Müslümanlığın şartlarını ve inceliklerini öğrenmiş, her haliyle Şark'a intibak etmiştir. Bütün doğu lisanlarını şive farklarına kadar kusursuz öğrenen Lawrens, Birinci Dünya Savaşı başladığı Zaman, Filistin'de bulunuyordu. Silah altına alınır alınmaz, bu hususiyetleri dikkate alarak Mısır'daki ordunun istihbarat şubesine tayin edilmiştir. 


İşte Lawrence bu tayinden sonra, dünya çapındaki şöhretine erişecek faaliyetlerde bulunmuştur. О, beyaz bornoz ve abbasesi ile bir Arap şeyhi kılığına girmiş, heybesi- nin gözlerini çil çil İngiliz altınlarıyla doldurarak bitip tükenmeyen kum çöllerinde maceraya atılmıştır. 1915'de Mekke'de bulunan 80 yaşındaki Şerif Hüseyin”in doymayan menfaat hırsını vaatler ve altınlarla tatmin etmiş ve onun ardında adeta bütün Arapları birleştirmişti. İhtiyar emir, Thomas Edvvard Lavvrence”in elinde adeta bir oyuncak oldu. Kum çöllerinin kızрїп güneşi altında parlayan çil çil İngiliz altınları ve İngiltere hükümeti namına Lavvrence gibi ağzın- 


о. u 


dan bal akan bir insanın vaat ettiği “Büyük Arabistan Krallığı” ihtiyar şerifi büyülemiş gibiydi. Feri kaçmış gözleri artık başka şey görmüyor, Lawrence'in sözleriyle dolan kulakları, halifenin ilan ettiği cihadı uymuyordu. 


Lawrence, arzularına göre dövüştürecek insanları bulmuştu. Şimdi bu kızgın çöllerde çalışacak gizli kuvvetleri de bulmak lazımdı. Lawrence'nin zekâsı, Arabistan çöllerinin velut iklimi ile birleşince bu hususta sıkıntı çekmedi. “Büyük Arabistan” hayali nasıl, Mekke şerifini büyülemişse; “Arzı Mevut” hayali de İsrail oğulları- na diz çöktürmüştü. İşte; kadınıyla erkeğiyle, çocuğuyla muazzam bir gizli ordu. 


Anadolu yaylasının serazat gürbüz çocukları, Arabistan çöllerinde, Filistin ve Suriye'de hilali dalgalandırmak, Kelime-i Tevhidi yaşatmak azmiyle kavrulup düşmanla çarpışırken gizli bir el arkalarından onları mütemadiyen hançerliyordu. Ülkelerinin dünya medeniyetin- den nasibi Türk parası, Türk emeği ve Türk himmetiy- le yapılmış demir yoluna inhisar eden insanlar, her gün bu demir yoluna bir bomba yerleştirmekten, binlerce Müslüman'ı havaya uçurmaktan çekinmiyorlardı ve bütün bu hıyanet ve melanetleri Lawrence'nin emriyle yapıyorlardı. Askerin ikmal yolları vuruluyor, zayıf depolar ve karargahlar basılıyor, din devlet için Arabistan çöllerinde dövüşen kahramanlar müdafaa etmeye savaştıkları ülkenin sakinleri tarafından öldürülüyorlardı. Çünkü Lawrence böyle istiyordu. 


Türk ordusu bir taraftan düşmanla dövüşürken bir taraftan da bunlarla uğraşmak zorunda kaldı. Hıyanetleri sabit olan Yahudiler hapsedildiler. Haklarında ölümü gerektiren kanuni muamele yapılırken bile onlar, Lawrence'in kendilerini kurtaracağına inanıyorlardı. Hakikaten Arabistan'ın taçsız kralı bol bol saçtığı altınlarla kurduğu Arap ordularının başına geçmiş, sadık ajanlarını kurtarmaya çalışıyordu. О, Kal'atül-ezrak çöllerinden Havran istikametinde уйrümüş; bu mühim stratejik noktayı düşürmeye, Dürzileri de ayaklandırmaya çalışıyordu. Emelinde muvaffak olursa Türk ordusunun bu çöllerde mukavemeti büsbütün zorgörünümlü İngiliz Lawrence'lar vardı. Bunlar, bugün de var! 

B DiN adamı, hizmet eri, ga- 

. Zeteci görünümünde ortaya çıkıyorlar. Modem Law- 


і шаір “Zihinlerdeki sınırları açalım” dedi, 


laşacaktı. Fakat talih burada Lawrence’ e gülmedi. Çünkü Havran halkı Mutasarrıf Hacim Muhittin Bey'i ve Mutasarrıf Bey de vatanını seven insanlardandı. Lawrence, mutasarrıfın aldığı tedbirler yüzünden, ilk defa olarak Kal'atülezrak Çölleri'nde arzusuna muvaffak olamamış, kurtarmaya çalıştığı sadık ajanları da adaletten yakalarını kurtaramamışlardı. 


Bütün bunlara rağmen Lawrence gayesine ulaştı. Filistin ve Suriye'de hezimetimize sebep oldu. 1918 de Arap askerlerinin başında muzafferane Dimyat'a girdi. 
Harp müttefikler için zaferle bitmişti. İngiltere hükümeti Lawrence'nin vaatlerini kısmen olsun yerine getirip Şerif Hüseyin'in oğullarından Faysal'ı Irak krallığına Abdullah'ı Ürdün emirliğine getirmişti. Fakat ihtiyar şerif bunları kâfi görmemiş, isyan etmişti. İngiltere asi şerifi Kıbrıs'a sürdüğü için Lawrence de devletin kendisine verdiği paye ve nişanları reddetti. 
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Harp bitmiş fakat bu adamın işleri, bitmemişti. O, yıllarca Hind'i, Çin'i, Afgan” birbirlerine kattı. Afganistan kıralı Emanullah Han'ın tahttan indirilmesiyle biten büyük isyan tamamen Thomas Edward Lawrence'nin eseriydi. 1930 da Ağrı Dağı isyanında Kürt aşiretlerini baş kaldırmaya teşvik eden, hudut hadiseleriyle İran'la aramızı bozmaya çalışan gizli kuvvetlerin başında bulunan yine Lawrance'den başkası değildi. Bütün bu icraatına, 20 yıl ateş ve barutla oynamasına rağmen, o bir manga asker karşısında veya bir darağacında can vermeyen müstesna casuslardan biridir. Albay Thomas Edward Lawrence, maceracı ruhuna çok yaraşan bir şekilde bütün şuurunu kaybettiren bir motosiklet kazasından sonra 19 Mayıs 1935'te Londra'da öldü. 


CEMAATİ CIA VE FBI EĞİTTİ 


Gülen cemaati kurulduğu günden beri hep şaibeli bir seyir izlemiştir. Ülkemizdeki hiçbir İslami cemaat Gülen cemaatine iyi gözle bakmadı. Bunda Gülen cemaatinin sergilediği gayr-i İslami tavırların etkisi büyüktü. 


Gülen cemaati tarafından 17-25 Aralık tarihlerinde ülkeye yönelik girişilen darbe teşebbüsü ardından cemaatin 
paralel bir örgüte dönüştüğü ortaya çıktı. 1 Temmuz 2015 
tarihinde Sabah gazetesinden Aliye Çetinkaya imzasını taşıyan bir haberde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün başsavcılığa gönderdiği gizli rapor haber haline getirildi. “CIA ve FBİ Eğitti” manşetiyle çıkan haberde Emniyetin paralel yapıyla ilgili raporu açıklandı. 


Gazete haberinde raporla ve içeriği ile ilgili şu bilgilere yer verildi: 
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<- EMNİYET'İN 
PARALEL YAPI 

, RAPORUNU li a 


Emniyet Genel Müdürlüğü’ nün başsavcılığa gömerim “Gizli” rapordan: Gülen okullarında öğretmen olan СІА ajanlar 


“~ hükümeti 
№ çare değil 


A 


“Emniyet Genel Müdürlüğü, Fetullah Gülen”in liderliğini yaptığı Paralel Devlet Yapılanması (PDY) ile ilgili gündeme damgasını vuracak “GİZLİ” ibareli bir rapor hazırladı. 9 Mart 2015 tarihli rapor Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gönderdiбі talimat üzerine hazırlandı. Talimatta Gülen'in liderliğini yaptığı PDY'nin bir terör örgütü olup olmadığı soruldu. 
Başsavcılık, Emniyet'ten, konunun incelenmesi ve bir rapor hazırlanmasını istedi. Gelen talimat üzerine 53 sayfalık kapsamlı bir rapor hazırlayan Emniyet'in Başsavcılığa gönderdiği Genel Müdür Yardımcısı Zeki Çatalkaya imzalı 543-40025 Sayılı dosyada şok detaylar yer aldı. 


“Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet yapılanması (FETÖ/PDY)” konulu rapor 4 başlıktan oluştu. Raporun 


” 


başlıkları “FETÖ/PDY”, “Terörizm ve genel hususlar”, “ay- 
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” u 


rıntılı inceleme” “netice ve kanaat” şeklinde sıralandı. Raporda Gülen'in en yakınında bulunmuş, ancak ismi gizli tutularak X olarak kodlanan bir ismin ifşaatlarına geniş yer ayrıldı. Gülen”in en yakınındaki ismin anlattığı okuyanları şok eden detaylar şöyle: 


Devletin resmi kurumlarındaki yapılanmayı kendi ta- biri ile Necatibey Caddesi'ndeki evdeki bir toplantıda şöyle söylemişti: “Bir gün bana Ankara'da bin evimiz olduğunu söyleyin, devleti paçasından şöyle bir tutacağım, devlet uyandığında yapacağı hiçbir şey kalmayacak. Bir kere vuracağız tam varacağız” demişti. 


CIA ve FBI tarafından hükümete yönelik faaliyetlerine ilişkin kültür merkezlerinde alt kadroya eğitim verdi. Bunun en iyi örneği 17 Aralık operasyonudur. Bu girişim tamamen hükümeti ortadan kaldırarak devletin tüm kurumlarıyla zayıf düşürmek amacını taşımaktadır. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın yerine emniyet kökenli R. getirilerek dış güçlerin ve paralel yapının hedefleri doğrultusunda hizmet ettirilmek istenmiştir. Tayyip Erdoğan rahatsızlandığı zaman cemaate ait bir hastaneye yatırıldığını duyan Hakan Fidan, hızlı bir şekilde hastaneye yetişip ameliyata mani olmuş ve paralel yapının yapmak istediği tehlikeli sonuca engel olmuştur. Bu nedenle Paralel yapı ve İsrail”in sevilmeyen adamı Hakan Fidan olmuştur. 


Fetullah Gülen (Necatibey Caddesi'ndeki evde) 5. kat- ta yapılan bir toplantıda bizlere “Allah izin verirse bir gün gelecek bu dünyayı fethedeceğiz ama önümüzde Bedirler, Uhudlar var, çetin geçeceğimiz yollar var. Akan kanlarımıza rağmen arkadan gelenler aynı yoldan devam edecektir” diyerek bizleri motive etmiştir. İletişim ağı kurmada Ulak sistemini Humeyni modelinden almıştır. Ben sorumlu bir kişi olarak talimatları Gülen'den alırım. Hiçbir adım Gülen'in onayı olmadan olmaz. Hoca gündemle ilgili gerekli talimatları verir. Talimatlarını yenilebilir küçük kâğıtlara yazdırırdı. Sanki polis baskını varmış gibi tatbikat yaptırılır not kâğıtları bize yedirilirdi. 


1996 ve 1997 yıllarında CIA'dan emekli olmuş ve hala 
görevde olanlardan bazıları gelerek Türkiye'nin, Orta Asya'nın MR'ını çektiler. Ayrıca cemaatin bölgedeki gücünün tespitini yaptılar ve bizler bunları gezdirdik onlara yardımcı olduk. Akabinde bunları rapor haline getirip Amerika'ya gittiler. Gülen kendi ağzından cemaat sayesinde Amerika'nın bir kapı araladığını söylemiştir. 


Cemaate ait yurt dışındaki okullarda CIA görevlileri de öğretmen olarak çalışır. Amerika'da Ortadoğu ve Türkiye masasında Yahudi görevliler var. Gülen bu masalar tarafından sorgulandığını bizzat bana anlatmıştır. Amerika hangi ülkeyi terör örgütü ilan ederse Fetullah Gülen'i çağırarak deklare etmesini istiyordu. 


Emniyet Genel Müdürlüğü üzerinde dinleme merkezi kuranlar, Başbakanın ofisine böcekleri yerleştirenler, herkesi dinleyerek fişleyenler, herkesi kameraya çekenler bunlardır. Bunların sıradan bir teknoloji ve stratejiyle çalıştığını düşünmeyin. 


Zaman gazetesinde, 28 Şubat sürecini destekleyen, Erbakan ve hükümet aleyhinde yazılar yazılmıştır. Fetullah Gülen, Erbakan'ın istifaya direnmesi sürecinde 5. Kat toplantısına geldiğinde elinde Zaman gazetesini oradakilerin yüzüne fırlatarak “Bir hükümeti bile deviremeyen bu gazeteyi çıkartmayın” demiştir. 
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Dosyadaki Şok Detaylar: 


Emniyet'in Başsavcılığa yolladığı dosyada Bay X'in gündem yaratacak ifşaatları: 


“Paralel yapıya CIA ve FBI eğitim verdi. / Erdoğan'ı paralel hastaneye yatırıp öldüreceklerdi, Fidan kurtardı. / Gülen imamlara not kâğıdı yediriyordu. / Paralel modeli Humeymi'den aldı. / Gülen darbe yapamadı, İsrail ve ABD'nin gözünden düştü. / Okullarda öğretmen olan CIA ajanları var. / Tankların Gülen için yürümesini bekleyenler var.” 


Gülen'in gizli arşivi ortaya çıktı. Zaman zaman askeriye içindeki cemaat elemanları ile esnaf ağabeyleri bir araya gelirdik. Hem onlar biraz tatil yapmış olurdu hem de biz onlara işin manevi boyutunu anlatırdık. O zaman Fetullah'ın askere tavsiyesi şu olurdu. “Siz benim Bedir'imin, Uhud'umun Hamza'ları ve Ali'leri olarak yetişiyorsunuz.” derdi. 30 yıldır askeriye içinde Fetullah hocanın emriyle bir gün tankları yürüteceğiz diye bekleyen kişiler var. Hava ve deniz cemaat yapılanmasının daha çok yerleştiği yerlerdir. Gülen'in en yakınındaki X kişinin anlatımlarına değinilen raporda Gülen cemaati ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nün analiz ve tespitlerine de yer verildi: 


Örgütün özellikle TSK, Emniyet, Yargı, MİT, Mülkiye ve bürokrasideki örgütlenmesi ile yasadışı faaliyetleri muhtelif tarihlerde resmi kurumlar ve istihbarat birimlerince hazırlanan çeşitli raporlarla devlet arşivine girmiştir. 


Fetullah Gülen, ilk etapta devlete karşı savaş vererek hedeflere ulaşmanın yıpratıcı olacağını tespit emiş, bu nedenle mevcut sistemi yıkmak yerine devletin tüm kurumlarını ele geçirmeyi hedeflemiştir. FETÖ/PDY örgütlenmesi gizlilik, hiyerarşik yapılanma, pelür kâğıtları ile haberleşme, özgeçmiş raporu verme ve kodadı kullanma gibi özellikleriyle yasadışı terörist örgütlenmelerin taktiklerini kullanmaktadır. Örgüt, Emniyet teşkilatındaki kadrolaşmasını belirli bir düzeye ulaştırdıktan sonra buradaki gücünü operasyonlarının ana aracı olarak kullanmaya başlamıştır. 


Örgüt, coğrafi, sektörel ya da kurumsal anlamda imam olarak ifade edilen sorumlulardan oluşan hiyerarşik bir düzene sahiptir. FETÖ/PDY mensuplarınca “Kâinat imamı” ve “mehdi” olarak kabul edilen Fetullah Gülen'in liderliğini yaptığı örgüt; danışma kadrosu, kıta imamları, ülke imamları, bölge imamları, il imamları, ilçe imamları, esnaf imamları, semt imamları, ev imamları üzerinden örgütlenerek tabana yayılmıştır. Mülki idare, Emniyet, TSK ve Yargı için öğrenciler özellikle 4 kişilik gruplar halinde hazırlanmakta ve diğerleriyle iletişimi mümkün olduğunca sınırlanmak- ta, “hücre tipi yapılanma” modeli uygulanmaktadır. Bu öğrencilere sınav soruları sınavdan önce verilir. Buna “Fetih okutmak” denir. “Fetih okutmak” sınavda çıkacak soruların önceden öğrencilere verilip ezberletilmesine denir. 


Örgüt mensuplarına yönelik yapılacak operasyonları önceden öğrenebilmek ve tedbir almak için örgütün devletintüm resmi kurum ve kuruluşlarını bilgi işlem altyapılarına (UYAP, POLNET, TÜBİTAK, TİB vb) alınan adli ve idari tüm tedbirlere rağmen sızıldığı tespit edilmiştir. 


Örgüt, imam ve ağabeylik görevlendirmeleri öncesinde elemanlarına 10 maddelik bir metin üzerinde yemin ettirir. 
Bu şahıslardan maddelik prensiplere uyması istenir”(42) 
(142) Sabah gazetesi, 1 Temmuz 2015, 
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CIA'NIN EĞİTTİĞİ 50 AÇILIMCI 


Aydınlık gazetesinde çıkan bir haber analiz yazısında CIA ve FBI'ın 50 açılımcıyı eğittiği ve çözüm süreci öncesi Türkiye'ye gönderdiği tespit edildiği iddia edildi. FETÖ'ye bağlı bu ekibin, TSK'nın PKK ile mücadelesine engel olması için Güneydoğu'da görevlendirildikleri de iddialar ara- 


sında yer aldı. 


Aydınlık gazetesinin 29 Eylül 2015 tarihli nüshasında verilen bilgilere göre yapılan operasyonlarda örgütle ilgili gizli kalmış noktalar çözülürken bunda örgütte yaşanan çözülmeler de önemli rol oynadığı vurgulanmakta ve operasyonlarda görev alan FETÖ'ye mensup kişilerin ABD'de CIA ve FBI eğitiminden geçirildiği iddia edilmektedir. Haberin devamında şu bilgilere yer verilmektedir: “Örgüt AK Parti iktidarı ile arası iyiyken iktidarın tüm olanaklarını kullanmış. 
Üstelik de Erdoğan'a çok yakın olmuş. Ne istiyorsa yaptırmış. Örgüt elemanlarının eğitimini devletin üstüne yıkmış. 
Örneğin açılım süreci öncesinde çok sayıda eleman ABD'ye gönderilmiş ve orada doktora yapması sağlanmış. ABD ile birlikte hareket ettikleri için çok organize çalışmışlar. Açılım süreci başlamadan önce ABD'de doktora yapan ve CIA ie FBI'ın özel eğitiminden geçen yaklaşık 50 kişiye Türkiye'ye dönme talimatı verilmiş. Dönen kamu görevlilerinin tamamına yakını Güneydoğu'ya atanmış. Açılım sürecinde, PKK ile mücadele eden askerler hakkında soruşturma açılmasında, onların itibarsızlaştırılmasında, TSK ve güvenlik güçlerinin PKK ile mücadelesinin engellenmesinde rol almışlar. 
Bölgedeki süreci esas olarak ABD'de eğitim gören bu ekip yürütmüş. Operasyonlarda ortaya çıkarılan bir başka olay da kritik birimlerde görev verileceklerin eğitimi. Örgütün, sınav sorularını çalarak üyelerine aktarıp onların istenilen 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yerlere girmelerini sağladığı belirlendi. Sınav sonuçları beklenmeden kazanılmış gibi eğitimlere başlandığı da öğrenildi. 
Aydınlık'a bilgi veren kaynaklar örgütün yöntemlerini şöyle anlattı: Örgüt işe sınav sorularını çalıp üyelere aktarmakla başlıyor. Genç kadrolar örgütün okul ve dershanelerinden seçiliyor. Kimin Yargıya, kimin Emniyete, kimin TSK'ya, kimin MİT'e, kimin maliyeye, kimin diğer hassas kurumlara gideceğine örgüt içindeki heyetler karar veriyor. Hassas birimlere girecek olanlar kampa alınıyor, dijital ve istihbarata karşı koyma eğitiminden geçiriliyor. Bazen bu eğitim için sınav sonuçları bile beklenmiyor. Göreve başlayan elemanlara daha sonra ihtiyaca göre daha üst eğitim de yaptırılıyor. Gerektiğinde doktora, master eğitimi için Amerika'ya gönderiliyor ve orada onlara CIA ile FBI'da kurs verdiriliyor. Hassas kurumlarda çalışacak örgüt elemanlarına verilen taktikleri de gündeme getiren kaynaklar bunlardan bazılarının, “Telefonlarınızı 2 yıldan fazladır kullanıyorsanız hemen değiştirin, telefonunuzu başkasının üzerine alın, adres olarak kentsel dönüşüme uğrayacak yerlerin adreslerini verin, gerekirse adınızı değiştirin, anne babanız da adını değiştirsin, nüfus kütüğünüzü sık sık değiştirip ilk yerini kaybettirin...” şeklinde olduğunu açıkladı. 


Bu işlerin yeni olmadığını, örgütün yıllar öncesinden bu faaliyetlere başladığını vurgulayan kaynaklar, “Örneбіп 1985'te Çanakkale'de kampa katılan polis koleji öğrencileri daha sonra F tipi örgütün emniyetteki çekirdek kadrosunu oluşturdu. O tarihte bu kamp açığa çıkmış. 
Ama nasıl olduysa 14 gün içinde takipsizlik verilerek olay kapatılmış” dedi. Bu kampın abilerinden olan, Abdullah Gül tarafından bir üniversite rektörlüğüne atanan F tipi elemanın, önce kendi adını soyadını, sonra babasının adını soyadını değiştirdiği, arkasından nüfusa kayıtlı olduğu yeri önce Ankara Keçiören'e, sonra Çankaya'ya kaydırdığı da belirlendi.(143) 


Albay Dursun Çiçek: 


ABD VE İSRAİL PLANLADI, CEMAAT 
UYGULADI 


Paralel yapının ABD, İsrail ve İngiliz destekli ülkemizde yürüttüğü operasyonların en önemlilerinden biri TSK'ya yönelik olanıdır diyebiliriz. Bu operasyonda TSK'nın operasyonel gücü yok edilmeye çalışılmış ve özellikle ulusalcı ve milliyetçi subaylara yönelik sahte belgelerle birçok dava açılarak yüzlerce subay tasfiye edilmiştir. Paralel yapının bu tür operasyonlarında büyük zarar görenlerden biri de Albay Dursun Çiçek olmuştur. Serbest kaldıktan sonra CHP İstanbul Milletvekili seçilen ve Balyoz sanığı olarak tutuklanan ve 1515 gün hapis yatan Dursun Çiçek, 26 Haziran 
2015 tarihinde Akit gazetesinin, TBMM Bürosu'nu ziyaret 
etmiş ve burada Paralel Yapı'yla ilgili çok çarpıcı açıklama ve iddialarda bulundu. Albay Dursun Çiçek Gülen ve cemaati kanalıyla yapılan operasyonların ABD ve İsrail tarafından planlandığını ve Gülen tarafından da uygulamaya koyduğunu iddia etti. Cemaatin, strateji ve birikimlerinin olmadığını belirten Çiçek, “TSK'ya kurulan kumpası ABD ve İsrail planladı, taşeronluğunu da cemaat yaptı” dedi. 


Haberin devamında Çiçek şu açıklamalara yer verdi: 


(143) http://www.aydinlikgazete.com /politika/cianin-egittigi-50- acilimci-h76922.html 
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——— Бы 


-KUMPASI mühümü 


PLANLADI CEMAAT UYGULADI 


aram pala р. eker şamar ОМ paralel yapılanmayla ilgili önemli рини ve SEC imlecini saxlanı belirten Çiçek, Т Te ə е ün A era тшй. yeli ыда em yapt 


кайин letme Sa iler a mai ССР, “Bu эличе» aşar, 1 Mart teresi 


“Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kurulan bu kumpası, dış güçler ABD ve İsrail'in istihbarat örgütleri planladı. Cemaat de tetikçiliğini yaptı. Polisiyle, hâkimiyle, savcısıyla. İktidar, tek başına ülkeyi yönetmek istedi. Bu yüzden o dönemde onlaradestek verdi. 12-25 Aralık'a kadar olan işbirliğinin temeli, askeri vesayet adı altında TSK'nın öncülüğünü yok etmekti. 
Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alanlar, bir kampanya başlatarak, öncelikle psikolojik harekat saldırılarına karşı TSK'ya kalkan olan Bilgi Destek Dairesi'ni kapattırmak, sonuçta da Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'u kumpasın içine çekmek için beni hedef aldılar. Önce Bilgi Destek Dairesi'ni kapattırdılar. Sonra Balyoz'la birlikte yüzlerce subayı içeri alıp, Genelkurmay Başkanlığı yapmış birini terör örgütü kurmak ve yönetmek suçlamasıyla içeri aldılar. 


C maatin öteden beri ihanet içerisinde olduğunun biliniyor. Biz 20-30 yıldır YAŞ'ta cemaat üyelerinden tespit ettiklerimizi ordudan atmaya çalışıyorduk. Ama son 13 senedir hükümet şerh koyarak, engelleyerek cemaatin TSK'da yapılanmasını engelleyen bütün hareketleri pasifize etti. 
Biz atamaz olduk. Bu sayede Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yerleştiler. Özellikle muhabere, istihbarat, personel gibi sivil kaynaklı birimleri ele geçirip, oradaki kayıtları ele geçirip onları şantaj maksadıyla kullanarak polisi, yargıyı, HSYK'yı baskı altına aldılar. 


Cemaatin strateji yeteneği yoktur. Birikimleri yoktur. 
Planları hazırlayanlar ABD ve İsrail istihbarat birimleriydi. 
Sahte planlara bakıyorsunuz, biz temel muhabere vasıtasına “telsiz” deriz, onlar mahkemelerde kullandıkları sahte planlarda 'radyo' diyorlar. Çünkü telsizin İngilizcesi radyodur. Aldıkları şablonun üzerindeki bu ifadeleri değiştirme- yi unutmuşlar. Biz olağanüstü durumlarda, sıkıntılı anlar- da fazla olan ağırlıkları denize atarak imha edin, hafifleyin, gemiyi batmaktan kurtarın deriz. O sahte planlarda “okyanusa atın' deniyor. Çünkü Amerika'da deniz yok, okyanus var. Bunun gibi sahte planlarda yer alan 2 bin küsur NATO ve Amerikan terminolojisi var. Planları hazırlayanlar belli. 
Bunlar sadece Türkiyelileştirerek tetikçilik yaptılar. 


En acı olan, cemaatin kendi milli ordusuna karşı emperyalistlerin hazırladığı kumpasları uygulayarak askerleri hapislere tıktılar. Kendi ordusuna kumpas kuran bir örgütün, cemaatin ne dini vardır, ne imanı vardır, ne vicdanı vardır. 


Bu husumetin başlangıcı, 1 Mart tezkeresinin geçmemesine kadar gider. Tezkerenin Meclis'ten geçmemesi onlar- da büyük bir şok oluşturmuştu. Giderlerken bize çok kötü bakıyorlardı. 'Madem kabul etmeyecektiniz niye ön anlaşmayı yaptınız? dediler. Bize yakışmadı aslında. Madem istemiyoruz, baştan karşı çıkacaktık. Askerleri gemilerde güneşin altında yandığı için Amerikalılar bize büyük bir husumet beslediler. Kumpasların temelleri orada atıldı. Sonuç ortada.” 


General olmayı beklerken bir anda kendimi hapiste buldum. Ben bütün okulları dereceyle bitirdim. Evet doğrudur, general olacaktım. Ama şimdi başka bir alanda ülkemize hizmet edeceğiz. 5 yıl boyunca manevi işkence gördük. Yıllarımızı çaldılar. Şehitlerimiz var. Cem Çakmak ölüm döşeğinde. İntiharlar yaşadık. Bunlarla yüzleşilmesi, hesaplaşılması lazım” 049 


“CLA”DAN AJANLIK EĞİTİMİ ALDIK” 


17/25 Aralık darbe girişiminin ardından FETÖ'nün örgütsel yapısı çözülmeye başladı. Bu süreçte birçok kişi yapıyı terk etti. Birçokları da bu yapının ülkeye zarar veridğini anlayarak yapıyı deşifre etme yoluna gitti. 


Bu süreçte FETÖ'nün en organize yapılanmasının emniyet teşkilatında olduğu gözlemlendi. Bu sebeple devlet en önce emniyet içerisinden temizliğe başladı. FETÖ yapılanması içinde seçilmiş elemanlardan biri olan ancak örgütsel yapıyı fark ettikten sonra bağlantısını koparan birçok kişi gibi polis memuru Aİİ.Y”de bütün bildiklerini müşteki sıfatıyla savcılığa ilettiği öğrenildi. Aydınlık gazetesinden Gamze Çınlar'ın imzasını taşıyan 31 Ekim 2015 tarihli haberde bu polis memurunun ifadelerine yer verildi. 


(144) http://www.yeniakit.com.tr/haber/kumpasi-abd-ve-israil- planladi-cemaat-uyguladi-77249.html 
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“CIA'dan eğitim aldık” başlığı ile verilen haberde anlatılanlar bu hususla alakalı daha önce yapılan birçok haberle ortak özellikler taşıdığı gözlendi. 


Haberde Polis memurunun, lise yıllarında Gülen cemaatinin içine girip daha sonra nasıl “seçilmiş eleman” seviyesine yükseldiği, cemaat evlerindeki işleyişi, CİA ajanları tarafından aldıkları ajanlık dersleri, örgütün özel ekibinin nasıl oluşturulduğu ayrıntılarıyla dile getirilmektedir. 


Haberin devamında şu iddialar yer almaktadır: 


“Örgütün en önem verdiği noktanın tedbir olduğunu vurgulayan A.İ.Y. “CHP ilçe binaları, İşçi Partisi, TGB gibi olan yerlerden kesinlikle cemaat evi tutulmaz' dedi. Cemaatin kripto ve kozmik yapılanmasını aktaran müşteki polisin savcılığa sunduğu “kod” adları, ‘şifreli’ haberleşme notları da iddianameye girdi. İstanbul'daki “özel ekip” içinde görev aldığını belirten müşteki polis, içinde bulunduğu yapının örgütlü bir yapı olduğunu anladıktan sonra tüm bağlarını kopardığını ve meslek hayatını bitiren polis şefleri Ali Fuat Yılmazer ile Erol Demirhan'dan şikâyetçi olduğunu kaydetti. 


İstanbul Atatürk Hava Limanı Dış Hatlar Terminalinde görevliyken, kendisine hava limanı yolcu profilleri, bilgi taşımacılığı, kuryecilik dersleri verildiğini anlatan müşteki polis, “Bu dersler animasyon şeklinde canlandırmalı film tarzında idi ajanların tuvalete girmeleri, bilgi alışverişleri gibi çok geniş konuları kapsıyordu” dedi. Şirinevler'deki cemaat evinde tanıştığı bir şahsın kendisine bundan böyle “seçilmiş bir eleman, devletin milletin bir askeri” oldugunu, havaalanında da bu şahsa bağlı çalışacağını söylediğini aktaran müşteki polis, Ekim 2008'de Bakırköy İncirli 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Caddesi'nde bir apartmanın en üst katında tanık olduklarını şöyle anlattı: “İki tane görsem tanıyabileceğim Amerikalı şahıs da evdeydi. Bu şahıslar bana İngilizce hava alanında ‘şut altı” tabir edilen yerden kaçak bagaj nasıl çıkar, etiketler nasıl değiştirilir, hava alanında kamerasız alan nasıl oluşturulur. Kör noktalar nasıl tespit edilir, transit yolcuların pasaportlarının ve kimliklerinin nasıl değiştirileceği konusunda bana iki üç saat kadar ders verdiler... Amerikalılardan bir tanesine yeşil pantolon giymesi üzerine İngilizce Asker misiniz?” diye sordum. “hayır” cevabı verdi.... Ev çıkışında “biz niçin CIA'cılardan eğitim alıyoruz’ diye sordum. 
Bana 'orasını karıştırma, biz elin gâvurunu bile kendimiz için kullanırız' dedi (yanındaki şahıs). Evin sahibi görüşme esnasında hiç yanımızda durmadı, ancak bu ev cemaat evi değildi. Çok lüks döşenmişti, klasik salon takımları vardı.” 


A.İ.Y, bu görüşmeden 15-20 gün sonra Amerikalılar'ın Şirinevler'deki cemaat evine geldiklerini ve yanlarında laptop getirdiklerini ve 4-5 saat ders yaptırdıklarını ifade etti: “Bu dersler laptoptan terminal binalarının kroki çizimleri, pasaport bankolarına geliş yönleri, gelecek ajanı seçtiğin polise yönlendirme, pasaportsuz giriş ve çıkışlarda en sağlam yöntemlerinin belirlenmesi, hava yolu şirketi uçuş görevlileri ile ilgili kurulacak bağlantılardan ve ülkeye alma ve çıkarmanın nasıl olacağından, gerekirse kabin crew ve yer hizmetlerinden personel seçimlerinden bahsediyordu.” 


Bu olaydan yaklaşık bir ay sonra İ.Y. isimli şahsın kendisine ABD'nin havaalanı terminal uygulamaları ve ABD ajanlarının yurt dışı uçuş ağında kendilerini gizleme metotlarını anlattığını kaydeden müşteki polis, bu konuda ayrıntılı brifing verildiğini aktardı. 
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Polis memuru A.İ.Y. cemaat evlerindeki işleyişi şöyle anlattı: “2004 yılından sonra Cuma namazı akademide okuyan polislere yasaklandı. Bunun amacını bizlere ‘biz kadroların yedekleriyiz, kendimize bir zarar gelmesini’ istemiyoruz şeklinde izahını yaparlardı. Gülen'in bu konuda 'Her yerde her şeyde, işte, evde, sabah kalktığında, akşam yattığında tedbiri bırakmayacaksın, yoksa Rabbin seni bırakır' şeklinde söylemi bütün cemaatçiler tarafından bilinir.. Apartmanda ulusal cepheden yada ciddi sol bir yapılanmadan bilinen birisi varsa oradan ev tutulmaz, tutulduysa kapatılır. Bu araştırmaları geneldeki şubedeki polisler yapar. CHP ilçe binaları, İşçi Partisi, TGB gibi olan yerlerden kesinlikle cemaat evi tutulmaz. Cemaat evlerinde kalındığı hiçbir polis memuru tarafından dışarıdaki kimselerle ve arkadaş ortamların- da paylaşılmaz.” 


Cemaatte bulunan emniyet mensuplarına hac ve umrenin kesinlikle yasak olduğunu ifade eden A.İ.Y., örgütün kripto ve özel yetiştirilmiş adamlarının çocuklarının cemaat okulları ve dershanelerine gitmediklerini belirtti. Kripto ve kozmik yapılanmayı 'şifre'li haberleşme notları eşliğinde ifadesinde anlatan müşteki polis, şunları kaydetti: “Kozmik yapılanma cemaatin üst düzey emniyet görevlileri arasından seçilmiş cemaatin özel bilgilerine sahip bulunmuş olduğu birim ile sivil yapılanma arasında bağı ve köprüyü kuran kimseye denir. Sohbet guruplarında emniyet klasmanında bulunanlar bu şahsın kozmik olduğunu bilmezler... Benim bildiğim Türkiye çapında emniyet içerisinde çok sağlam 40 tane kripto eleman bulunmaktadır. Bunlar özel seçilmiş ve yetiştirilmiştir.” 


Müşteki polis A.İ.Y, şüpheli polis şefleri Ali Fuat Yılmazer ve Erol Demirhan'n örgütün “özel ekibi” içinde görevli olduklarını, bu kişilerin farklı eğitimlerden geçtiklerini, mutlak itaat gösterdiklerini ve yeminle bağlandıkları görevlerini ölene kadar sürdürdüklerini anlattı. A.İ.Y., Yılmazer'in örgüt içindeki kod adının ‘Şevket’, Demirhan'ın ise ‘Şuayip’ olduğunu iddia etti. (45) 


FETÖ GÖNÜLLÜ CIA AJANI OLDU 


17/25 2013 ve 15 Temmuz 2016 darbelerinin kotarıcısı FETÖ/PDY isimli örgütün lideri Gülen'in gönüllü CIA ajanı olduğu değişik gazetelerde yayınlandı. Bu tür iddialardan biri de Sabah gazetesi istihbarat müdürü Abdurrahman Şimşek imzasıyla 13 Haziran 2016 tarihinde yayınlandı. Haber istihbarat birimlerinin hazırladığı bir rapora dayanarak, Gülen Örgütü'nün ABD gizli servisi CIA için “kendi isteği ile işbirliği ve ajanlık yaptığı” vurgulanıyor. ABD'nin de çıkarları gereği Gülen ve örgütünü kullandığı vurgulanıyor. 


Haberin detaylarında istihbarat örgütlerine dayandırılarak şu iddialar yer almaktadır: 


“İstihbarat birimlerinin hazırladığı 'Fetullah Terör Örgütü' başlıklı raporda, örgütün geçmişi, amacı ve yöntemleri konusunda resmi raporlara ilk kez giren kritik bilgiler yer aldı. Raporda Gülen Örgütü'nün ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'ndaki (CIA) konumu, ‘walk-in’ tabir edilen “kendi isteği ile işbirliği ve ajanlık yapma” şeklinde özetlendi. Raporda ABD'nin Ortadoğu ve Türkiye'deki stratejileri- ne uygun olarak Fetullah Gülen'i ülkesinde himaye ettiği ve Gülen ile örgütünü kullandığı belirtildi. 


(145) http://www.aydinlikgazete.com /politika /ciadan-ajanlik-egitimi- aldik-h78018.html 
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Raporda Fetullah Gülen'in, PKK'nın kurucusu ve lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinden bir ay sonra, 21 Mart 1999'da ABD'ye gittiği hatırlatılıyor. FETÖ raporunda Paralel Yapı, ABD'nin Pensilvanya eyaletinden yönetilen, Türkiye'nin ekonomik kaynaklarını kullanan, 165 
ülkede yüzlerce kuruluşu, binlerce mensubu ve milyarlarca dolarlık ekonomik gücü olan bir yapı olarak nitelendiriliyor. Raporda FETÖ'nün üye sayısının tam bilinmediği, örgütün gerek üye sayısını, gerekse üyelerinin becerisini olduğundan fazla göstererek güçlü görünmeye çalıştığı belirtilerek şu ifadelere yer veriliyor: “Fetullah Gülen silahlı ayrı bir güç oluşturup devletle savaşmak yerine sinsi bir taktik geliştirmiş ve devlete ait silahları kullanan kişileri yetiştirip yerleştirerek devleti elindeki silahla vurma üzerine planını kurmuştur. Diğer bütün terör örgütlerinden farkı, devlet imkânlarını devlete karşı terör amacıyla kullanma modeli geliştirip başarıyla uygulamasında görülmektedir. ABD'yi kendilerinin yönettiğini ve emirlerine itaat ettirdiğini üyelerine övünerek anlatan örgüt, Türkiye'deki ve dünyadaki üyelerine çok güçlü oldukları görüşünü kabul ettirmiştir. Örgüt üyeleri ABD'yi kendilerinin yönettiğini, bu nedenle hocalarının orada oturduğunu sanmaktadır. 
Örgüt üyeleri bütün dünyayı bu şekilde kendilerinin yönettiğine inanmaktadır. Gerçekte örgüt küresel emperyal devletlerin çıkarlarına hizmet etmekte, Türkiye düşmanlığı yapmaktadır. 


Raporda, 17-25 Aralık operasyonu, paralel yapılanmanın despotizmini Türkiye'de egemen hale getirmek üzere anayasayı kaldırmak üzere girişilen darbe planı olarak nitelendiriliyor. Bu girişim, Gülen'in cami vaizliğinden kâinat imamlığına ve dünya hâkimiyetine giden ütopik yolculuğunun son 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aşaması olarak değerlendiriliyor. Raporda her ülkede örgütlenen ve Afganistan ile Pakistan'daki ana üslerinden yönetilen el Kaide gibi FETÖ'nün de Pensilvanya'daki ana merkez- den yönetilen küresel bir örgüt olduğu kaydediliyor. Raporda Türkiye'de iktidar, muhalefet, ordu, cemaatler, STK'lar ve üniversitelerin bu yapılanmanın 40 yıllık gelişim sürecinden sorumlu olduğu da belirtiliyor. Raporda Fetullah Gülen'in sigorta ve emeklilik kayıtlarıyla ilgili de önemli bilgiler yer alıyor. Buna göre Gülen, SGK'ya birbirinden farklı imzalarla belge sunmuş olmasına rağmen emekli aylığı alıyor. Bir bankanın Erzurum şubesindeki ödeme kayıtlarına göre Gülen'e 
1 Şubat 1990'dan itibaren aylık ödenmeye başlandığı ve son 
olarak 20 Ocak 2015 günü 1313.73 TL maaşı, kardeşi vasıtasıyla İzmir'de bir ATM'den çektiği bilgisi veriliyor. Rapora göre parayı, Gülen'in verdiği vekaletname ile çeken kişi ise kardeşi Seyfullah Gülen. Seyfullah Gülen'in adı, bilindiği üzere Erzurum'da bir kız çocuğuna taciz olayına karışmıştı. 


Raporda Fetullah Gülen'in hayatı, örgütün devlete sızma stratejisinin bilinmeyenleri ve üst düzey yöneticileriyle ilgili de önemli bilgiler yer aldı. Raporda Gülen hakkında şu bilgilere yer verildi: “Fetullah Gülen'in doğum tarihi 27.04.1942 iken nüfus kayıtlarında yılı 1941 olarak düzeltilmiştir. (Vaiz olabilmek için yaşı büyütülerek memur olacak yaşa çıkarılmıştır). Gülen, sohbetlerinde doğum tarihini 10 veya 11 Kasım 1938 olarak açıklamıştır. Bunun sebebi kendini Mehdi olarak gördüğünden Deccal kabul ettiği Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm tarihini kendisine doğum tarihi seçmiştir. (M.F.G”nin başındaki M harfi, Muhammed'in kısaltmasıdır ve Muhterem- Mesih-Mehdi isimlerini de çağrıştırmaktadır. )”149) 


“The Gulen” Belgeselinin Yönetmeni 
Serkan Koç: 


“GÜLEN BİR AMERİKAN PROJESİ 
OLARAK ALGILANIYOR” 


“The Gulen” belgeselinin yönetmeni Koç, “İran, Rusya ve Orta Asya'daki bazı ülkeler Fetullah Gülen hareketini bir Amerikan projesi olarak algılıyor” dedi. 


ABD'nin Pensilvanya eyaletinde öngösterimi yapılan “The Gulen” belgeselinin yönetmeni Serkan Koç, Avrasya coğrafyasında pek çok ülkenin Fetullah Gülen hareketini bir Amerikan projesi olarak algıladığını savundu. 


Fetullah Gülen ve hareketinin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve NATO şemsiyesi altında kurulduğu iddia edilen kontrgerilla yapılanmalarıyla ilişkisini konu alan belgeselin yönetmeni Koç, Pensilvanya eyaletinin Wind Gap semtindeki bir sinema salonunda düzenlenen gala 
(146) Sabah gazetesi, Abdurrahman Şimşek, 13.6.2016 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sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Koç, belgeselin Gülen hareketinin “arkasında yatan kuvvetin” ne olduğu sorusuna yanıt aradığını belirtti. 


Belgeseli hazırlamak için birçok ülkeyi ziyaret ettiklerini belirten Koç, Rusya ve Orta Asya ülkelerinin Gülen hareketiyle bağlantılı okulları NATO ve CIA unsurları olarak gördüğü için kapattığını öne sürdü. 


Koç, Özbekistan ve Türkmenistan gibi ülkelerin bu okullarda CIA ajanlarının barındığını tespit ettiğini iddia eden Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: “İran'ın tutumu çok ilginç. 
İran'da devletin çok üst düzey yöneticileriyle bu konuyu konuşma şansım oldu. Bana dini lider Hamaney'in bir danışmanı şunu söyledi: “Bizim Amerika'da bir üs açmamızı hayal edebilir misiniz? Biz Fetullah Gülen hareketini böyle görüyoruz. İran”da bir Fetullah Gülen okulunun açılması demek Tahran'da bir Amerikan üssü açılmasıyla aynı şey” Şu anda İran, Rusya ve Orta Asya'daki bazı ülkeler Fetullah Gülen hareketini bir Amerikan projesi olarak algılıyor. Orta 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Asya'da karşılaştığımız gerçek bu.” “Bir Gladyo Projesi” alt başlığıyla yayımlanan belgesel, Fetullah Gülen'in Sovyetler Birliği'nin çöküşünün ardından CIA rehberliğinde, dünyanın çeşitli bölgelerinde ABD çıkarları için faaliyet yürüttü- gü iddialarını ele alıyor. 


Belgesel ayrıca Gülen'in kendi hareketine mensup kişileri devlet içinde yapılanmaya teşvik ettiği konuşmalarına ilişkin bazı ses kayıtları içeriyor. 


Yönetmen Koç, belgeselin esas hedefinin Fetullah Gülen hareketi ve benzer oluşumları oluşturan iklimi anlatmak olduğunu vurgulayarak Gülen hareketinin NATO'nun Türkiye'nin sol ideolojilere kaymasını engellemek için devreye soktuğu mekanizmaların yarattığı bir sonuç olduğunu öne sürdü. 


Koç, şunları söyledi: “Ayrıca bu hareketin Türkiye'deki derin devletlerden Gladyo ile olan ilişkisi. Bunu merak ettiğiniz zaman ipin ucu bir şekilde oralara geliyor. Ta o dönemlerde Gülen hareketi keşfedilmiş, sonra kurgulanmış, büyütülmüş, okullar açtırılmış, dershaneler açtırılmış. MİT ve Türkiye'de derin devlet olarak bilinen tüm oluşumların bunda payı var.” 


Koç, “Türkiye'nin bu Gladyo belasından kurtulması lazım. Bugünkü hükümet yapar, yarınki hükümet yapar, önemli değil; Türkiye'de Gladyo ile hesaplaşan her kurumu desteklerim” diye konuştu. 


- “Gladyo”nun kozu 


Soğuk Savaş”ın hala devam ettiğini savunan Koç, Gladyo benzeri organizasyonların yeniden gündemde olduğunu öne sürdü. 


342 


Darbelerin Efendisi НОСІА 


Ergenekon operasyonunun Türkiye'nin Batı sisteminin dışına çıkmasını engellemek için düzenlenmiş bir Gladyo operasyonu olduğunu iddia eden Koç, “Bu operasyonda Gladyo kendi elindeki kozları kullandı. Fethullah Gülen o kozlardan biriydi. Devlet içinde zaten örgütlenmiş bir yapı vardı. Bu yapı bu operasyonda kullanıldı” dedi. 


Washington yönetiminin, hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheli Fethullah Gülen'i Türkiye'ye iade edeceğini düşünmediğini belirten Koç, ABD'nin dünyanın bazı bölgelerinde etki alanını artırmak için Gülen hareketine ihtiyacı olduğunu öne sürdü ve şunları söyledi: “Gülen hareketi sadece Türkiye'ye ilişkin bir hareket değil. Sadece ABD'nin ve Batı'nın Türkiye'deki operasyonlar için kullandığı bir oluşum olmanın ötesinde uluslararası bir hareket. Afrika'daki Amerika'nın etki ve nüfuz alanını artırmak için ihtiyacı var. 
Orta Asya'da ihtiyacı var. Güney Asya'da, özellikle Çin'i kuşatmak için Endonezya'ya kadar olan coğrafyada ihtiyacı var. O nedenle kendi bünyesinde kurulmuş, hazır organize edilmiş, dünyanın pek çok yerine okul kurmuş bu teşkilatı “Türkiye'de ayağı kesildi” diye feda edeceğini pek zannetmiyorum.”(147) 


(147) http://www.turkishny.com/hot-special-news/93-hot-special- news/172751- pen en nr anm jesi-olarak-algilaniyor?utm _ source zdivriiğ'utm medium—facebook#.Vd Te Whp 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“Nihai hedefe ulaşana kadar her yöntem ve yol mubahtır. 
Bunun içine yalan söylemek, zina yapmakve insanları aldatmak da girer. 
Fetullah Gülen 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
NURCULAR VE 
GÜLEN'İN TALEBELERİNİN 
CIA İDDİALARI 
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Bediüzzaman'ın Talebesi Abdulkadir 
Badıllı: 


CIA ONU KULLANIYOR 


Gülen'in birileri tarafından kullanılan bir eleman oldugunu sadece Gülen'e düşman çevreler dile getirmiyor. Aksine özellikle 17 Aralık darbesinin ardından bizzat Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden de benzer açıklamalar gelmiştir. 


Bediüzzaman'ın talebelerinden biri olan Abdulkadir Badıllı 21 Şubat 2014 tarihinde Vakit gazetesine verdiği röportajda “Tahmin ediyorum; CIA onu bırakmıyor, kullanıyor. İsmini hatırlamıyorum ama bir istihbaratçıya; “СТА bizi kullanıyor, biz de onları kullanıyoruz' demişti.” diyerek Gülen'in maksadının İslâm'a hizmetten saptığını dile getirmiştir. Mehmet Özmen imzasını taşıyan röportajda Abdulkadir Badıllı'nın Gülen'le ilgili iddialarını özetleyerek alıntılıyorum: 


- Gülen'in ABD'den dönmemesini hususunda birçok görüş var. Kimi diyor ki; Amerika'nın, СІА'ѕ ile birleşerek beraber hareket ettiğinden dönmüyor. Türkiye'de birkaç sıkıntısı vardı. Mesela birkaç mahkemesi vardı. Beraat etti. Askerler kendisini arıyordu. O askerler şimdi tutuklandı, hapiste. 
Şimdi niçin gelmiyor; ben de bilmiyorum. Tahmin ediyorum; 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Badıllı 
Akit'e 


konustu 


Gülen'in ABD ve İsrail 


ile işbirliğine şaşıyorum 
Кои rl Майн D E 


ла ЧО ir белн yamayı © Оса a Ohrany anm Ca chep ren бе .— dö: лиге 4 vər. ә 


CIA onu bırakmıyor, kullanıyor. Mesela Mavi Marmara Gemisi için “Yanlış bir hareketti" yorumu yaptı. Madem büyük bir âlimsin, dahi bir siyasi isen, neden daha gemi yola çıkma- dan böyle bir uyarı yapmadın? İsmini hatırlamıyorum ama bir istihbaratçıya 'CIA bizi kullanıyor, biz de onları kullanıyoruz. demişti. 
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- Birkaç yıl önce Amerika'da İslâm aleminin fiilen varlığı söz konusu olmadığına dair bir beyanat verdi. Ona göre Hıristiyanlar vardır. Hıristiyanlar niçin vardır? Çünkü zengindir, silahı vardır. Bu nedenle de zayıf olan İslâm âlemi ile işbirliği yapmak yerine, Amerika ve İsrail ile işbirliği yapıyor. 
Ben de buna şaşırıyorum. 


- Bu grup içine bir fesat komitesi girmiş. Bu menfi dolapları çeviren, o komitedir. Eğer Gülen, Üstadın yolundan gitmiş olsaydı; şimdiki cemaati de sağlam bir cemaat olurdu. 
Bir kalabalık var, para var, okulları da var. Kendileri buna çok güveniyor. Abdullah Yeğin diyor ki; “Yahudiler ne derse, o da onu yapıyor. Amerika ile İsrail ile özdeşleşmiş olması çok gariptir. Bu durumu çok şüphe veriyor. Gülen'in bir din âlimi iken çirkef siyasetler içine girmesi çok gariptir. 


- Fetullah Gülen, son vaziyetleri ile birilerinden emir alan bir insan konumundadır. Kendi iradesi ile hareket etmiyor. 
Bu davranışlarından mesuldür. Eğer âlimse, mertse, yiğitse gelsin memleketinde yaşasın ve bu topraklarda vefat etsin. 
Onu orada bağlayan bir kuvvet var ve o kuvvete boyun eğmiş. Kendi iradesini ClAya kaptırmıştır sanki!..49 


Bediüzzaman'in Talebesi Abdullah Yeğin: 


GÜLEN YAHUDİ”YE ÇALIŞIYOR 


92 yaşında olan Abdullah Yeğin Bediüzzaman'ın hayattaki 6 Risale-i Nur talebesinden biri. 16 yaşında lise talebesi iken 1940 yılında Kastamonu'da Bediüzzaman ile tanıştı. Nur hareketinin her döneminin canlı bir şahidi oldu. 


(148) 21 Şubat 2014, Vakit gazetesi 
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A тв. 
TÜRKİYE ile savaşı 
| ABD gizli servisi ve İsrail lobisi yapıyor. Fet hullah Gülen de onla rın sozunu tekrarlıyor 
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GÜLEN gelsin, ülke- ARTIK ona bir sözüm BU çizgi Risale-i mizde Müslüman- yok. Ben onu bir Nur'a uygun değildir lar'ın yaşadığı rahat ıdam zannetmiştim. Dindar hükümete salığı görsün. Ama о ABD'de dört duvar vaş açılamaz. Artık 


cesareti gösteremez. arasında kalmış millet uyanmıstır 


Vefatında Bediüzzaman'ın yanında bulunan birkaç isimden biriydi. Bediüzzaman bir keresinde Abdullah Yeğin'e “Seni büyük biraderim Molla Abdullah yerine kabul ettim. 
Sen benim kardaşımsın” demiştir. Her Risale-i Nur talebesinin evinde bulunan “İlmi, İslâmi, Edebi, Felsefi; Yeni Lü- 


349 


e Darbelerin Efendisi HOCIA 


gat” isimli eser Abdullah Yeğin'in kaleminden çıkmıştır. 
İlerleyen yaşına rağmen tüm Türkiye'yi dolaşarak Risale-i Nurları ve Bediüzzaman'ı anlatmaya devam ediyor. 17 Aralık darbe girişiminin ardından Fetullah Gülen'i ağır sözlerle eleştiren Abdullah Yeğin Gülen'in ABD'deki İsrail lobisinin siyasetini savunduğunu söyledi. Yeğin, “Biz onu sadakatli bir insan zannetmiştik. Bizi yanılttı. Erdoğan'a savaş açan millete savaş açmıştır.” dedi. 75 yıldır Risale-i Nur hizmetinde çalışan Yeğin, 17 Aralık darbesi ve sonrasında yaşanan süreç ile ilgili konuştu. Cemaate uyarılarda da bulunan 92 yaşındaki Yeğin Yeni Şafak gazetesine şu açıklamaları yaptı: 


Gülen İsrail Lobisini Destekliyor: Bu savaşı ABD gizli servisi ve ABD'deki İsrail lobisi gerçekleştiriyor. Maalesef Fetullah Gülen'i de kandırdılar. Gülen, onların sözünü tekrarlıyor. 


Gülen Bizi Yanılttı: ABD'ye gittiğimde görüşmüştüm Gülen'le. O zaman bu meseleler yoktu. Biz onu sadakatli bir insan zannetmiştik. Maalesef bizi yanılttı. Ben olsam onun yerinde, ABD'yi terk ederim. Mecbur muyum ben ABD'nin siyasetini desteklemeye? 


Erdoğan'ın Hizmeti Gülen'den Fazladır: ABD gizli servisi ve Siyonizm, Başbakan Erdoğan'a düşman. Çünkü Başbakan dindardır. Erdoğan'ın bu ülkeye hizmeti, Gülen Cemaati'nden daha fazladır. Her yere okullar, yurtlar, İmam Hatipler açtı. Din dersleri koydu müfredata. Bunu görmez- den gelemeyiz. 


Yabancı Güçler Kışkırtıyor: Ben Gülen'le alakamı kestim. Artık ona bir sözüm yok. Ben onu bir adam zannetmiştim. Yurt dışındaki okullarla ilgili olarak yabancı ülkeler 


350 


Darbelerin Efendisi НОСТА 


Gülen'i tehdit ediyor. “Ya Başbakan'ı devireceksin ya da okullarını kapatırız” diyorlar. Gülen bu yüzden Başbakanı düşman olarak görüyor. Gülen, ABD'de dört duvar arasında kalmış. Ben olsam hepsini feda ederim yine de bu ülkenin aleyhinde faaliyette bulunmam. 


CHP İktidar Olamaz: Bediüzzaman 1950'li yıllarda CHP için “Kendi oylarıyla bir daha iktidara gelemeyecek” demişti. 
Bugünkü gayretler nafile, CHP iktidara gelemez. 


Milli İradeye Hürmet Edecekler: Adaletle hükmetmek niyetinde iseler milli iradeye hürmet edecekler. Bu çizgi Risale-i Nur'a uygun değildir. Dindar hükümete savaş açılamaz. Artık bu millet uyanmışştır. 


Gülen Türkiye'ye Dönemez: Cemaat içindeki insanlar kendi reyleriyle değil Gülen'in emriyle hareket ediyor. Gülen de maalesef Pensilvanya'da esir tutulduğu için onu esir tutanların sözlerine uymak zorunda kalıyor. Onun ABD'de kalması için tehdit ve şantaj yapıyorlar. Cemaatin okullarını kapatmakla tehdit ediyorlar. O da elindekini tutmak için kendisine yapılan tehditlere boyun eğiyor. Gelsin Türkiye'ye bu ortamı görsün, Türkiye'de Müslümanların yaşadığı rahatlığı bir görsün. Ama gelemez. O cesareti gösteremez. 


Cemaat, Risale-i Nur Yolundan Saptı: Nur Cemaati'nin en önemli altı ismi geçtiğimiz Ocak ayında bir araya gelerek bir bildiri yayınlamıştı. Abdullah Yeğin'in de aralarında bulunduğu Bediüzzaman'ın hayatta bulunan 6 talebesi, birlikte kaleme aldıkları bildiri ile Risale-i Nur yolunun siyaset ile alakası olamayacağını, Gülen cemaatinin ise Risale-i Nur yolundan saptığını belirtmişleri.”*9 


(149) http://yenisafak.com.tr/aktuel-haber/abdullah-yegin-gulen-ile- alakami-kestim-17.03.2014-626566 
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Gülen'in İlk Talebesi Latif Erdoğan: 


GÜLEN, CIA”YA RAPOR VERİYOR 


Gülen'in CIA ile irtibatlı olduğunu 40 yıllık arkadaşı ve bir dönem hareketin en etkin isimlerinden Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı eski Latif Erdoğan da bir TV programında dile getirdi. Gülen'le ilgili, “Gülen Yahudi bir CIA görevlisine belli dönemlerde rapor sunuyor. Olan her hadiseyle ilgili hesap verdiğini çok defalar kendisinden dinledim. 8 yıl önce kendisini getirmek için ABD'ye gittim. Gözaltına alındım.” şeklinde çeşitli iddialar ortaya atan Latif Erdoğan cemaate ve Gülen'e ait değişik ve çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Bu açıklamaların içerdiği haberin ayrıntısında şöyle deniyordu: 


“1990'lı yıllarda cemaatin en etkili isimlerinden, eski Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı eski Başkanı Latif Erdoğan, önceki akşam A Haber'de yayınlanan Deşifre programında Gülen'le ilgili şok edici açıklamalarda bulundu. Yillar önce Gülen'in bir sohbet sırasında, orada bulunanların huzurunda “Ben Allah”la görüştüm” dediğini aktaran Erdoğan, şunları aktardı: “Gülen bana Allah ile konuştuğunu söyledi. Allah'ın kendisine “Kâinatı Hz. Muhammed'im için yarattım ama senin için de devam ettiriyorum’ dediğini söyledi. Yine, “Ben öfkelendiğim zaman, dışarıda fırtına olur, ben öfkelendiğim zaman kasırga olur” demiştir. Bunu toplum biliyor. Bu tür sözler çok tekrar etmiştir. Fakat bunlarla biz mahküm etmedik onu. Bunu inanç haline getirince tehlikeli olmaya başladı..” 


Erdoğan, Gülen'in yanında geçirdiği yılları “kayıp yıllar” olarak nitelendirdi. Gülen'in Savaş Ay'a yıllar önce verdiği 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Uzun dönem Gülen'in en yakınındaki isim olan ancak 2 yıl önce yolunu ayıran Latif Erdoğan, paralel yapının içyüzünü anlattı 


İZMET başlangıçtaki amacından saptı. Eko- 


Шу nomik endişeler, dünyevi işlerde başarı, esas değerlerin önüne geçti. Neticeye ulaşmak için HABER her şeyi meşru gören bir zihniyet oluştu. Artan güç yapılanması, serseri güce dönüştü. 


ABD'DE ÇIĞIRINDAN ÇIKTI xY 
GÜLEN'İN Türkiye'de başlayan dönüşümü ABD"do çığırından çıktı. Cemaat dış güçlerin ya taşoronluğunu yaptı. MİT olayında art niyet açığa çıktı. Beddua şantaj aleti olarak kullanıldı. 


TABAN TRAVMA YAŞIYOR 
CEMAATİN tabanı kırılma ve travma yaşıyor. 
Aileler bölünmüş durumda, may me siyasete yansıdığında bu kesim kuşere kusuz AK Parti den yana olacak. 
- İSA TATLICAN”IN HABERİ 18'DE 


bir röportajda “Cebrail parti kursa oy vermem” demesiyle ilgili olarak ise Erdoğan, “Farz-ı muhal bile olsa edebe aykırı. 
Onun böyle Şathiye'ye varan sözleri vardır. O makamın sahibi olmadığı halde söylenen sözlerdir” dedi. 


Gülen'e ABD'de oturum vizesi anlamına gelen “Yeşil Kart'ın verilmesi için üç CIA ajanının mahkemede kefil olduğunun hatırlatılması üzerine Latif Erdoğan, içinde Yahudilerin de bulunduğu bir grubun Gülen'e kefilliğinin tamamıyla “imaj çalışması” olduğunu söyledi. Aynı durumun bazı uluslararası yayınlar tarafından Gülen'in Yaşayan en önemli entelektüeller arasında gösterilmesi” olayında da geçerli olduğunu belirten Erdoğan, “Bu türden listelere girmekle ne kazandınız? İmaj çalışması için organize şekilde böyle şeyler yapılıyor. Eskiden, bu gibi durumları zorlama da olsa hayra yorabilirdik ama son olaylardan sonra bu imkânsız hale geldi” yorumunda bulundu. 
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VE (ЛА YÖNETİYOR 


„Kilit tanık Latif Erdoğan, savcıya Paralel Yapı'yı anlattı FETHULLAH GULEN'I BIR UST AKIL HAREKETE GEÇİRD аа m b 


"m MGK KARARI 
У SIRADAN 
DEĞİL 


1999 yılından beri ABD'de ikamet eden Gülen'in Yahudi 
bir CIA görevlisine belli periyotlar dâhilinde rapor sunduğunu söyleyen Erdoğan, “Olan her hadiseyle ilgili hesap verdiğini çok defalar kendisinden dinledim. ABD'de durduğu sürece anti ABD, anti İsrail söyleminde bulunması mümkün değil. Gülen çok yönlü bir esaret altında. Aidiyetini kaybetti. Ülkesinden uzaklaştıkça insan neler kaybettiğinin farkında olmuyor. Önceden İslâm âlemi için gözyaşı döken bir insan artık bunu umursamaz hale geliyorsa, bu şüphesiz bir kayıştır” diye konuştu. Gülen'in hareket mensuplarınca Mehdi olarak görülmesini ve kendisine ‘Kâinat İmamı' dedirtmesini de Erdoğan, komik bulduğunu dile getirdi. 
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Gülen'in Bediüzzaman ve Risale-i Nur'u devre dışı bırakma gayreti içinde olduğunu belirten Erdoğan, “Bugün gelinen bir noktada ciddi bir proje var. Bediüzzaman ve Risale-i Nur devre dışı bırakılıyor. Gülen Risale-i Nur'un kutsiyetini kullandı. Cemaat bu sayede büyüdü. Geniş kitlelere ulaştı. 
Cemaat oluşumunun ekseninde Risale-i Nur var. Eğer Gülen o metodu kullanmasaydı cami cemaatinin dışına çıkamazdı. 
Ondan daha iyi hatipler de vardı” ifadelerini kullandı. 


8 yıl önce Gülen'i Türkiye'ye getirmek niyetiyle ABD'ye 
gittiği bilgisini veren Latif Erdoğan, daha uçaktayken ABD vizesinin iptal edildiğini, bu yüzden havaalanında gözaltına alındığını ve Gülen'le görüşemeden Türkiye'ye geri döndüğünü anlattı. Erdoğan, “Kendisiyle görüşmeye gitmem için beni defalarca arayan Gülen, o günden beri “geçmiş olsun” demek için bile aramadı' dedi. Gülen'in ülkeye dönmesinin kendisini kullananlar tarafından da engellendiğini dile getiren Erdoğan, “Onu getirmek için ABD'ye gittiğimi telefonda birilerine söylemiştim. Tabii telefonlarım dinleniyordu. Yani bu niyetimi birileri biliyordu. Beni bu yüzden engellemiş olabilirler” ifadelerini kullandı. Yaklaşık 15 yıl önce de telefonlarının Gülen tarafından dinletildiğini öğrendiğini kaydeden Erdoğan, “Gülen bana, “Senin telefonlarını 15 yıldır dinletiyorum. 
Hizmet'i temsil ettiğin için, konumun gereği. Hakkını helal et” dedi. Gülen'in bir dinleme mekanizmasının olduğu herkesin malumudur. Daha Türkiye'deyken, “Genelkurmay'da alınan kararlar Cumhurbaşkanı'na imzaya gitmeden benim önüme gelir” diyordu’ şeklinde şok edici açıklamalarda bulundu.”U50) 


(150) www.ahaber.com, 09 Mart 2014 tarihi 
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17 Aralık başarısız darbe girişiminin ardından İnternete düşen son konuşma, Gülen'in istihbarat birimleriyle bağlantısını ortaya koydu. Buna göre ABD istihbarat örgütü CIA Gülen'i, MİT'in Pensilvanya çalışmaları için uyarmış. 


Takvim ve Sabah gazetelerinde 27 Mart 2014 tarihinde çıkan bir haberde Gülen ve adamlarının CIA gibi istihbarat örgütleriyle nasıl işbirliği yaptıklarını gözler önüne seriyor: “Gülen Cemaati'nin ABD istihbarat birimi CIA ile olan yakın ve karanlık ilişkilerini bir kez daha ortaya koyan bir konuşma internete düştü. YouTube'a yüklenen konuşmada, Gülen, CIA tarafından MİT'in Pensilvanya'daki faaliyetlerine karşı uyarılıyor. 


Videodaki konuşmada, Gülen ve Mustafa Özcan isimli kişi şifreli ifadelerle, ABD istihbaratından gelen bilgileri değerlendiriyor. Gülen, Mustafa Özcan'dan, bir ABD istihbarat yetkilisinin kendisine gönderdiği istihbaratı alıyor. 
Buna göre CIA Gülen'e MİT'in Pensilvanya'daki faaliyetlerini artırdığını söyleyip uyarıyor. 


Videoda, kod adlar kullanılması da dikkat çekiyor. MİT, “Dr. Sinan'ın Şirketi” olarak şifrelenmiş. Dr. Sinan'ın ise, paralel örgütün MİT sorumlusu Murat Karabulut olduğu iddia ediliyor. Konuşmada Özbek kod adlı kişinin de ABD istihbaratı ile Almanya'da görüşen örgüt üyesi olduğu ifade ediliyor. 10 Ekim 2013'te gerçekleşen görüşmede, Türkiye imamı Mustafa Özcan Gülen'e, “Özbek (paralel örgütün CIA”yla görüşen elemanı) dostumuz var ya efendim, sizin oradaki yetkililerle (CIA) Almanya'da görüştüler. Zaman zaman görüşüyorlardı şeyle ilgili. Bizim bu Dr. Sinan Bey'in şirketi (MİT) var ya efendim, o şirket oraya, onların da daha böy-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CIA" DAN GÜLEN'E UYARI: MİT'E KARŞI DİKKATLİ OLUN... 


a ƏLemaat-L 


x TETE «тр 
Fetullah Gülen orubu ile yabancı istihbarat birimleri arasındaki ilişki deşifre oldu. Önceki gün internet sitelerine düşen ses kaydında, şifreli kodlamalarla, CIA'in cemaati “MİT'e karşı uyardığı” belirtiliyor. 


in „э 
IA Gülen'i uyarmış ntemete düşen son konuşma, Gülen'in istihbarat birimleriyle bağlantısını ortaya oydu. Buna göre ABD istihbarat örgüte CIA Gülen'i, MİT'in Pensilvanya çalışmaları uyarmış. 


le dikkatini çekecek şekilde bazı elemanlar göndermişler. 
“Orada oturan Türklerin, sizin, oraya giriş çıkışlarında daha dikkatli olsak iyi olur” dedi” diyor. 


Gülen ise uyarının, örgütün Almanya'daki faaliyetleri için olduğunu zannederek Almanya için değil mi?” diye soruyor. Mustafa Özcan da cevap olarak “Degil efendim, sizin orayla ilgili, oranın yetkililerinin de dikkatini çekmiş” diyerek CIA'nın yaptığı uyarının Pensilvanya ile ilgili olduğunu belirtiyor. Konuşmanın yer aldığı videoda, paralel yapının yabancı istihbaratlarla olan ilişkisine dair fotoğrafların ve yeni konuşmaların yayımlanacağı da belirtiliyor.“ 


(151) Sabah gazetesi, 27 Mart 2014, http://www.aktuel.com.tr/ gundem/2014/03/27/cia-guleni-uyarmis 
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HAR К Tİ CIA VE MOSSADA 
ÇALIŞIYOR 


Gülen'in ilk talebelerinden olan Latif Erdoğan 17-25 Aralık darbesinin ardından paralel yapının bilinmeyenlerini gazete ve televizyonlarda deşifre etti. Latif Erdoğan adına hizmet denilen yapının CIA ve MOSSAD'a çalıştığını iddia etti. 


22 Kasım 2014 tarihinde Sabah ve Takvim gazetelerine 
bir açıklama yapan Latif Erdoğan, Gülen'in ilk dönemlerini incelenmesi gerektiğini, Gülen'in büyümesi için kimlerin kendisine yardım ettiğinin bilinmesinin gerekli olduğunu belirti. Latif Erdoğan özetle paralel yapının CIA ve MOS-SAD taşeronu olduğunun üzerinde durdu ve şu açıklamalı yaptı: “1990'lı yıllara taşıdığımız bu hizmet hareketi CIA ve MOSSAD gibi gizli servislerin kontrolü altına girdi. Paralel benim nazarımda terör örgütü niteliği taşıyan bir yapıdır. Gülen'in amacı devlet ve kurumlarını ele geçirmektir. 
Bugüne yorumlanmış hilafet anlayışıdır. Bu amaçlar uğru- na devlet ve organlarında kadrolaşma net bir şekilde oldu. 
Bunun en belirgin örneği 17 Aralık sürecidir. Paralel örgüt kadrolarının yapmış olduğu bu operasyonlar gerçekleşseydi Türkiye devleti ele geçirilmiş olacaktı. Gülen'in Edirne dönemi çok önemlidir. Çünkü orada ABD Konsolosluğu tarafından insanlara izletilen filmler sayesinde Amerikan kültürünü vermeye çalışmışlardır. Bu durumdan Gülen'in de etkilendiğini ve Amerikan hayranı olduğunu bizzat kendi söylemi ile şahit oldum. 


Gülen'in Nur Vergin, Kasım Gülek, Bülent Ecevit gibi isimlerle teması, Kemalist gruplarla, Amerika ile olan ilişkiler ve akabinde Masonlar ile yakınlaşması, hizmetin ku-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Fethullah Gülen'in ез! yol arkadaşı Latit Erdoğan, 


ruluşundaki amaç ile Gülen'in değişim sürecine girdiğinin açık bir göstergesidir. Yapı neticede CIA ve MOSSAD'ın eline geçmiş, ABD ve İsrail adına hizmet vermeye başlamıştır. 
Fethullah Gülen'in devleti ele geçirmeye yönelik faaliyetleri vardır. Gülen aracılığı ile dış güçler darbe girişimi neticesi hükümeti ele geçireceklerini ya da devireceklerini zannettiler ancak halkın her şeye rağmen devlete sahip çıkması neticesinde bütün planlar bozuldu. Gülen'i tüm toplum benimser diye düşündüler; ancak bekledikleri gibi olmadı. 
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Hakan Fidan yerine emniyet kökenli Ramazan Akyürek getirilecek, dış güçlerin ve Paralel Yapı'nın hedefleri doğrultusunda hizmet edecekti. Recep Tayyip Erdoğan rahatsızlandığı zaman cemaate ait bir hastaneye yatırıldığını duyan Hakan Fidan hızlı bir şekilde hastaneye yetişip ameliyata mani olmuş ve Paralel Yapı'nın amaçladığı tehlikeli sonuca engel olmuştur. Bu sebeple İsrail ve Paralel Yapı tarafından Fidan sevilmeyen bir şahsiyet olmuştur. 


17 Aralık sürecinden sonra Fethullah Gülen'in ilk bir 
ayını pişmanlıklarla geçirdiğini, mağlubiyeti hazmedemediğini biliyorum. Bu süreçten sonra kendisine olan ilginin azalması psikolojisini olumsuz etkiler, normalde yapmayacağı bir hareketi yapacak duruma gelebilir. Gülen'in iki temel hedefi vardır. Birincisi “üst акі" memnun etmek, diğeri ise dünya üzerinde bu anlayışı entegre etmektir. Bu üst akıl dershaneler konusunu fırsat bilerek, Gülen'in hükümete karşı harekete geçmesini sağladı. Devlet içinde yatay bir büyüme gerçekleştiren Paralel Yapı, dikey büyüme sürecine geçerek devletle çakıştı. CIA ve FBI tarafından Paralel Yapı'ya ait kültür merkezlerinde yetiştirilmiş kadroya degişik eğitimler verdi. 


Gülen'in yakın çevresine 17 Aralık süreci ile ilgili “Keşke şimdi yapmasaydık” dediğini duydum. Bu şekilde konuşmasının nedeni ise yapılan hareketten sonuç alınamaması. Eğer bu sonuç alınsaydı; Gülen, Humeyni misali yurda dönecekti. 
Bu başarısızlık aynı zamanda cemaatin ABD ve İsrail nazarında prestij kaybetmesine neden olmuştur. Bu nedenle hükümeti zayıf düşürmek amacıyla Ayasofya konusu gündeme getirilmiştir. Kızım Fatih Üniversitesi'nde okurken okula yakın olması sebebiyle sadece ailedekilerin bildiği bir ev tutmuştum. Eşim de kızımla aynı evde kalıyordu. İsimlerini bilmediğimiz iki bayan gelerek eşimin benden boşanması hususunda telkinde bulundu. Bu teklif 3 kez de sokakta önüne çıkmak suretiyle tekrarlanmıştır. Sadece aile fertlerinin bildiği bir ev, takip yolu ile tespit edilmiştir. 


İllerde “himmet” ve “bağış” adı altında paralel yapılanma için toplanan paraların 15'te biri Gülen'in kendisine getirilirdi. Gülen ise bu parayı genel bütçeye bakan Mütevelli Heyeti'ndeki isimlerin başındaki isim Mustafa Özcan kanalı ile gerekli yerlere aktarırdı. Mustafa Özcan tüm para trafiğini kontrol eder. Himmet toplantısında bulunduğum zamanlarda büyük rakamların söylendiğini görüp maddi durumu iyi olmayan arkadaşlarımın büyük paralar bağışlayacağını duyunca şaşırırdım. Orada o arkadaşın vaat ettiği büyük parayı nasıl vereceğini sorduğumda onun teşvik için diğer şahısların bağışını artırmak için söylendiğini öğrendim. Himmet toplantılarına bu olaydan sonra bir daha gitmedim.(152) 


DERİN SEFERBERLİK! 


FETÖ/PDY'nin Türkiye'ye yönelik iktidarı ele geçirme planlarının akamete uğraması ülkenin başına çöreklenen bu şer şebekesinin çalışmalarını boşa çıkardı. Gülen'in ABD'ye kaçmasının (Acaba CIA ve FBİ “seni Türkiye'de koruyamayız. Buraya gel” dediğini mi demeliyim?” ardından hakkında birçok şeyler yazıldı. Yeni Şafak yazarı olan ve 
kendisi de düne kadar cemaatçi olan Tamer Korkmaz'ın 10 
Aralık 2014 tarihinde “Derin Seferberlik” ismiyle kaleme aldığı bir yazısında Gülen'in istihbaratla ilişkilerini ortaya koymuştur. 

(152) Sabah ve Takvim gazeteleri, 27 Kasım 2014 
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Tamer Korkmaz, yazısında NATO'nun insanları nasıl kullanabildiğinin açık göstergesidir. 


Tamer Korkmaz yazısında şu önemli noktalara dikkat çekti: 


“Türkiye'nin NATO'ya girişi (1952) ile birlikte kurulmuş olan Özel Harp Dairesi'nin ilk adı Seferberlik Tetkik Kurulu idi. 

“Kontrgerilla eğitimi almak için” ilk subayların ABD'ye gönderilmesi bu tarihten dört yıl evvelinde (1948) başladı: 


Türkiye'deki Eski Rejim'in, “İngiltere'den ABD'ye devredildiği” bir başka deyişle “ABD'nin Gizli Sömürgesi” olduğu tarih, 11 Haziran 1944'tür! 


Bu tarih, ABD'nin Normandiya çıkarmasından beş gün sonrasına denk düşüyor! 23 Haziran 1944'te ise ABD ile Türkiye arasında karşılıklı “radyo haberleşmesi hizmeti” başlamıştır! 


Seferberlik Tetkik Kurulu'nda görev yapan genç subaylardan Esad Keşafoğlu, kontrgerilla eğitimi alan ilk isimler arasındadır. Kendisinin “çok özel” bir misyonu vardı! 


1952 yılından itibaren; yıllar sonra sahneye etkili “dini 
önder” kimliği ile çıkacak olan bazı isimleri “antrene etmek için” seferber olmuş bir derin simadan söz ediyoruz! 


“Küçük Dünyam” adlı kitapta, Paralel Yapı'nın “Kâinat İmamı”nın Erzurum'daki gençlik yıllarına ait bazı hatıralara da ayrıntılı olarak yer verilmiştir: 


-1950'li yılların ortalarında Erzurum'da katıldığı akşam sohbetlerini anlatırken aklında kalan isimleri sayıyor... 
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-Esad Keşafoğlu'ndan da söz ediyor! Keşafoğlu için “O sıralarda üsteğmendi” diyor... 


Kâinat İmamı'nın, “Komünizmle Mücadele Derneği'nin Türkiye'deki ikinci şubesini Erzurum'da açmaktan dolayı ne denli isabetli bir iş yapmış olduğuna” dikkat çektiği satırları yine Küçük Dünyam'da okumak mümkündür! 


* 


Erzurum'daki o sohbetlere katılanlar arasında saydığı bir başka isim Cemalettin Kaplan'dır! 


Kâinat İmamı'ndan 12 yaş büyük olan Kaplan (1926- 1995) Erzurum-İspir doğumludur... 1966-1981 arasında Adana Müftülüğü yapmıştır. 


Kaplan, 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında Almanya'ya gitmiştir! Eski (Ecnebi) Rejim'in 80'li yılların ikinci yarısından itibaren “İşte Kara Ses, İşte İrtica” diye işaret parmağı ile göstermeye bayıldığı bir “kontra” portre idi! 


14 Ocak 1987 tarihli Milliyet gazetesinin ilk sayfasında 
yer alan bir haberin başlığı şöyledir: 


-Murat Bayrak'tan Yerli Humeyni'ye Destek! 
Milliyet'teki o haberin anonsunu da okuyalım: 


“Dışişleri eski bakanlarından İhsan Sabri Çağlayangil'i Almanya'daki evinde konuk eden kaçak işadamı Murat Bayrak, “Türkiye'deki rejimi sallıyoruz” diyen kaçak müftü Cemalettin Kaplan'ı nasıl koruduğunu Milliyet'e anlattı...” 


Murat Bayrak, “Eski Müftü Kaplan'a Almanya'da oturma iznini ben aldım” diye konuşmuştu! Bayrak, 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1973-77 arasında Demirel'in AP'sinde milletvekili idi. 
Sonra MHP'ye geçerek Merkez Yönetim Kurulu üyesi seçildi. 12 Eylül'den itibaren MHP yöneticilerinin tamamı gözaltına alınırken sadece Bayrak bu operasyonun dışında tutuldu ve “Almanya'ya kaçtığı” açıklandı! Bu bir “görev kaçışı” idil CIA Ajanı Frank Terpil, yıllar önce enteresan bir ifşaatta bulunmuş; bir Amerikan televizyonunda “Türkiye'de Murat Bayrak'a silah sattığını açıklamıştı! 
İtalya'daki mahkeme kayıtlarına göre, Ağca'yı Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya kaçıran kişi Terpil'dir! 


Frank Terpil'in ismi, aynen Paul Henze gibi Abdi İpekçi Suikastı'na karışmıştır. 1974-1977 arasında CIA'in Türkiye istasyon şefliğini yapmış olan Paul Henze'nin Ankara'daki en yakın dostu Kasım Gülek'ti! Gülek'in cenaze namazını Paralel Yapı'nın “Kâinat İmamı” kıldırmıştır. 


жж 

Vaktiyle Cemalettin Kaplan'ı “Rejim karşıtı bir dinci уа da Kara Ses” misyonuyla Almanya'ya gönderen de, ABD'nin sömürgesi Almanya'da ikametini sağlayan da Türkiye'deki Gladio idi! Peki, Mart 1999'da ABD'ye “gönderilen” yıllardır orada “el üstünde tutulan” kimdir? Esad Keşafoğlu'nun uzun yıllar önce antrene ettiği iki isimden, zamanı geldiğinde birisine “Radikal Dinci İmam” diğerine de “Ilımlı Din Adamı” pozisyonu, misyonu verilmiş olduğu anlaşılıyor! 


Kaplan'ın rolü daha farklı ve sınırlıydı. Paralel Kâinat İmamı'nın misyonu ise uzun soluklu ve “fevkalade derin”di! 
“Bir Günü” için (17 Aralık 2013 Darbe Girişimi) yıllarca hazırlanmışlardı!(155) 


(153) http://www.yenisafak.com.tr /yazarlar/tamerkorkmaz/derin- seferberlik-2006470 
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NURETTİN VEREN СІАҮІ İŞARET 
EDİYOR 


Gülen'in istihbarat ilişkileri sadece kendisine muhalif olanlarca dile getirilmedi. Gülen'in 35 yıllık en sadık adamlarından biri olan Nurettin Veren de istihbarat ilişkilerinde CIAyı işaret ederek Gülen'in CIA ile flört ettiğini söylemiştir. 


Nurettin Veren Milli Çözüm dergisine verdiği bir röportajda Gülen'le 35 yıllık arkadaşlığını niçin sonlandırdığını şu cümlelerle dile getirmiştir: 


“Gülen her olayı kılıfına en uygun şekilleriyle yapan, hesaplı, planlı bir strateji uygulayan bir insandır. Dindar ve saf insanların yanında Atatürk ve rejim düşmanlığı öne çıkarır. Ama Amerika'ya yaranmak için Saddam ve Usame Bin Laden karşıtlığı ile tanınır. Benim bütün gayretim; Gülen'in ABD'ye gitmeyip Türkiye'de kalması ve bütün okullarımızın yurtlarımızın ve kurslarımızın devletimizin kontrolüne bırakılması Kızılay gibi bir yapılanmaya kavuşturulması yolunda idi. Fakat Amerika'da FBI ve CIA ile işbirliği yaptığını ve beni öldürtmeye çalıştığı gördükten sonra, bütün gerçekleri açıklamak mecburiyetinde kaldım. Ama internet sayfalarımı satıp alıp sildirdiler. 


Gönül insanı portesi çizmeye çalışan ve siyasete uzak olması gereken Gülen takiyeci ve usta manevralar yapabilen bir siyasetçidir. CIA ve Vatikan'la bile flört edebilecek kadar siyasetçidir. Bütün bu tablodan sonra Gülen gönül adamı mı, siyasetçi mi, istihbaratçı mı, derviş mi; millet karar versin. Gülen, ABD'de ikamet ederek, “Burası dünyanın en adaletli, en güvenli adresidir; mesajını vermek istiyor. Çıkıp da açıktan yayın yapmasına gerek yok ki, olay ortada.. 
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Mesela, Gülen, şunu söyleyebilir mi: “АВР dünyadaki enerji kaynaklarını, Avrasya coğrafyasını, enerji yollarını tutmak için büyük bir yalanla Afganistan'ı ve Irak'ı işgal edip yüz binlerce insanı öldürmüştür.” 


Söyleyemez! O halde, Amerikan politikalarını onaylıyor demektir. ABD'de ikamet etmesi, faaliyetini oradan sürdürebilmesi ABD'nin yaptıklarını onaylamak demektir. Irak'ta bombalanan camileri görüyor, ama eleştirmiyor. Gülen, “ABD teröristlik yapıyor, terörist bir devlettir,” diyemedi. “ABD, dünya gemisinin kaptanıdır,” diyebildi ama... Anlamak mümkün değil, daha önce kâfirlik diyerek Amerikan kotu giymeyi, Amerikan malları kullanmayı yasaklayan adam, şimdi vaazlarında “Amerika, dünya gemisinin kaptanıdır,” diyebiliyor! Amerika'nın yaptıklarının insanlık için faydalı olduğunu öne sürebiliyor! 1996 öncesiyle 1996 sonrası arasındaki fark bu. 
Oysa, Gülen'in bir Türk ve Müslüman din adamı olarak şöyle demesi daha uygun olmaz mıydı? 


“Kuran'ı Kerim'i helâya atan, Guantanamo esir kampın- da esirlerin ırzına geçen, Avrupa ülkelerindeki CIA merkezlerinde işkence kampları kuran ABD'yi kınıyorum ve bütün din adamlarının da kınamasını bekliyorum.” 


Gelin görün ki, bütün dünyanın kınadığı katliamları, Gülen terör olarak görmüyor. Ona ABD'nin yaptığı her şey normal geliyor! Bir zamanlar Vatikan için “yılanın başı” diyen Gülen, Vatikan'a gidip Papa'yı ziyaret etti. Nasıl oluyor da oraya ziyarete gidiyor? Yılanın başına ne oldu? Bu tablo da bir uluslararası ilişkiler ağının parçası. Bir zincirin halkası. Vatikan'a gidip Türkiye'de bir şeyler vaat ediyorsun. 
Açıklanan dokuz maddelik bildiriyle Heybeliada Ruhban 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Okulu'nun açılmasına destek veriyorsun. Harran'da bağımsız bir üniversiteye onay veriyorsun. Ortodoks Patriği'ni destekliyorsun. “Vatikan'a talebe gönderelim, onlar da bize göndersin,” diyorsun. 
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Bunların hepsi devlet bazında uluslararası ilişkiler alanına girdiği için, devletten devlete yapılacak tekliflerdir. 
Oysa Gülen, sadece emekli bir vaizdir. Bir cami hocasıdır. 
Bütün bu konuların bir stratejik, politik vb. bir yönü vardır. 
Masaya yatırılıp sorgulanacak konulardır. Hasta ve emekli bir vaizin gücünü çok aşar bu işler. 


Gülen'in Vatikan'a gidip sadakat bildirmesinden sonra papazların Altunizade'ye gelişi hızlandı ve kısa bir zaman sonra da oradan aldığı güvence ve aralarındaki mutabakattan sonra ki aniden ve hiç kimse haber vermeden Amerika'ya kaçtı. “Kozadan Kelebeğe” kitabında aynen şu ifadesi mevcuttur: Ben Vatikan'ın bu hoşgörü ve diyalog projesinin bir parçası olmaktan gurur duyarım.”(154) 


(154) Bkz: Milli Çözüm Dergisi, Mayıs 2006 sayısı 
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15 TEMMUZ KAHPE KALKIŞMASI 


15 Temmuz 2016'da FETÖ/PDY örgütünün CIA 
destekli kotarmaya çalıştığı alçak girişim Türkiye tarihine kara bir leke olarak yazılmıştır. Bu ihanet şebekesinin güya “Yurtta Sulh Harekâtı” ismiyle kotarmaya çalıştıkları girişim aynı zamanda ülkemizde yapılan darbelerin en alçaklarından biri olmuştur. Zira hiçbir darbe TBMM'yi bombalamayı aklına getirmemiş, helikopterlerle, tanklarla, uçaklarla millete ateş edip üzerine bomba yağdırmayı düşünmemiştir. Önceki darbecilerin düşünmediğini CIA destekli FETÖ/PDY fiili olarak gerçekleştirmiş ve yapılan saldırılarda 238 şehit olmuş, 2200 kişi de yaralanmıştır. 


İstanbul'daki Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün jandarma tarafından kapatılması ile başlayan 
süreçte, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve yaklaşık 50 
kadar milletvekilinin mecliste bulunduğu sırada F-16 savaş uçakları meclis üzerinde uçuş yaparak parlamentoyu dört kez bombalamıştır. Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı da bir suikast girişiminde bulunulmuş, ancak Cumhurbaşkanı 
15 dakika erken davranıp yerinden ayrılmasıyla bu girişim 
akamete uğramıştır. CIA destekli FETÖ/PDY isimli örgütün militanı olan alçaklar Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ve Jandarma Kuvvetleri Komutanı Galip Mendi'yi rehin almış ve darbeyi desteklemeleri için baskı yapmışlardır. 


370 


Darbelerin Efendisi НОСІА бу 


BIR MİLLET 
DESTAN YAZD 


78 milyon ülkesine sahip çıktı. Milyonlar hain kalluşmaya geçit vermedi, kendi 
238 şehit tine silah çeviren alçaklar bertaraf edildi. Boğaziçi Köprüsü'nde başlayan 15 Temmaz darbe gli айин ташынын айн Bojani Шы: ИН. 


2215 yaralı = a la 


minats ban po .——.. 5 
Lasag Bağa bysom dayadı bat silk du yayan əə... 
te poma das 


Kump xu «тт чеге боз элн an kaleme ar д mb ge 66527864 


15 Temmuz gecesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'a yönelik “Yurtta Sulh Konseyi” yönetimindeki Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timi üyelerince yapılan suikast ve darbe 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teşebbüsü milletimizin feraseti ve ülkesini seven askerpolis işbirliği ile geri püskürtülmüştür. 

Gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, CNN Türk'te FaceTime aracılığı ile gerçekleştirdiği bağlantıda darbecilere hiçbir şekilde imkân tanınmayacağını ifade ederek halkı darbeye tepki göstermek için meydanlara ve havalimanlarına çıkmaya davet etmiştir. Çağrının ardından, Türkiye'nin birçok ilinde darbe karşıtı protesto gösterileri düzenlendi. 


Erdoğan, Dalaman da bulunan TC-ATA uçağıyla Atatürk Havalimanı'na hareket etmiş, hareketi sırasında Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı darbecilerin kontrolündeki F-16 uçakları TC-ATA uçağı için risk oluşturmuş, TC-ATA kendi sinyal kodu yerine THY 8456 kodunu kullanarak kendisini THY'e ait bir uçak gibi göstererek kimliğini gizlemiş ve Atatürk Havaalanına inmeyi başarmıştır. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabaha karşı 04.07'de Atatürk Havalimanı'nda kendisini karşılayan kalabalığa bir konuşma yapmış ve özetle, “Milletin üzerinde hiçbir güç yoktur. Bu bir ayaklanma, ihanet, vatana ihanet hareketidir. Bunun bedelini çok ağır ödeyecekler. Tehlike henüz geçmiş değil. Millet sokaklarda olduğu ve vatanına sahip çıktığı müddetçe darbeci hainler bu aziz millete diz çöktürmeyecek.” demiştir. 

Darbe girişimine karşı ilk açıklama Başbakan Binali Yıldırım'dan gelmiş, katıldığı canlı yayında bu alçak kalkışmayı “çılgınlık” ve “terör saldırısı” olarak nitelediği olayların “darbe değil ancak bir kalkışma” olabileceğini söylemiştir. 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da TBMM bombalanırken yaptığı konuşmada FETÖ/PDY talimatıyla girişilen bir 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kalkışma olarak nitelediği hareket karşısında ölüm dahi olsa duracaklarını beyan etmiştir. 


Muhalefetcephesinden ilk tepki Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den gelmiş ve Bahçeli Binali Yıldırım'ı arayarak askeri kalkışmanın kabul edilemeyeceğini ve hükümetin yanında olduklarını bildirmiştir. Bahçeli daha sonra da tavrını çok net ortaya koymuş ve bu girişimin arkasında ABD'nin olduğunu şu veciz açıklamasıyla ortaya koymuştur: “12 Eylül'de sizin meşru uşaklar kazandı. Şimdi ise sizin gayr-i meşru çocuklar kaybetti.” 

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu da resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar 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ile darbeye karşı olduğunu açıklayarak toplumun tüm kesimlerine darbeye kaşı durma çağrısında bulunmuştur. 


Askeri kanatta ise 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, 3. Kolordu Komutanı Erdal Öztürk gibi komuta kademesini temsil eden üst düzey askeri yetkililer darbe teşebbüsünün karşısında olduklarını belirterek askerlere silah bırakma çağrısında bulunmuşlardır. 


16 Temmuz sabahı, kahraman Türk milletinin 
ayaklanması, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda bu alçak girişim bastırıldı ve asker elbisesi giymiş yılanlar silahları ile birlikte teslim olmuşlardır. 


Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından milletin sokaklara çıkma çağrısı Türk milleti 
,£, tarafından başarıyla uygulanmış ve bu çıkış darbe girişiminin ardından bir aya yakın devam etmiş ve milyonlarca insan bütün 
Türkiye”de akşamları vatan nöbeti tutmuşlardır. 7 Ağustos 2016 tarihinde İstanbul Yenikapı'da yapılan dev miting ile bir aya yakındır tutulan vatan nöbeti taçlandırılmış ve bu mitinge muhalefet liderleri de katılarak darbeyi kınayan konuşmalar yapmışlardır. 5 milyon insanın katıldığı mitingin yapıldığı aynı saatte bütün Türkiye'de aynı anda mitingler yapılmış ve topyekün Türk milleti vatana sahip çıkmanın kahraman bir destanını tarihe mal etmiştir. 
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ARALEL HANET ETESİ 
DARBEYE KALKIŞTI 


= 


BASBAKAN YILDIRIM'DAN DİK DURUS 


TANKLARI BIRAKIP KACTILAR 


15 Temmuz kalkışmasının başarısız olması üzerine 
hükümet düğmeye basmış ve FETÖ/PDY isimli örgütün devlete sızmış 70 bin civarındaki militanı görevden 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uzaklaştırılmış ve binlerce mensubu da darbeye teşebbüsten tutuklanmıştır. 

Yine bu çerçevede üç binden fazla hâkim ve savcı FETÖ/PDY mensubu oldukları gerekçesiyle görevlerinden uzaklaştırılmış ve bazıları da tutuklanmıştır. 

TSK içinde de önemli bir temizlik yapılmış ve tespit edilebilen yüzden fazla general ve üç binden fazla subayın TSK ile ilişkisi kesilmiştir. Darbe teşebbüsüne kalkan binlerce subay ve asker de tutuklanmıştır. 

20 Temmuz 2016 tarihinde Milli Güvenlik Kurulu 
önerisi ve Bakanlar Kurulu kararı ile üç ay süreli olağanüstü hal ilân edildi. FETÖ/PDY isimli örgütle ilişkisi olduğu tespit edilen bütün kurumlara, vakıflara, okul ve yurtlara el konulmuş ve mal varlıkları bedelsiz olarak hazineye devredilmiştir. 


KAPATILAN FETÖ/PDY KURUMLARI 


FETÖ/PDY isimli örgütle ilişkisi olduğu tespit edilen dergi, gazete, radyo, televizyon ve diğer kurumlar kapatıldı. 

Cihan Haber Ajansı, Muhabir Haber Ajansı ve SEM Haber Ajansı olmak üzere 3 haber ajansı kapatıldı. Barış TV, Bugün TV, Can Erzincan TV, Dünya TV, Hira TV, Irmak TV, Kanal 124, Kanaltürk, MC TV, Mehtap TV, Merkür TV, Samanyolu Haber, Samanyolu TV, SRT Televizyonu, Tuna Shopping TV ve Yumurcak TV olmak üzere 16 televizyon kanalı kapatıldı. 

Aksaray Mavi Radyo, Aktüel Radyo, Berfin FM, Burç FM, Dünya Radyo, Esra Radyo, Haber Radyo Ege, Herkül FM, Jest FM, Kanaltürk Radyo, Radyo 59, Radyo Aile Rehberi, Radyo Bamteli, Radyo Cihan, Radyo Fıkıh, Radyo Küre, 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İLİŞKİ YENİ DEĞİL __ 


W Teröristbaşı Gülen ile ClAnın ortaklığı 


2000'li yıllarda El-Kaide'yi düşman ilan edip — . 


йеп lem = baş- mi5 утте daki hain ао girişi: 


layan ABD istihbaratı, 
Feto yc yılda 25 milyar dolarlık gelir sağlıyor. 
CIA 160 ükedeki operasyonlar Gülenciler üzerinden yönlendiriyor 


minin sorumlusu olarak Türkiye 
ABD'den Terör Örgütü elebaşı Fethullah Gülen" istiyor ancak ABD Istihbaratı CIA, Gülca'eyılda 25 milyar dolar para akıtıyor, Gülen bu paraları 
ABD'de siyasetçileri satın almakta kullanıyor. 2012 seçim kampanyasında 
Obamaya en çok bağışı yapanlarliştesinde Gülen'in adamı Burak Yencroğlu birinci sırada yer aldı. 


yeni değil, Gülen'in ABD'de ikameti için referans olon CİA Ortadoğu Masası eski Şefi Graham Fuller, Gülen'i 
Afrika ve Ortadoğu'daki İslam ülkelerine müdahale için kullânıyor. 
ABD'de Atlantik Enstitüsü, Barış 
Adaları Ensutâsü gibi ensütülere destek veren Gülen, yıllar önce “dinler arası diyalog” diyerek Papa'nın da emrinde olduğunu bildirmişti. 


ELKAİDE YERİNE GÜLEN 


B E! Kaide'yi “лат ilan ettikten sonra Gülen? beslemeye başlayan 


MİLYONLARCA DOLAR 


М Гейижгайапп Başkan adayı Hillary 


Clinton'a seçim kampanyasında en çok para yardımı yapan FETÖ, Cumhuriyetçi aday Trump'la da ortaklık kurdu. Clinton Aile Vakfı'na milyonlarca dolar bağışta bulunduğu ertaya çıkan Gülen'in, Gates Vakfı ve Soros 
Vakfı ile de milyonlansa dolara varan para alışverişi var, Gülen'in örgütü, 
Carter okullan vasıtasıyla da yılda 


Ш milyon dolan kasasını шлу 


ABD, Pakistan ve Afganistan'da akullar ve şirketler vasıtasıyla bu ülkelerin kaynaklarını Gülen şirketleri Üzerinden 
ABD'ye aktarıyor. Gülen йе ABB- 
CIA ortaklığı Türkiye, Irak ve Suriye'de de devam ediyor. İrak Petrolleri 
Gülen Şirketleri üzerinden ABİB'ye akıyor. Hakan Şükür'ün de Kuzey 
Irak'ta bir enerji şirketi var, bb Sda 


Radyo Mehtap, Radyo Nur, Radyo Şemşik, Samanyolu Haber Radyo, Umut FM, Yağmur FM olmak üzere 22 radyo istasyonu kapatıldı. 
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Adana Haber, Adana Medya, Ajans 11, Akdeniz Türk, Antalya, Banaz Postası, Batman, Batman Postası, Batman Doğuş, Bingöl Olay, Bizim Kocaeli, Bugün, Demokrat Gebze, Ege'de Son Söz, Ekonomi, Gediz, Haber Kütahya, Hakikat, Hisar, İscehisar Durum, İrade, İskenderun Olay, Kocaeli Manşet, Kurtuluş, Lider, Merkür Haber, Meydan, Milas Feza, Millet, Nazar, Özgür Düşünce, Son Nokta, Şuhut'un Sesi, Taraf, Today's Zaman, Türkeli, Turgutlu Havadis, Türkiye'de Yeni Yıldız, Urfa Haber Ajansı, Yarına Bakış, Yerel Bakış, Yeni Emek, Yeni Hayat, Zafer, Zaman olmak üzere 41 gazetenin faaliyetine son verildi. 


Akademik Araştırmalar, Aksiyon, Asya Pasifik, Bisiklet Çocuk, Diyalog Avrasya, Ekolife, Ekoloji, Fountain, Gonca, Gül Yaprağı, Nokta, Sızıntı, Yağmur, Yeni Ümit, Zirve olmak üzere 15 dergi; Altınburç Yayınları, Burak Basın Yayın Dağıtım, Define Yayınları, Dolunay Eğitim Yayın Dağıtım, Giresun Basın Yayın Dağıtım, Gonca Yayınları, Gülyurdu Yayınları, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Yayınları, Işık Akademi, Işık Özel Eğitim Yayınları, İklim Basın Yayın Pazarlama, Kaydırak Yayınları, Kaynak Yayınları, Kervan Basın Yayıncılık, Kuşak Yayınları, Muştu Yayınları, Nil Yayınları, Rehber Yayınları, Sürat Basım Yayın Reklamcılık Eğitim Araçları, Sütun Yayınları, Şahdamar Yayınları, Ufuk Basın Yayın Haber Ajans Pazarlama, Ufuk Yayınları, Weşanxaneya Nil, Yay Basın Dağıtım, Yeni Akademi Yayınları, Yitik Hazine Yayınları, 
Zambak Basın Yayın Eğitim Turizm olmak üzere 28 
yayınevinin faaliyetleri sonlandırıldı. 
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KALKIŞMADA CIA ROLÜ VAR MI? 


FETÖ/PDY isimli karanlık örgütün bütün yapılanmalarına rağmen bu kalkışmayı tek başına yapması elbette düşünülemezdi. Bunun arkasında bir “Üst aklın” olduğu çok açıktı. 15 Temmuz gecesi kamuoyu tarafından tanınan bazı CIA ajanlarının Büyükada'da toplantı yaptıkları ve darbe girişimini buradan yönettikleri birçok gazetenin manşetine konu oldu. FETÖ/PDY örgütünün liderinin adeta kankası olan Graham Fuller ve Henri Berkey gibi tescilli CIA ajanlarının Türkiye'de bulunduğu ve darbe girişimi başarısız olunca Türkiye'den kaçtıkları da gazete manşetlerine yansıdı. 


İran İslami Şüra Meclisi Başkanı Ali Laricani'nin danışmanı Hüseyin Şeyhülislam, darbe girişiminin nedenlerinden birisinin Türkiye'nin Suriye İç Savaşı'na dair politikasını değiştirmesi ve Suriye yönetiminin hükümet ile işbirliğine başlaması olduğunu iddia etmesi beklide en dikkat çeken yorumlardan biri oldu. Yine İran Dini Lideri Ali Hamaney de darbe girişiminin Amerika Birleşik Devletleri tarafından tasarlanıp hazırlandığına dair güçlü şüphelerin bulunduğunu ifade etmesi de bu çerçevede değerlendirilen önemli açıklamaydı.(155) 


Böyle bir kalkışmadan ABD'nin haberi olmaması düşünülebilir mi? ABD darbe girişiminin ardından Türk Dışişleri Bakanlığının Ankara ABD büyükelçiliğini arayıp hükümetin yanında olduklarına dair bir açıklama beklediklerini söylemelerine rağmen tam 3 saat sessiz kalmış, ne zamanki girişim başarısızolunca hem Obama'dan hem de dışişleri bakanından hükümeti destekleyen bir açıklama gelmiştir. 


(155) http://rudaw.net/turkish/middleeast/iran/01082016 


379 


& Darbelerin Efendisi НОСТА 


BUYUKADA'DA 
10 CIA AJANI 


E © FETO yandaşı Henri Barkey'in 15 Temmuz'da Büyükada'da organize ettiği buluşmaya 6 Türk'le birlikle Ki er арасы ылы dos ə Seren 
Barkey'in İran) лекаў" diyerek açık» 
Sylvia Teyak: faila senetsiz alara kanann петтиў=уне (жета 15: 
Тестте piri Türküye ye giriş yaptı 


жату vitan хте азга yakınarak için ан tekneye alınan kotiks. Biyod 
dalda bir mağ islerden ka raya çik, 3 
güclü re zevvasiyi е yayalar "dede yerleşen. 
"Эд, toyları sa onada tar araya gr 


Misir, Buriye ve irak ууз Кап iç savaş bi, та лода vil оозе олорор ллы. 
den тый datanın ридот зыл ardıcılar эриг topar сак легіон. 17 Terr стых ифапуй da yurldışama оида haqladı 


“El / İdamlık katil döl ат ней MASADA! £ 
Gölge CIA olarak bilinen Stratfor'ın darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanının uçağının rotasını dakika dakika yayınlaması ise bu darbeye açık biçimde destek verdiklerinin en önemli göstergesi oldu. Stratfor yaptığı ilk paylaşımlarda Türkiye'de yaşanan darbe kalkışmasını gerçekleşmiş ve başarılı olmuş gibi gösterirken, daha sonra kakışmanın başarısızlığı ile Türkiye'nin darbeyi atlatmış olsa da artık güçsüz bir 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ülke olacağını öne sürdü. Stratfor darbe haberleri basına yansıdıktan sonra Türkiye'de yaşananları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşırken, darbe kalkışmasından sonra ABD askeri kaynaklarına yakınlığı ile bilinen haber sitesi MSNBC'ye dayandırarak attığı twitte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'dan sığınma talebinde bulunduğunu iddia etti. Darbe kalkışmasının başarısızlıkla sonuçlanacağının netleşmesinden sonra ise Stratfor yayınladığı yazılardan çark etmiş ve ancak yine de hainliğini göstererek darbenin başarısız olmasının ardından Türkiye'nin askeri gücünün zayıfladığı haberini yapmıştır. 


15 Temmuz gecesi bazı meşhur CIA ajanlarının 
Büyükada'da gizli bir toplantı yapmaları da CIA'nın bu kalkışmanın içinde olduğunu gösterir önemli delillerdendir. 
(156) 

FETÖ/PDY tarafından girişilen 15 Temmuz kalkışması açık biçimde Gladyo faaliyeti kapsamında, CIA destekli olarak icra edildiği görülmektedir. 15 Temmuz'da FETÖ/ PDY örgütünün yapmaya kalktığı girişimin yaşandığı saatlerde Derin ABD'nin eski istihbaratçılarından emekli Yarbay Ralph Peters, Neo-Con'cu Fox News televizyonuna çıkıp, “Bu darbe, Türkiye'nin İslami bir diktatörlük olmaktan kurtulması için son şansıdır. Hata yapmayalım. 
Bu darbede rol alanlar iyiadamlardır!” Peters, Paralel darbe (işgal) girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine ise “Şayet darbe başarılı olsaydı, İslamcılar kaybedecek, biz kazanacaktık!” şeklinde konuşması bu kalkışmanın CIA tarafından kotarıldığının başka bir delili olarak tarihe not düşülmüştür. 

(156) Bkz. 5 Ağustos Akşam gazetesi manşeti 
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Che Хели York Cimes 


Çalışma Bakanı Süleyman Soylu da, “Darbenin arkasında Amerika var. Oradan yayınlanan birkaç dergi, bir kaç aydır faaliyette bulunuyordu. Başımıza gelen işin nereden geldiğini, sebebinin ne olduğunu biliyoruz. Bu psikopat Amerika”da durduğu sürece Türkiye ve dünyadaki uzantıları büyük bir devletin desteği ile bu çılgınlıklara ve bu cinnetlere tevessül ediyorlar. Bunun sorumluluğundan kurtulmak, vebalinden kurtulmak Amerika”nın sorumluluğundadır. 1960 ve 1980 darbelerinin ABD tarafından yaptırıldığı kayıtlardadır. Ne tesadüftür ki yine Amerika”da bulunan Amerika”nın koruması altında olan ve ifade etmek isterim ki Türkiye”deki müntesipleriyle beraber vahşi insanlık dışı hayvandan daha aşağılık bir operasyona imza atmışlardır” Diyerek FETÖ/PDY'nin arkasındaki güce dikkat çekti. 


Amerikan The New York Times (NYT) gazetesi de, 15 
Temmuz darbe girişimi ile ilgili Türkiye'de kamuoyunun darbeteşebbüsününarkasındaABD'ninbulunduğunadair hemfikir olduğunu yazdı. Tim Arango ve Ceylan Yeğinsu imzalı haberde, Türk gazetelerinde çıkan haberlerden 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bahsedilirken, bir gazetenin Twitter üzerinden yaptığı ankette, katılımcıların yüzde 69'unun CIA'in darbecilere destek verdiğini düşündüğünün ortaya çıktığı belirtildi ve şöyle denildi: “Bu komplo teorileri, toplumun uç noktalarındaki birkaç takıntılı kimsenin ürünü değil. 
Türkiye, son derece kutuplaşmış bir ülke olabilir, fakat tüm toplum kesimlerinden -İslamcı, seküler insanlar, liberaller, milliyetçiler- Türklerin üzerinde uzlaştığı bir şey, ABD'nin başarısız darbe girişiminde bir şekilde parmağı olduğudur. Çünkü büyük ölçüde komplonun lideri olduğundan şüphelenilen kişi olan vaiz Fethullah Gülen, ABD'de gönüllü sürgün yaşıyor.”(157) 

ABD'nin Dışişleri eski Bakanı Colin Powell'ın özel kalem müdürü Lawrence Wilkinson'nun yaptığı, “CIA Direktörü John Brennan'ın Türkiye'deki başarısız darbe girişiminde rolü var. Bence John Brennan ve diğerlerinin Türkiye'de neler olup bittiğinden haberdar olduklarına şüphe yok.” 
Şeklindeki açıklaması da çok dikkat çekicidir. 


Tam bu noktada gazeteci Tamer Korkmaz'ın yazdıkları da ayrı bir anlam kazanmaktadır: FETÖ darbesinin organizasyonunda, dahası sahada “işbirliği halinde” CIA vardır. İncirlik Üssü, Paralel Darbe Girişimi'ne yardım ve yataklık yapmıştır. İlk defa 1960'lı yılların başlarında CIA ile bağlantıya geçmiş olan Mister Locaefendi, 1999'dan beri Pensilvanya'daki çiftliğinde СІАтіп himayesindedir. 
Kaçak vaziyetteki CIA elemanı Paralel Emre Yaramaz, 14 
Eylül 2015 tarihinde twitter'da Türkiye'ye döneceği tarihi kendisinden çok emin bir biçimde açıklarken “Temmuz 2016” diye yazmıştır! Mal, meydandadır!” 


(157) http://www.cagdasses.com/guncel/48045/nytden-flas-15- temmuz-yorumu-turkler-darbenin-arkasinda-abd-olduguna-emin 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İSTİHBARAT AKIL İŞİDİR 


Türk Dil Kurumu'na göre istihbarat; “Yeni öğrenilen bilgiler, haberler, duyumlar, bilgi toplama, haber alma.” 
olarak ifade edilmektedir. 


Türkçede kullanılan istihbarat için Arapçada; “Haberleşmeler, haberleşme dolayısıyla yapılan yazışmalar.” anlamına gelen “Muhaberat” kelimesi kullanılmaktadır. Arap ülkelerinin çoğunda İstihbarat teşkilatları da “El Muhaberat” ismiyle görev yapmaktadır. İstihbarat kelimesi için Fransızca ve İngilizcede kullanılan “İntelligence” kelimesi ise; “akıl, zekd, akıllılık, kafa, istihbarat” anlamlarına gelmektedir. 


İstihbarata, “Devlet tarafından belirlenen ihtiyaçlara karşılık olarak çeşitli kaynaklardan derlenen haber, bilgi ve dokümanların işlenmesi sonucu elde edilen üründür.” demek doğrudur. 


İstihbarat rastgele yapılan bir faaliyet değil, sürekli ve planlı bir faaliyettir. Bir amacı ve ulaşmak istediği bazı sonuçlar vardır. İstihbarat sadece gizli bilgilerin elde edilmesiile ilgilenmez, açık kapalı her türlü kaynaktan elde edilen ve amaca hizmet edecek tüm bilgilerle ilgilenir. 


Kısaca İstihbarat, “Bilgi ve Analiz”den ibarettir. 
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Siyasi istihbarat: Devletler panoramasında her devlet yakın komşuları olan ülkelerde ve kendilerine uzak olsa bile dünyada önemli bir güç mevkiinde bulunan ve kendisini etkileme gücüne sahip devletlerdeki gelişmeleri, hareketlilikleri ve düşünce tarzlarını daha da önemlisi dünya siyasetlerini takip etmektir. 


Askeri istihbarat: Bu tür istihbaratta; izlenen, devletin askeri yapısı, hâlihazırda bulundurduğu kuvvet durumu, komuta kademesinin takdir ve görüşleri, silah ve araçların miktar, tür ve kaliteleri, genel olarak askeri kabiliyetleri, elektronik ve teknolojik harp kabiliyet ve seviyeleri, askeri eğitim teknikleri, yaptıkları askeri anlaşmaların şartları, askeri yapının ülke içindeki konumu, ordu üzerinde geniş nüfuz sahibi komutanların taktik ve düşünceleri, nükleer seviye, biyolojik ve kimyasal harp seviye ve kabiliyetleri, belirsiz askeri şifreler ve bilgisayar kayıtlarıdır. 


Ekonomik istihbarat: 2000 li yılların en önemli istihbarat türlerinden biridir. Bu alanda çalışmalar 19. yüzyıl- dan itibaren başlamıştır ve en çok dikkat çeken kuruluş Nathan Rotschild ismindeki özel bankacılık kuruluşudur. 
1815 yılında Waterloo Savaş'nın neticesi Avrupa da henüz 
öğrenilmemişken Rotschild; Prusyalılar ve İngilizlerin Napolyon Bonapart'ı yendiklerini haber almış ve bu haberi iyi bir şekilde değerlendirerek elindeki resmi hisse senetlerini piyasaya sürmüştür. Rotschild'ın sağlam bir haber aldığını bilen diğer banka ve firmalar, İngilizlerin savaşı kaybettiğine ve hisse senetlerinin daha da düşeceğine inanarak ellerindeki resmi senetleri derhal düşük bir fiyatla el- den çıkarmışlardır. Kısa bir müddet zarfında Rotschild tüm senetleri çok düşük bir fiyatla toplamış ve devasa bir servetin de sahibi olmuştur. 
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Sosyal istihbarat: bir toplumun yaşayış standart ve şekilleri, dini ve etnik gruplar varsa bunlarla ilgili hareketlilik ve değişmeler, kamuoyunun kayda değer düşünce ve yaklaşımları, magazinsel şöhrete sahip kişilerin devletle meşru veya gayrı meşru ilişkileri bu tur istihbarat alanı içerisine girer. 


Elektronik istihbarat: modern istihbaratın en çarpıcı ve etkileyici sahasının, geniş anlamda teknik istihbarat da diyebileceğimiz bu istihbarat dalı olduğunu söylemek yerinde bir tespittir. Bu istihbarat alanı, sinyal telsiz haberleşme seslerini dinleme istihbaratı, fotoğraflama ve film görüntüleme istihbaratı, radarlarla istihbarat ve uzaktan mesafe ölçümü gibi istihbarat dallarının hepsini kapsamaktadır. 


İSTİHBARAT KAVRAMALARI 


Kitaptaki bazı olayları anlamak için istihbarata ait bazı kavramların bilinmesinde fayda vardır. 


- Aracı Adres - (Accommodation Address) Normalde, o yerde oturmayan bir gizli faaliyet mensubu için yollanılan posta malzemesinin gönderildiği adres. 


- Aktif Mukavemet - (Active Opposition) Belirli bir operasyon bölgesindeki gizli faaliyeti önlemeye veya istismar etmeye çalışan unsurlardır. Bunların başında ilgili operasyon bölgesindeki güvenlik sistemi gelmekte olup, bu sistem profesyonel güvenlik güçleri ile polis ve diğer bu uygulayıcı kuruluşlar gibi yardımcı güvenlik unsurlarından ve gönüllü veya tesadüfi muhbirlerden oluşmaktadır. Mukavemet sistemi diğer siyasi grupları veya üçüncü bir ülkenin güvenlik servislerini de kapsam içine alabilir. 
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- Ajan Şebekesi - (Agent Net) Bir baş ajanın yönetiminde gizli maksatlar için çalışan bir grup, şebeke. 


- Takma Ad- (Alias) Bir şahsın temasta bulunduğu şahıslar veya teşekküllerden hakiki kimliğini saklamak için kullandığı sahte isim. Bu isim genellikle özel ve geçici bir operasyonel maksatla kullanılır. 


- Teknik Dinleme - (Audio Surveillance) İstihbarı açıdan ilgi çeken şahıs veya şahısların konuşmalarını, her türlü ses alma, kayıt ve yayınlama cihazlarını gizli bir şekilde kullanarak, tespit etmek. 


- Dokümantasyon- (Authentication Documentation) 


1. Ajanın, hayat hikâyesine uygun düşen, onu destekleyen mahiyette şahsi belgeler, hesaplar, teçhizat temin için girişilen teknik destek görevi. 


2. Okuyucuya, güvenlik çerçevesi içinde kalmak kaydıyla, bir haber raporunun bilinen veya muhtemel olan doğruluğunu kaynağın tarifi gibi alametlere dayalı olarak kanıtlamak, doğruluğuna kara vermek olgusu. 


- Çıkmaz Yol - (Dead-End) Hayat hikayesine dahil unsurların munzam bir tahkikata imkan vermeyecek şekilde bir tıkanma noktasına getirilmek suretiyle düzenlenmeleri. 


- Geri Destek - (Backstop) Maskenin tahkikata tabi tutulduğu takdirde, bağımsız bir kaynak veya kaynaklar tarafından teyit edilebilecek şekilde tertiplenmesi. 


- Deşifre - (Blow Compromise) Gizli bir teşkilat veya faaliyetle ilgili personel, tesirler veya sair unsurların genellikle kasıtsız olarak açığa vurulması. Açığa vurmak keyfiyeti dost unsurlar tarafından kasıtsız, hasım tarafından ise kasıtlı olarak yapılır. 


- Saldırış - (Border Crossing) Bir hududu veya bir siyasi sorumluluk sahasını legal veya illegal geçiş şekilde geçmek olayı gizli veya illegal geçiş şeklinde de ifade olunur. 


- Dubl Maske (İkinci Maske) (Double Cover - Second Cover) Belirli bir gizli faaliyet için kullanılan yedek bahane. Genellikle ilk kullanılan bahane veya açıklamanın geçerli olmaması üzerine ufak çaplı bir suç veya yanlış bir uygulamaya karışmış olma keyfiyetinin itiraf edilmesi halidir. 
Maksat esas gizli faaliyetin ve niyetin saklanmasıdır. 


- Fırça Teması - (Brush Contact) Gizli bir teşkilatın iki mensubu arasında maddi veya şifahi bir haberin dikkat çekmeden aktarılması için kazara yapıldığı izlenimini verecek şekilde düzenlenen bir anlık temas. 


- Örtülü (Gizli) Önleme Faaliyeti - (Cover Disruptive Action) Yıkıcı faaliyetleri önleme gayretlerine destek olmak amacıyla şahıslara baskı yapmak, provokasyonlara girişip, isyanlara sebep olmak veya önlemek, sokak olaylarını düzenlemek veya onları dağıtmak gibi faaliyetlerde bulunmak. 


- Böcek- (Bug) 
1. Mikrofon gibi bir dinleme cihazı. 
2. Böyle bir cihazı yerleştirmek. 


- Yemleme Malzemesi - (Build up Material) Bir istihbarat servisi tarafından, karşı servise aktarılmak üzere bir duble ajana verilen hakiki bilgiler. Bu bilgilerin veriliş maksadı ajanın hasım servis nezdinde itibarını artırmaktır. 
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- Kaos Bölge - (Denied Area) Giriş - Çıkış ve seyahatler üzerine sıkı kontroller uygulamak suretiyle normal girişçıkışların zorlaştırıldığı bir ülke veya bölge. 


- Gömü- (Bury) Bir sorgulama veya sair mülakat sırasında asıl ilgiyi çeken mesele, isim veya konunun etrafını, ona olan ilgiyi perdelemek amacıyla ona benzeyen fakat direkt ilgisi olmayan unsurlarla sarmak, yere gömmek. 


- Zula - (Cache) 


1. Operasyonları ileride desteklemek maksadıyla ihtiyaç duyulan malzemenin gizlenmesi. 


2. Bu şekilde gizlenmiş malzeme genellikle bozulmaktan da korunmuştur. 


Keysofiser - (Case Officer) İngilizceden Türkçeye adapte edilmiş olup, herhangi bir istihbarı vakayı yürüten, bu meyanda çeşitli kategorideki elemanları sevk ve idare eden istihbarat görevlisi. Bu görevi masa başında yapıp degerlendirmeye tabi tutan kişiye ise Deskofiser (desk officer) denilir. 


- İltica, Taraf Değiştirme - (Defection) Kişinin bir ülkeye, hükümete, davaya, partiye, inançlara olan bağlılığını bilinçli olarak terk etmesi Genelde o ülkeden kopan ve istihbarı, operasyonel ve psikolojik değeri olduğu için hasım ülkenin bağımlılığına giren şahıslar (Defector) için kullanılır. 


- Yem - (Chicken Feed) Hasım bir servisi, müteakip, yanıltma malzemesine heveslendirmek için özellikle hazırlanmış yemleme malzemesi. 
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- Refakat Memuru - (Conducting Officer) 


1. Bir operasyon bölgesinde bir ajan veya ajan grubuna sevk noktasına kadar refakat eden memur 


2. İstihbarı maksatlarla bir ajana veya dost servis temsilcisine bir yerden bir yere veya bir ülkeden diğerine kadar refakat eden bir memur. 


- Örtülü (Gizli) Faaliyet Operasyonları - (Covert Action Operations) 


Hakiki organizatörü gizlemek ve gerektiğinde onun ilişkisini ve sorumluluğunu reddetmek imkânı yaratmak amacıyla planlanan ve uygulanan operasyonlardır. Bu operasyonlar, organizatörün istihbarat teşkilatının hedef ülkedeki resmi temsilcilikleri tarafından yapılanlara ilaveten ve onları tamamlamak üzere siyasi, ekonomik ve para-militer sahalarda ve organizatörün milli politikasını o ülkede daha köklü uygulayabilmek amacıyla tatbik edilirler. Bu operasyonlarda organizatörün kimliğini gizlemek için gizli faaliyetteknikleri uygulanmakla birlikte, genelde gözle görülür bir sonuç elde etmek maksadıyla uygulandıklarından, diger gizli faaliyet operasyonlarından ayrı mütalaa edilirler. 


- Resmi Yazı - (Dispatch) Karargahla kuruluşları veya üniteleri arasında veyahut ta bölge tesislerinin kendi aralarında kurye çantası içinde teati olunan resmi yazılı belgeler. 


- Müşteri - (Consumer) Bir istihbarat teşkilatının ürettigi istihbarı bilgileri kullanan şahıs veya kuruluşlar, kullanıcı. 


- İz Silme - (Disposal) Bir ajanın ilişkisinin kesilmesi- ne müteakip onu kullanan gizli teşkilatın güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan işler ve alınan tertipler. 
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- Kontra takip - (Counter surveillance) Bir şahsın başka bir şahıs veya grup tarafından takip edilip edilmediğini anlamak için sistematik bir şekilde uygulanan takip ve gözetleme faaliyeti. 


- Yerinde Taraf Değiştirme- (Defection In Place) Bir şahsın bağlılığını gizlice terk ederek, kendi hükümetinin hizmetinde kalmakla beraber, hasım devlete çalışması. Yerinde Angaje (Recruitment in Place) terimi de aynı manada kullanılmaktadır. 


- Maske Hikayesi - (Cover Story) Bir gizli faaliyet elemanının faaliyetini gizlemek için mevcut kimliğine, pozisyonuna ve yaşantısına uygun olarak hazırlanmış hayat hikayesi. 


- Yanıltma - (Deception) Bir millet, grup veya şahsı, yanlış yola sevk etmek amacıyla düzenlenmiş faaliyet. 


- Duble Ajan - (Double Agent) İki istihbarat veya güvenlik serisi ile ajan ilişkilerini sürdüren, bir servise diğeri hakkında veya her iki servise de birbirleri hakkında bilgi veren kişi. 


Kaçma, Kurtulma ve Parmak İzi Teşhisi Sistemi - (Evasion And Escape Fingerprint Identification System) 


Bir şahsa ait parmak izlerinin bulunduğu bölgede tasnif edildikten sonra şifreli olarak bir veri formuna geçirilip daha kesin bir teşhis sağlamak amacıyla ilgili mercie telgraf vb. yollarla gönderilmesi metodu. 


- Sızdırma - (Elicit) Bir şahısla yapılan konuşma esnasında ona kendisinin istihbari maksatlarla kullanıldığını hissettirmeden ağzından laf almak. 
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- Aldatma - (Evasive Action) Yakalanmayı, saldırıyı veya özellikle bir takibi atlatmak için uygulanan hareket. 


- Gizli Çıkış - (Exfiltration) Karşı tarafın veya düşma- nın kontrolü altındaki bölgelerde bulunan personelin gizlice oradan tahliye edilmesi. 


- Fabrikatör - (Fabricator) Siyasi ve şahsi maksatlar için, genellikle hakiki ajan kaynaklarına sahip olmaksızın uydurma veya şişirme haber üreten şahıs veya grup anlamındadır. 


- Rehber - (Handolder) Bir ajana, bir dost servisin temas unsuru veya operasyonla ilgili bir başka şahsa; onların aşina olmadıkları bir bölge veya şart için rehberlik ve refakat eden, genellikle servis mensubu bir şahıs. 


-Sızma - Infiltration 


1. Düşman arazisindeki bir hedefe bir ajan veya bir başka şahsın, gizlice yerleştirilmesi. Bu faaliyet, mutat olarak bir hudut veya muhafaza altındaki bir hattın geçilmesini gerektirir. 


2. Bir veya daha fazla şahsın, bir grup veya teşkilat içinde onları dinlemek veya faaliyetlerini kontrol etmek amacıyla gizlice sokulması. 


- Tali Kaynak - (Informant Sub) 


1. İstihbarat bilgisi veren angaje edilmemiş, kontrol dışı bir kaynak 


2. Rapor yazmada: Belirli bir bilgi veren ve kendisine ana kaynağın kaynağı şeklinde atıfta bulunan şahıs. 
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- Muhbir - (Informer) Şüpheli telakki ettiği şahıslar veya faaliyetler hakkında polise veya güvenlik servisine bilinçli olarak ve mutadan ve maddi mükafat karşılığında bilgiveren şahıs. 


- İzolasyon - (Insulate) Genel anlamda bir veya diğeri- nin deşifre olduğu veya sızmaya maruz kaldığının bilinmesi veya bundan şüphe edilmesi hafinde; bir şahıs, teşkilat veya bölgenin diğer gizli unsurlardan tecrit edilmesi. 


- İstihbarat Muhasebesi - (Intelligence Audit) Bir istihbarat servisi tarafından üretilen pozitif istihbarat haber raporları muhtevasının münferiden ve kolektif bir şekilde yapılan değerlendirmesinin tetkiki; doğrulukları zamanında ulaştırılmış olmaları, yeterlilikleri ve müşteri kategorisindeki kuruluşlar için ifade ettikleri değer gibi faktörler göz önünde tutulmak suretiyle bu raporların onları temin için sarf edilen çabaya değer olup olmadıklarının kıymetlendirilmesi. 


-Liyezon - (Liaison) İki veya daha fazla ülkenin servisleri arasında resmi ve kurumsal işbirliğinden, gayri resmi, son derece kural dışı veya şahsi ilişki şekline kadar değişkenlik gösterebilen ilişkiler. 


- Liyezon Operasyonları - (Liasion Operations) Bir yabancı servisin mensupları ile ilişkilere dayalı olarak en basit anlamdaki işbirliğinden başlayıp , ortak operasyonlara kadar yönelebilen her türlü faaliyet. 


- Motivasyon - (Motivation) Motive etmek, yüreklendirmek anlamında kullanılmaktadır. 


- Fiş Kontrolü - (Name Check) Bir şahıs hakkında bilgi edinmek amacıyla kayda geçmiş mevcut bilgileri araştırmak. Bu işlem normalde ilgili şahıs hakkında menfi bir kasıt mevcut olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılır ve onun güvenirliğine veya istihbarat sahasında kullanılabilir olup olmadığına karar verme ameliyesindeki ilk adımı teşkileder (Traces) ibaresi de aynı anlamda kullanılır. 


- Bir Defalık Şifre Bloku - (One Time Pad) Belirli bir usulle karıştırılmış harflerden meydana gelene bir şifre sistemi olup, bir kere kullanıldıktan sonra terk edilir. 


- Hulul - (Penetration) Bir hedef kuruluşun sırlarını öğrenmek veya faaliyetlerini etkilemek amacıyla o kuruluşa ayan yerleştirmek, teknik yerleşme yapmak veya o kuruluşun içinden ajan angaje etmek. 


- Proje - (Project) Bir istihbarat örgütüne verilmiş belirli bir görevin başarılabilmesi için hazırlanan operasyon planının onaylanmış şekli. 


- Angaje - (Recruitment) Bir şahsı, bir gizli teşkilat için çalışmaya ikna ve teşvik fili veya ameliyesi. 


- Mülteci - (Refugee) Değişik bir yöntem tarzıyla idare edilen her ülkenin fiili veya sabık vatandaşı olup, o ülkeden kaçmış bulunan ve/veya oraya geri dönmek isteyen ve aynı zamanda ikamet etmekte olduğu ülkenin ekonomisiyle bütünleşmiş bulunan kimse. 


- Temizlik - (Roll Up) Mevcudiyeti ve faaliyetleri sızma yoluyla veya belirli bir şekilde deşifre edilerek ortaya çıkarılan bir gizli örgütün bir güvenlik servisi tarafından imha- 
51. 


- Sabit Takip ve Gözetleme - (Stake - Out) Bir şahıs, yer veya tesisin sabit takip ve gözetlemeye alınması. 
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- İlişki Kesme - (Termination) Bir proje veya bir ajanın kullanımını sona erdirirken uygulanan idari ve güvenlik usulleridir. 


- Üçüncü Ülke Operasyonu (Third Country Operation) Bir istihbarat teşkilatının bir yabancı ülkeden diğer bir ülkeye karşı yönettiği bir operasyon. 


- Üçüncü Ülke Ajanı - (Third Country Agent) Milliyeti kendisini kullanan ve aleyhinde kullandığı ülkeden ayrı olan bir ajan. 


- Kendi Gelen - (Walk - In) Başka bir ülkenin temsilcisine, taraf değiştirmek, istihbarı alanda hizmet etmek veya sair şekillerde yardımcı olmak amacıyla gönüllü olarak başvuran kişi. 
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